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REDACTIONEEL

Een nieuw begin

Er is nogal wat veranderd de laatste maanden in de
parochie. Twee nieuwe gezichten mochten we
verwelkomen: vicaris Van Deelen en diaken Lokken. Ze
wennen langzamerhand aan onze gemeenschappen en
aan de verschillende culturen van de drie steden.

Ook Kerk aan de Waterweg wordt in een nieuw jasje
gegoten, een goedkoper jasje, maar we hopen dat u dat
niet merkt! De parochie moet bezuinigen (u leest in dit
blad in duidelijke taal waarom). Dit betekent nogal wat,
de vormgeving van het blad moeten we nu zelf doen, wel
via een bepaald format, maar het is toch onwennig en de
redactieleden zijn de jongsten niet... je moet er allemaal
maar weer in groeien!

Een nieuw begin heeft altijd verschillende kanten. Het
gaat met kinderziektes gepaard. Met zenuwen, vanwege
de onzekerheid: kan ik het wel, gaat dit niet boven mijn
petje? Past dit bij mij? Maar ook met leuke verrassingen:
dit is mooi, dit is een vooruitgang, dit geeft nieuwe
mogelijkheden.

Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder

m 5t. Luidina en O.L Vrouw Rozenkrans, Singel 104, 3112 GS
Schiedam, 0104268228 m H.H. Jacobus en Martinus, Kerkweg

53,3124 KD Schiedam, 010-4709719 = Willibrord, H.
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-470679

m Willibrord, Pax Christikerk, Reigerlaan 51,3136 JJ

In dit nummer kunt u lezen hoe parochianen, zo rond de
eeuwwisseling, een nieuw begin maakten. Ze werden,
gestimuleerd door het bisdom en de eigen gemeenschap
om voorgangers in de weekendliturgie te worden.

Door het gebrek aan priesters werd de woord-
communieviering bijna overal gemeengoed. Hoe verging
het hen en hoe zien zij de toekomst?

Elders op de wereld, in Zimbabwe kan men dankzij de
opbrengst van Vastenactie een nieuw begin maken,
ondanks alle problemen rond klimaatverandering. Er werd
veel geld voor opgehaald.

In Maassluis wordt hard gewerkt aan duurzaamheid. Hoe
kan men zo efficiént mogelijk de kerk verwarmen, de
energiekosten laag houden?

Het parochiebestuur zou ook graag een nieuw begin
maken, met een aantal nieuwe leden... wie voelt zich
geroepen de parochie mee te helpen dragen? Wie gunt
zichzelf een nieuw begin, een nieuw avontuur? Alle begin
is moeilijk, maar ook leerzaam en verrijkend!

We wensen u veel leesplezier!

Lidwien Meijer

Vlaardingen, 010-4741790 m Petrus en Paulus, Andreasplein
1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
www.goedeherderparochie.nl
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit:
AJ. v. Deelen (pr), A Kunnekkadan (pr), Melvin Tharsis (pr)
en S. Lokken, diaken.

Het team is te bereiken via Lex Wepster, medewerker pastoraal
team T. 06-31990959 of E. a.wepster@goedeherderparochie.nl
Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris,
E. secretaris@goedeherderparochie.nl

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt
rond 06 september. 2024 Kopij graag inleveren
voor 05 augustus 20224

Kerk aan de Waterweg zomer 2024

4




Inhoud

COLOFON

Kerk aan de Waterweg is een
uitgave van parochie De Goede
Herder in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam en verschijnt in
2024 vier keer. Het blad wordt
gratis thuisbezorgd bij
parochianen.

Een postabonnement is mogelijk
voor 20,00 euro per jaar.

Redactie : Elly Barendregt en
Steef Lokken.

Redactieadres: Singel 104
3112 G5 Schiedam

E:
redactie@goedeherderparachie.n!
Eindredactie: Lidwien Meijer en
Marianne Soors.

T: 06-54797022

Aan dit nummer werkten verder
mee:

Taco v.d. Meer, Jetske Barendregt,
Hans Rombouts

Ria Sosef, Lex Wepster, Jan
Barendregt, Chanelva Termeer
Han Raeijmaekers, Jan Bekkers,
Pieter Wapenaar, Rene Eysink
Smeets, Dinah Heinsbroek.

Vormgeving en ontwerp:
Elly Barendregt.

Fotografie:

Anne-Marie van Mourik, Hans
Rombouts, Chanelva Termeer,
Marianne Soors, Clemens
Lammers, Loura Raamsdonk,
Agnes Jansen, Jetske Barendregt,
Dinah Heinsbroek, Corrie
Velthuizen.

Drukkerij: De Zalige Zalm

Overnemen:

Artikelen uit Kerk aan de
Waterweg mogen met
bronvermelding vrij worden
overgenomen. lllustraties en
foto's mogen alleen worden
gebruikt als vooraf toestemming
is verleend door de redactie.
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Een mooi moment voor het
mannenkoor van de
Liduinabasiliek. Hun Gregoriaanse
zang komt op de lijst van
cultureel erfgoed.

Pag. 8

De Ambassade voor vrede in

Vlaardingen haalde de

voorstelling over president

Zelensky naar de
Stadsgehoorzaal. Dit maakte
veel indruk.

Pag. 10

Volop activiteiten waren er weer
tijdens de Vastentijd. In Maassluis
voerde men actie voor Zimbabwe

en de Voedselbank.

Pag.13

Acht eerste communicanten
waren er in Vlaardingen. Ze
hadden een mooie tijd met

elkaar. Misschien wel
een nieuw begin!

Pag. 15

Wie gaat mee naar het klooster in
Oosterhout? Of wilt u toch liever
naar Egmond. Bij het aanbod
Geloofsverdieping vindt u

beide mogelijkheden.
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Van de pastor

pestem

door Diaken Steef Lokken

Elk jaar probeer ik een stukje van de
Camino, de weg naar Santiago de
Compostella, te lopen, en dat heeft
me tot nu toe gebracht van
Coutance, in Normandig, via de Mont
Saint Michelle, naar Saint Malo. Van
hieraf ga ik hopelijk dit jaar weer een
etappe verder. Het zijn kleine stukjes,
die wel pittig zijn over de kliffen van
de Franse kust, van zo'n 150
kilometer per keer.

Elke keer als ik mijn eindbestemming
bereikt heb, merk ik dat de tocht zelf
veel meer brengt dan het behalen
van die eindbestemming. Met mijn
rugzak met spullen langs de kustlijn
lopen is pittig maar voor mijzelf de
beste manier om even alles los te
laten, om daarna weer met nieuwe
energie aan het werk te gaan.

Mooie dingen

Zo zie ik de parochie eigenlijk ook.
Het is soms een pittige klus om alles
draaiend te houden. Vooral waar het
gaat over welke kant de parochie op
moet en hoe we die weg het beste
kunnen bewandelen.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook
de uitdaging van een klein bezet
pastoraal team en de financiéle
situatie van onze parochie.

Wij allemaal hebben als opdracht om
Gods volk onderweg te zijn en we
komen onderweg uitdagingen, maar
ook een heleboel mooie dingen
tegen.

Even alles lsslaten

Het grote verschil is dat je met een
wandeltocht een eindbestemming
hebt. In de parochie weten we welke
richting we op moeten en we
worden hier en daar wat bijgestuurd,
maar waar onze eindbestemming
precies ligt... dat weten we niet. En
eigenlijk is dat maar goed ook. Het
gaat namelijk om de weg en niet om
de bestemming. Wij arriveren daar
vanzelf en dat keer zal ook dit keer
niet tegenvallen.

Het gaat om wat we onderweg
meegemaakt en gedaan hebben, dat
we daar wijzer van zijn geworden,
dat we geleerd hebben, dat we een
gemeenschap gevormd hebben

ANTONIUN

Bieslookveld 4

Begrafenis & Crematieverzorging

Directe hulp ( dag & nacht ) na overlijden

Ton van der Horst
3124 VB Schiedam

Telefoon 010 — 471 81 71
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Het gaat om de weg, niet de
ming

en dat we de opdrachten die wij
gekregen hebben met de juiste
intentie zo goed mogelijk hebben
vervuld.

En daar is voor nodig dat wij allemaal
die gemeenschappelijkheid en
opdrachten serieus nemen.

Soms betekent dit dat we weleens
iets moeten doen of laten wat we
eigenlijk zelf anders hadden gewild.
Het belang van de parochie gaat nu
eenmaal boven ons eigen belang.

-
W 2

-

Samen

De weg die wij gaan is soms pittig, en
net als bij een echte wandeling
hebben we er soms ook even
genoeg van en lassen we een
rustdag in om even bij te komen.
Opgeven is echter geen optie, want
we moeten verder. Maar in het
vertrouwen dat God ons nooit geeft
wat wij niet aankunnen, mogen wij
erop vertrouwen dat wij die
eindbestemming allemaal gaan
halen. Wij zijn medetochtgenoten en
Gods volk op weg. Laten we samen
aan de volgende etappe beginnen!



Speciale vesperviering op zondag 26 mei

Koorzang op lijst immaterieel

erfgoed

Naast materieel erfgoed is er ook immaterieel erfgoed, zoals klompen maken en de passiespelen van

Tegelen. De Gregoriaanse zang van het mannenkoor van de Liduinabasiliek komt nu ook op de lijst!

door: Lex Wepster, voorzitter
mannenkoor IN HONOREM DE|

Lid zijn van een koor dat 144 jaar bestaat kan
confronterend zijn. Het mannenkoor IN HONOREM DEI
(IHD) bestond al voor grootvader geboren werd en zet
zich na ons voort. Vele pastores heeft het gediend en
een groot aantal dirigenten heeft het getracht te volgen.
Dergelijke gedachten dwingen tot bescheidenheid en
doen beseffen dat wij deel uitmaken van de lange keten
volgers van Jezus Christus, door de eeuwen.

Krachtenveld

Maatschappelijke veranderingen zijn van alle tijden, ze
gaan nu snel en brengen naast welvaart ook onrust en
maatschappelijke stress. Elke generatie doet zijn best er
iets van te maken, tracht zich aan te passen aan het
krachtenveld waarin men zich staande houdt, terwijl
men vooruit wil komen. Dat geldt voor individuen, voor
organisaties en ook voor dit koor.

In de loop der jaren zijn verschillende pogingen gedaan
het koor te ‘verbeteren’ door een repertoire te vragen
dat meer volkszang bevat. Eenvoudige liederen die door
de parochianen in het Nederlands meegezongen
zouden kunnen worden. Het Gregoriaans zou 'niet meer
van deze tijd’ zijn, liever geen zang van duizend jaar
geleden alstublieft!

Het koor is erg blij dat er steeds ook mensen waren die
begrepen dat de liturgische zang van dit koor geen
modeverschijnsel is maar een liturgische praktijk die niet
voor niets, met name in contemplatieve kloosters, wordt
toegepast. En die ook in de kerken in de roerige
Randstad een functie vervult: verstilling, meditatie,

1
-

gebed, krachtige liturgische rijkdom uit de traditie. Naast
vieringen met Nederlandstalige gezangen heeft het
Gregoriaans altijd een eigen plek in het leven van de
kerk.

Krachtige liturgische rijldam
wit de traditie

In grote dankbaarheid verwachten wij op zondag 26 mei
om 15:00 uur te zingen tijdens een bijzondere
vesperviering in de Liduinabasiliek. De bijschrijving van
de gregoriaanse zang van het koor op de lijst
Immaterieel Erfgoed Nederland wordt tijdens die viering
formeel bevestigd met het zetten van handtekeningen
door de voorzitter van de toetsingscommissie

dr. Hendrik Henrichs en door Mgr. Lex van Deelen.

De deur staat wagenwijd open, iedereen is daarbij van
harte welkom. Voor alle duidelijkheid, de clou is niet, kijk
eens hoe aardig wij kunnen zingen. Waar het om gaat is
het actief, door parochianen, belijden van het geloof en
het onderhouden van de meditatieve vorm van de
Gregoriaanse liturgische zang. Niet door er over te
vergaderen, maar door het te doen. Juist nu de parochie
mensen van vele landen en talen samenbrengt, blijkt
een ‘constante’ van nut, in dit geval de oudst bekende
muziek van West-Europa.

MY

Gt o ®

m magazine van parochie de goede herder 15



Van het parochiebestuur

De inkomsten moeten omhoog!

De situatie in de parochie is zorgwekkend te noemen. Elk jaar worden forse verliezen geleden. Dit is op

den duur niet vol te houden. Wat te doen?

door Jan Bekkers

Als ik dit schrijf heb ik net de
jaarrekening over 2023 van onze
parochie bij het bisdom ingediend. Een
jaarrekening die zeer gedegen is, keurig
op tijd is en voorzien van de
goedkeuring door een kascommissie.
Dat alles door de inspanningen van
onze financiéle commissie, met een
hoofdrol voor Agnes Jansen.,

Het financiéle resultaat dat in de
jaarrekening wordt getoond is minder

Vlaardingen

De ontwikkelingen in Vlaardingen
gaan momenteel snel. In het
verkoopproces van de Lucaskerk
staan we op het punt om, na het
verkrijgen van de benodigde
Bisschoppelijke Machtiging, een

koopovereenkomst te tekenen met
Ocean group, de potentiéle koper.
Deze gaat vervolgens aan de slag

NY

rooskleurig, namelijk een verlies van met het verkrijgen van de

circ;‘i € 177.000. C?t.fer 2022 bedroeg het is bes!::aren D[:‘J gebouwen de meest omgevingsvergunning.

verlies eenhvergelukbafe € 1?-'.5.000 en effecFlz—:jve actie, waarond‘er verdejr Bij de Pax Christi kerk is onderzocht
voor 2024 is het begrote verlies bezuinigen op het energiegebruik. Maar ;

€ 240.000, waarbij we hebben uiteindelijk kan dat ook betekenen dat etk acht?rstalllg codedBudimoe
afgesproken om in 2024 circa € 50.000 helaas een of meer kerken gesloten worden uitgevoerd en wat er verder
aan besparingen te realiseren, waardoor moeten worden. Het parochiebestuurzal ~ Moet gebeuren om de kerk de status
het verlies beperkt blijft tot circa zich de komende jaren, in overleg met van centrale kerk in Vlaardingen te
€ 200.000. het pastoraal team, met name ook geven.

Het is duidelijk, dit kunnen we niet daarop richten.

eindeloos blijven volhouden Uiteraard zullen we ons daarnaast blijven

richten op het structureel verhogen van
de inkomsten. In 2023 waren de
inkomsten door parochianen

circa € 353.000 (AKB en collectes).
Parochianen zullen zich moeten
realiseren dat 'voor niets de zon opgaat’
en dat de bijdragen omhoog zullen
moeten. In die zin kunnen we een
voorbeeld nemen aan onze protestantse
collegae, waar de bijdrage van

Het verkopen van kerken geeft weliswaar gemeenteleden substantieel hoger ligt.
even soelaas, maar dat is slechts uitstel
van executie.

Als we naar onze kosten kijken: voor 2023
bedroegen deze € 636.000. We kunnen
deze ruwweg verdelen in drie posten:
personeelskosten (pastores en de liturgische ruimte opnieuw vorm
ondersteuning), gebouwen (onderhoud te geven en in te richten.

en energie) en diverse kosten.

Het is daarbij goed je te realiseren dat
het pastoraal team de kern vormt van
onze parochie en dat bezuinigen daarop
het laatste is dat we zouden moeten
willen.

Zolang de inkomsten niet structureel
omhoog gaan,

Tevens is een voorstel ontwikkeld om

Irn.—nfuwxcirff'!?f‘“d Binnenkort zal een projectteam
i starten met het verder detailleren
van deze plannen, om ze vervolgens
te gaan uitvoeren.

Kerk aan de waterweg zomer 2024



Vervolg Bestuur

Ook is er een nieuwe naam voor de kerk gekozen.In Ook missionaire spiritualiteit krijgt aandacht, onder
afstemming met de bisschop is middels een proces meer via diaconale acties en door de verkondiging van
van stemmen door parochianen met grote de Blijde Boodschap (Evangelie) voor alle mensen van

meerderheid voor de
naam H. Willibrord
gekozen. Van de 163
uitgebrachte
stemmen koos 84
procent voor deze

goede wil. (Mt 28, 18-20).

Naast aandacht voor de plaats van de gemeenschap in
de Vlaardingse samenleving zijn speerpunten in het
plan: het integreren van de twee gemeenschappen,
vrijwilligersbeleid en het initiéren van activiteiten voor
jeugd en jongeren.

Alle ingrediénten voor een hoopvolle ontwikkeling in
Vlaardingen naar één gemeenschap zijn daarmee

naam.
Tenslotte heeft ook de

‘Commissie Plan aanwezig!
Pastorale aanpak’ haar
plan opgeleverd. Dit Bestuur

plan is afgestemd met
de vrijwilligers van de
gemeenschap in
Vlaardingen en aan de
Stuurgroep aange-
boden. Het plan
hanteert de kaders en

Zoals al elders in dit blad aangegeven zal Cissy Siebel
haar taak als bestuurder neerleggen. Ock voor mij
nadert het einde van de tweede termijn. Daarmee komt
de bemensing van het parochiebestuur verder onder
druk.

ledere geloofsgemeenschap zal zelf moeten zorgen
voor zijn voortbestaan, in termen van geld, in termen

uitgangspunten van van vrijwilligers en in termen van bestuurders. Voor
het pastoraal beleidsplan, waaronder het groeien in parochie De Goede Herder staat dit ernstig onder druk.
relatie tot God en Jezus Christus, met elkaar en met Dus opnieuw een oproep: parochianen, neem uw
de omringende samenleving. verantwoordelijkheid!

Cissy Siebel vertrekt uit het bestuur

Door: Marianne Soors

In 2014 werd Cissy Siebel lid van het Dan het ondersteunen van vrijwilligers bij vragen

parochiebestuur. over parochianen. En tenslotte was erde

Tot die tijd was zij actief binnen de Vlaardingse
geloofsgemeenschap. Met name was ze betrokken
bij het afstoten van vier kerken in Vlaardingen en de
nieuwbouw van de H. Lucaskerk.

risico-inventarisatie en evaluatie van alle locaties
van de parochie (RI&E).
Deze taak houdt het
volgende in. Door middel
van formulieren worden
onveilige situaties gein-
ventariseerd en verbete-

Haar overgang naar het bestuur van parochie De
Goede Herder betekende voor haar dat ze moest
stoppen met allerlei taken in Vlaardingen. Dit om
belangenverstrengeling te voorkomen.

Binnen het Parochiebestuur kreeg ze een brede
portefeuille. Ten eerste de personeelszaken: het
houden van functioneringsgesprekken met

de betaalde krachten van de parochie. Behalve met
de pastoor, wiens functioneren besproken wordt
met de bisschop.

Het archiveren van verslagen op het extranet van
het bisdom was ook een taak, die later door
Clemens Lammers werd overgenomen.

Verder was er de zorg voor de inventaris van de aene B o B
St. Jan de Doper-Visitatiekerk en de H. Hartkerk Tien jaar is een vrij lange tijd. Cissy geeft aan dat zij
met name de open manier van samenwerken erg

ringen geadviseerd, waar-
van de effecten op een
later tijdstip geévalueerd
worden. Zo werden in
onze parochie adviezen

gegeven over Legionella.
Bij de RI&E gaat het niet alleen om veiligheidsrisico’s
of omgevingsrisico’s, maar ook om psychosociale
risico’s. De parochie moet een veilige situatie zijn
voor betaalde krachten, vrijwilligers en alle
parochianen.

voordat deze gebouwen onttrokken werden aan de

eredienst. op prijs gesteld heeft.

m magazine van parochie de goede herder



‘Zelensky hier....... "'maakt indruk

Van komiek tot pol

door Pieter Wapenaar

L] L]

CUS

Op 22 maart was president Zelensky even in Vlaardingen! Scholieren zagen een theatervoorstelling

over hem, dankzij PAX — ambassade van Vrede.

De leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum in
Vlaardingen en het Stedelijk Gymnasium in Schiedam
waren onder de indruk van de theatervoorstelling
‘Zelensky hier’ In de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal
was op 22 maart een middagvoorstelling voor deze
scholieren en jongeren tussen 15 — 25 jaar. Enkele
reacties: ‘Mooi, onverwacht, confronterend, overtuigend!’

Geschiedenisleraar

In een veelkleurig decor dat door de zes acteurs van ‘De
Theatertroep’ zelf werd bediend, speelde zich het leven af
van de komiek, zanger en acteur Zelensky, die uiteindelijk
president wordt. Beelden van televisieshows,
redevoeringen en nagespeelde dialogen en scenes
wisselden elkaar af. Humor voerde de boventoon.
Bijvoorbeeld in het filmpje met een fragment uit een
komische tv-serie waarin de komiek Zelensky een
geschiedenisleraar speelt. De leraar scheldt daarin op de
schoolleiding en de autoriteiten, omdat die zijn vak niet
serieus nemen. Als mensen de geschiedenis zouden
kennen, zouden ze weten dat hun belastinggeld in de
zakken van de regering belandt. In de serie wordt deze
geschiedenisleraar de president, die het allemaal heel
anders aanpakt. De acteur speelt dat hij president wordt
en in het echt wordt hij het ook!

Ook was er een nagespeelde scene van Poetin en
Zelensky, die op een wel heel bijzonder manier de piano
bespelen.

Kerk aan de waterweg zomer 2024

Metamorfose

De schrijvers van het stuk, Patrick Nederkoorn en Arjen
Arnoldussen raakten allebei gefascineerd door de
metamorfose van komiek naar politicus. Zij bestudeerden
de teksten van Zelensky, als theatermaker en als
president.

‘Hij weet hoe hij de aandacht van zijn gehoor moet
pakken, bracht Nederkoorn naar voren in een interview
met dagblad Trouw (juni '23). David de Beer, Marianne
van Herp en Pieter Wapenaar van PAX - Ambassade van
Vrede Vlaardingen bezochten naar aanleiding van dit
interview de try-out in Amsterdam en spraken met de
theatermakers. In dat gesprek kwam het idee voor een
scholierenvoorstelling bovendrijven. De Stadsgehoorzaal
was bereid de voorstelling te programmeren enin
overleg met de Stichting Geuzenmaand werd besloten
dat in maart te doen. Hoogst actueel, want de vraag: 'Wat
zou jij doen als je land in oorlog is: vechten of vluchten?;
was in de voorstelling meer dan eens aan de orde.

Gedenken

De afwisseling en de originele aanpak hield de leerlingen
vijf kwartier lang geboeid. De goedbezochte
avondvoorstelling leverde vergelijkbare reacties op. De
ontmoeting op de speelvloer na de voorstelling, tussen
bezoekers en acteurs, leverde leuke gesprekken op. En
daar was het uiteindelijk allemaal om te doen.
Uiteindelijk is het doel van PAX - Ambassade van Vrede
Vlaardingen om de slachtoffers van deze en andere
oorlogen te blijven gedenken en om de Oekrainers te
blijven steunen. Met deze voorstelling is een geslaagde
stap gezet op weg naar dit doel.

- MONSIEUR PAUL -

Noordvliet 5
3142CH Maassluis
010-5918008
www.monsieurpaul.nl



Bijna tweehonderd zangers

Zingen in de Lucaskerk

door Han Raeijmaekers

In Vlaardingen stonden we op 24 februari stil bij twee jaar oorlog in Oekraine.

In de vroege middag van 24 februari
was er een manifestatie en
herdenking bij het Oekrainedorp
Mrija, door en voor Oekrainers zelf
georganiseerd. PAX - Ambassade was
vertegenwoordigd en ook enkele
andere Vlaardingers waren erbij. We
gingen daarna, van twee tot vier uur,
‘Zingen voor Vrede! Dat gebeurde
onder leiding van Rinske van der
Meer en Martijn Vriesman van
‘InterVocaal - Zin in Zingen' Bijna
tweehonderd deelnemers uit
Vlaardingen en wijde omgeving
deden mee.

Het werd een weldadige en zinvolle
bijeenkomst in de intieme, sfeervolle
kerkzaal van de Lucas. We gaan deze
ruimte in de binnenstad zeer missen!
We zeiden tegen elkaar dat zo'n
middag herdenken en zingen weinig
of niets zal veranderen aan de lokale
samenleving of de wereldpolitiek.
Het betekent echter wel dat we
hiermee positief en verbindend
samenzijn en met elkaar uiting
geven aan onze zorgen.

De bijeenkomst was georganiseerd
door PAX - Ambassade van Vrede,
samen met Platform Ander
Vlaardingen, Amnesty, De
Windwijzer en MOVZWO.

Plantjes

In de tussentijd en na afloop van het
zingen, kwamen tientallen mensen
een kaars aansteken en bloemen of
een bloeiend plantje plaatsen bij
Stiltecentrum De Driepas. De plantjes
zijn zeker tot Pasen blijven staan.

Stitle, warme geﬁafe,en

Steeds werden er nog bloemen en
plantjes bijgezet. Allemaal stille,
warme gebaren van solidariteit en
van meelevend denken aan
slachtoffers van waanzinnige
oorlogen, nu - wereldwijd en ook
dichtbij.

En zo gaan we op weg naar de
Vredesweek. MOVZWO en PAX willen
onderweg enkele activiteiten
houden. Daarin willen we oproepen
aan de slachtoffers van oorlogen te
denken en mee te voelen met de
vele Oekrainers en Palestijnen in
Vlaardingen.

Wie van u meldt zich om daarbij
(een keer) te helpen? De kleine
groep van PAX en Movzwo kan het
niet alleen. Aanmeldingen graag
via movzwo@hetnet.nl

Liedltebsten

La paz y amor - S5paans
Vrede en liefde

voor de hele wereld

Voor jou, voor mij

We zingen met de wens

dat het iedereen zal bereiken

Oy khodyt son — Oekraiens

Droom’ loopt langs het raam, en
‘Slaap’ langs het hek.

Droom vraagt Slaap: Waar kunnen we
vannacht slapen?

Daar waar een warm huis is, met een
plekje om te rusten,

Daar gaan we heen en wiegen we
het kindje in slaap.

Amter alyna salam - Arabisch
Laat het vrede regenen

Lo yisa goi - Hebreeuws
Geen volk zal het zwaard heffen

tegen een ander volk.

Dona nobis pacem - lona
Geef ons de vrede

www.zininzingen.nl

u‘ KBO Maassluis

Samen opkomen voor de
belangen van senioren in
Maassluis.

Wonen, welzijn en zorg. Veiligheid -
Koopkracht - Digitalisering - Zingeving

Info/aanmelden: damenf@caiway.nl
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Veertigdagentijd in Maassluis

In actie voor Zimbabwe en de
Voedselbank

Door Ria Sosef

Deelgemeenschap Petrus en Paulus spande zich in om Vastenactie en de Voedselbank een extra

steuntje in de rug te geven.

Vastenactie ondersteunt mensen in
ontwikkelingslanden die zich
inzetten voor een rechtvaardiger,
humaner en welvarender
samenleving.

Solidariteit met medemensen in
nood is een wezenskenmerk van
kerk-zijn. De projecten die
Vastenactie ondersteunt, komen dan
ook ten goede aan alle mensen,
zonder onderscheid in geloof,
afkomst of sekse. Ze zijn meestal
kleinschalig, en zoveel mogelijk
gericht op zelfhulp. Het
uitgangspunt is dat mensen, na het
spreekwoordelijke duwtje in de rug,
op eigen benen kunnen staan!

Ongelijk verdeeld

Het thema dit jaar was: Leven in een
veranderende wereld. We richtten
onze aandacht op de gevolgen van
de klimaatverandering, zoals
veranderingen in het weer, hogere
waterstanden, heftige buien en
langdurige droogte. Deze gevolgen
zijn ongelijk verdeeld over de wereld.
Kwetsbare gemeenschappen worden
het hardst getroffen.

Een verscheurde
wereld

Klimaatrechtvaardigheid vraagt ons
om deze gemeenschappen extra te
ondersteunen. Vastenactie doet dat
dit jaar voor dorpsgemeenschappen
in Zuid-Zimbabwe.

Op allerlei manieren kwam Maassluis
in actie.
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De collecte op zondag speelde
natuurlijk een belangrijke rol. Elke
zondag voor de viering werd
informatie voorgelezen over de
situatie in Zuid-Zimbabwe. Zo werd
steeds een tipje van de
zorgwekkende sluier opgetild en
werden wij ons bewuster van de
schrijnende situatie van de
gemeenschappen daar, die
afhankelijk zijn van gewassenteelt
met regenwater. Vastenactie gaat
daarom waterputten installeren, die
worden voorzien van pompen op
zonne-energie. Bij deze waterputten
worden, samen met de lokale
bevolking, gemeenschappelijke
moestuinen aangelegd.

Op twee zondagen was er een
tweede-schaalcollecte en men kon
doneren in een collectebus. Samen
heeft dat het mooie bedrag van

€ 901,69 opgeleverd!

De Hongerdoek

De hongerdoek met de titel: ‘Wat is
heilig voor ons?' hing op een goed
zichtbare plaats en er werd
regelmatig naar verwezen. Deze
hongerdoek verbeeldt een wereld
die in ‘onze handen’ ligt. Het is een
verscheurde wereld, zien we op het
doek, dat knipsels en
krantenfragmenten laat zien, met
schrijnende teksten én — gelukkig -
met bemoedigende teksten. De doek
vertelt ons dat wij alleen samen de
wereld kunnen veranderen. Dat sloot
wonderlijk goed aan bij het thema
van Vastenactie en maakte

ons dubbel bewust van onze
verantwoordelijkheid om de wereld
samen heel/heilig te maken.

Verbindingskaars

De werkgroep bloemversiering
maakte in deze tijd een liturgische
versiering die aansloot bij de
lezingen. Het materiaal hiervoor
waren berkenstammetjes, zand, jute,
as, olie, water, linnen doek, klimop,
bloemen. De betekenis van de
elementen spraken tot de
verbeelding en wekelijks werd de
symboliek in het kort beschreven.
Het nodigde uit tot verstilling.
Ook was er de verbindingskaars. Deze
symboliseert licht, warmte,
verbinding tussen hemel en aarde,
tussen de kerken en de mensen-
wereldwijd. De kaars werd
doorgegeven en gebrand tijdens
vieringen en activiteiten die
plaatsvonden in Wijkgemeenten
lona, Koningshof en de Andreas,
Petrus en Paulus gemeenschap

Vastenmaaltijd

Al vele jaren wordt samen met de
PKN een cecumenische maaltijd
geocrganiseerd. Enthousiaste
‘vaste(n)koks' gebruiken het
volgende ‘recept’ als basis: men
neemt acht personen die de koppen
bij elkaar steken. Men prikt een
datum en kiest een plek voor
ongeveer vijftig personen. Men
besluit tot een project, een doel
dichtbij, waar de opbrengst naartoe
mag.



Veertigdagentijd in Maassluis

Men zoekt en kiest een lekker
gerecht. Men vraagt twee
voorgangers om de vesper te
verzorgen.

Men bereidt de gerechten volgens
recept. Negen paar handen
wapperen tijdens het inrichten van
de zaal, ze dekken tafels en dienen
de maaltijd op.

Men zorgt voor goed licht en geluid,
zodat de spreker die het project
komt toelichten, goed gehoord en
gezien kan worden.

Men biedt als toetje de lege pannen
aan voor een vrijwillige bijdrage voor
het project.

Bij dit recept is belangrijk dat
aandacht, dienstbaarheid,
spiritualiteit, een luisterend oor,
vrijgevigheid, vriendelijkheid, een
gulle lach en een aardig woord voor
het opscheppen zijn!

Stevig voedsel

De maaltijd vond plaats op 6 maart in
de Petrus en Pauluskerk. De korte
vesper, die werd verzorgd door

ds. Chris Schreuder en pastor Melvin
Tharsis, was een kleine portie stevig
geestelijk voedsel. Daarna werden
hete soep, koude hartige taarten en
pastasalade opgediend door de koks
en door Bart, die altijd stand-by is als
er extra handen nodig zijn.

Joke Cats de oprichtster van de
Voedselbank in Maassluis hield een
bezielend verhaal over de
schrijnende situaties die zij
tegenkomt in haar werk bij de
Voedselbank. Ze vertelde daarnaast
wat er gedaan wordt door
vrijwilligers om mensen zoveel
mogelijk te bieden wat zij behoeven.
Ook benadrukte zij het belang van
ondersteuning vanuit kerken en
maatschappij. Wij waren onder de
indruk, de harten en de
portemonnees gingen open. Er werd
€ 335,00 gedoneerd in de pannen.

Pelgrimage

Op zaterdag 16 maart was er de
pelgrimage. Om 9.30 uur verzamelde
zich zo'n vijftig mensen in de narthex
om een rondje van vijf kilometer
door Maassluis te wandelen en
onderwijl na te denken, met elkaar te
praten en elkaar te inspireren. Wij
werden daarbij gestimuleerd door
Jos Cobben, die ons door zijn ogen
de hongerdoek liet zien. Pater Melvin
zond ons met een gebed op weg.
Ook de samenkomst in de Turkse
Moskee met uitleg door de mensen,
inclusief de imam, inspireerde ons.
Het maakte ons bewust dat wij veel
gemeenschappelijk hebben in
geloof en in normen en waarden. Bij
terugkomst in de kerk was ereen
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welkom kopje heerlijke soep en een
zelf meegebrachte boterham.
Tijdens het eten vertelde Joke Cats
van de Voedselbank nog verder. Haar
betoog sprak ons weer aan en er
werd € 271,25 gedoneerd. Om 14.00
uur werd de bijeenkomst afgesloten
door dominee Chris Schreuder met
een gebed, waarna iedereen
tevreden en veel ervaringen rijker
huiswaarts ging.

En verder

Afwisselend was er in de
Immanuelkerk en in de Petrus en
Pauluskerk op de woensdagen een
oecumenisch avondgebed. Op
zondag 3 maart stond de
Wereldwinkel met een kraampje in
de Nartex. Er waren mooie artikelen
en er werd voor ongeveer € 200.—
verkocht.

En toen werd het Palmzondag. Op
zaterdagochtend 23 maart werden er
volop palmpaasstokken versierd. De
zon scheen, er was koffie/thee,
limonade en lekkers, een hoge stapel
houten kruisen en heel veel kleurige
knutselspullen. Kinderen en
volwassenen met creatieve geesten,
handige handen en rode wangen
maakten prachtige exemplaren, die
door de makers op Palmzondag,
voorzien van palmtak en zegen, naar
ouderen en zieke parochianen
werden gebracht. Die ontvingen
daarmee een teken van verbinding
en een zalig-Pasengroet van de
parochie.

Het was een drukke, intensieve
periode, de Veertigdagentijd in
Maassluis, waar we dankbaar op
terug mogen kijken.
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Vastenactie in de Jacobuskerk

door:: Hans Rombouts

evenals voorgaande jaren
hebben vrijwilligers van de
Jacobuskerk in
Schiedam-Noord ruime
aandacht besteed aan de
Vastenactie. Dit jaar was het
thema: ‘Levenin een
veranderende wereld’ Elke
zondag werden tijdens deze
periode na de viering
diverse zelfgemaakte
artikelen te koop
aangeboden. Die werden op
een mooi versierde tafel
uitgestald (zie foto).

advertentie

Naast de heerlijke ‘nieuwe
oogst’-stoofpeertjes, gewekt
in potjes, konden de
parochianen handgemaakte
wenskaarten kopen.

Ook de kleurrijk verpakte
paaseitjes en andere
snuisterijen ontbraken niet.
Elke week werd de
Vastenactie-thermometer
bijgehouden met de stand
van de ontvangen
verkoopopbrengst op dat
moment, ten opzichte van
het streefbedrag van

€ 340,00. Samen met overige
giften was de uiteindelijke
opbrengst € 794,70. Dit was
boven alle verwachting! Het
doel werd bereikt, het geld
voor een naaimachine kwam
binnen!

We maken op deze manier
voor een gezin in Zimbabwe

een nieuwe start mogelijk.
Alle gevers hartelijk bedankt,
maar ook de organisatoren:
Jolanda, José, Rita en Jan.
We hebben het, met onze
kleine gemeenschap, weer
mooi voor elkaar gebracht.

automobielbedrijf

€ Noorddiik

@

Uw leverancier van mobiliteit
voor alle merken

Elektraweg 1
3144 (B Maassluis
Tel: 010-5912000

www.autonoorddijk.nl
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Eerste Heilige Communie in Vlaardingen

e familie van
Kerk

Het was een bijzondere tijd voor acht Vlaardingse
kinderen: de voorbereiding op hun Eerste Heilige
Communie. De viering was op 21 april.

Door Jetske Barendregt

In januari startten acht kinderen met de voorbereiding op
hun Eerste Heilige Communie.

Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten werkten ze uit
een werkboek. Daarbij stond elke keer een Bijbelverhaal
centraal. De kinderen leerden onder andere het Onze
Vader en het verschil tussen het nieuwe en het oude
testament.

Een snoepje maken

Na elke bijeenkomst gingen de communicantjes naar de
kerk. Ze ervoeren dat je deel uitmaakt van de familie van
de kerk, in het huis van God. Een van de opdrachten uit
het werkboek was ‘een snoepje maken. De kinderen
moesten thuis op een briefje schrijven wat ze kunnen
doen voor een ander. Bijvoorbeeld, hoe ze iemand
kunnen helpen met iets waar ze goed in zijn.

Dat briefje pakten ze in

Dat briefje pakten ze mooi in, in gekleurd papier, als een
soort snoepje. De volgende bijeenkomst hebben ze de
snoepjes aan elkaar gegeven. Er werden op die manier
veel mooie woorden en talenten samen gedeeld.

Op zaterdag 23 maart hebben we Palmpaasstokken
gemaakt. Daar deden ook veel andere kinderen aan mee.

Tijdens de Palmpasenviering liepen de kinderen in een
lange rij met hun versierde Palmpaasstok door de kerk.
Na de viering mochten ze deze aan iemand geven,
bijvoorbeeld aan opa of oma. Er zijn ook veel
Palmpaasstokken gebracht bij mensen in een
verzorgingshuis.

Spanning

Op 21 april was het dan eindelijk zover; de kinderen
ontvingen hun Eerste Heilige Communie. Een beetje
spannend vonden ze het wel: met je brandende
doopkaars door de kerk lopen, niet vergeten hoe je je
handen ook alweer moet houden bij het entvangen van
het heilig Brood. Gelukkig konden ze de spanning ook
even van zich af zetten tijdens het zingen van de liedjes.
leder kind had een taakje in de viering, zoals voorlezen of
met elkaar de tafel dekken. Het kinderkoor zong prachtig
en alle communicantjes hebben met het koor mee
geoefend tijdens de repetities. Zo te zien en te horen
heeft het koor er weer een paar nieuwe leden bij!

We kunnen terugkijken op een leuke voorbereidingstijd
en een mooie, feestelijke viering.
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Deelgemeenschap Jacobus en Martinus

Twee parochianen ontvangen een lintje

Diaconie en muziek spelen een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk van
Jan van de Water en Cor de Vette.

door Hans Rombouts

Tijdens een feestelijke plechtigheid
in Theater aan de Schie reikte de
‘kersverse’ burgemeester Harald
Bergmann op vrijdag 26 april
koninklijke onderscheidingen uit
aan een veertiental Schiedammers,
onder wie Cor de Vette en Jan van
de Water. Beiden werden door onze
koning benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

Cursusleider

In onze parochie hebben zowel Cor
als Jan de afgelopen jaren vele
uurtjes besteed aan welzijnswerk op
het gebied van diaconie en caritas.
Ze bekleedden diverse
bestuursfuncties voor de Parochiéle
Caritas Instelling (PCl). Thans zijn
Cor en Jan voorzitter resp. secretaris
van het platform Diaconie en
Pastoraat voor de deelgemeenschap
in Schiedam.

Maar er is nog meer. De Jacobuskerk,
ontmoetingscentrum De Werf en
muziekvereniging Sint Radboud
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hebben al meer dan een eeuw een
zeer hechte onderlinge relatie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat
beide gedecoreerden als vrijwilliger
betrokken zijn bij genoemde
instellingen.

Zo is Cor de Vette al jarenlang
bestuurslid van De Werf, waar hij
vanuit zijn technische achtergrond
een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de renovatie en
verduurzaming van het gebouw.
Daarnaast treedt hij op als
cursusleider van crea-activiteiten
zoals beeldhouwen, schilderen en
de organisatie van Jeu de Boules.
Groene vingers heeft Cor ook, want
hij is al een aantal jaren vrijwilliger
bij de Stichting Stadstuinieren
Voedselbank Schiedam..

Dhssm niéet je leven,
maai f’eeff je
dremen/

Boekenmarkt

Jan van de Water was al tijdens zijn
werkzame leven als leerkracht en
directeur van lagere scholen en later
basisscholen in Schiedam en
Vlaardingen zeer betrokken en
behulpzaam bij diverse instellingen.
MNaast de reeds werkzaamheden
rond caritas was hij jarenlang
secretaris van muziekvereniging
Sint Radboud, waar hij enige tijd
ook lid was van het Promskoor.
Voor deelgemeenschap Jacobus en
Martinus is Jan op vele gebieden
nog steeds zeer actief. Zo is hij lid
van het kerkkoor Corazon en hij is
een drijvende kracht achter de
Vastenactie en het Jacobusgilde, dat
activiteiten initieert, waaronder de
jaarlijkse boekenmarkt. Als fanatiek
lezer heeft Jan vele boeken
verslonden en dat helpt hem om
een goede selectie te maken van de
te verkopen boeken. Zijn motto:
‘Droom niet je leven, maar Leef je
dromen; zijn zeer van toepassing op
hoe Jan in het leven staat!

Wij feliciteren Cor en Jan van harte
met deze welverdiende koninklijke
onderscheiding.

010-5924444 | infosopymakelaars.nl

Advertentie

){}{.i: Peeters
' Vermeulen

makelaars | taxateurs

s-Herenstraat 54 | 3155 5K Maasland

www. pymakelaars.nl




AANBOD GELOOFSVERDIEPING
JUNI TOT EN MET AUGUSTUS 2024
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AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2023-2024

Thema: Nieuw begin

Steeds weer opnieuw beginnen. Kleine kinderen kun je
dat zien doen. Eindeloos kun je er naar kijken. Ze
ontdekken de wereld en met vallen en opstaan
verkennen ze hun vaardigheden. Zo ontwikkelen en
vergroten ze die. Bij de éen gaat dat snel, de ander moet
een langere weg gaan. De één kan veel geduld
opbrengen, bij de ander komen boosheid en drift om de
hoek kijken, als het allemaal niet zo snel wil lukken.

De parochie heeft, met de wisselingen in het pastoraal
team, als het ware een nieuw begin gemaakt.

De redactie van Kerk aan de Waterweg maakt ook een
nieuw begin met de vernieuwde uitgave.

De werkgroep Geloofsverdieping denkt na over het
begin van het nieuwe seizoen. De plannen zijn nog niet
volledig uitgekristalliseerd.

Wel is de openingsbijeenkomst bekend.

We hebben cultuurtheoloog Frank Bosman bereid

gevonden om op vrijdag 13 september te spreken over
zijn artikel ‘God is niet dood, Hij is verstopt

We starten de avond met een eenvoudige maaltijd.

We melden deze openingsbijeenkomst nu al, zodat u de
datum kunt reserveren in uw agenda. Uiteraard zijn er
nog meer mooie activiteiten te melden. U ziet ze staan
in onderstaand overzicht, en verderop staan de
activiteiten nader toegelicht.

Aanmelden voor een activiteit kunt u via een centraal
emailadres, te weten:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl onder
vermelding van de naam van de activiteit waaraan u wilt
deelnemen. Graag ook uw emailadres, telefoonnummer
en de deelgemeenschap waar u bij hoort.

Steef Lokken, Riek Wouters, René Eysink Smeets, Elly
Barendregt.
Parochiéle werkgroep Geloofsverdieping.

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER

Rust, innerlijke vrede en

harmonie door meditatie

Elke 2e vrijdagavond van de
maand, van 20.00 tot ca. 21.00

WAAR

Vlaardingen, Pax Christikerk

uur. 14 juni, 30 aug (let op:
afwijkende datum), 11 oktober, 15
november (let op: afwijkende

datum), 13 dec

Filmavond: The Letter

vooraf: gelegenheid tot een

eenvoudige maaltijd film: 20.00 uur

woensdagavond 12 juni
maaltijd: 18.30 uur

Maassluis: Petrus en Pauluskerk

(inloop vanaf 19.30 uur)

Kloosterweekend in
0.L.V abdij in Oosterhout

Donderdag 20 t/m zondag 23 juni
(Nog 2 plaatsen beschikbaar)

0.L.V Abdij Oosterhout

Zaterdag 7 september

Op trektocht Het programma is nog in
(i.p.v. 25 mei) ontwikkeling.
Opening van het seizoen: Vrijdag13 september Maassluis:

Ged is niet dood, Hij is verstopt.
Lezing door Dr. Frank Bosman.
Vooraf: Gelegenheid voor een 19.30)

eenvoudige maaltijd.

Kerk aan de waterweg zomer 2024

Maaltijd: 18.30 uur
Lezing: 20.00 uur (inloop vanaf

Petrus en Pauluskerk



VERVOLG AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2023 - 2024

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Kloostergangers 13-15 december Lv.m. de organisatie nu alvast deze
2 daagse reis naar de Abdij van aankondiging.

Egmond Aanmelden kan tot 1 juli

AANBOD VOOR JEUGD EN JONGEREN

Zomerspeurtacht 30 junl Vlaardingen: Pax Christikerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door mits er
onvoldoende belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE Begeleiding: Margareth van der Nol.
DOOR MEDITATIE Plaats: Pax Christikerk.

Data en tijd: in principe elke tweede vrijdagavond van
de maand: van 20.00 -- ca. 21.00 uur. De data zijn:

14 juni, 30 augustus (let op: afwijkende datum),

11 oktober, 15 november (let op: afwijkende datum),
13 december.

Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje
thee. Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten
en iets mee te nemen om warm te blijven.

Inhoud: Meditatie is het
tot rust brengen van de
geest, deze vrijmaken van
rusteloze emoties en
gedachten. Het helpt om
stress en angstgevoelens
te verlichten, om beter
met het leven om te gaan,
' het versterkt het lichaam

van binnenuit en vergroot
de concentratie en helderheid. Meditatie bevordert
vreugde en geluk in elk aspect van het leven. Daarom
is het goed om meditatie een onderdeel van je leven
te maken. Soms is het al genoeg om tien of vijftien
minuten gewoon even stil te zitten.

Aanmelden: is noodzakelijk, bij voorkeur via het
e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via tel.
nr. 06 10709911

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Advertentie

Vorn_j: een aantal cJLEfemng‘en om ons !:chaam vgor te (g) "m
bereiden, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen,

5 . g s P4 Diprtunrmmeg . 2104 ©W Manaaliis
concentratietechniek en meditatie.

TEL. 0108208800
AFHAAL & BEZORGEN
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Geloofsverdieping

The Letter -- Filmavond

Inhoud: Een film met een boodschap voor de aarde

Een film met paus Franciscus over de gevolgen van de

klimaatcrisis. In de film reist een aantal, door de paus

geselecteerde leiders uit verschillende werelddelen, naar

Rome om te spreken

1B ouulbn s met de paus. Deze
THE LETTER mensen vertellen hem

A MESSAGE FOR OUR EARTR

e

over de gevolgen van
, klimaatveranderingen,
| die zij ondervinden bij
hen thuis. Maar de paus
richt zich niet alleen op
de katholieken, maar op
alle bewoners van de

aarde. Met andere woorden: iedereen is van harte welkom
mee te doen.

Vorm: We starten met een eenvoudige maaitijd. Daarna
kijken we de film en praten na over onze ervaringen. Na
afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot
van een hapje en drankje.

Begeleiding: René Eysink Smeets.

Plaats en tijd: Petrus en Pauluskerk.

Aanvang: Woensdagavond 12 juni.

Aanvang maaltijd: 18.30 uur

Inloop filmavond: 19.30 uur, start film: 20.00 uur
Aanmelding: is noodzakelijk, bij voorkeur via het
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparachie.nl
Vermeld a.u.b. of u deelneemt aan de eenvoudige maaltijd
en graag uw emailadres en uit welke deelgemeenschap u
komt.

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Kloosterweekend
- Q.L.V Abdij

Inhoud: Wie al eerder
mee geweest is, kijkt er
misschien weer naar uit.
Voor wie nog nooit het
klooster bezocht heeft,
is het een mooie

gelegenheid om kennis

te maken met het kloosterleven.

Deze dagen kom je los van de alledaagse hectiek, er is tijd
voor rust en bezinning, tijd om je mee te laten nemen in
een rustgevend ritme. Dat kan allemaal in het vernieuwde

gastenverblijf van de zusters Benedictinessen in
Oosterhout. We volgen de gebedsdiensten van de zusters
en we gaan in gesprek met de gastenzuster rondom een
thema. Naast bezinning is er ook ruimte om zelf in te
vullen: lezen, wandelen, creatief zijn met mandala's
kleuren of gewoon even niets doen... het kan allemaal.
De kloostergasten worden door de zusters goed van eten
en drinken voorzien.

Kerk aan de waterweg zomer 2024

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

Begeleiding: Zuster Hildegard en Anne van der Horst.
Plaats: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX
Oosterhout.

Datum en tijd: Donderdagmiddag 20 tot en met zondag
23 juni. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Aanmelding: Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of via tel. nr. 06-10709911

Maximum aantal deelnemers is tien.

Kosten: Ongeveer € 140,00, inclusief alle maaltijden en
koffie/thee; exclusief reiskosten. De kosten mogen geen
belemmering zijn om mee te gaan; neemt u dan contact
met ons op (werkgroep Geloofsverdieping Vlaardingen,
tel. 06 1070991.

Op trektocht

Inhoud: We pakken de
fiets en gaan op
trektocht langs diverse
kerken. De kerken die we =
bezoeken openen hun
deuren en we maken

kennis met de
geschiedenis van de betreffende kerk.

Onderweg is er tijd voor koffie en lunch.

We sluiten af met een korte gebedsdienst. Daarnais er
gelegenheid om samen na te praten, wat te drinken en
wellicht een kopje soep te eten.

Het exacte programma is nog in ontwikkeling. U kunt zich
nu alvast opgeven, u hebt dan een plekje en wij hebben
een indicatie hoeveel mensen deelnemen.

Datum en tijd: Zaterdag 7 september.

(dit is een gewijzigde datum, eerder stond deze activiteit
gepland op 25 mei). De exacte tijd wordt nog
bekendgemaakt.

Aanmelding: Aanmelden is zeer wenselijk. Dit kan via
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
via tel. nr. 06-10709911, of via de intekenlijst in de hal van
de kerk.

Kosten: de kosten zijn nog niet bekend.

advertentie

Voor al uw audio oplossingen,
oevenemeanten, livestreams,
installaties on trainingen.




Geloofsverdieping

God is niet dood, Hij is verstopt.
Opening van het seizoen

Vooraf:Er is gelegenheid om de avond te starten met een
eenvoudige maaltijd.

Inhoud: Frank Bosman spreekt vanuit de stelling 'God is
niet dood, Hij is verstopt, onder het adagium: 'Wie zoekt,
die vindt.

Vorm: Frank Bosman gebruikt ter
verduidelijking het volgende joodse
verhaaltje: Twee jongetjes spelen
verstoppertje. Het ene jongetje heeft
zich verstopt en wacht tot hij
gevonden wordt. Als hij na heel lang
wachten uit zijn schuilplaats komt,
merkt hij dat zijn vriendje al lang
gestopt is met zoeken en naar huis is
gegaan. Het jongetje doet zijn beklag
bij zijn vader, de rabbijn. Deze breekt
in tranen uit en zegt: dit is precies wat God over zichzelf zegt:
Ik heb mijzelf verborgen maar niemand wil mij zoeken!

Na de lezing van Bosman is er een korte pauze. Daarna
praten we in kleine groepen erover na, met
gespreksvragen. We eindigen samen met het uitwisselen
van ervaringen. Tenslotte is er nog gelegenheid voor
ontmoeting onder het genot van een hapje en een
drankje.

Begeleiding: Dr. Frank Bosman, cultuurtheoloog en Rene
Eysink Smeets, lid parochiéle werkgroep
Geloofsverdieping.

Plaats: Petrus-en Pauluskerk, Maassluis.

Datum en tijd: Vrijdag

13 september 2024

De maaltijd begint om 18.30 uur.

Inloop avond:19.30 uur, aanvang: 20.00 uur,
eind: ca. 22.15 uur

Aanmelding: Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via
e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via
de intekenlijstin de kerk.

Vermeld a.u.b. of u deelneemt aan de eenvoudige maaltijd en
graag uw emailadres en uit welke deelgemeenschap u komt.
Kosten: De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.

Kloostergangers
reis en verblijf in de St. Alderbertabdij

vraag vooraf: is hier belangstelling voor?

Inhoud: De globale indeling van de reis is: 's Morgens
vertrekken we. In de middag starten we in de abdij met
het kijken naar een aflevering van de tv-serie
‘Kloostergangers, gevolgd door een nagesprek. Daarna
nemen we deel aan het leven in de abdij.

De tweede dag is er gelegenheid voor activiteiten als
wandelen, meditatie en deelnemen aan het
getijdengebed van de Benedictijnen.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

De derde dag vertrekken we na de lunch naar Haarlem,
waar we Sint Bavo-basiliek zullen bezoeken. Op de
terugreis daarna zullen we onderweg het afsluitende
diner gebruiken.

Plaats: busreis naar de Sint Adelbertus-abdijin
Egmond-Binnen.
Data:Van13-15
december 2024. Tijden
en meer informatie
worden nog bekend
gemaakt.

Opgave: U kunt zich
aanmelden tot 1 juli
a.s., in verband met
reservering van data in
het klooster,

via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of
via de intekenlijst in uw kerk.

Vermeld a.u.b. uw emailadres, tel. nummer en vanuit welke
deelgemeenschap u deel neemt

Kosten: Bezoek en verblijf in de abdij kan uitsluitend
minimaal twee nachten. Het kost ca. € 130,--/pp. Dat is
inclusief drie maaltijden, handdoeken en bedlinnen, maar
exclusief toeristenbelasting. De bijkomende kosten (bus,
afsluitend diner, etc.) bedragen ca. € 80,00/pp.

Totaal dus ca. € 210,00/pp.

ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN

Zomerspeurtocht

Inhoud: Voor de jeugd en
jongeren wordt er op 30 juni
een gezellige
zomerspeurtocht gehouden.
Meer info via de lokale

gemeenschap.
Meer info volgt via de weekinfo:

In het overzicht wordt de locatie aangegeven waar de
activiteit wordt gehouden.

De adressen van de diverse locaties zijn:

Maassluis:

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
{achter de kerk is gratis parkeerruimte)

Viaardingen:

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Pax Christikerk: Reigerlaan 51, 3136 J1 Vlaardingen.
Schiedam:

Basiliek (pastorie): Singel 104, 3112 G5 Schiedam.

Centrum de Wilgenburg: (achter de basiliek) Land van Ris 6,
3112 DT 5chiedam.

H.H. Jacobus en Martinuskerk: Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u
zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt
deelnemen. In de beschrijving staat vermeld hoe u
zich kunt aanmelden.
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Dit raakt me

Bedankt dat we dit samen

hebben gedaan!

door Taco van der Meer (diaken)

‘De menigte die het geloof had aangenomen, was één van
hart en één van ziel en er was niemand die iets van zijn
bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, zij bezaten
alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de
apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele
noadlijdende onder hen, omdat alle die landerijen of huizen
bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan
meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te

leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn
behoefte.’
Handelingen 4,32-35

Bovenstaande

| perikoop uit het

M boek Handelingen
| weet me elke keer

| weer te raken. Het is

een beeld van een

nieuwe

~ gemeenschap, die
alles met elkaar

. deelt, zodat

‘! niemand tekort

| komt. Hoewel uit

.| het wereldnieuws

. blijkt dat dit beeld

' nog lang niet

~ gerealiseerd is, blijft

het voor mij nog steeds een visioen waar we als gelovige
mensen naar mogen streven. En wanneer je dan
flikkeringen van het visioen zichtbaar ziet worden in onze
directe omgeving is dat weer brandstof voor de ziel.

Wanneer ervaar ik dit? Nu, bijvoorbeeld wanneer ik de
mand/krat zie in onze Vlaardingse kerken, bij de ingang,
waarin we onze bijdragen voor de Voedselbank achter
mogen laten. Regelmatig zie ik dat deze manden en
kratten goed gevuld zijn. Ik heb begrepen dat dit ook in
Maassluis en Schiedam het geval is.

Ik ervaar ock iets van blijdschap als ik een artikel lees over
een aantal Vlaardingse kerken die een kastje aan de
buitenkant van de kerk hebben hangen, waar lang
houdbare producten in worden geplaatst. Mensen die het
nodig hebben kunnen iets meenemen en mensen die wat
over hebben, kunnen iets plaatsen. Misschien is dit ook
een mooi idee voor onze kerk?

Kerk aan de waterweg zomer 2024

Cen startulsed van toezeggingen

Maar waar ik zeker ook brandstof voor de ziel heb mogen
tanken was een aantal maanden geleden (in februari). Ik
mocht toen een oproep plaatsen voor een van onze
parochianen, die ging verhuizen met haar kinderen naar
Maassluis en daarbij wat hulp kon gebruiken.

Eén oproep op een zondagmorgen na de
eucharistieviering leverde een stortvloed van
toezeggingen op. Pannen, droogrekken, gordijnen,
bestek, linnengoed, stoelen, maar ook financiéle
bijdragen werden spontaan aangeboden. En ook
menskracht werd aangeboden: “Wij kunnen wel laminaat
komen leggen” en: "Ik heb een busje, dus ik kan wel
helpen verhuizen.”

Kortom, het verhaal van Handelingen werd werkelijkheid
en gaf me weer brandstof voor de ziel. Dank aan al de
medegelovigen die daar aan hebben meegewerkt. Mooi
dat we dit samen hebben gedaan.

Wie schrijft ook?

In de rubriek ‘Dit raakt me’ vertellen parochianen wat hen
heeft doen opveren, wat hen heeft bemoedigd, ontroerd,
vreugde heeft gegeven... Dit kan een tekst zijn, een
mooie ervaring, een ontmoeting.

Bijdragen van maximaal vijfhonderd woorden worden
graag ontvangen door de redactie. Fijn als u er een
afbeelding aan toevoegt.

Advertentie

W.BROEREN & ZONEN
elektrotechniek

UNEeTO-VNI 8

Nieuwsticht 1
3113 BH Schiedam
Tel: 010-4263409

info@broerenelektro.nl
www.broerenelektro.nl




Voorgangers vanuit de gemeenschap

Doorgeven wat we ontvangen

Door:
Elly Barendregt, 3D
Marianne Soors, gebedsleiders

In onze parochie zijn vele vrijwillige voorgangers. Zij gaan voor in gebedsvieringen, in

woord-communievieringen en in uitvaarten. Hoe zien zij hun taak? Waar hechten ze waarde aan?

Berichten uit Vlaardingen, Schiedam-Noord en Maassluis.

3D in Vlaardingen

In een eerdere Kerk de Waterweg stond al eens een stukje
over de werkgroep 3D, die in de Willibrord gemeenschap
in Vlaardingen woord- en communievieringen verzorgt.
We duiken nu wat dieper in de beweegredenen en
ervaringen van de leden.

De werkgroep 3D bestaat sinds een aantal maanden uit zes
personen, er is geen aparte groep voor de Pax Christi en
de H. Lucaskerk meer. We zijn samengevoegd tot &én
groep.

3D staat voor: Denken, Delen en Doorgeven. Leden van de
groep gaan geregeld voor in de zondagsviering. Hoe
bereiden ze zo'n viering voor?

Gezamenlijk proces

Als we een viering mogen verzorgen, komen we eerst bij
elkaar. We buigen ons over de lezingen van de betreffende
zondag. Wat is de kern van de Bijbelse boodschap in de

lezingen, hoe zien we die terug in de praktijk van ons

dagelijks leven en hoe willen we de boodschap in de
overweging van de viering vertalen en doorgeven?

Wij wisselen uit wat wij uit de lezingen halen. Wat valt ons
op? Wat inspireert ons? Waar lopen we tegenaan? Omdat
wij met een groepje zijn, komen er verschillende facetten
naar voren. ledereen heeft een eigen visie, eigen ideeén,
vanuit ieders levenservaring en kennis.

Je deelt iets bastbaars met
dle meéndeén in rfe é@ié

Het is een gezamenlijk proces, en zo kun je heel veel uit de
tekst halen. Het geeft inspiratie, richting en houvast om de
dagelijkse praktijk tegen de Bijbeltekst aan te houden.

We vinden het erg belangrijk om de boodschap van de
tekst actueel te maken voor deze tijd.

Wij zijn praktisch gericht. Wij starten niet vanuit de
theologie, maar vanuit onze eigen dagelijkse levenssfeer
en kijken vandaaruit naar de teksten, maar het
eindresultaat hoeft niet per se anders te zijn dan als je zou
starten vanuit de theologie.

De taal van nu

Het gaat in de viering om het delen van het
Woord en het delen van het H. Brood, wat in een
eerdere eucharistieviering geconsacreerd is. Dat

. zijn de twee wezenlijke onderdelen van wat we
doen.

De orde van dienst is altijd hetzelfde. We zoeken er
begrijpelijke teksten en liederen bij. Zo komt het
Bijbelse thema tijdens de hele viering terug.

De 3D viering zal een groep mensen aanspreken,
terwijl een andere groep meer affiniteit heeft met
een traditionele viering. De eerbied en het sacrale
inspireert hen. Het past meer bij ons om de taal
van nu te gebruiken. De tekst verandert niet qua
boodschap, maar het taalgebruik is wat de
mensen van nu in een gesprek zouden gebruiken
of iets wat daar dichtbij ligt en daardoor een lagere
drempel heeft voor mensen die de traditionele teksten
niet goed kennen en verstaan.
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Vervolg voorgangers vanuit de gemeenschap

Het voegt iets toe aan de diversiteit die er is in de liturgie
in onze gemeenschap, waarbij het één niet beter is dan
het ander. Het één spreekt een andere doelgroep aan dan
het ander, waardoor je zo breed mogelijk de boodschap
probeert over te brengen. Het delen van het Heilig Brood,
dat in een eucharistieviering is geconsacreerd, doet ons
veel. Wij mogen dit uitdelen. Je deelt iets kostbaars met
de mensen in de kerk. Je geeft, maar je ontvangt ook. We
vinden het een heilig moment in de viering. Je beseft dan
heel goed dat je mag geven, uitreiken en je beseft en
ervaart ook heel goed wat de mensen ontvangen. En hoe
we daar allemaal kracht uit putten. Je geeft met liefde en
met zorg. Het is een heel intens moment.

Onze hoop voor de komende tijd is dat wij dit werk nog
lang mogen doen, dienstbaar zijn aan de gemeenschap,
door te denken, te delen en door te geven.

(Elly Barendregt)

Thea Noga en Jos Cobben,
gebedsleiders

Thea Noga is al vele jaren, met enkele anderen
gebedsleider in Schiedam-Noord. Zowel zij als Jos
Cobben volgden de scholing voor gebedsleiders. Wat is
de voorgeschiedenis van deze opleiding?

Thea duikt in het verleden. De toenmalige bisschop van
Rotterdam, Mgr. Van Luyn voorzag op de langere termijn
een tekort aan voorgangers voor de zondagse vieringen.
Daarom zette hij de scholing voor gebedsleiders op. Zijn
uitgangspunt was: als gedoopte heb je het algemeen
priesterschap. Hij dacht uiteindelijk aan het opleiden van
zo'n honderd gebedsleiders.

Rond de eeuwwisseling veranderde er wat in
Schiedam-Noord. De meeste paters Salesianen
vertrokken, er kwam behoefte aan meer voorgangers. In
2001 begon Thea als lector. Vervolgens leek het de
gemeenschap een goede zaak, als zij ook gebedsleider
zou worden. Dat was nog een hele weg. In 2004 ging ze
eerst naar de pastorale school en in 2006 naar de €én jaar
durende cursus 'Scholing tot gebedsleider. De pastorale
school bood deze kadercursus aan, die werd gegeven
onder leiding van het instituut Luce/CRC van de faculteit
Katholieke Theologie te Utrecht.

22 Kerk aan de waterweg zomer 2024

Vertrouwdheid

De cursus omvatte vijftien dinsdagavonden en vijf
praktijkdagen in het tijdsbestek van

half september tot maart. Dat was heel wat voor Thea,
naast haar gezin met vier kinderen en een
huisartsenpraktijk. Riek Wouters en Coby Blok gingen
tegelijkertijd de opleiding volgen.

Als gebedsleider moet je geaccepteerd worden door de
gemeenschap; jouw geloof

is van belang en jouw vertrouwdheid met de vaste
rituelen. Tijdens de cursus kamen zaken aan de orde als:
hoe maak je duidelijk wie je bent, hoe sta je erbij,
wanneer moet je buigen, hoe is je stemgebruik? Eris een
vast protocel van rituelen tijdens deze vieringen. Daar
was ook aandacht voor. In 2007 werd de cursus door Thea
afgerond.

De vieringen worden altijd samen met een aantal
parochianen voorbereid. Ook de liederen worden samen
met hen uitgezocht.

Naast deze vieringen werd incidenteel een avondwake
verzorgd. Uitvaarten worden ook gedaan, als
nabestaanden daarom vragen. Uitvaarten kosten naar
verhouding erg veel tijd.

Maassluis

Jos Cobben, Marianne Paalvast en Koos Vaissier hebben
gehoor gegeven aan de vraag van de Maassluise
gemeenschap om gebedsleider te worden.

We vroegen aan Jos hoe zijn weg hierin is gegaan. Hij
heeft met de opleiding gewacht tot zijn prepensioen..



Voorgangers vanuit de gemeenschap

Omdat hij de pastorale school niet had gevolgd, maar wel
andere opleidingen gaf mevrouw Geurtsen van het
bisdom hem de opdracht een woorddienst op te zetten
voor de tweede zondag van Pasen. Uiteindelijk gaf ze
haar toestemming om Jos bij Luce aan te melden, zodat
hij in september 2009 met de cursus kon beginnen
Aanvankelijk werd in Maassluis alleen de avondwake voor
een uitvaart door de gebedsleiders verzorgd; later
kwamen er ook woord- en gebedsdiensten bij en woord-
en communievieringen in het weekend.

Er wordt uitgegaan van de voorgeschreven lezingen van
het leesrooster. Als hulpmiddelen hebben de
gebedsleiders de liturgiemap van Gooi en Sticht tot hun
beschikking en ook materiaal van de Vlaamse
Dominicanen en van pater Kees Maas SVD.

De gebedsleider bespreekt met de koorleider de liederen
om er een samenhangend geheel van te maken.

Toegewijden

Jos kijkt met enige zorg naar de toekomst van de
gebedsleiders. Het aantal priesters (gewijden) daalt
drastisch en als er geen gebedsleiders meer mogen zijn,
zou dat de lokale gemeenschap beperken om in de
weekenden bij elkaar te komen om te vieren.

Er Bam é{’éu(_’f{f{’ GEn Meéeh

LAy GaNGgetd

Draait het om de priester of om de gemeenschap, is de
vraag die hij zich stelt. Het moet toch mogelijk zijn dat
ook ‘toegewijden; zoals een pastoor eens zei, in het
gebed van de gemeenschap kunnen voorgaan...

Natuurlijk is de Eucharistie de mooiste viering van ons
geloof, maar als het niet kan bij gebrek aan....dan zou er
ruimte moeten zijn voor andere mogelijkheden.

De gemeenschap viert!

Juist de gebedsleiders (of welke naam men eraan wil
geven) zijn betrokken bij de gemeenschap waarin ze
mogen voorgaan. De gemeenschap heeft hen gevraagd!
(Marianne Soors).

PCl De Goede Herder

Kent u de PCI? Weet u wat wij doen?

Wij helpen mensen met problemen, die wij geheel of gedeeltelijk kunnen oplossen door een eenmalige bijdrage. Het

gaat dan bijvoorbeeld om medicijnen of tandartskosten of niet vergoede hulpmiddelen. U moet ook denken aan de

aanschaf van huishoudelijke apparatuur of kosten voor een cursus ten behoeve van een baan.

Hoe komen we aan dit geld?

Het geld is bijeengebracht door mede-parochianen, door middel van schenkingen,

jaarlijkse giften en collectes in de kerken.
Hoe kunt u ons bereiken?
Via de website: www.goedeherderparochie.nl

In de balk ziet u de kop OVER ONS. Deze aanklikken en scrollen naar PCI.

Dan het aanvraagformulier downloaden en invullen. U mailt dit naar pci@goedeherderparochie.nl

Het mag ook op papier, in een gesloten envelop (waarop aangegeven: ter attentie van de PCl) afgeven bij iemand van de
pastoraatgroep van uw deelgemeenschap. Of via de brievenbus van uw kerk. Na ontvangst nemen wij binnen enige

dagen contact met u op.

Weet u iemand die hulp kan gebruiken, meldt dit bij ons of bij een contactpersoon van uw kerk. Uw privacy is bij ons

gewaarborgd.
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Midden in de week

Samen st

| Zijn

n gebedshuizen

Schiedam kent sfeervolle, oude kerken. Vaak zijn ze alleen op zondag open. Toch zijn er ook

mogelijkheden doordeweeks, om stil te worden en te bidden, samen met anderen.

Hieronder een wegwijzer.

Door: Lidwien Meijer

Maandelijkse Sirenedienst

Op initiatief van Inloophuis De Wissel, een gastvrije plek
in het Broersveld, is men vanaf september '23 weer
begonnen met Sirenediensten. De Sirenedienst is een
korte, oecumenische gebedsdienst, aansluitend op het
loeien van de sirene, de eerste maandag van de maand.
Hoe gaat zo'n Sirenedienst? De deelnemers zijn ruim op
tijd aanwezig. Om 12 uur begint de sirene te loeien.
ledereen luistert hier intens naar. Dan volgt het
Middaggebed met zang, stilte, schriftlezing en
voorbeden. Altijd wordt er wel gebeden voor de mensen
in al die landen waar een loeiende sirene dreiging en
angst betekent.

Ook is er het onderdeel: ‘tekenen van hoop en vrees. De
gebedsleider kiest uit de krant een bericht wat hem/haar
hoopvol stemt. En daarnaast een bericht wat angst,
ongerustheid geeft. Het is er allebei op onze wereld...
Hier worden kaarsen bij opgestoken.

Kerk aan de waterweg zomer 2024

Een aantal jaren was de sirenedienst in De Wissel zelf,
maar de ruimte was toch niet echt geschikt en deze
activiteit is op den duur gestopt. Nu is de Sirenedienst in
de Oud-katholieke kerk op de Dam. Elke maand zijn er
rond de tien mensen, vanuit allerlei Schiedamse kerken.
Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee. ledereen is
welkom, klokslag (sireneloei... }12 uur.

Wekelijks Morgengebed

In de Dorpskerk in Kethel is elke donderdagmorgen om
10 uur een cecumenisch Morgengebed. In deze
sfeervolle, oude kerk scharen de deelnemers zich rond
een lichtcirkel bij de Paaskaars. leder die wil kan tevoren
een van de lichtjes aansteken. Het evangelie van zondag
die volgt wordt voorgelezen, de psalm van de zondag
wordt gezongen. Er zijn voorbeden en muziek.

Na afloop is er koffie en ontmoeting voor wie dat wil.

Maandelijkse Vespers

In de Liduinabasiliek is er elke laatste vrijdag van de
maand een Vesperdienst. Deze diensten zijn begonnen in
oktober 2020, na de sluiting van de Heilig Hartkerk en de
St. Jan de Doper-Visitatiekerk. De plaats van vieren is de
open ruimte bij het Heilig Hart-altaar. Er is veel zang, stilte
en de lezingen van de volgende zondag worden
voorgelezen. Ook worden twee psalmen
gebeden/gezongen.

De afgelopen jaren is nu en dan aangesloten bij
oecumenische tradities: de Vredesweek, de Gebedsweek
voor de eenheid. Ook op 24 februari ‘23, toen de
Oekraine-oarlog precies een jaar aan de gang was, werd
dit in de Vesper herdacht. Het was indrukwekkend om
samen met een aantal Oekraiense viuchtelingen te
bidden en te zingen. Dit alles heeft tot gevolg dat de
diensten steeds meer oecumenisch van karakter worden.
Men weet de dienst te vinden!

Aanvang 17.00 uur. Men komt binnen via de zijingang
(een deur aan de kant van de pastorie). Voorafgaand aan
de dienst is er, voor wie wil, koffie en thee in de pastorie
(vanaf 16.00 uur).



Groene kerk in Maassluis

We hebben de aarde

In bruikleen

De beheercommissie van Maassluis doet groene stappen.
Het energiegebruik van de kerk wordt daardoor fors minder.

Door: René Eysink Smeets

In de twee vorige edities van Kerk aan de Waterweg heeft
een oproep gestaan om een projectgroep te vormen, die
aan het onderwerp ‘Groene kerk’ meer inhoud wil geven.
Hierbij herhaal ik die oproep, omdat nog niemand zich
gemeld heeft.

Wel heeft de beheercommissie in Maassluis zich achter
het idee geschaard. Er wordt een inventarisatie gemaakt
van onze ‘afvalstromen’ Zodra daar meer over bekend is,
zal dat met u gedeeld worden.

"rywwr?

Energieverbruik

In de tussentijd zijn - sinds de aanstelling van Koen van
Leeuwen als gebouwbeheerder- al positieve
ontwikkelingen te melden op het gebied van
energiegebruik in de kerk van Maassluis.

Koen bericht hier zelf over: in januari zijn we begonnen
met het in kaart brengen en verklaren van het
energieverbruik. Bij de bouw in 2007 is onze kerk al
gasloos ontworpen en dezelfde bodemwarmtepomp van
zeventien jaar geleden draait nog steeds. Deze oude
warmtepomp werkt al zo efficiént, dat zelfs als zijn
stroom door een gascentrale opgewekt wordt, hij
ongeveer anderhalf tot twee keer meer warmte met dat
gas produceert dan een gas-CV ketel.

Bij het kritisch bekijken en vervolgens koppelen van het
gemeten verbruik aan de verschillende apparaten,
kwamen na verloop van tijd wat verrassingen aan het
licht; zo bleek de temperatuurinstelling van de ventilatie
te hoog te staan, waardoor deze als een straalkachel met
bijbehorend verbruik werkte.

634 MWh

2024-Jan .. 2024-Feb.. 2024-Mar. F024-Apr_

Waarbij aangetekend, dat
april 2024 zal verdubbelen
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Groene kerk in Maassluis

Ook bleven diverse circulatiepompen onnodig
lopen. Deze problemen zijn intussen verholpen en
we verwachten dat het elektriciteitsverbruik met
&én derde tot de helft afneemt ten opzichte van
vorig jaar (bij gelijk of hoger comfort), met nog
ruimte voor verbetering in het beter afstellen van de
vloerverwarming en het dichten van een paar
moeilijk bereikbare kieren.

De kerk is natuurlijk meer dan een gebouw en
duurzaamheid is veel breder dan energieverbruik,
toch is de plek waar we samenkomen wel erg
zichtbaar en is de impact op de leefomgeving daar
ook meetbaar.

Duurzaamheid en kerk.

Waarom zouden we ons als kerk bezighouden met
duurzaamheid? De relatie is verrassender en directer
dan je op het eerste gezicht verwacht. God heeft de
aarde geschapen en in bruikleen gegeven aan de
mens. Wij zijn aangesteld als rentmeesters en als
goede beheerders dienen wij de aarde te
beschermen.

Onze generatie is de eerste die zich volledig bewust
is van de huidige dreiging en de laatste generatie
die er ni nog iets aan kan doen. Zodat wij een
leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen en
kleinkinderen.

Pasen 2024

Een nieuwe tijd breekt aan:

Van donker naar Licht,

Van zwart naar heel veel kleuren,

Met Pasen kun je verder gaan, want Jezus is opgestaan!
De dood voorbij!

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.

Deze prachtige tekst zongen de kinderen van het Palet
Centrum tijdens hun Paasviering in de

H. Lucaskerk afgelopen maart 2024.

Inmiddels een mooie traditie.

Twee keer per jaar ontvangen we alle 450 buurtjes in
de door hen fraai versierde kerk.

In de aanloop naar de Paasviering hebben de
leerlingen van de school zich op grootse wijze ingezet
voor de Vastenactie en daarbij meer dan

€ 6500 opgehaald. Geld dat ten goede gaat komen aan
de zwakkeren in de samenleving, ver weg maar ook
dichtbij. Bij het verlaten van de kerk zongen de
kinderen uit volle borst mee: Het is een stalend
nieuwe dag, stralend nieuwe dag ! Er werd brood
gedeeld, want ook dat hoort erbij: Delen met elkaar.
(Dinah Heinsbroek)

Kerk aan de waterweg zomer 2024

Dus het is niet de vraag of maar wanneer je meedoet
om onze voetafdruk zo klein mogelijk te maken. En
het is niet zo heel moeilijk als we maar bewuster met
de aarde en onze leefomgeving omgaan.

?t‘-’ll‘_;" 36in re'(:n_t_;{"-_\fff;l" als

rentmegstend

Uitdaging

Mag ik je uitdagen en vragen om mij te laten weten
wat jij in jouw eigen omgeving/ huishouden al doet
om je voetafdruk te verkleinen? Denk dan
bijvoorbeeld aan scheiden van afval, opruimen van
zwerfafval, recyclen van kleding, vaker met de fiets
of lopend van huis gaan, zonnepanelen op je huis...
Het leuke van die uitwisseling is dat je veel van
elkaar kunt leren en je leert van oplossingen van
anderen voor iets waar jij tegenaan loopt.

Alle idee&n van jong en oud zijn welkom. Doe ze in
de ideeén-bus in de narthex van de kerk in Maassluis

of stuur een mailtje naar:
eysinksmeets@hotmail.com

Palet centrum viert Pasen in de H. Lucaskerk




Vicaris Van Deelen 25 jaar priester

MNa de eucharistieviering
waren parochianen

Op welkom in de
Hemelvaartsdag, Wilgenburg, waar een

. 7 mei, werd in de drukke, gezellige
Liduinabasiliek receptie was. Van het
dankbaar het parochiebestuur ontving
25-jarig de vicaris theaterbonnen
priesterschap voor voorstellingen in de
gevierd van drie parochiesteden. De
pastoor, vicaris Lex parochie gaf als
van Deelen. geschenk een beeldje en

een geldbedrag

Oproep mannenkoor in Honorem Deli

Het mannenkoor In Honorem Dei van de Liduinabasiliek is
druk op zoek naar medezangers. ‘Zingen is fijn, het
versterkt lichaam en geest. Wekelijks zijn de repetities, op
dinsdagavond in de Wilgenburg. Aanvang 20.30 uur.

Meer informatie en aanmelding via telefoon:
06-55H6546%. Liduina Basiliek, Schiedam

P P ™ P P ™ P

Pater Melvin op verlof in India

Pater Melvin op verlof in India

In de maanden mei, juni en juli is pater Melvin Tharsis SVD
afwezig. Hij is deze maanden op verlof in India, zijn
thuisland. Pater James Arul SVD komt hem tijdelijk
vervangen. Deze pater van dezelfde congregatie is net
terug van zijn verlof, eveneens in India.

Pinkstergroet

Het is inmiddels een goede traditie
geworden. Sinds een aantal jaren

In de Willibrord gemeenschap liggen kaarten klaar
waar parochianen een groet of een bemoedigende
tekst op kunnen schrijven. Het is hartverwarmend
te zien hoeveel kaarten er geschreven worden.

Er is een aantal parochianen die als vrijwilliger aan-
wezig zijn bij de vieringen die in De Schie worden

brengen mensen vanuit de parochie
een Pinkstergroet aan de mensen van

de Penitiaire inrichting De Schie in
gehouden. Zij zorgen dat de kaarten voor Pink-

steren in De Schie zijn. Dankbare reacties alom.

Rotterdam.
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Wijze Woorden
De schoenen

Een student maakte een wandeling met zijn professor en ze spraken over filosofie. Tijdens de wandeling zagen ze een
paar oude schoenen op het pad liggen, waarvan ze dachten dat ze toebehoorden aan een arme man die op een veld in
de buurt werkte en die bijna klaar was met zijn dagtaak.

De student wendde zich tot de professor en zei: “Laten we een trucje uithalen: we verstoppen zijn schoenen, en
verstoppen ons achter die struiken, en wachten op zijn reactie als hij ze niet kan vinden.”

“Mijn jonge vriend,” antwoordde de professor, “we moeten ons nooit amuseren ten koste van de armen. Je zou jezelf
veel meer plezier kunnen geven. Stop een muntje in elke schoen, en dan verstoppen we ons en kijken we hoe de
ontdekking hem beinvioedt.

De student deed dat, en ze verstopten zich allebei achter de struiken in de buurt. De arme man was snel klaar met zijn
werk en kwam over het veld naar het pad waar hij zijn jas en schoenen had achtergelaten. Terwijl hij zijn jas aantrok,
stopte hij zijn voet in één van zijn schoenen maar toen hij iets hards voelde, boog hij zich neer om te voelen wat het
was en vond de munt. Verbazing en verwondering werden op zijn gezicht gezien. Hij keek naar de munt, draaide hem
om en keek er steeds weer naar. Hij keek toen aan alle kanten om zich heen, maar er was geen persoon te zien. Hij stak
het geld in zijn zak, en ging verder met het aantrekken van de andere schoen, maar zijn verbazing werd verdubbeld bij
het vinden van de andere munt. Zijn gevoelens overwonnen hem: hij viel op zijn knieén, keek op naar de hemel en
sprak luidkeels een vurige dankzegging uit, waarin hij sprak over zijn vrouw, ziek en hulpeloos, en zijn kinderen zonder
brood... De student stond daar diep geraakt, en zijn ogen gevuld met tranen.

“Welnu,” zei de professor, “ben je nu niet veel meer tevreden dan als je je voorgenomen trucje had gespeeld?” De
student antwoordde: “U hebt me een lesje geleerd dat ik nooit zal vergeten. Ik voel nu de waarheid van Jezus'
woorden, die ik nooit eerder begreep: ‘Het is zaliger om te geven dan te ontvangen? (Handelingen 20:35)

Auteur: Peter Briscoe
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Wandelen en een bezinning over duizenden aangespoelde zeesterren,

als de dauw nog zichtbaar is.

door Jan Barendregt

Op 9 mei, Hemelvaartsdag, stond om 7 uur een groep van
elf mensen klaar bij sportcentrum Polderpoort in de
Broekpolder van Vlaardingen. We gingen een
dauwtrapwandeling maken. De deelnemers waren
afkomstig uit katholieke en protestantse
geloofsrichtingen. De bijeenkomst was georganiseerd
door de werkgroep Geloofsverdieping van onze
parochie.

————

Was het echt dauwtrappen? Ja, het groen was nat van de
dauw en mist steeg op vanaf de grond. De zon stond nog
laag aan de hemel.

MNa een woord van welkom gingen wij op weg, de natuur
in. We liepen voornamelijk via bospaden, sommige
verhard, heel af en toe op asfalt. Je kon heel goed twee
aan twee, naast elkaar lopen, wat de conversatie
natuurlijk bevorderde. Door te wisselen maakte je met
veel mensen kennis.

Ongeveer halverwege hielden we halt op een mooie plek
in het bos voor een meditatief moment. Terwijl we in een
kring stonden werd een tekst uitgereikt met de titel:
‘Mededogen’ En daaronder stond een citaat van de
mysticus Meister Eckhart: 'Wat God ook doet, de eerste
impuls is altijd mededogen.

En dan volgde een verhaal uit het boek: ‘Verhalen van
levenskunst’ van Stephan de Jong.

Het verhaal ging over duizenden aangespoelde
zeesterrenop het strand. Ze zouden onherroepelijk
omkomen, maar een jongetje pikte zeesterren op en
gooide ze terug in het water. "'Waarom doe je dat?, vroeg
een oude man. 'De meeste komen toch om. Wat voor
verschil maakt het er een paar te redden?’

De jongen zei: ‘Nee, voor de meeste maakt het niets uit,
maar voor deze in mijn hand wel degelijk’ En hij gooide
hem terug in zee.

Wij kregen de gelegenheid de tekst te overdenken op
een eigen plekje, staande of zittend op enkele
boomstammen. Misschien vroegen sommigen zich af
hoe dit
verhaal voor
onze levens
en onze
wereld
toepasbaar
zou kunnen
zijn.

De stilte werd
af en toe
onderbroken
door het
geloei van Schotse Hooglanders. De vele jonge
Hooglanders lagen heerlijk in het gras in de zon of de
schaduw. Na deze meditatiepauze liepen we terug naar
waar we begonnen waren, onderwijl napratend over de
tekst of over andere zaken.

Na de wandeling, die ongeveer anderhalf uur duurde,
werd het ontbijt aangevoerd met koffie/thee en wat
lekkers erbij: broodjes en drinken. Onderwijl was er nog
voldoende gelegenheid om elkaar nader te leren
kennen. Al met al een prachtig begin van deze stralende
Hemelvaartsdag.
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NIEUWS VAN EN VOOR JEUCD EN JONGEREN
PAROCHIE DE GOEDE HERDER ORGANISEERT IN HET BIJIONDER VOOR ALLE JEUGD EN
JONGEREN VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN EN VIERINGEN (00K) PER LOCATIEKERN.

VE NODIGEN JE VAN HARTE UIT OM NAAR EEN OF MEERDERE ACTIVITEITEN TE KOMEN.
JE BENT ALTIJD WELKOM BIJ ONS!

Kinderwoorddienst
& créche

Basiliek
doorlopend
2x per

maand

i jongerenspeurtocht Pax
30 juni Christikerk
Pax
Christikerk
kerk seizoerm

We hebber een succesvel en lewk seizoen achfer di
rug in onze parochie, mel vieringen en activifeife
veor kinderen, gezinnen en jongaren. Van Sint
Maarfen in Schiedam fof pannenkoeken efen in
Maassiuis en Carnaval vieren in Viaardingen. Er was

zoveel fe beleven! Oek is Okide weer volop aan hel
zingen. Als je het lewk vindf om mee fe zingen, geef
Jje dan ep! Voor de vakantie zullen er in Wlaardingen
(basisschoolleeftjd) als jongeren om hef seizoen af

kinderwoorddienst

ney acfivifeifen z(jn voor zowel kinderen

te siuiten. Houd daarom de WhatsApp-groep en de
WA goed in de gaten. lederean is welkom, ook wif
Maassiuis en Schiedam!

Meezingen met Okido

We repeteren om de week (even weken) op

dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Pax
Christi kerk. Info bij Jos van Reisen,
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
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Palmpasen in Viaardingen
Het maken van Palmpassstokken in de Locaskerk was een groot succes!
Meer dan 2o kinderen bebben sunen met hun ouders cen Palmpraassiok
gemaakt, e Palimpaasviering was ook peer geskagl, De kerk was vol
met kinderen en gezinnen, en het werd prachtig opecluisterd door het
kinderkoor Okido. Na de viering #ijn we met 14 Kinderen en ouders e
hiet Zonnchuts gegaan om de Palmpaasstokken uit te reiken.

Bovendien heelt Palet Holy op school ook Palmpassstokken gemaake,
die we mochten vitdelen aan parochianen., Op die manier bebben we
cen aantal parnchianen blij kunnen maken met cen Palmpaassiok,
waaronder ook enkele parochianen dic verhliiven in de Mecrpaal.
Saimen miel twee jongeren van onze parochic hebben we de
PFlmpaasstokken nitgereiki

HEB JE VRAGEN, EEN LEUK IDEE VOOR EEN
JEUGD EN/OF JONGEREN ACTIVITEIT VOOR
ONZE PAROCHIE OF EEN INTERESSANTE
AANVULLING VOOR DIT KATERN
E-MAIL DAN NAAR
JONGERENWERKPAXCHRISTI@GMAIL.COM
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Liturgisch rooster weekendvieringen juni, juli en augustus 2024, met voorgangers

Petrus &Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.15
Zaterdag 01 juni
Zondag 02 juni Eucharistie, J. Arul SVD, cantor Eucharistie, J. Arul SVD,

koor Impuls,

kinderwoorddienst

zaterdag 08 juni

Zondag 09 juni Eucharistie, J. Arul SVD, Woord- en communieviering, 3D,
Andreas, Petrus en Pauluskoor Willibrordkoor

H. Liduina

Vrijdag 14 juni

zaterdag 15 juni

Zondag 16 juni Eucharistie, A. van Deelen, cantor Eucharistie, A. van Deelen,

koor Liriko

Zaterdag 22 juni

Zondag 23 juni Woord- en communieviering, Eucharistie, J. Arul SVD,
gebedsleider, cantor Willibrordkoor

Zaterdag 29 juni

Eucharistie, patroonsfeest, A. van Deelen,

Zondag 30 juni koren Intermezzo en 'Andreas, Petrus en Woord- en communieviering, 5. Lokken,
Paulus' koor Impuls

zaterdag 6 juli

zondag 7 juli Eucharistie, J. Arul SVD viering in de H. Lucaskerk

zaterdag 13 juli

zondag 14 juli Woord-en communieviering viering in de H.Lucaskerk
S.Lokken
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H. Lucaskerk 11.15

viering in de Pax Christikerk

viering in de Pax Christikerk

viering In de Pax Christikerk

viering in de Pax Christikerk

Eucharistie, J. Arul SVD,
koor Liriko

Woord- en communieviering, 3D
samenzang

St. Liduinabasiliek zat 18.00; zon. 09.30

Woord- en communieviering, S. Lokken

Eerste Communie -viering,

A.van Deelen, koor In Honorem Dei

Gebedsgroep Mama di Rosario, C.
Eba'a C55p, 15:00 uur

Eucharistie, Lex van Deelen

Eucharistie, A. van Deelen, koor
Jubilatio

Eucharistie, J. Arul SVD, 08:30 uur
Vesperviering, 5t. Liduina
Broederschap, 19:00 uur, koor In
Honorem Dei

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, J. Arul SVD, koor In
Honorem Dei

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, A. van Deelen, koren In

Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, J. Arul SVD, koor Jubilatio

Eucharistie, A. van Deelen

Eucharistie, A. van Deelen, koor In
Honorem Dei

Gebedsgroep Mama di Rosario, C.
Eba'a C55p, 15:00 uur

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, J. Arul, SVD, koor Jubilatio

H. Jacobuskerk 11.15

Woord- en communieviering,

S. Lokken, koor Corazon

Eucharistie, J. Arul SVD

Woord- en communieviering,

gebedsleider

Eucharistie, A. van Deelen

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, A. van Deelen, koor

Corazon

Woord- en communieviering
S. Lokken
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Liturgisch rooster weekendvieringen juni, juli en augustus 2024, met voorgangers

Petrus &Pauluskerk 09.30

Zaterdag 20 juli

Zondag 21 juli

zaterdag 27 juli

Zondag 28 juli

Zaterdag 03 augustus

zondag 04 augustus

Zaterdag 10 augustus

Zondag 11 augustus

Donderdag 15 augustus

Maria ten hemelopneming

Zaterdag 17 augustus

Zondag 18 augustus

zaterdag 24 augustus

zondag 25 augustus
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Eucharistie, J. Arul SVD

Woord-en communieviering

gebedsleider

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, A. van Deelen

Woord- en communieviering,

gebedsleider

Pax Christikerk 11.15

Viering in de H. Lucaskerk

Viering in de H.Lucaskerk

Eucharistie, J. Arul 5VD, samenzang

Woord- en gebedsviering, 3D, samenzang

Eucharistie, A. van Deelen, samenzang

10.00 uur Oecumenische
kerkterrasviering, 5. Lokken, Oranjepark
beide kerken gesloten



H. Lucaskerk 11.15

Eucharistie, J. Arul SVD, samenzang

Eucharistie, A. van Deelen,

samenZang

Viering in de Pax Christikerk

viering in de Pax Christikerk

St. Liduinabasiliek zat 18.00; zon. 09.30

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, J. van den Hende,

koor In Honorem Dei

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, A. van Deelen, koren In

Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie, A. van Deelen

Eucharistie A. van Deelen, koor In
Honorem Dei

Gebedsgroep Mama di Rosario, C.
Eba'a C55p, 15:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen

Eucharistie, A. van Deelen, koor

Jubilatio

Eucharistie, J. Arul SVD, 19:30h
Gebedsgroep Mama die Rosario,
5. Jonge, 20:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD
Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor In
Honorem Dei

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Eucharistie, A. van Deelen, koren In

Honorem Dei en Jubilatio

Vrijdagen 28 juni en 30 augustus
17.00 uur Vesperviering

H. Jacobuskerk 11.15

Woord- en communieviering,
gebedsleider

Eucharistie, J. Arul SVD

Eucharistie, A. van Deelen

Eucharistie, M. Tharsis SVD

Woord- en communieviering,

gebedsleider

Eucharistie, M. Tharsis SVD
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Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw
buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met
het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks
gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map
onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij
de pastorie. “Mevrouw Reuring! Komt u binnen!” zegt
de pastoor. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring
heeft een vraag. “Pastoor, doet uw kerk mee met ons

KiK

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken.
Algauw strijken er mensen neer om hij te praten.
Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw
Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril,
schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat
ze op zoek naar de pastoor. “Hoe KAN dit nou?” zegt ze,
“U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk
is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een

‘VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het
plein en in de kerk?” “Jazeker,” glundert de pastoor,
“Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we!

beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes,
geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!” Dan vraagt
de pastoor: “Heeft u mensen horen mopperen?”

Komt voor elkaar!” De volgende dag is het kerkplei “Nee,” zegt ze, “maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELUK!”
omgetoverd tot een terras waar mensen “Maar weet u,” zegt de pastoor, “Ze zijn van binnen blij.
gezellig kunnen zitten. ﬂ‘ L} Z6 vier je het leven ook!”
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Puzzel WIE - HOE

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts?
Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat Je eet en drinkt.
Dat is wat God graqg ziet. Draag altiid mooie kleren

en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven
met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbi).
(i) Naar Prediker 9:7-8)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeninger: W, Jurrigns



