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Adressen
en telefoonnummers van 

de kerken van parochie De Goede Herder
St. Liduina en O.L.V Rozenkrans, Singel 104. 3112 GS Schiedam

010-4268228. H.H. Jacobus en Martinus, 
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam 010-4709719 

Willibrord, H.Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen,010-
4702679 

Willibrord, Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-
4741790

Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
www.goedeherparochie.nl

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: 
A.J. van Deelen, (pr), A. Kunnekkadan (pr), M. Tharsis (pr), S. Lokken

(diaken)
Het team is te bereiken via L. Wepster, medewerker pastoraal team, 

T. 06-31990959 of  E.: a.wepster@goedeherparochie.nl
Het bestuur van de parochie is te bereiken via de secretaris

E: secretaris@goedeherparochie.nl

 

Redactioneel

St. Liduina-OLV. RozenkransH.H.Jacobus en Martinus  

Kleiner gaan wonen

Willibrord,H.LucaskerkWillibrord, Pax Christi

Petrus & Pauluskerk

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 31 mei. Kopij graag inleveren voor 29 april 

Vanaf 2014 heeft u elke drie maanden Kerk aan de
Waterweg ontvangen, een ‘volwassen magazine’, een
tijdschrift waar we mee voor de dag konden komen! 
Helaas kunnen we dit vanaf 2024 niet meer op
dezelfde manier blijven doen. U heeft in het vorige
nummer gelezen dat de financiële situatie van
parochie De Goede Herder zorgwekkend is, we
moeten ‘kleiner gaan wonen’, ook wat Kerk aan de
Waterweg betreft. Wat er nog bij komt is dat de
drukkerij waar ons blad werd gedrukt ermee stopt.
Dan is de keus helemaal snel gemaakt. We maken
een ommezwaai. 
Die ommezwaai kunnen we niet ineens maken. We
zijn in overleg met De Zalige Zalm, een uitgeverij die
zeer veel parochiebladen in Nederland onder
zijn/haar hoede heeft. Dit maakt dat het ook wat
eenvoudiger en voordeliger kan. Het was alleen niet
mogelijk om al dit nummer met de zalige zalm mee te
zwemmen… het kost even tijd om de verhuizing
netjes te laten verlopen. 

Daarnaast geeft de wisseling van pastores  wat
hobbels, de komende maanden willen we rustig
wennen aan de nieuwe situatie. 
Daarom is dit nummer van Kerk aan de Waterweg een
‘noodnummer’.  We hebben eerder een paar
noodnummers laten verschijnen, in coronatijd.
Gelukkig ligt die tijd voorgoed (?) achter ons, maar een
noodnummer was nu helaas ook noodzakelijk. Elly
Barendregt was bereid het te verzorgen, ook het
afdrukken, een hele klus! En het resultaat mag er zijn. 
We hopen komend voorjaar weer bij u te komen, met
een gevarieerd, kleurrijk blad! En nu maken we even
van de nood een deugd met dit bescheiden nummer!
U kunt hier bijvoorbeeld lezen over de komende
Vastenactie, over het afscheid van pastor Egging. En
er is weer een programma Geloofsverdieping met een
gevarieerd aanbod voor jong en oud en het rooster
staat natuurlijk ook in dit blad! 

Veel leesplezier gewenst
Lidwien Meijer

2  kerk aan de Waterweg voorjaar 2024



pag. 6

De parochie kent nu twee diakens
Steef Lokken is lid van het pastoraal team.

Hier komt diaken Taco van der Meer 
aan het woord.

pag. 7

De vastentijd, een periode van
bezinning en actie!

Allerlei mogelijkheden voor actieve
deelname staan hier op een rij.

Colofon
Kerk aan de  Waterweg is een
uitgave van  parochie 
De Goede Herder in Maassluis,
Vlaardingen en  Schiedam
en verschijnt in 2024 vier keer.
Het blad wordt gratis thuisbezorgd
bij parochianen. 
Een postabonnement is mogelijk
voor  20, 00 euro per jaar.
Redactie: Elly Barendregt en Steef
Lokken
Redactieadres: Singel 104
3112 GS Schiedam
E:
redactie@goedeherderparochie.nl

Eindredactie: Lidwien Meijer en
Marianne Soors
T: 06-54797022

Aan dit nummer werkten
verder mee:
Vicaris A. van Deelen, Ria Sosef,
Taco van der Meer, Clemens
Lammers, Han Raeijmaekers,
Sonja Uleman, Elly van Niel, Nico
Meinders, Hans Rombouts.

Vormgeving van dit
noodnummer:
Elly Barendregt

Fotografie: Foto's van
Vastenactie, 
Hans Rombouts. Jos Over de Vest
Elly Barendregt

Ontwerp covers: Elly Barendregt,
Sepke Burggraaf

Drukkerij: In eigen beheer (Pax
Christikerk)

Overnemen:
Artikelen uit Kerk aan de
Waterweg mogen met
bronvermelding, vrij worden
overgenomen. Illustraties en foto's
mogen alleen worden gebruikt als
vooraf toestemming is verleend
door de redactie

Inhoud
Kerk aan de Waterweg
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Een gevarieerd aanbod om uw geloof
te verdiepen, passend in 

deze tijd van het jaar.
Voor jong en iets ouder.

pag.9

Beauraing is een 
bedevaartplaats in Wallonië.

Elk jaar worden er, vanuit het bisdom,
reizen aangeboden naar dit Mariaoord. 

pag. 5
Tussen Kerst en Oudjaar nam 

pastor Egging afscheid van 
parochie De Goede Herder.



Hoe beleven we ons kerkelijk jaar? Elke tijd heeft
een eigen sfeer.

‘Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van
grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een
tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin
wij zijn herboren.’Zo bidden wij in de eerste
prefatie van de Veertigdagentijd.
In ons kerkelijk jaar kennen we verschillende
‘sterke tijden'. Zo is de Advent  een periode van
blijde verwachting, van uitzien naar de komst van
de Heer. De Veertigdagentijd nodigt ons uit tot
bezinning: op het Licht van Christus, dat de
diepste duisternis van dood en graf overwint. Op
het Licht van de opgestane Heer, dat ook wij
mogen ontvangen en meedragen in ons hart, en
uitdragen in de wereld om ons heen. Op ‘Licht dat
ons aanstoot in de morgen’. Maar wat betekent dat
voor ons en hoe getuigen wij ervan in woord en
daad? Dat is aan de ene kant een heel
persoonlijke vraag. Aan de andere kant is het ook
een heel lastige vraag, want voor veel mensen in
onze tijd is Pasen eerder een lang weekend, dan
de vreugdevolle viering van het mysterie van het
geloof.
HET VROEGE LICHT
Pasen is de kern van ons geloof: dat God nooit
laat varen het werk van Zijn handen, en trouw is
tot in eeuwigheid. Want het verdriet van Goede
vrijdag en de stilte bij het graf op zaterdag lopen
uit op de vreugde, het vroege licht van
paasmorgen, wanneer het graf leeg is en nieuw
leven is opgestaan uit de dood.
Die vreugde wordt vervolgens bekrachtigd in de
Paastijd, de vijftig dagen tussen Pasen en  
Pinksteren. Die vreugde komen we tegen in de
ontmoetingen van de vrouwen en de andere
leerlingen met de verrezen Heer. ‘Sommigen
twijfelden’ vertelt Mattheus. Maar met de kracht
van de heilige Geest op het Pinksterfeest trekken
de apostelen eropuit.
‘Ga, en maak alle volkeren tot mijn leerling’ heeft
Jezus gezegd. Zo neemt de Kerk een aanvang en
trekt het evangelie de wereld door, tot op
vandaag.

Van de pastor
De vreugde van Pasen!
door Vicaris Van Deelen, administrator

AANSTEKELIJK
Wij leven in een andere tijd. We zijn misschien
weerbarstig geworden en sceptisch als het over
God, evangelie en kerk gaat. Maar de vreugde die
Pasen ons wil geven is er niet minder om. Want
met gelovig vertrouwen staat ook ons leven in het
perspectief van Pasen. Biddend, zingend en vol
van dat mysterie zijn wij op weg. Groeiend in
geloof, vervuld van hoop, en aanstekelijk door
onze liefde. Het Licht meedragend dat God ons in
de verrezen Jezus schenkt, met Kracht van Boven,
de heilige Geest van Pinksteren.
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Na pastoor Duynstee die ons in oktober verliet, nam
weer een pastor afscheid. 
Opnieuw verzamelden parochianen van De Goede
Herder zich in de Liduinabasiliek. 

Zaterdag 30 december nam Pastor Henri Egging
afscheid van parochie De Goede Herder.
In de Liduinabasiliek werden de kaarsen
aangestoken, terwijl het gebouw zich vulde met
parochianen, die het afscheid kwamen
meevieren. 
Pastor Egging was de hoofdcelebrant in de
Eucharistieviering. Met verder de pastores
Charles Duynstee en Melvin Tharsis als
concelebranten en met medewerking van
acolieten, lectoren en koorleden vanuit de drie
deelgemeenschappen. Zo beleefden wij als
parochie een plechtige en feestelijke
afscheidsviering.

Waardig

In de Wilgenburg werden we vervolgens
verwelkomd met koffie en thee, broodjes en
allerlei lekkers voor de inwendige mens. Het was
een gezellig samenzijn, een avond van
ontmoeting en uitwisseling van ideeën en
nieuwe plannen. 
Melvin speelde een mooi muziekstuk op zijn
dwarsfluit en we zongen een leuk lied, door
Lidwien Meijer geschreven, op de kerstachtige
melodie: de herdertjes lagen bij nachte.
Iedereen kent dit, dus het werd luid
meegezongen en eindigde aldus: 

Ach herder, gij gaat ons verlaten
U trekt naar een nog groter veld. 
U zal ook daar veel moeten praten
rond vieren en vijven… en geld
Wij danken u voor al uw weiden!
dit schapenkoor, één grote schaar
We kunnen haast niet van u scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar!

Namens  het bestuur sprak Cissy Siebel Henri
toe. Zij memoreerde dat hij bijna tien jaar pastor
was in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis,
gemeenschappen met hun verschillen en
overeenkomsten. Een periode waarin we beetje
bij beetje toegroeiden naar één parochie.
Daaraan heeft Henri zeker bijgedragen. Cissy
roemde zijn uitgebreide kennis van de
Nederlandse taal. Hij kon op die manier lange
verhandelingen houden over achtergronden en
oorzaken van bijvoorbeeld liturgische
ontwikkelingen in de loop van de geschiedenis.
Cissy eindigde haar speech met: Je was in de
basiliek een waardig rector. In Vlaardingen was
je een snel beschikbare contactpastor. En je was
ook steeds beschikbaar als het nodig was in
Maassluis en Schiedam. Dat gaan we allemaal
missen.

Samen

Namens de  parochie  werden twee cadeaus
aangeboden: een boek van Jimmy Nelson
‘Before They Pass Away’. Het staat vol prachtige
foto’s van inheemse gemeenschappen van over
de hele wereld, die tegen de stroom in proberen
hun oorspronkelijke erfgoed te bewaren. 
Verder ontving pastor Egging een toepasselijk
beeldje van de hand van kunstenaar Corry
Ammerlaan-van Niekerk met de titel ‘Samen de
handen ineen’. Als gravering is de tekst
opgenomen: ‘Dank voor de goede
samenwerking en veel inspiratie in je nieuwe
parochie.’

Afscheid pastor Henri Egging

Een feestelijke avond van ontmoeting

door Ria Sosef
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Onze parochie telt nu twee permanente diakens:
Steef Lokken en Taco van der Meer. Taco werkt ook
als leraar. Hij vertelt van zijn ervaringen. 

Soms kun je geluk hebben en word je als diaken
door een parochiaan geholpen om dat te doen
waarvoor je bent aangesteld: ‘mensen helpen die in
nood verkeren.’
Deze week nog bijvoorbeeld: een collega van de
school waar ik werk, vertelde me dat er een gezin
was dat een bijstandsuitkering kreeg toegewezen.
Maar dit gezin moest er nog een maand op
wachten. Tot die tijd was er onvoldoende geld om te
kunnen eten. Nog vóór het weekend mocht ik een
envelop met inhoud aan die collega meegeven, met
het verzoek die aan de ouders te overhandigen.
Of je wordt door een parochiaan ‘in de kladden
gegrepen’. Zij hoorde over een kind in onze parochie
dat een laptop voor de studie nodig heeft. Om
verschillende redenen viel ze buiten de
verschillende regelingen. Hier was werk aan de
winkel! 

Gelukkig
Waarom voel ik dan dat ik geluk heb? Omdat ik weet
dat ik niet altijd te horen of te zien krijg wanneer er
mensen in nood zijn. De meesten van ons willen dit
het liefst vóór ons houden. Alsof het je eigen schuld
is dat je niet in staat bent je kind te eten te geven, of
dat je Eneco een keer niet kunt betalen. 
Waarom voel ik me dan gelukkig? Omdat er mensen
zijn die voor anderen proberen op te komen;
mensen die vinden dat lesgeven meer is dan alleen
het programma te volgen; of parochianen die
vinden dat geloven meer is dan op zondag in de
kerk zitten. Geloven is ook oog hebben voor de
medemens in nood. Deze zondagmorgen kwam dit
in de oecumenische dienst hier in Vlaardingen nog
naar voren. De dienst werd gehouden in het kader
van de Gebedsweek voor de Eenheid. We luisterden
naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Dit
blijft mooi! 

Diaconie in de parochie
Samen kun je meer dan alleen

door Diaken Taco van der Meer
mede namens de samenwerkende diaconiegroepen

Opdracht
Oog hebben voor de medemens is een opdracht die
we allemaal als gelovige mensen hebben.
Diaconie/caritas (liefde) is iets dat we allemaal om
ons heen mogen verspreiden. 
Deze week heeft een afvaardiging van onze
parochie hier weer over gesproken.
De vraag was: ‘Waar droom je over wanneer je het
over diaconie hebt? Wat verlang je dan?’
Eén keer raden wat het antwoord was: dat diaconie
deel wordt van ons allemaal. Dat we allemaal daar
helpen waar we kunnen en bij de diaconie/caritas
aankloppen. 
Want samen kunnen we veel meer dan alleen.

6 kerk aan de Waterweg voorjaar 2024

Advertentie



Op Aswoensdag, 14 februari, begint de Veertigdagentijd,
de Vastentijd.
Veertig dagen lang hebben we extra aandacht voor de
ander, dichtbij en ver weg. Hoe krijgt dit in onze
parochie gestalte? 

Maassluis

Met de Vastenactiecampagne wil deelgemeenschap
Andreas, Petrus en Paulus
zich inzetten om de wereld een stukje beter te maken.
We doen dit samen met de protestantse kerken van
Maassluis.
Dit jaar hebben we aandacht voor het werk van
Vastenactie in Zimbabwe. Niemand zou zich toch zorgen
hoeven te maken over voldoende voedsel om de dag
door te komen. In Zimbabwe is dit wél het geval.
Bovendien is er een tekort aan schoon water. 
Jaarlijks is er ook een doel dichtbij huis. 

Dit jaar viel de keus op het werk van de voedselbank in
Maassluis. Ofschoon de oorzaken van onvoldoende
voedsel in ons land en in Zimbabwe heel anders zijn is
het gevoel van een lege maag overal hetzelfde.
Gedurende de gehele vastentijd zijn er weer activiteiten.
De Vastenactie staat centraal in de zondagsviering van 
18 februari. De collecte is bestemd voor het werk van
Vastenactie.
Op woensdag 6 maart organiseren we een
vastenmaaltijd in de Petrus en Pauluskerk.
Op zaterdag 16 maart is er de inmiddels traditionele
pelgrimage. Om de pelgrimage ook voor oudere
deelnemers aantrekkelijk te houden lopen we een
kortere afstand dan in het verleden.
In Maassluis vindt u in dit blad een ‘Vastenzakje’. Door
het formulier in te vullen en te versturen steunt u direct
het prachtige werk van Vastenactie. 
Bent u in de gelegenheid om aan activiteiten tijdens de
Vastentijd deel te nemen dan gaan we letterlijk samen
op weg naar Pasen en kunt u op diverse momenten
bijdragen aan een mooi resultaat. 
(Clemens Lammers). 

VASTENACTIE 2024
Aandacht voor Zimbabwe en India

Vlaardingen

Ook in Vlaardingen staan gedurende deze vastentijd
de projecten van Vastenactie centraal.
Zoals elk jaar gebeurt dit in nauwe samenwerking
met de PKN-kerken (Kerkcentrum Holy, Bethelkerk
en Rehobothkerk). 
Het thema Leven in een veranderende wereld krijgt
een concreet gezicht in  Zimbabwe en India, waar
mensen zich moeten aanpassen aan de grote
droogte, een gevolg van de klimaatverandering. 
Vastenactie werkt nauw samen met de plaatselijke
bevolking om te zien wat er nodig is. In Zimbabwe
betekent dat: vier waterpunten en vier
gemeenschappelijke tuinen. Er zijn trainingen in
traditionele en agro-ecologische
landbouwtechnieken en het onderhouden en
repareren van waterpompen. Daarnaast wordt aan
boeren geleerd hoe ze hun producten het beste
kunnen verkopen. 
Ook zijn er naaicursussen en deelnemers ontvangen
materialen hiervoor. Vrouwen zijn actief betrokken
en leren over hun rechten.
In Zuid-India zien we dat  het telen van andere
gewassen, slimme bemesting en het gebruik van
biologische bestrijdingsmiddelen een wereld van
verschil maken. 
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Aanpassen aan de grote droogte
Jaarlijks is er ook een ‘project Dichtbij’. Dit jaar
is dit: Rechtvaardigheid en Milieu. We proberen
meer bewustwording te creëren van wat wij
zelf kunnen doen om klimaatverandering te
keren en zo onze aarde leefbaar te houden.
Om dit waar te maken wordt er in 2024 tijdens
iedere vergadering van MOV-ZWO aandacht
besteed aan dit project en maken we waar
nodig gebruik van een klein ‘klimaatfonds MOV-
ZWO’.  Het belang hiervan benadrukt ook paus
Franciscus  in zijn exhortatie Laudate Deum:
‘Inspanningen van huishoudens om vervuiling
en afval te verminderen en voorzichtig te
consumeren, creëren een nieuwe cultuur’.

Er zijn ook activiteiten. In de verschillende
kerkgebouwen zijn er Vasten- en
ontmoetingsmaaltijden, meestal op woensdag en
vrijdag. Ook zijn er meditatieve bijeenkomsten in
de Bethelkerk. Hiervan komt een overzicht op de
websites van De Goede Herder –
Willibrordparochie en de PKN-gemeenten
Vlaardingen. De activiteiten  worden wekelijks in
Willibrord Actueel geplaatst.
Meer informatie over de projecten en het
hongerdoek kunt u vinden op  www.vastenactie.nl 
Uw bijdrage aan bovenstaande projecten van
landelijke Vastenactie en aan het project Dichtbij
rondom Schepping en Milieu lijkt misschien een
druppel op een gloeiende plaat. Echter, voor de
mensen die wonen in Zimbabwe en India, brengt
uw bijdrage hoop en toekomst. 
U kunt bijdragen storten op Banknummer: NL82
INGB 0000 5562 94 van actierekening MOV-ZWO,
o.v.v. Vastenactie 2024, of via de QR-code die we
in Willibrord Actueel en in  liturgieboekjes
vermelden. 
Net als vorige jaren zal er weer een
vastenkalender zijn. Deze kan helpen om vasten
op een eigentijdse manier dagelijks aandacht te
geven.
(Han Raeijmaekers). 

Tijdens een van de vieringen in maart komt in
Vlaardingen het hongerdoek ‘Wat is heilig voor ons?’

uitdrukkelijk in beeld.

De maker: Emeka Udemba vertelde
over zijn inspiratie voor dit doek:

God schiep deze wereld en gaf hem
aan ons om voor te zorgen. We

hebben het recht om te nemen wat
we nodig hebben om te overleven.

Vandaag zien we echter het
tegenovergestelde. We gebruiken
veel te veel, met als resultaat: de

planeet wordt met de dag warmer,
er zijn enorme overstromingen, ook

in Nederland, en pandemieën nemen
toe. We hebben alleen deze wereld
en als we die niet goed behandelen,

zullen we daar spijt van krijgen. 
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In1932 is Beauraing nog een gewoon plaatsje in de
Ardennen met zo’n tweeduizend  inwoners, een kerk,
scholen en een ruïne van een oude burcht. 
Dan verschijnt Maria er verschillende keren aan vijf
kinderen, uit twee verschillende gezinnen. Albert
Voisin, elf jaar, ziet op 29 november plotseling een in
het wit geklede dame in de ruimte boven een
Lourdesgrot. Die Lourdesgrot hoort bij de
zustersschool. De andere kinderen zien dan ook een
witte gestalte. De zusters willen het niet geloven en
van hun ouders mogen ze er niet over spreken, maar
de volgende middag weet heel Beauraing ervan.
Op 30 november zien ze alle vijf de verschijning boven
het spoorwegviaduct. De kinderen worden opnieuw
niet geloofd. Bij de volgende verschijning, beweegt de
H. Maagd zich naar een nieuw gebouw van de zusters
en blijft daar staan. Zij opent haar handen bij wijze van
groet, glimlacht en verdwijnt.
De verschijningen zijn steeds ’s avonds, er komen
steeds meer mensen bij. De eerste dagen lijkt Maria
de kinderen op te wachten, daarna verschijnt zij pas
tijdens het rozenkransgebed. Een paar honderd
personen bidden met de kinderen mee. 

 

{

Gouden hart
Dan wordt het 8 december, het feest van Maria
Onbevlekte Ontvangenis. Er zijn autobussen uit
omliggende steden, ook uit Brussel en er rijden extra
treinen vanuit Dinant en de Ardennen. Om drie uur ’s
middags is de plaats van de zusters stampvol, en ook de
straat. Om 6 uur komen de kinderen. Ze roepen het uit:
‘Zij is er!’, en vallen allen tegelijk op de knieën. Ze bidden
het Weesgegroet en vragen de H. Maagd om te spreken.
Maar geen woord, alleen een glimlach. Dan bidden zij
het hele rozenhoedje en de verschijning blijft gedurende
al die tijd zichtbaar. Op 21 december maakt zij zich
bekend en zegt: ‘Ik ben de Onbevlekte Maagd’. En op 23
december spreekt ze een wens uit: ‘Ik zou een kapel
willen, opdat men hier ter bedevaart komt’. Op 29
december horen ze haar zeggen: ‘Bid, bid veel!’
Tijdens de laatste verschijningen, vanaf 29 december, zien de
kinderen telkens tussen de geopende armen een hart, in
lichtstralen gehuld. Daarom noemt men haar: Moeder met het
Gouden Hart.

Twee reisjes naar Beauraing
Een dorp waar Maria verscheen

door Elly van Niel

In 1932 verschijnt Maria in het Belgische dorp  Beauring aan vijf kinderen. Nog
steeds gaan er bedevaarten naar dit pelgrimsoord, ook vanuit ons bisdom

{b

Het Nederlands Beauraing Comité organiseert vierdaagse bedevaarten naar Beauraing. Vanuit het
bisdom Rotterdam zijn er jaarlijks twee bedevaarten. De mei-bedevaart is voor valide pelgrims. In
september kunnen ook zieken, gehandicapten en ouderen deelnemen. Er gaat dan een ‘staf’ mee van
verpleegkundigen, brancardiers, helpsters en een priester. Dit jaar was deze bedevaart van 16 t/m 19
september en pater Melvin Tharsis svd was de geestelijk begeleider. 
De data voor 2024 zijn: zaterdag 11 mei t/m dinsdag 14 mei en zaterdag 21 september t/m dinsdag 24
september.
Voor meer informatie en aanmelding: mevrouw Elly van Niel: e-mail. ellyvan.niel@gmail.com 
Tel. 0617322245. 
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Met de wisselingen in het pastoraal team is er veel
veranderd. Pastor Egging heeft eind december
afscheid genomen. Hij is pastoor geworden in twee
andere parochies. Vicaris-generaal Van Deelen is  in
de plaats gekomen van pastoor Duynstee, maar hij
is als administrator tijdelijk pastoor op afstand. Ook
diaken Steef Lokken is toegetreden tot het
pastoraal team. Dit alles betekent dat onze
parochie het moet doen met minder priesters dan
wij gewend zijn. Bovendien zal later in dit jaar pater
Melvin voor drie maanden afwezig zijn in verband
met zijn homeleave (hij gaat op verlof naar zijn
thuisland India). 
Pater Avin is al geruime tijd afwezig. Pas in de
tweede helft van maart kunnen wij vanuit de
congregatie van de paters SVD 
hopelijk wat meer horen over 
de inzet van pater Avin 
in de toekomst. 
Dit alles heeft als 
consequentie dat er 
aanpassingen zullen 
moeten komen in het 
liurgisch rooster.

 

Het Paastriduüm

Volgens instructie van de bisschoppen moet er een priester voorgaan in de vieringen van het Paas
triduüm. Dat zijn Witte donderdag, de Kruisviering op de avond van Goede Vrijdag en de Paaswake.
Omdat er dit jaar twee priesters beschikbaar zijn, kunnen deze vieringen op twee plaatsen in de parochie
plaatshebben. Daarbij hebben wij gekeken naar een zo goed mogelijke verdeling, rekening houdend met
wensen uit de gemeenschappen van Maassluis en de Jacobuskerk. U vindt het liturgisch rooster elders in
dit blad. 
De Kruisweg op de middag van Goede vrijdag kan in elke kerk gebeden worden. Ook
Paasochtend kunnen we in vier kerken van de parochie feestelijk vieren. U bent van harte
uitgenodigd!
(Vicaris Van Deelen, administrator).

Veranderingen in de komende tijd
Méér woord-en communievieringen
pastoraatgroep Schiedam
mede namens het pastoraal team

Komen er nu ook woord- en communievieringen in de Liduinabasiliek? Deze vraag is de afgelopen
tijd neergelegd bij pastoraatgroep Schiedam. Wij willen u hierover informeren

Nood breekt wet
Diaken Lokken zal meer ingezet worden als
voorganger in woord- en communievieringen. Een
diaken heeft een dienende taak in de eucharistie,
maar kan in geval van afwezigheid van een priester
zelfstandig voorgaan in een woord- en
communieviering. Het pastoraal team kan niet
anders dan ook onze diaken inzetten in woord- en
communievieringen, ook al is dit niet ideaal. ‘Nood
breekt wet’, zeggen we dan. 
Nu is dit voor de meeste locaties niets nieuws,
maar voor de basiliek wel. Daar gaat nu iets
veranderen. Om te beginnen zal op elke eerste
zaterdagavond van de maand diaken Lokken er
voorgaan in een woord- en communieviering.
Wanneer pater Melvin niet beschikbaar is, zullen
ook de doordeweekse vieringen worden
voorgegaan door de diaken. Op zondagochtend zal
er in de basiliek in principe een eucharistieviering
zijn.
Wij begrijpen dat dit voor een aantal mensen
moeilijk zal zijn. Wij hopen op uw begrip. Het
pastoraal team probeert zo goed mogelijk aan de
vieringen invulling te geven, maar de pastores
moeten roeien met de riemen die zij hebben. Dit
betekent ook dat ook op de andere locaties meer
woord- en communievieringen op zondag zullen
zijn, wanneer er geen priester beschikbaar is.

10 kerk aan de Waterweg voorjaar 2024



PRIKKELEND  bijbels 
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meditatie 

 v e r b i n d i n g  

 V ERNIE UWEND 

 ZOEKTOCHT 

MAATSCHAPPIJ 

VEELKLEURIG 

IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER
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kritisch 

Wegen om te gaan 
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ACTIVITEITEN OVERZICHT

  AANBOD GELOOFSVERDIEPING   IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

  ACTIVITEIT
  

  WANNEER
  

  WAAR
  

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie 
  

 Elke 2e vrijdagavond van de
maand, 
 van 20.00 - ca. 21.00 
 16 febr. 8 mrt. 12 apr. 10 mei   
en 14 jun. 
  

  Vlaardingen:
  Pax Christikerk
  

 Via het beeldscherm kijken we naar
unieke   voorstellingen
van de Zandtovenaar. Voor kinderen
en hun (groot)-ouders

 Het Paasverhaal: 
  16 maart (tijdstip volgt) nog
   
  Het Pinksterverhaal:
  9 mei, 13.00 uur 

Schiedam: 
Centrum De Wilgenburg
   
  Vlaardingen:
  Pax Christikerk
  

  Dauwtrappen
  

  Donderdag 9 mei
  Start 7.00 uur
   
  

  Vlaardingen: 
  Polderpoort Broekpolder
  

  Op trektocht
  

   Zaterdag 25 mei 
  

  Meer info in de volgende KADW
  

  Kloosterweekend in 
  O.L.V abdij in Oosterhout
  

  Donderdag  20
  t/m zondag 23 juni
  Opgeven graag vóór 30 maart.
  

  O.L.V Abdij Oosterhout
  

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2023-2024

Thema: Nood (zakelijk)
Wat is noodzakelijk in het leven, in ons leven, in uw leven. En als
je keuzes moet maken, welke keuze maak je dan en waar baseer
je die op? Op emoties, waarden en normen, idealen, geloof,
financiën, leeftijd? Wat wil je behouden, wat is uit de tijd en kan
wel weg, waarvan moet je, noodgedwongen misschien, afstand
nemen ? Het kan een moeizaam en ingrijpend proces zijn,
loslaten is een vorm van rouwen.  En dan doorgaan op je weg,
misschien wil je met een flinke vaart weg van datgene waarvan je
afstand moest doen Of je gaat het liefst aan de kant van de weg
zitten, om wat bij te komen en nieuwe energie op te doen.
Ook in de parochie moeten er keuzes gemaakt worden. 
Nood (zakelijk), wegens wisselingen in het pastoraal team en
krimpende financiën. 
Hoe ons programma Geloofsverdieping er de komende tijd uit
gaat zien is nog ongewis. 

Is er in het pastoraal team een nieuwe portefeuillehouder
catechese, zullen de pastores bereid zijn en de tijd hebben om een
bijdrage aan ons programma te leveren?  
Veel is voor ons nog onduidelijk. Als werkgroep hopen we, na
misschien even langs de kant van de weg gestaan te hebben, weer
op weg te gaan. Laten we het in deze veertigdagentijd zien als een
periode van bezinning en herbronning, om vandaar uit te komen
bij Pasen, feest van de verrezen Heer. 

Voor de volgende periode ziet u de activiteiten bij elkaar staan in
het overzicht.  Ze worden eerst in schema gezet en daarna per
activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken en
de data in uw agenda reserveren.
Aanmelden voor een activiteit kunt u via een centraal emailadres,
te weten: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl onder
vermelding van de naam van de activiteit waaraan u wilt
deelnemen. Graag ook uw emailadres, tel nummer en de
deelgemeenschap waar u bij hoort.
Riek Wouters, René Eysink Smeets, Elly Barendregt,
parochiële werkgroep Geloofsverdieping.
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Activiteiten voor jeugd  & jongeren

  ACTIVITEIT
  

  WANNEER
  

  WAAR
  

  Pannenkoeken eten
  

  Vrijdag 8 maart 
  (’s avonds) 
  

  Maassluis:
  Petrus en Pauluskerk
  

  Paaskaars versieren
  Leuke en creatieve activiteit voor  
  jong en oud
  

  Zaterdagmiddag 
  16 maart om 14.30 uur
   
  

  Maassluis:
  Petrus en Pauluskerk
  

  Palmpaasstokken maken
  

  In beide kerken op:
  Zaterdag 23 maart
  Vlaardingen tijd: 
  15.00 uur
   
  Maassluis tijd:
  Tijd: van 11.00 – 12.30 
  
  

  Vlaardingen:
  H. Lucaskerk
   
   
   
  Maassluis:
  Petrus en Pauluskerk
  

  Geluksteentjes versieren
  

  In juni
 Meer info in de volgende KADW
  

  Vlaardingen:
  Pax Christikerk
  

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan
door tenzij er onvoldoende belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

RUST, INNERLIJKE VREDE EN HARMONIE
 DOOR MEDITATIE

Inhoud:  Meditatie is het tot rust brengen van
de geest, deze vrijmaken van rusteloze
emoties en gedachten. Het helpt om stress en
angstgevoelens te verlichten, om beter met het
leven om te gaan, het versterkt het lichaam
van binnenuit en vergroot de concentratie en
helderheid. Meditatie bevordert vreugde en
geluk in elk aspect van het leven. Daarom is
het goed om meditatie een onderdeel van je
leven te maken. Soms is het al genoeg om tien
of vijftien minuten even stil te zitten.
Vorm: een aantal oefeningen om ons lichaam
voor te bereiden, een stukje theorie,
ademhalingsoefeningen, concentratietechniek
en meditatie.

Begeleiding: Margareth v.d. Nol
Plaats: Pax Christikerk.
Data en tijd: in principe elke tweede vrijdagavond van de
maand: van 20.00 -- ca. 21.00 uur. 
De data zijn: 16 febr. 8 mrt. 12 apr. 10 mei  en 14 juni. 
Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje
thee. Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten en
iets mee te nemen om warm te blijven. 
Aanmelden: is noodzakelijk, bij voorkeur via het 
e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via tel.  
nr. 06 10709911
Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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UNIEKE VOORSTELLINGEN (VIA HET BEELDSCHERM) 
MET DE ZANDTOVENAAR

-- VOOR KINDEREN EN HUN (GROOT-)OUDERS, OOMS/TANTES 
 EN/OF VRIENDJES EN VRIENDINNETJES -- 

Inhoud:  De Zandtovenaar brengt je 
in verwondering door een magisch 
zandspel van licht en donker. 
Hij vertoont op weergaloze wijze 
verhalen uit de Bijbel.
Vorm en data: Via het beeldscherm  kijken we naar de
serie van drie voorstellingen:
Het Kerstverhaal hebben we in december al gezien in de
Petrus en Pauluskerk in Maassluis, veel bezoekers
hebben er van genoten. 
 
Op 16 maart kijken we naar het Paasverhaal in de
Wilgenburg, 
(centrum achter de basiliek in Schiedam). Het tijdstip
wordt nog bekend gemaakt.

Op 9 mei  (Hemelvaartsdag) kijken we naar het
Pinksterverhaal in de Pax Christikerk in Vlaardingen. 
Start om 13.00 uur met een kopje soep en een broodje
en daarna bekijken we de voorstelling. 

Na afloop ontmoeten we elkaar om erover na te praten
met iets lekkers en wat te drinken.
Aanmelden: Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur
via het 
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Graag vermelden of u zich aanmeldt voor het Paas- of
het Pinksterverhaal.
Kosten: Gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.                              Zie voor meer informatie bij de Activiteiten

voor kinderen

Plaats: Narthex van de Petrus-en Pauluskerk in
Maassluis
Data en tijd: 16 maart. Het begint om 14.30 uur.
Aanmelden: Vooraf aanmelden  is noodzakelijk 
i.v.m. de aanschaf van de materialen. Dit kan via
emailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten: € 10,-/pp voor de aanschaf van de
materialen.

PAASKAARS VERSIEREN
-- LEUKE ACTIVITEIT VOOR JONG EN OUD -- 

DAUWTRAPPEN

Inhoud: Ook dit jaar gaan we in Vlaardingen
dauwtrappen op Hemelvaartsdag. De wandeling start
om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is.
We wandelen ca. anderhalf uur door de mooie natuur
van de Broekpolder. Onderweg staan we korte tijd stil
voor een bijzonder verhaal en een meditatief moment,
waar we tijdens het verder wandelen met elkaar over
praten. We sluiten de wandeling af met een eenvoudig
ontbijt. Aansluitend kan men naar de kerkviering. 

’s Middags is er om 13.00 in de Pax Christikerk een
eenvoudige lunch, daarna kijken we naar het
Pinksterverhaal van de Zandtovenaar. Een mooie
voorbereiding op het Pinksterfeest.
Vorm en begeleiding: Een wandeling door
natuurgebied de Broekpolder, met meditatief
moment, o.l.v. Anne v. d. Horst.
Plaats: We starten bij sportcentrum Polderpoort in
de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD
Vlaardingen
Datum en tijd: Donderdag 9 mei, start 07.00 uur
tot ca. 09.30 uur. Daarna koffie en een broodje.
Mogelijkheid voor een lunch om 13.00 uur in de
Pax Christikerk met daarna, via het beeldscherm,
het Pinksterverhaal van de Zandtovenaar.
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Opgave: Aanmelden is noodzakelijk en kan via e-
mail:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via
de intekenlijst in de hal van de kerk
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OP TREKTOCHT

KLOOSTERWEEKEND
-- bezoek aan de O.L.V. Abdij in Oosterhout --

  Om vast in uw agenda te noteren en u in te schrijven.
Inhoud: We pakken de fiets en gaan op trektocht langs 
diverse kerken.
De kerken die we bezoeken openen hun deuren en we
maken kennis met de geschiedenis van de betreffende
kerk. Onderweg is er tijd voor koffie en lunch. We sluiten
af met een korte gebedsdienst. 
Daarna gelegenheid om samen na te praten, wat te
drinken en wellicht een kopje soep te eten.
Het exacte programma is nog in ontwikkeling en wordt in
de volgende Kerk aan de Waterweg opgenomen.
U kunt zich nu al opgeven, u hebt dan een plekje en wij
hebben een indicatie hoeveel mensen deelnemen.

Datum en tijd: Zaterdag 25 mei  2024.
Opgave: Aanmelden is zeer wenselijk. Dit kan via e-mail: 
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 

of via tel. nr. 06-10709911
Inhoud:   Wie al eerder mee geweest is, kijkt er
misschien al weer naar uit. Voor wie nog nooit het
klooster bezocht heeft, is het een mooie gelegenheid.
Even loskomen van de alledaagse hectiek; tijd voor
rust en bezinning; tijd om je mee te laten nemen in
het rustgevende ritme van het kloosterleven. Dat kan
in het vernieuwde gastenverblijf van de zusters
Benedictinessen in Oosterhout. We volgen de
gebedsdiensten van de zusters en we gaan in gesprek
met de gastenzuster rondom een thema. Naast
bezinning is er ook ruimte om zelf in te vullen: lezen,
wandelen, creatief zijn of gewoon even niets doen;
het kan allemaal. De kloostergasten worden door de
zusters goed van eten en drinken voorzien. 
Begeleiding: Zuster Hildegard en Anne van der Horst.
Plaats: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901
HX Oosterhout.
Datum en tijd: Donderdagmiddag 20 tot en met
zondag 23 juni. Dat duurt nog even, maar de zusters
willen eind maart weten of ze weer een groep uit
Vlaardingen kunnen verwelkomen.
Opgave: Aanmelden is noodzakelijk en moet 
vóór 30 maart 2024. Dit kan via:
e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
of via: tel. nr. 06-10709911
Maximum aantal deelnemers is 10.
Kosten: Ongeveer € 140,00 (prijs voor 2024 nog niet
bekend) inclusief alle maaltijden en koffie/thee;
exclusief reiskosten. De kosten mogen geen
belemmering zijn om mee te gaan; neemt u dan
contact met ons op. (werkgroep Geloofsverdieping
Vlaardingen, 
tel. 06 10709911)
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ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN

Inhoud: De Zandtovenaar brengt je in verwondering
door een magisch zandspel van licht en donker. Hij
vertoont op weergaloze wijze verhalen uit de Bijbel.

Het Kerstverhaal hebben we in december al
gezien in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis 
 Zie voor de aankondiging over Paas-en het
Pinksterverhaal eerder in dit katern.

UNIEKE VOORSTELLINGEN (VIA HET BEELDSCHERM) 
MET DE ZANDTOVENAAR

-- VOOR KINDEREN EN HUN (GROOT-)OUDERS, OOMS/TANTES 
 EN/OF VRIENDJES EN VRIENDINNETJES -- 

PANNENKOEKEN ETEN

Inhoud: Op vrijdag 8 maart gaan we heerlijk
 pannenkoeken eten

Zet het vast in je agenda. Er komt nog meer
informatie, maar meld je vast aan!

ADVENTSKRANS MAKEN: EENTERUGBLIK 
 

Oh, wat hadden we in Maassluis een plezier
tijdens het maken van  een adventkrans. 
Mij was gevraagd iets te schrijven.
Dit gedicht gaat over  4 kaarsen en hun licht.

Deze vier kaarsen waren liefdevol en wijs
en maakten een bijzondere reis. 

Benieuwd waar het ons brengen zal,
het eindigt met heel mooi licht boven een stal.
De eerste kaars droeg zijn vlam met vreugde, 
de tweede schitterende rijkelijk om zich heen.

De derde en de vierde kaarsen brachten 
vreugde, licht, warmte en vrede voor iedereen. 
 sonja uleman. 

OM ALVAST OVER NA TE DENKEN

Busreis ‘KLOOSTERGANGERS’.
EEN INVENTARISATIE.

Na het succes van de busreis naar Steyl (N-Limburg) is door
meerdere mensen gevraagd: 
 ‘Wanneer gaan we weer (op reis)’? 

Zo 'n reis organiseren vraagt een goede voorbereiding en de
nodige moeite. M.a.w. voordat we daar veel tijd en energie in
gaan steken toch eerst de vraag:

IS ER BELANGSTELLING VOOR DE REIS?
We leggen u graag het idee voor een busreis naar de Sint
Adelbertus-abdij in Egmond-Binnen voor,  waarvan -bij vol-
doende belangstelling- de details later uitgewerkt zullen
worden. Voorlopig mikken we op het aanstaande najaar.
Bezoek en verblijf in de abdij kan alleen voor minimaal 2
nachten en kost ca.  € 130,--p.p. Dat is incl. drie maaltijden,
handdoeken en bedlinnen, maar exclusief toeristenbelasting.
De data en verdere kosten (bus, afsluitend diner, etc.) van de
reis worden later pas bekend.
De globale bedoeling is om op dag 1 ’s-morgens te vertrek-
ken, ’s-middags in de abdij een aflevering van de tv-serie
‘Kloostergangers’ te bekijken en na te bespreken en tot de
volgende middag het leven in de abdij mee te beleven. Op
dag 2 is er ook gelegenheid voor een wandeling, meditatie,
etc.Op dag 3 vertrekken we na de lunch naar Haarlem waar
we Sint Bavo-basiliek zullen bezoeken. Op de terugreis zullen
we onderweg het afsluitende diner gebruiken.

U kunt uw interesse in deze reis kenbaar maken via:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de
intekenlijsten in uw kerk.
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PALMPAASSTOKKEN MAKENPAASKAARS VERSIEREN
-- leuke en creatieve activiteit voor jong en oud --

GELUKSTEENTJES SCHILDEREN

Inhoud: Kom jij samen met jouw pappa/mamma
en/of opa/oma en misschien een vriendje/ vrien-
dinnetje een Paaskaars versieren?
Karin Tanesha zal iets vertellen over de  symboliek
van de paaskaars. Koop zelf een mooie kaars. Van
ons krijg je speciale, gekleurde was om die te
versieren. Het wordt je goed uitgelegd hoe je  
de versiering op de kaars maakt. Natuurlijk 
krijg je na afloop je kaars mee naar huis.
Plaats: Narthex van de Petrus-en Pauluskerk 
in Maassluis (achter de kerk is gratis parkeer-
gelegenheid)
Data en tijd:  16 maart, het begint om 14.30 uur.
Aanmelden: Vooraf aanmelden  is noodzakelijk 
i.v.m. de aanschaf van de materialen. Dit kan via
emailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten:  €10,00 p.p. voor de aanschaf van de mate-
rialen. Inclusief iets lekkers en wat om te drinken.

Neem zelf een kinderschaar mee. 

Palmpaasstokken versieren: 

Palmpaasstokken versieren, een jaarlijks 
terugkerende activiteit.
In Maassluis en Vlaardingen op: 
zaterdag 23 maart 
In Maassluis: Petrus en Pauluskerk 
van 11.00 tot 12.30 uur

Vlaardingen: H. Lucaskerk om 15.00 uur. 
In Schiedam nog niet bekend.
Meer info op de jongerenpagina 
verderop in dit blad. 

Inhoud:  Leuk zijn ze hè, die steentjes 
die je soms op de meest vreemde 
plekjes kunt vinden. Het is fijn om ze 
bij je te hebben en zomaar even 
in je hand te houden 
Ontdek Creatieve Vreugde: 
Beschilder Je Eigen Geluk!
Meer info op de jongerenpagina
verderop in dit blad

In het overzicht wordt de locatie aangegeven waar
de activiteit wordt gehouden.
De adressen van de diverse locaties zijn:

Maassluis: 
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL
Maassluis.
(achter de kerk is gratis parkeerruimte)
Vlaardingen:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Pax Christikerk:  Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Schiedam:
Basiliek (pastorie): Singel 104, 3112 GS Schiedam.
Centrum de Wilgenburg: (achter de basiliek) 
Land van Ris 6, 3112 DT Schiedam.
H.H. Jacobus en Martinuskerk: Kerkweg 53, 3124 KD
Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig
wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en)
waaraan u wilt deelnemen. In de beschrijving staat
vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden
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Uitverkocht Kerstconcert in Jacobuskerk

Op vrijdag 22 december jl. traden het orkest en het
promskoor van muziekvereniging Sint Radboud met
hun concert op in de Jacobuskerk. In korte tijd waren
de meer dan driehonderd plaatsen verkocht.
De volle kerk was prachtig versierd hetgeen een 
extra tintje gaf aan de Kerstsfeer.
Naast orkest- en koorstukken met bekende
melodieën en verrassende composities
konden de bezoekers Kerstklassiekers 
meezingen. Traditiegetrouw werd
glühwein en warme chocolademelk uit-
geschonken door de cateringgroep 
van Het Jacobusgilde. Het is de bedoeling 
dat muziekvereniging Sint Radboud 
ook dit jaar hun Kerstconcert in de Jacobus-
kerk zal gaan uitvoeren.
(Hans Rombouts). 

                

Het koorreisje op 9 september ’23 betekent ook de start
van het nieuwe koorseizoen. Avifauna in Alphen aan
den Rijn is het reisdoel. Voor een aantal koorleden
betekent het een hernieuwde kennismaking met het
vogelpark. Om half twaalf worden de koorleden welkom
geheten in de narthex van onze kerk. Met eigen vervoer
gaat het daarna naar Alphen aan den Rijn. Wat een
prachtig weer die dag. Talrijke stoeltjes in het park
nodigen de bezoekers uit direct te gaan zitten en te
genieten van het prachtige park.  Een vogeldemon-
stratie trekt de aandacht. Vele bezoekers komen er op
af. Ook wij horen daarbij. Een verzorgster aan de rand
van  een grote vijver vertelt over de neushoornvogel,
die al direct met machtige wiekslagen komt aanvliegen
en kennelijk goed weet waar hij moet zijn. 

DE ARA'S SCHEREN OVER ONZE HOOFDEN

Behendig vangt hij het toegeworpen voedsel met zijn
grote snavel op. Weldra scheren ara’s over onze
hoofden en cirkelen roofvogels boven de vijver. Een
goed geregisseerd schouwspel terwijl de verzorgster
haar kennis over al die vogels spuit. Daarna waaieren
we uit over het park en genieten volop.

Andreas, Petrus en Paulus koor op pad
Koorreisje is de start van het nieuwe seizoen
Het APP koor gaat op reis en beleeft een dag vol afwisseling, 
mooi weer en gezelligheid.

                
LEVENDIG SCHOUWSPEL OP HET MEER

Om half vier worden we verwacht op een
rondvaartboot en wacht ons een interessante
kennismaking met de Zuid-Hollandse meren en vaarten.
We zijn niet de enigen, het mooie weer heeft talrijke
boten en bootjes gestimuleerd om er op uit te trekken.
Een levendig schouwspel. Intussen hebben we genoten
van koffie of thee met gebak, geserveerd op lange tafels
in een overdekte ruimte.  Even later passeert ons een
ongewoon groot jacht, mogelijk bestemd voor een
Russische oligarch, werd gesuggereerd. In Nederland
kunnen ze die netjes inrichten.     
Het wordt  tijd om huiswaarts te gaan. In de narthex
doen we ons tegoed aan een drankje.   Om zeven uur
wordt een chinees buffet geserveerd met  'genoeg keus
voor iedereen’. Dat is ook weer genieten. 
Iedereen blijkt enthousiast over dit koorreisje vol
afwisseling. Met veel fantasie en zorg georganiseerd
door Corrie en Annelies. Bedankt ervoor!!!

MOZAIEK
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Datum Activiteit Locatie

Doorlopend 2x
per maand

kinderwoord-
dienst & crèche

St. Liduina en
OLV Rozenkrans 

3 maart
11.00 uur

Kinderwoord-
dienst

H.Lucaskerk

16 maart
14.30 uur

Paaskaars
versieren

Petrus en
Pauluskerk

23 maart
15.00 uur

Palmpaasstokken
versieren

H.Lucaskerk

23 maart Palmpaasstokken
versieren

Petrus en
Pauluskerk

24 maart
11.00 uur

Gezinsviering
Palmzondag

Lucaskerk

21 april
11.00 uur

Eerste
Communieviering

Pax Christikerk

2 juni
9.30 uur

Eerste
Communieviering

St. Liduina en
OLV Rozenkrans

in juni ( exacte
datum nog niet

bekend)

Geluk steentjes
beschilderen

Pax Christikerk

nieuws van en voor jeugd en jongeren
Parochie de Goede Herder organiseert in het bijzonder voor jeugd en jongeren verschillende

activiteiten en vieringen (ook) per locatiekern. 

We nodigen je van harte uit om naar een of meerdere activiteiten te komen. 

Je bent altijd welkom bij ons! 

Palmpasen

Op 24 maart vieren we in onze Parochie niet alleen Palmzondag,

maar ook de creativiteit en vreugde van onze jongsten! Met

enthousiasme maken kinderen in onze gemeenschap elk jaar zelf

palmpaasstokken om de blijde aankomst van Jezus in Jeruzalem

te herdenken. Wat het nog specialer maakt, is dat ze deze

palmpaasstokken delen met ouderen en zieken in

verzorgingshuizen in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, als

een liefdevol gebaar dat warmte verspreidt.

De kleurrijke stokken, gedecoreerd met linten, eitjes en symbolen

van vreugde, vormen een prachtige uiting van de feestelijke sfeer

van deze dag. Tijdens de Palmpaasvieringen dragen de kinderen

trots hun zelfgemaakte palmpaasstokken in processies, waarbij

ze de vreugde van deze bijzondere gebeurtenis delen.

Palmzondag markeert niet alleen het begin van de Goede Week,

maar ook de gemeenschapszin en betrokkenheid van onze

jongste leden. Laten we samen genieten van deze feestelijke dag,

waarbij de zelfgemaakte palmpaasstokken stralen als een teken

van hoop en creativiteit binnen onze gemeenschap.
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Op vrijdagavond 22 december 17.30 uur was het zover. Het

KinderKerstDiner ging van start in de Immanuelkerk. Met ruim

40 kinderen van de PKN en APP samen en veel begeleiding begon

er een avond van gezelligheid en lekker eten.

Na het uitschenken van de glazen met bubbels en de toost op een

mooie avond en Kerst werd het gezonde voorgerecht

uitgeserveerd. Na het voorgerecht kregen de kinderen een

papieren ster uitgereikt om een wens op te schrijven. Er werd

hard nagedacht en diepzinnige antwoorden opgeschreven. De

sterren zijn allemaal op een prikbord opgehangen om de

komende tijd in de kerk te laten staan/zien. 

Toen was het tijd voor de patat met snack -wat was het stil in de

zaal!

Na het vele eten was het tijd voor het Kerstverhaal zodat het

nagerecht klaargezet kon worden.  Er was niet veel van de 7

bakken ijs met koekjes/sprinkels enz. over.

De kinderen gingen met een eigen uitgezocht boek en mandarijn

tevreden naar huis. 

Volgend jaar weer ???

HEB JE VRAGEN, EEN LEUK IDEE VOOR EEN
JEUGD EN/OF JONGEREN ACTIVITEIT VOOR

ONZE PAROCHIE OF EEN INTERESSANTE
AANVULLING VOOR DIT KATERN 

E-MAIL DAN NAAR
JONGERENWERKPAXCHRISTI@GMAIL.COM
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LITURGISCH ROOSTER WEEKENDVIERINGEN MAART-MEI 2024  (wijzigingen voorbehouden)

DATUM
2024

MAART

PETRUS EN
PAULUS

9.30 UUR

PAX CHRISTI
11.00 UUR

H.LUCAS
11.00 UUR

ST. LIDUINA
BASILIEK
ZAT.18.00

ZOND. 9.30 UUR

H H.JACOBUS
11.00 UUR

Zat. 
2 maart

Woord- en com.
viering 
S. Lokken

Zon. 
3 maart

Eucharistie
M.Tharsis,SVD
cantor

Eucharistie
M.Tharsis,SVD
cantor en
samenzang
Kinderwoord-
dienst

Eucharistie
A.v.Deelen 
Koor: In
Honorem Dei

Eucharistie, A.v.
Deelen
koor: Corazon

Zon. 
3 maart

15.00
Gebedsgroep
Mama Di
Rosario  Ebaa
CSSp

Zat. 
9 maart

Eucharistie
M. Tharsis,SVD

Zon.
10 maart

Eucharistie
A.v.Deelen 
Koor: Andreas,
Petrus en
Pauluskoor

Woord- en com.
viering 
parochiaan
Koor:
Willibrordkoor

Eucharistie
M. Tharsis, SVD
Koor: Jubilatio

Eucharistie
A.v. Deelen 

Zat. 
16 maart

Eucharistie
A.v. Deelen 

Zon.
17 maart

Eucharistie
M. Tharsis,SVD
samenzang

Eucharistie 
M. Tharsis,SVD
Koor: Liriko

Eucharistie
A.v.Deelen 
Koor: In
Honorem Dei

Woord- en com.
viering, 
parochiaan

Zat. 23
maart

Eucharistie met
boeteritus en
palmwijding
A.v.Deelen

Zond.
24 maart
Palm-
zondag

Woord- en com.
viering 
parochiaan
Cantor

Eucharistie
A.v. Deelen 
Koor: Okido
gezinsviering

Eucharistie
M. Tharsis, SVD
Koor: IHD en
Jubilatio

Eucharistie
M. Tharsis,SVD
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DATUM
2024

MAART

PETRUS EN
PAULUS

9.30 UUR

PAX CHRISTI
11.00 UUR

H.LUCAS
11.00 UUR

ST. LIDUINA
BASILIEK
ZAT.18.00

ZOND. 9.30 UUR

H H.JACOBUS
11.00 UUR

Ma. 25 maart 19.30 uur
Boeteviering 
A.v. Deelen

19.30 uur
Boeteviering
M.Tharsis SVD

Witte
Donderdag
28 maart

19.30 uur
Eucharistie
M. Tharsis,SVD

19.00 uur
Eucharistie
A.v. Deelen 
Koor: In
Honorem Dei

Goede Vrijdag
29 maart 

15.00 uur
Kruisweg
Parochiaan
cantor

15.00 uur
Kruisweg
Parochiaan

15.00 uur
Kruisweg
Parochiaan

15.00 uur
Kruisweg 
S. Lokken
Koor In Honorem
Dei

15.00 uur
Kruisweg
Parochiaan

Goede Vrijdag
29 maart 

19.30 uur
Oecumenische
viering, 
J. Cobben en ds
Ch. Schreuder
Koor:
Andreas,Petrus
en Pauluskoor

19.00 uur
Kruisverering,
M. Tharsis SVD
Koor: Liriko

19.00 uur
Kruisverering, 
A.v.Deelen

Stille Zaterdag
30 maart 

12.00 uur
Zegening
Paasmandjes
M. Tharsis SVD

Paaswake
30 maart 

21.00 uur
Paaswake
M. Tharsis, SVD
Koor: Impuls

21.00 uur
Paaswake
A.v. Deelen
Koor: In Honorem
Dei en Jubilatio

Eerste Paasdag
Zon. 31 maart

Eucharistie
A.v.Deelen 
Koor:
Intermezzo

Eucharistie
A.v.Deelen 
Koor:
Willibrordkoor

Eucharistie M.
Tharsis, SVD
Koor: In
Honorem Dei en
Jubilatio

Eucharistie M.
Tharsis, SVD
Koor: Corazon

APRIL
tweede Paasdag
Ma. 1 april

Eucharistie M.
Tharsis, SVD
Koor: Jubilatio
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DATUM
2024
APRIL

PETRUS EN
PAULUS

9.30 UUR

PAX CHRISTI
11.00 UUR

H.LUCAS
11.00 UUR

ST. LIDUINA
BASILIEK
ZAT.18.00

ZOND. 9.30 UUR

H H.JACOBUS
11.00 UUR

Zat. 6 april Woord- en com.
viering 
S. Lokken

Beloken Pasen
zon. 7 april

Eucharistie
A.v.Deelen 
Cantor

Eucharistie
A.v.Deelen en 
S. Lokken 
Koor: Liriko

Eucharistie
M. Tharsis SVD 
Koor: In
Honorem Dei

Eucharistie
M. Tharsis SVD 
Koor: Corazon

Beloken Pasen
zon. 7 april

15.00
Gebedsgroep
Mama Di Rosario  
Ebaa CSSp

Maria
Boodschap
Ma. 8 april

19.00 uur
Eucharistie
M. Tharsis SVD
Koor: IHD en
Jubilatio

Zat. 13 april Eucharistie
A.v.Deelen

Zon. 14 april Eucharistie
M. Tharsis SVD
Koor: APPkoor

Anders-dan-
Anders viering
parochiaan
Combo

Eucharistie
A.v.Deelen 
Koor: Jubilatio

Eucharistie
M. Tharsis SVD

Zat. 20 april Eucharistie
M.Tharsis SVD 

Zon. 21 april Eucharistie
A.v.Deelen 
samenzang

Eucharistie
A.v.Deelen 
1e communie
viering 
Koor: Okido
gezinsviering

Eucharistie M.
Tharsis, SVD
Koor: In
Honorem Dei

Woord- en com.
viering
parochiaan

Vrij. 26 april 17.00 uur Vesper
L. Meijer

Zat. 27 april Eucharistie
M. Tharsis SVD

zon. 28 april wrd-en com.
parochiaan,
cantor

Euch. M.Tharsis
Willibrordkoor

Euch. A.v.Deelen
koror: IHD en
JUbilatio

Euch. A.v.Deelen
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Zalig Pasen

en zalig Pinksteren


