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Van de redactie

Zoekend naar licht
In deze donkere dagen, in een donkere wereld zoeken we 
naar licht. 
Kijkt u nog naar het journaal? Sinds ik in tranen ben uit-
gebarsten bij de beelden van de bombardementen op 
Gaza, kijk ik niet meer. Ik lees de krant, zie nu en dan een 
praatprogramma, en word stil bij deze wereld. Wat een 
wereld. Het is verbijsterend… Is er nog wel licht te vinden? 
Ik zoek het wel, de duisternis kan ik in elk geval niet aan. 
De duisternis is niet de oplossing. Joris Luyendijk zei het 
prachtig in Khalid en Sophie (het fragment is nog te zien, 
via YouTube). ‘Het is zo makkelijk om te zeggen, dit zijn 
allemaal beesten (…). Maar het antwoord op ontmense-
lijking is nooit nog meer ontmenselijking!’ En hij liet een 
filmpje zien van een Palestijnse vader en een Joodse vader 
die beiden een dochter verloren bij aanslagen. Ze trekken 
nu samen op en geven lessen op scholen, want ‘Deze pijn 
mag nooit iemand meer hebben!’

Het licht is spaarzaam, maar wel aanwezig en daarnaar 
zoeken en soms een glimpje opvangen, dat geeft meteen 
weer wat hoop. 
En waar is het dan te vinden? Daar waar menselijkheid is 
en oprechte verontwaardiging (een mooi woord, het woord 
waarde zit erin, je voelt je aangetast in jouw waarden). 
In onze parochie zitten we ook al jaren in een wat sche-
merige toestand. Het is niet stikdonker, maar het is toch 
net of de zon bijna ondergaat, met de kerksluitingen, met 
het verminderen van het kerkbezoek, de zorgen rond fi-
nanciën en de vergrijzing. 
Vroeger zaten de mensen vaak te schemeren, het is een 
werkwoord! Zo maar wat zitten, nu en dan wat zeggen, tot 
de zon onder was en het licht aangestoken werd. 
In dit nummer komen we ook wel wat licht tegen! Ted 
Konings doet verslag van de zaterdagmorgen rond het sy-
nodaal proces. Dankbaar namen we afscheid van pastoor 
Duynstee en we begroeten twee nieuwe gezichten die zich 
hier voorstellen. 

Lidwien Meijer

St. Liduina - OLV. RozenkransH.H. Jacobus en Martinus
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De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 22 februari 2024. Kopij graag inleveren 
voor 22 januari 202.
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 T
oen ik het thema van dit blad 
hoorde, dacht ik aan wat nu in 
de wereld gebeurt. Mensen le-
ven in het donker. Ze verlangen 

naar licht. 
Toen ik klein was, woonden we twee 
jaar in een huis zonder elektriciteit. 
Mijn zus en ik hebben bij het kaars-
licht geleefd. Ik weet dus wat het 
betekent om in duisternis te wonen, 
en hoe wij naar het licht verlangden. 
Onze moeder heeft ons geleerd om 
voordat wij naar bed gingen tot God te 
bidden om ons te beschermen tegen 
alle giftige dieren.

Op een dag heb ik mijn moeder ge-
vraagd ‘Mama, ik wil graag een fiets 
om naar school te gaan.’ Toen zei mijn 
moeder tegen mij ‘Melvin, vraag het 
aan God, Hij geeft je alles wat je no-
dig hebt.’ Vanaf dat moment ben ik 
begonnen met te vragen aan God wat 
ik nodig heb. Een paar maanden later 
heeft mijn vader een fiets gekregen als 
cadeau voor zijn werk. Die fiets paste 
me goed. Mijn moeder heeft me het 
licht van God laten zien.

Verkeerde weg
Een paar dagen geleden heb ik een 
verhaal van een jongen gehoord. Hij 
komt uit een gezin waar niemand in 
God gelooft. Volgens hem bestaat God 
niet. 

Van de pastor

Een lange zoektocht naar licht…
door Pater Melvin Tharsis svd

Hij wilde van zijn leven genieten en 
begon met alcohol en drugs. Na vier 
jaar kwam hij tot het besef dat hij een 
verkeerde weg gekozen had. Hij had 
alles verloren en wilde eigenlijk zijn 
leven beëindigen.  
Hij ging naar de cafetaria van zijn uni-
versiteit. Naast zijn tafel waren twee 
meisjes aan het praten over vasten en 
gebed.  Hij ging naar hen toe om te we-
ten wat dit was. Een van hen gaf hem 
als antwoord, dat ze vasten en bidden 
als ze de hulp van God nodig hebben. 
Die nacht heeft de jongen tot God ge-
beden en de volgende dag heeft hij 
gevast. Zijn gedachten aan zelfmoord 
verdwenen en voor het eerst dronk 
hij geen alcohol. Maar het was zeer 
moeilijk voor hem om in God te gelo-
ven, want hij had nooit iets over God 
gehoord. 

Geloofstocht
Toch zocht hij verder. Een paar da-
gen later belde een van zijn vrienden 
deze jongen na vijf jaar weer op. Die 
vriend vertelde dat God aan hem had 
gevraagd om de jongen op te bellen, 
en aan hem te vertellen dat God hem 
uitnodigt om vandaag bij Hem te zijn. 
De jongen was sprakeloos. Bestaat 
God echt? Heeft Hij mijn gebeden 
gehoord? Heeft Hij iemand naar mij 
gestuurd? Het was zeer moeilijk voor 
hem om dat te geloven.
Zijn vriend heeft hem in zijn geloofs-
tocht geholpen. Langzaam kon hij een 
verandering in zijn leven zien. Op een 
dag heeft hij een uitnodiging van zijn 
vriend gekregen voor een dagje uit 

met de kerk. En hij is meegegaan. Ie-
mand wilde bidden voor de maaltijd. 
Hij had nog nooit gebeden voor de 
maaltijd. Hij sloot zijn ogen voor het 
gebed net als anderen deden. Hij heeft 
een grote verandering in zijn leven er-
varen. Hij kon voelen dat God bij hem 
is. Op die dag heeft hij het licht van 
God gezien.
God is ook bij ons. Hij troost ons. Hij 
nodigt ons uit om mensen te troosten 
en bij hen te zijn. 

Heeft Hij mijn 
gebeden gehoord?

Hoe komt iemand het licht op het spoor? Pater Melvin hoorde een bijzonder verhaal.
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Zoveel mogelijk de krachten bundelen
Deelgemeenschap Maassluis bezint zich

door Marianne Soors

 O
p 20 oktober kwamen de 
pastoraatgroep en de 
beheercommissie van 
de deelgemeenschap 

Maassluis in een gezamen-
lijke vergadering bij elkaar. Er 
was een belangrijk thema te 
bespreken de toekomst van de 
deelgemeenschap Andreas, Pe-
trus en Paulus. Het gesprek werd 
gevoerd met behulp van de cirkel (zie 
afbeelding). Zo kwamen allerlei pun-
ten langs die dringend onze aandacht 
vragen, want we zitten in een neer-
gaande lijn. 

Parochianen
Het aantal parochianen daalt. Deze 
vermindering komt voor een groot 
deel voort uit de individualisering 
van onze maatschappij. We moeten 
uitzoeken waar de behoeftes liggen 
van de parochianen, met name van 
de jongere parochianen beneden de 
vijftig jaar. Er is in elk geval behoefte 
aan inspiratie en ontmoeting bij inspi-
ratie worden de overwegingen tijdens 
de zondagsvieringen genoemd. Dit is 
een belangrijke opdracht voor het 
pastoraal team.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers neemt af en 
zal, gezien hun leeftijd (50+), de ko-
mende jaren nog verder krimpen. 
De parochie omvat nu drie ‘lekkende 
scheepjes’, de drie deelgemeenschap-
pen. Het is zaak om zoveel mogelijk 
bruikbare onderdelen van die scheep-

soortige activiteiten, eventueel 
medegebruik door andere kerk-
genootschappen. 

Pastoraal
Het bisdom stelt strengere re-
gels omtrent het voorgaan van 
lekenvoorgangers, terwijl het 
aantal priesters afneemt. Daarom 

kun je ervan uitgaan dat, met name 
in de nevenkerken van de parochie, 
het aantal eucharistievieringen op 
termijn zal afnemen. Wij willen pro-
actief op zoek gaan naar andere moge-
lijkheden om als geloofsgemeenschap 
bij elkaar te komen. We denken dan 
aan het organiseren van bijeenkom-
sten onder leiding van parochianen. 
Het geloof is datgene wat ons als ge-
meenschap bindt. Vertellen over wat 
het geloof in jouw leven betekent, 
daar komen we vrijwel nooit aan toe, 
terwijl dit toch heel waardevol is.

Financiën
Om een parochie en ook een deel-
gemeenschap draaiend te houden, 
is geld nodig. Er moet door de werk-
groepen weer een begroting voor 
2024 opgesteld worden. Daarmee kun 
je voorkomen dat er op ad hoc basis, 
allerlei verzoeken worden gedaan om 
geld voor activiteiten. 
Op 6 januari 2024 is er een kennis-
making met de nieuwe teamleden 
administrator Van Deelen en diaken 
Lokken. Daarna praten we als pasto-
raatsgroep en beheercommissie weer 
verder over onze toekomst. 

De toekomst van onze geloofsgemeenschappen is onzeker. In Maassluis zochten de 
kernvrijwilligers naar een weg omhoog. Wat is er nodig om door te gaan?

jes te benutten. Vervolgens kun je pro-
beren daar één betrouwbaar varend 
schip van te bouwen. Bundel dus 
zoveel mogelijk de krachten om een 
aantal dingen samen te doen.

En ons gebouw? Hoe kan dat beter 
functioneren? Het parochiebestuur 
heeft bij de bouw van de huidige kerk 
bepaald, dat het gebouw alleen be-
stemd is voor kerkelijke activiteiten. 
Zeker na de coronaperiode is het aan-
tal kerkgangers zienderogen afgeno-
men. Wanneer deze trend doorzet, 
dan dreigt, mede om financiële re-
denen, sluiting van het gebouw. Het 
gebouw is dienend aan de functie. 
Wanneer de inzichten omtrent het 
gebruik veranderen, dan moet je op 
termijn kijken naar de behoeften, 
zoals andere aanvangstijden, ander-

We zitten in een 
neergaande lijn
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Wat een mooi thema, zoekend naar licht . Het eerste dat 
in mij opkomt is dat als je zoekt naar licht, je kennelijk in 
de duisternis verkeert. Wellicht een metafoor voor onze 
parochie? 
Als parochie zitten we op dit moment in een enorme tran-
sitie.  In eerste instantie zijn we geneigd  om deze transitie 
te definiëren in termen als Stip aan de Horizon, met slui-
ting van kerken en alles wat daar bij komt kijken. En zeer 
recent het bericht dat we afscheid nemen van twee van 
onze meest ervaren leden van het pastoraal team , Charles 
Duynstee en Henri Egging. 
Het aantal vrijwilligers loopt verder terug en de leeftijd van 
die vrijwilligers loopt op . Het parochiebestuur kampt nog 
steeds met sterke onderbezetting .
Afgelopen week werd ik geconfronteerd met de financiële 
prognose voor volgend  jaar, met een schokkend verlies 
van ruim € 200.000. Niet acceptabel, dit moet  echt anders. 
Minder kosten, meer opbrengsten.  We staan hier voor in-
grijpende keuzes. 
Dat zijn allemaal slechts symptomen van een gemeen-
schappelijke oorzaak  de simpele constatering dat steeds 
minder mensen zich gebonden weten aan de katholieke 
kerk en aan onze parochie. Steeds minder parochianen  

die bereid zijn zich in te zetten of financieel bij te dragen. 
Dat is de echte transitie die op dit moment aan de gang is.
Pastoraal team, parochiebestuur, vrijwilligers en financi-
ele middelen staan allemaal ten dienste van de parochie,  
de gemeenschap van alle parochianen.  Om al die zaken te 
bieden die we zo graag willen: missen, begrafenissen, ko-
ren, pastorale zorg, geloofsbijeenkomsten, noem maar op. 
Ik verdeel de parochianen wel eens in twee groepen de 
vrijwilligers, in de meeste brede zin van het woord en de 
andere parochianen, die slechts gebruik maken van dat 
wat de parochie biedt, in het bijzonder de diensten op 
zondag.  
Ik realiseer me dat ik niet zoveel weet van deze laatste 
groep, bijvoorbeeld hoe betrokken deze parochianen zijn. 
Hoe bewust zijn deze parochianen zich van het feit dat het 
water ons aan de lippen staat, zowel financieel als in ter-
men van vrijwilligers. En wat betekent dat dan voor hen?  

Als u parochiaan bent en geen vrijwilliger, wilt u 
dan eens reageren op dit artikel. Mag per mail 
(jbekkers@jbcon.nl) of telefonisch (06 55771043) . 
Zou ik zeer waarderen.

Kerk aan de Waterweg Kerst 2023
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Gelukkig zijn er genoeg lichtpuntjes, ik noem er een paar.
De bijeenkomsten inzake de nieuwe kerk Noorderlicht 
met Niels de Jong op 20 september en de toelichting op 
het synodale proces door pater Stefan Mangnus OP op 28 
oktober waren zeer de moeite waard. Meer hierover elders 
in dit blad.
Met name de groepsgesprekken bij de toelichting op het sy-
nodale proces vond ik buitengewoon persoonlijk, intensief 
en waardevol.  Iemand merkte op dit soort gesprekken veel 
waardevoller te vinden dan de wekelijkse zondagsviering , 
een interessante constatering. Ook het Noorderlicht kent 
een grote waarde toe aan gesprekken in kleine groepen.
Een ander lichtpuntje is dat het pastoraal team per 1 ja-
nuari versterkt wordt door twee pastores die ieder op hun 
eigen wijze en binnen hun beschikbare tijd nieuw elan 
brengen in de parochie. Wij heten hen welkom en wensen 
hen heel veel succes toe .
Net binnengekomen is het bericht dat de Bisschop de-
finitief besloten heeft in Vlaardingen de H. Lucaskerk 
aan de eredienst te onttrekken en de Pax Christikerk aan 
te wijzen als de centrale kerk in Vlaardingen.  Daarmee 
kunnen we in Vlaardingen verder gaan werken aan de 
opbouw van één geloofsgemeenschap. Dat er nu duide-
lijkheid is en daarmee een volgende stap gezet kan wor-
den in het proces van samengaan zou je een lichtpuntje 
kunnen noemen. Echter we beseffen terdege dat velen dit 
niet zo zullen ervaren. Onze zorg en nabijheid moet bij 
hen zijn die geconfronteerd worden met verlies en bij de 
gehele gemeenschap in Vlaardingen die definitief samen 
op weg gaat. 
Binnen  het parochiebestuur denken we ook na over 
hoe we zaken anders kunnen doen. Daarin vallen twee 
speerpunten op. Allereerst de constatering dat we het 
best moeilijk vinden om over ons geloof te praten. Dat 
willen we meer gaan stimuleren. Een tweede speerpunt 
is dat nieuwe initiatieven vaak gesmoord worden in de be-
staande  organisatie, onder meer vanwege het feit dat de 
weinig vrijwilligers het “ er niet bij kunnen hebben”. Het 
idee is ontstaan om een soort  “bloeikas”   te ontwikkelen, 
waar nieuwe initiatieven, los van de bestaande structuur  
zich kunnen ontwikkelen. Een soort “vijfde deelgemeen-
schap”, geheel gewijd aan het stimuleren van nieuwe ini-
tiatieven.
Zoekend naar licht, vanuit een soms donker perspectief, 
komen we gelukkig al snel tot concrete lichtpunten. De 
vraag daarbij is, hoe bereid we zijn om uit onze  comfort-
zone te komen en nieuw denken en nieuwe rituelen te om-
armen. Een keiharde voorwaarde om de jongere generaties 
niet definitief te verliezen...  

Lichtpuntjes Actie Kerkbalans 2024
Bij het schrijven van dit artikel liggen de feestdagen nog 
ver in de toekomst.
Toch is de werkgroep AKB al begonnen met de voorbe-
reidingen voor de Actie Kerkbalans 2024. Alle formu-
lieren moeten voldoen aan de huidige voorschriften. Er 
wordt hard gewerkt aan een eigen folder en ook het bis-
dom helpt met de voorbereidingen. Er is extra aandacht 
voor het ledenbestand en ook de AKB via het internet 
vraagt de nodige aandacht.  
De Actie Kerkbalans heeft als doel alle kerkelijke acti-
viteiten mogelijk te maken. Dat geldt niet alleen voor 
het onderhoud van het gebouw, maar meer nog het sa-
menkomen en samen geloof beleven door parochianen. 
Zonder financiële middelen kunnen we een hoop din-
gen niet meer doen.
De werkgroep AKB zorgt ervoor dat alles bij de start, 
begin januari 2024, in orde is.
Met als slogan “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
hopen wij dat u ook in 2024 onze kerk van harte wilt 
blijven steunen. 

Clemens Lammers
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Warm afscheid pastoor Charles Duynstee

 D
e Liduinabasiliek was goed gevuld op 
zaterdag 23 september. De parochie 
nam na veertien jaar afscheid van 
pastoor Charles Duynstee. 

Van alle deelgemeenschappen waren paro-
chianen gekomen voor de eucharistieviering 
en voor de afscheidsbijeenkomst daarna, in 
de Wilgenburg. Ook zijn naaste familie was 
aanwezig. De viering was in de geest van 
pastoor Duynstee. Een gelegenheidskoor 
dat bestond uit koorleden van de deelge-

door Lidwien Meijer

Vele herinneringen kwamen los tijdens het afscheid van pastoor Charles Duynstee, op 
zaterdag 23 september. Over de fiets, het sigaretje, het zuchten en zoeken…  

Een man van gevleugelde woorden

meenschappen zong eenvoudige Nederland-
se liederen, die goed meegezongen konden 
worden. Een favoriet van pastor Duynstee 
mocht niet ontbreken ‘Voor mensen die 
naamloos, kwetsbaar en weerloos door het 
leven gaan…’. 
Pastoor Duynstee heeft langer aan de Water-
weg gewerkt dan velen weten. Hij begon ooit 
als pastor in Vlaardingen-West, na zijn pries-
terwijding in 1996. Daarna werd het vele jaren 
Rotterdam-Oost en Capelle. In 2009 kwam hij 

Zoeken en 
gevonden 
worden
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naar cluster 23, wat later parochie De Goede 
Herder zou worden. 
En nu dus naar de parochiefederatie van het 
Westland ‘St. Franciscus tussen duin en tuin’. 
Deze federatie omvat plaatsen als ’s Graven-
zande, Hoek van Holland, Naaldwijk, Kwints-
heul, De Lier, Poeldijk, Honselersdijk (daar is 
het secretariaat gevestigd). Hij hoopt al deze 
verschillende geloofsgemeenschappen vanuit 
zijn woonplaats Vlaardingen, op zijn vertrouw-
de fiets te kunnen bereiken. 

Autonoom
Na de viering vertrok men naar parochie-
huis de Wilgenburg om de pastoor de hand te 
schudden. Er waren zoveel belangstellenden, 
dat de zaal bijna te klein was! Oud-burgemees-
ter Cor Lamers met zijn echtgenote was een 
van de eersten die afscheid kwam nemen. 
Robert Jan Peeters, voormalig benoemings-
adviseur van het bisdom Rotterdam en goede 
vriend van pastoor Duynstee hield een lezing 
over de problematische situatie waarin onze 
Nederlandse kerk zich momenteel bevindt. 
Hij schetste eerst hoe het vroeger was. Vroe-
ger was de maatschappij verzuild katholiek, 
protestants, liberaal. Iedere zuil had ook eigen 
scholen, tijdschriften, verenigingen en heel 
veel invloed, denk maar eens aan alle christe-

Het geloof 
is wel privé, 
maar dat 
maakt je 
nog geen 
kluizenaar

lijke politieke partijen. Dat is verleden tijd. De 
kerk is gemarginaliseerd. Kerken hebben veel 
minder status in onze tijd, het geloof wordt 
een privéaangelegenheid. De samenleving is 
autonoom en de invloed van de godsdienst op 
de samenleving is nog maar klein. Geloven in 
God is een mogelijkheid geworden, geen weg 
die voor je uitgestippeld ligt. 

Niet diep
Dat wil niet zeggen dat het vroeger zo overtui-
gend was. Het is niet voor niets zo snel ach-
teruit gegaan. Paus Johannes Paulus II was 
(toen nog als priester) in 1947 in Nederland. 
Hij constateerde dat de kerken vol zaten, maar 
het geloof ging niet diep, vond hij. 
Mensen zoeken in deze tijd wel naar zinge-
ving, naar een thuis. Maar het zoeken is be-
langrijker dan het gevonden worden. Niet God 
maar goedheid is de opdracht. Hier komt een 
verlies aan transcendentie uit voort. En de mo-
tiverende kracht, die in de godsdienst ligt, gaat 
daardoor ook verloren. Dit betekent niet dat 
het christendom afwezig is. Er is nog steeds 
een kerkelijk christendom, er zijn kloosters, 
koren, geloofsgemeenschappen. Er is een cul-
tureel christendom, wat zich uit in de zieken-
zorg, aandacht voor mensenrechten, eerbied 
voor alle leven. 
Tot slot heeft Robert Jan Peeters een paar ad-
viezen voor de aanwezigen. Het geloof is wel 
privé, maar dat maakt je nog geen kluizenaar. 
Leg getuigenis af, heb geduld, wees duidelijk 
over je overtuiging. God is liefde, Hij schept 
uit liefde. Gods liefde in Christus is ons fun-
dament. De Heer houdt de kerk bijeen. Zijn  
liefde biedt kansen om je in de wereld ver-
staanbaar te maken.  

Sigaretje
Na de pauze waren er dankbare toespraken en 
eerst een vrolijk lied. Een snel opgericht ge-
legenheidskoor oefende in de pauze de moei-
lijke middenstukjes van de vier strofes. Daarin 
werden de vele zorgen verwoord van de pas-
toor van de afgelopen jaren,  zoals kleine en 
grote ergernissen, dreigende conflicten en ie-
ders eigenwijsheden. Vanwege die vele zorgen 
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waren de regels wat langer dan de oorspronke-
lijke tekstlengte, dus het koor moest oefenen. 
Even later klonk het lied als een kerkklok ‘Tus-
sen drie parochiesteden trapt een herder pijl-
snel voort… en hij denkt aan al zijn schapen, 
houdt hij iedereen aan boord?’
Toen kwamen de toespraken en de cadeaus. Pa-
rochiaan Rudi Atman, die al vele schilderijen 
van het interieur van de Liduinabasiliek heeft 
gemaakt, bood pastor Duynstee een geschil-
derd portret aan: de pastoor tijdens de preek. 
Rector Egging noemde in zijn toespraak een 
aantal gevleugelde woorden van pastor Duyn-
stee, die altijd weer naar boven kwamen in 
vergaderingen en gesprekken in de wandel-
gangen ‘Ik ben van het harmoniemodel’ of ik 
houd niet van stilstaand water, dat gaat stin-
ken.’ ‘Een plantje gaat niet groeien als je eraan 
gaat trekken’. En ‘Ik moet hoognodig gaan kij-
ken wat voor weer het is…’, om dan vervolgens 
buiten een sigaretje te roken. 
Egging memoreerde dat deze jaren niet altijd 
gemakkelijk waren de kerksluitingen vielen 
hem zwaar, al het verdriet van mensen, de co-
ronatijd, het overlijden van zijn broer Frans. 
Ook het vertrek van collega Kees Koeleman, 
met wie hij zo lang samenwerkte, sloeg een gat. 
Pastor Duynstee houdt van kunst en cultuur; 
een kunstwerk als afscheidscadeau werd zijn 
deel een kleurenlitho van de Limburgse kun-
stenaar Hubert Levigne, voorstellende Onze 
Lieve Vrouwe Sterre der Zee. 

We vertrouwden elkaar
De heer Jan Bekkers, vicevoorzitter van het pa-
rochiebestuur nam vervolgens het woord. Hij 
bewaart goede herinneringen aan Charles. ‘Ik 
moest wel wennen. Want soms denk je dat hij 
uitgepraat is, maar dan denkt hij in stilte na 
over de tweede helft van de zin.’ 
Bekkers memoreerde deze moeilijke tijd. ‘Van-
af 2016 gingen we een intensief traject in ‘stip 
aan de horizon’. Het bestuur moest pijnlijke  

Dan denkt 
hij in stilte 
na…

knopen doorhakken. Het ging in onze samen-
werking gelukkig steeds soepel. Moet je daar 
nou trots op zijn? Het geeft een dubbel gevoel. 
Het proces in Vlaardingen heeft je belast. Jouw 
slogan een warm hart en een koel hoofd, werd op 
de proef gesteld. Maar we deden altijd wat we 
het beste vonden’. Bekkers voelde zich daarbij 
volop gesteund door Charles. ‘Ik wist altijd wat 
ik aan je had. We vertrouwen elkaar.’ 
De relatie met het bisdom kwam ook even ter 
sprake. ‘Ik dacht dat ik alle paleizen kende, 
maar het Emmaplein is óók een paleis. De 
wegen van de bisschop zijn soms ondoorgron-
delijk. ‘
Het waren tien intensieve jaren in de nieuwe 
parochie, memoreerde Jan Bekkers en hij ein-
digde kort en krachtig ‘Dank, we gaan je mis-
sen’. 
Tenslotte nam pastor Duynstee zelf even het 
woord. Het grootste cadeau voor hem was de 
viering vanavond. Prachtig dat alle drie de ste-
den volop aanwezig waren, echt een parochie 
met elkaar. Hij dankte voor deze veertien ja-
ren, die soms zwaar waren. Hij is er echter van 
overtuigd dat hij op den duur alleen de goede 
dingen in zijn hart zal bewaren.  
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e Vredesweek is altijd in de 
laatste hele week van sep-
tember. Van 16 tot en met 24 
september waren er wande-

lingen, vieringen, tentoonstellingen 
en bijeenkomsten in Vlaardingen en 
Schiedam. 
In Schiedam was er op zaterdagmid-
dag 16 september een Stiltekring op de 
Kloosterplaats. Tegen de veertig deel-
nemers van allerlei leeftijden stonden 
tien minuten stil in een grote kring. 
Het straalde kracht uit, en die kracht 
groeide met de minuut dat we daar 
stonden. Het was mooi dat er jonge 
trommelspelers van de Rijnmond-
band aanwezig waren om de bijeen-
komst te ondersteunen. 

Aansluitend gingen de deelnemers 
wandelen langs een aantal Stolperstei-
ne, op het Broersveld en de Broers-
vest. Indrukwekkende persoonlijke 
verhalen kregen we te horen van twee 
leden van de stichting Stolpersteine. 
In de huizen waarvoor de Stolperstei-
ne geplaatst waren, woonden gezin-
nen, hadden mensen een winkel, ze 
dachten dat ze er veilig waren. Echte 
mensen kwamen tot leven, ze moch-
ten er weer even zijn, hier voor hun 
huis, wat ooit hun thuis was. 

Oecumenisch
Op zondag 17 september werd in het 

Vredesweek 2023

door Lidwien Meijer

Een moeilijke tijd om de vrede te delen, toch was het weer Vredesweek. 
Ambassadesteden Schiedam en Vlaardingen boden een keur aan activiteiten en 
vieringen. Hier een impressie van enkele bijeenkomsten.

Op zoek naar hoop en verbondenheid

Die kracht groeide met 
de minuut

Wennekerpand de film ‘Tanja, dag-
boek van een guerrillera’ vertoond. 
De dilemma’s van een jonge, idealis-
tische vrouw, Tanja Nijmeijer, die in 
Colombia in een guerrillabeweging is 
beland, gaven veel stof tot nadenken. 
Hoe ga je om met geweld? Is dat wel 
ooit een oplossing? Kun je nog terug 
als je er eenmaal inzit? 
In Vlaardingen waren op zondag 17 
september en zondag 24 september 
goedbezochte oecumenische diensten 
in de Lucaskerk en in kerkcentrum 
Holy. De deelnemers zochten hoop 
en vrede in deze ingewikkelde tijd, 
waar geweld zo de boventoon voert. 
In beide kerken werden de woorden 
van Vaclav Havel uitgesproken  
Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 
evenmin de overtuiging dat iets goed 
zal aflopen. 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, onafhanke-
lijk van het resultaat.

Oekraïnedorp
Op 24 september deden in Vlaardin-
gen ruim zeventig mensen mee met 
een Vredeswandeling die uitkwam bij 
het Oekraïnedorp Mrija. Dit is een tij-
delijke wijk waar duizend Oekraïners 

tot uiterlijk medio 2026 opgevangen 
kunnen worden (en misschien nog 
langer, daar spannen Vlaardingse 
burgers zich voor in). Onderweg wa-
ren er plaatsen waar we stilstonden 
bij enkele brandhaarden van onze 
wereld Palestina, Eritrea, Oekraïne. Er 
was informatie over de situatie in die 
landen, van onder andere Palestijnen 
en Eritreeërs, ook luisterden we naar 
indrukwekkende muziek en poëzie. 
De wandeling eindigde bij Mrija. Daar 
stonden lekkere hapjes klaar uit aller-
lei culturen, er waren vredesliederen 
en we zongen samen We shall overcome 
en Imagine. 
Al met al was deze vredesweek toch 
een teken van hoop, doordat er zo-
veel verbondenheid voelbaar was, dat 
geeft kracht en goede moed om door 
te gaan op het vredesspoor. 
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Diaken Rokken en vicaris Van Deelen

Al snel na het vertrek van pastoor Duynstee kondigde pastor Egging zijn vertrek aan. 
Wie zijn de herders die nu naar parochie De Goede Herder komen? Hieronder stellen 
beiden zich voor.

Twee nieuwe gezichten in de parochie

Vicaris A.J. van Deelen
Per 1 januari 2024 heeft de bisschop mij benoemd als ad-
ministrator in de parochie De Goede Herder. Een adminis-
trator is kort gezegd een waarnemend pastoor-op-afstand. 
Hij wordt benoemd in het geval dat er geen vaste pastoor 
benoemd kan worden. Een administrator is voorzitter van 
het parochiebestuur en hij begeleidt zo goed mogelijk het 
pastoraal team, maar het is een taak naast andere taken.
Daarnaast word ik waarnemend rector van de Liduinaba-
siliek.
Ik ben geboren in 1951 in Den Haag. Mijn eerste studie was 
aan de Hogere Economische School in Rotterdam, waar 
ik de richting Bedrijfseconomie volgde. Ik heb ruim tien 
jaar in het Midden-Oosten gewerkt bij een van de grote 
bouwondernemingen, waar ik Hoofd Personeelszaken ben 
geworden. Na terugkeer in Nederland ben ik - na een aan-
tal jaren van nadenken, gesprekken en gebed - begonnen 
met de studie theologie aan het seminarie Bovendonk. Op 
12 december 1998 wijdde Mgr. Van Luyn mij en vier ande-
ren tot priester van het bisdom Rotterdam. Na een eerste 
benoeming in Leidschendam ben ik in 2004 in de Bonifati-
usparochie van Rijswijk benoemd. Daar was ik pastoor tot 
de datum van mijn pensioengerechtigde leeftijd in 2017. 

Ik wilde het toen wat rustiger aan gaan doen, maar de 
bisschop vroeg me of ik voor één dag in de week zijn re-
giovicaris voor Den Haag wilde worden. Dat is de noorde-
lijke helft van ons bisdom. Toen begin 2020 de toenmalige 
vicaris-generaal vertrok vroeg de bisschop mij óók voor 
die functie. Enerzijds is dat heel eervol, anderzijds een 
grote verantwoordelijkheid. Als vicaris-generaal ben ik in 
diverse parochies als administrator benoemd sinds begin 
2020 op de Zuid-Hollandse eilanden, waar vicaris Egging 
nu pastoor wordt, en sinds begin 2023 ook in de parochies 
van Delft en Midden-Delfland. 

Ik woon in Den Haag, en dat betekent dat ik inder-
daad letterlijk ‘op afstand’ ben. Ik ken het gebied van 
de parochie De Goede Herder echter wel, omdat ik 
in mijn jonge jaren in Maassluis-west en Vlaardingen 
Ambacht heb gewoond, en in Schiedam op het Spie-
ringshoeklyceum naar de HBS ging. Tot 2021 woonde 
mijn moeder nog in Vlaardingen en kwam ik er vaak. 
Binnen mijn beperkte mogelijkheden zal ik zo goed mo-
gelijk proberen de parochie van dienst te zijn. Vrijwel 
elke zondag ben ik beschikbaar voor de viering van de 
eucharistie. Verder zal ik bij de vergaderingen van het pa-
rochiebestuur en het team zijn. Voor het verdere pasto-
raat is het pastoraal team aanspreekbaar. Ik ben daarom 
erg blij met de komst van diaken Steef Lokken. Hij is niet 
alleen een welkome aanvulling in het pastoraal team, 
hij brengt ook het ambt van diaken naar de parochie. 
De zorg voor een zo evenwichtig en vruchtbaar mogelijke 
inzet van de beschikbare priesters, diakens en pastoraal 
werkers in de parochies en instellingen van ons bisdom is 
een punt van grote en voortdurende aandacht van onze bis-
schop. Op dit moment is de benoeming van een permanente 
eigen pastoor als volledige opvolging van pastoor Duynstee 
helaas niet mogelijk. Dat neemt niet weg dat ik van harte en 
met enthousiasme mijn taak als administrator op mij neem. 
Ik zie uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking. 
Vicaris A.J. van Deelen 

Ik ken het gebied van de parochie
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Twee nieuwe gezichten in de parochie Diaken S. Lokken
Per 1 januari 2024 heeft de bisschop mij benoemd als full-
time diaken in de parochie De Goede Herder. 
In april van dit jaar ben ik 51 geworden en voordat ik dia-
ken werd, heb ik 25 jaar gewerkt als kraanmachinist in de 
Rotterdamse haven en omstreken. In 2018 heeft bisschop 
Van den Hende mij tot permanent diaken gewijd. Een per-
manent diaken is een diaken die geen priester meer kan 
worden. Dit komt omdat ik gehuwd ben met Letticia. Wij 
wonen, samen met een paar huisdieren, in Hellevoetsluis. 
Ik ben goed bekend met het gebied van deze parochie, 
want ik ben een geboren Schiedammer en heb in mijn 
kinderjaren in de Lange Singelstraat gewoond. Deze straat 
bestaat niet meer, maar was zo ongeveer naast de basiliek 
en het Emmaplein.

De eerste vijf jaar van mijn diakenambt heb ik gewerkt in 
twee grote parochies op de Zuid-Hollandse eilanden Voor-
ne Putten, Goeree Overflakkee en De Hoekse Waard. Het 
was een stevige eerste benoeming, een goede leerschool, 
mede doordat het aanvankelijk ging om twaalf locaties en 
twee  pastorale teams. Ik ben daar snel volwassen gewor-
den zullen we maar zeggen.

Er valt veel te zeggen over het diakenambt. Ik geef u graag 
mijn eigen definitie ‘De diaken is de verbinding tussen kerk 
en samenleving, om de mensen die in die samenleving aan 
de zijkant staan te helpen, aan te horen of met hen mee 
te lijden.’ Hij moet dus de handen uit de mouwen steken. 
Daarnaast assisteert hij in de eucharistieviering, waarin 
hij de evangelielezing uitspreekt en eventueel de homilie 
verzorgt. Verder helpt hij mee om samen met het pastoraal 
team de organisatorische kant invulling te geven. Over die 
mouwen gesproken op de foto ziet u dat ik als diaken een 
dalmatiek draag en geen kazuifel. Een dalmatiek is te her-
kennen aan de mouwen. 

Ik kijk er erg naar uit om in parochie De Goede Herder te 
beginnen en hoop u allen snel te ontmoeten. Ik bid ervoor 
dat we een vruchtbare samenwerking mogen hebben en dat 
we ook in moeilijke tijden een bloeiende gemeenschap mo-
gen blijven, die de vreugde van het geloof blijft uitstralen. 
Diaken S. Lokken

Het was een stevige eerste 
benoeming
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Informatie over de sacramentencatechese

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen in 2024 gaan deelnemen aan 
voorbereidingsbijeenkomsten, die leiden tot het ontvangen van een sacrament 
het Doopsel, het Vormsel of de Eucharistie. Hieronder staat in het kort belangrijke 
informatie voor allerlei leeftijdsgroepen.  

Aanmelden kan tot januari!

In onderstaand schema kunt u al zien op welke 
locaties en op welke data in parochie De Goede 
Herder deze vieringen zijn in 2024. Ook zie u 
bij wie u uw kind kunt aanmelden. U krijgt dan 
vervolgens per email verdere informatie over 
de voorbereidingsbijeenkomsten voor de kin-
deren en voor de ouders. Aanmelden kan tot 
1 januari. 

Voorbereiding van kerktoetreders
Volwassenen (vanaf 18 jaar) die kiezen voor het 
rooms-katholieke geloof en lid willen worden 
van de kerk, kunnen deelnemen aan een voor-
bereidingsperiode. Deze duurt van januari tot 
Pasen (dit wordt het catechumenaat genoemd). 
Het zijn informatieve bijeenkomsten, waarin 
uitleg wordt gegeven over belangrijke elemen-
ten van het geloof de bijbel, de sacramenten, 
tradities in de kerk, de organisatie van de kerk, 
de opbouw van de eucharistieviering. Uiter-
aard kunnen er volop vragen gesteld worden. 
Als een kerktoetreder al gedoopt is binnen een 
andere geloofsrichting , wordt hij of zij niet 
opnieuw gedoopt. 
Volwassen kerktoetreders ontvangen in de 
Paastijd (de periode tussen Pasen en Pink-
steren) in één viering het Doopsel (eventu-
eel), het Vormsel en de Eerste heilige Com-
munie. U kunt zich hiervoor aanmelden door 
het ‘Inschrijfformulier – Doop volwassene’ te 
downloaden van de website www.goedeher-
derparochie.nl. Het is ook aan te vragen via 
a.wepster@goedeherderparochie.nl
Let op de voorbereidingsperiode start in  
januari.

Eerste heilige Communie
De Eucharistie is het belangrijkste sacra-
ment van onze kerk, omdat wij daarin de 
aanwezigheid van Jezus Christus zelf mogen 
ervaren. Kinderen die gedoopt zijn kunnen 
dit sacrament ontvangen vanaf de leeftijd 
van ongeveer acht jaar. De eerste keer dat ie-
mand deelneemt aan de eucharistie noemen 
wij de ‘Eerste heilige Communie’. 
Jaarlijks zijn er eucharistievieringen met de Eer-
ste heilige Communie in Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis. Daaraan voorafgaand zijn er voor-
bereidingsbijeenkomsten. Die voorbereiding 
start altijd met een viering, waarin de kinderen 
aan de geloofsgemeenschap worden voorgesteld. 
U kunt uw kind voor de Eerste heilige Com-
munie aanmelden door het formulier ‘Aanmel-
ding Eerste heilige Communie’ te downloaden 
van de website www.goedeherderparochie.nl. 
U kunt het formulier ook aanvragen via het 
parochiesecretariaat 
a.wepster@goedeherderparochie.nl

door Pastor Melvin Tharsis svd

De 
Eucharistie is 
het belang-
rijkste 
sacrament 
van onze 
kerk
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Heilig Vormsel van kinderen en 
jongeren
Wanneer iemand als kind gedoopt wordt, zeg-
gen de ouders voor hem of haar dit is ons ge-
loof, en dat willen wij ons kind meegeven. La-

ter, wanneer het kind eigen keuzes in het leven 
gaat maken, kan hij of zij zelf ‘ja’ zeggen tegen 
het geloof dat van huis uit werd meegegeven. 
Dat ‘ja’ zeggen gebeurt bij het ontvangen van 
het sacrament van het Vormsel je krijgt de 
handen opgelegd, als teken van zegen en be-
scherming. Je wordt  gezalfd met geurige olie 
(chrisma) als teken dat de Geest die Jezus, de 
Christus (de Gezalfde) bezielde, ook heel jouw 
leven mag doordringen.
In onze parochie is er één keer per twee 
jaar gelegenheid voor kinderen en jonge-
ren van twaalf tot achttien jaar om het Vormsel 
te ontvangen van de bisschop of een ‘vormheer’ 
(een priester namens de bisschop). Om het 
Vormsel te ontvangen moet je het Doopsel en 
de Eerste heilige Communie hebben ontvangen.  
Verwacht wordt dat monseigneur Van den 
Hende, bisschop van Rotterdam beschikbaar 
zal zijn in de basiliek van St. Liduina en Onze 
Lieve Vrouw van de Rozenkrans om het Hei-
lig Vormsel toe te dienen aan de kinderen die 
daarvoor zijn aangemeld. De datum is nu nog 
niet bekend. 
Voorafgaand aan de viering van het Vorm-
sel zijn er voorbereidingsbijeenkomsten. 
U kunt uw kind voor het Vormsel aanmelden 
door het formulier ‘Aanmelding Heilig Vorm-
sel’ te downloaden van website www.goede-
herderparochie.nl. U kunt het ook aanvragen 
via a.wepster@goedeherderparochie.nl
Na terugsturen van het ingevulde formulier 
ontvangt u te zijner tijd per email, vanuit de 
Werkgroep  Heilig Vormsel, de informatie over 
de voorbereidingsbijeenkomsten voor de jon-
geren en hun ouders. Let op aanmelding kan 
tot maandag 8 januari. 

Toegetreden tot de katholieke kerk te Maassluis. Op donderdag 17 
augustus 2023 ben ik gedoopt, gevormd
en mocht ik voor de eerste keer de communie ontvangen. Het is 
het grootste cadeau, dat de kerk mij heeft gegeven. Ik voel mij zeer 
vereerd met de liefde van al die lieve mensen om mij heen.
Dat ik zo opgenomen ben door de kerk geeft mij heel
veel kracht. Ik heb er een grote familie bij gekregen.
Daar ben ik God heel dankbaar voor.
Hij heeft mijn ogen en mijn hart geopend.
Ik dank Hem dat Hij mij heeft vergeven en dat ik een nieuwe 
start mag maken.
Monica
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN 2024

Deelgemeenschap Datum en kerklocatie vie-
ring voorstellen Communi-
canten

Datum en kerklocatie viering 
Eerste Heilige Communie

Aanmelden bij

Maassluis Andreas, Petrus en Paulus 14 januari, 0930 uur, 
Petrus en Pauluskerk

7 april, Petrus en Pauluskerk 
0930 uur

Danielle van der Mieden, eerstecommunie-
maassluis@goedeherderparochie.nl

Vlaardingen Willibrord 4 februari 1100 uur, 
H. Lucaskerk

21 april, Pax Christikerk 
1100 uur

Jetske Burggraaf, eerstecommunievlaardingen@
goedeherderparochie.nl

Schiedam, Liduina
Jacobus

4 februari 0930 uur, St. Li-
duinabasiliek

2 juni, St. Liduinabasiliek 
0930 uur

Linda de Vos, eerstecommunieschiedam@goe-
deherderparochie.nl



Gesprek als bij de synode in Rome

Iedereen kon vrijuit spreken en werd verzocht aandachtig 
te luisteren. Ook was er veel stilte. Een van de 
deelnemer doet verslag van de parochieochtend rond 
het synodaal proces.
door Ted Konings

 H
et werd een bijzondere bijeen-
komst, 28 oktober. Een dertig-
tal vrijwilligers, bestuurders 
en andere geïnteresseerden 

uit de parochie ontmoetten elkaar 
rond het thema: ‘Het gesprek in de 
Geest’. 
Er werd openhartig gesproken, over 
zorgen en verdriet, over hoop en am-
bities. ‘In de sfeer van de bisschop-
pensynode, die op dat moment in 
Rome aan de gang is’, zo legde Ste-
fan Mangnus OP uit. Stefan is domi-
nicaan in Rotterdam en theologiedo-
cent aan de Tilburgse universiteit. 
Hij was al eerder hier in de Wilgen-
burg om het synodaal proces te be-
lichten.
Vandaag was de bedoeling om het ge-
sprek te voeren op de manier zoals dit 
nu in Rome gebeurt. Een nieuwe ma-
nier, met het oogmerk de wijsheid die 
in ieder mens besloten ligt, te horen 
en te benutten. 

Zeven minuten
De centrale vraag deze ochtend was 
deze: ‘Een synodale kerk zijn bete-
kent een kerk zijn die samen op weg 
is, die niemand achterlaat. Een kerk 
die naast de mensen blijft lopen die 
het moeilijk hebben. Hoe kan onze pa-
rochie een synodale kerk worden, een 
kerk waarin iedereen - ook de minsten 
in de kerk en in de samenleving - zich 
thuis kan voelen en kan deelnemen?’ 
Na het voorlezen van deze vraag 

werden we uitgenodigd te ‘praten 
met God’, gedurende zeven minu-
ten. Daarna werd in groepen van 
ongeveer acht personen uitgewis-
seld. Ieder kwam beurtelings aan 
het woord, spreken én luisteren, 
met volle kracht! Vervolgens was er 
opnieuw stil gebed, vijf minuten. En 
toen werd aan iedereen gevraagd 
een reactie te geven op wat hij of zij 
in de kring gehoord had, uitgaan-
de van de vraag: ‘Wat heeft me het 
meest geraakt?’ 
Opnieuw keerden we ons vijf minu-
ten stil naar binnen en daarna was er 
de fase: ‘samen bouwen’. Dit ging met 
vragen als: Wat valt op, wat zijn ont-
dekkingen, wat nemen we mee naar 
huis, voor jezelf en voor de gemeen-
schap?

Communicatie
Deze werkwijze bracht allerlei soorten 
reacties voort. Ten eerste: het delen 
van verlies en verdriet. Hoe kan een 
traditie die voor ons zo veel betekent, 
zo tussen onze vinger wegglippen? 

Waarom lijkt het maar niet te lukken 
de jongste generaties te bereiken? En 
‘de mensen die het het moeilijkst heb-
ben’(zoals in deze vraagstelling staat. 

Zijn dat misschien de mensen die God 
niet kennen? 
Het gesprek ging door. Hoe kan de 
kerk weer betekenis krijgen? De we-
reld zet zo makkelijk religie bij het oud 
vuil. Maar zoals we moeten sporten 
om ons lijf actief en gezond te hou-
den, zo moeten we ook tijd nemen 
voor God. Iemand onderstreepte het 
belang van verder kijken dan je neus 
lang is. De kerk, onze parochie, zou 
een plaats moeten zijn waar het ge-
oefend wordt: geloven in de Liefde. 
Voorbeelden zouden ook de nieuw-
komers in onze kerkgebouwen kun-
nen zijn, mensen geboren op andere 
plekken in de wereld, met een eigen 
manier van geloofsbeleving. 
In zo’n diverse kerk is communica-
tie van groot belang, onderstreepten 
meerdere deelnemers. Interne com-
municatie en vooral ook naar buiten 
toe. Waarbij we de ervaring hebben 
dat de PR van de kerk nogal eens te 
wensen overlaat. En die kerkgebou-
wen zelf: ze betekenen veel voor ons. 
Sommige parochianen moesten hun 
gebouw al opgeven, anderen staat dit 
binnenkort te wachten of op langere 
termijn, wonderen voorbehouden. 
Maar misschien moeten we het niet 
zoeken in bakstenen? 

Handenbinder
Er lijken zich twee realiteiten voor te 
doen. Ten eerste die van ons huidige 
kerk-zijn. Met zijn traditie, zijn sacra-

De tijd nemen voor 
God

Dienstbaar zijn aan nieuwe generaties
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advertentie

menten, gewoonten en geschiedenis. 
‘Een harnas’, zei een van de deelne-
mers. Maar ook: een bron van ver-
trouwen en vreugde. En tegelijkertijd 
óók een handenbinder, want veel van 
onze inzet, ons tijdbeslag gaat nu nog 
zitten in ‘interne zaken’, bijvoorbeeld 
het samenwerken en samenvoegen 
van gemeenschappen. 

Daarnaast is er is een andere werke-
lijkheid. Die waarin we dienstbaar 
willen zijn aan de nieuwe generaties, 
aan de zoekers die niet weten waar ze 
het zoeken moeten! Een werkelijkheid 
waarin we radicaal durven te breken 
met de tradities die nog maar door 
weinigen worden begrepen. Grote 
vraag voor nu is: gunnen we elkaar 
dan iets, als mensen van de tradities 
èn als mensen die werk willen maken 
van de toekomst en op veranderingen 
aansturen? 

Op zaterdag 29 april was pater Ste-
fan Mangnus OP ook in de Wilgen-
burg met een inleiding over het 
synodaal proces. Hij vertelde over 
de weg die paus Franciscus is in-
geslagen om wereldwijd meer met 
elkaar in gesprek te gaan: niet al-
leen als kardinalen, bisschoppen 
en priesters, maar als gelovigen. 
Deze gesprekken vormden de ba-
sis van de bisschoppensynode die 
dit najaar plaatsvond. Het rapport 
zal het komende jaar over de hele 
wereld worden besproken en stof 
bieden voor de slotzitting van de 
synode, najaar 2024.

Dienstbaar zijn aan nieuwe generaties
Loslaten?
Durven we trots te zijn op wie we zijn 
en wat we doen, en durven we het 
tegelijkertijd los te laten? Moeten we 
loslaten: de eucharistie, als grootste 
schat die we hebben, moeten we die 
zo centraal blijven stellen, terwijl de 
betekenis ervan door nog maar zo 
weinigen begrepen wordt? 
Jezus gaf ons het voorbeeld van losla-
ten: hij gaf zich volledig, op het kruis, 
hij voelde zich zelfs verlaten door God, 
zijn grootste schat. 

Zou dat onze opstelling moeten 
zijn waarmee we ‘andere’, zoeken-
de mensen tegemoet treden? Met 
daarin de onderlinge liefde als on-
vermoeibare motor, die mensen 
verbaast en trekt? 
Misschien moeten we drastisch din-
gen doen, we moeten wellicht ook de 
huidige kerk verliezen, om toekomst 
te creëren. 
Zo waren er heel wat twijfels en vragen, 
op deze ochtend, een ochtend die niet 
zonder consequenties kan blijven.  

Gunnen we elkaar dan 
iets?
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Herhaalde oproep Groene Kerk

In de vorige editie van dit blad heb ik een oproep gedaan. 
Een oproep om - te beginnen in Maassluis - een werkgroep 
samen te stellen, die werk gaat maken van duurzaamheid. 
Want die verantwoordelijkheid hebben wij als gelovigen, 
vanuit ons bijbels rentmeesterschap voor de aarde.
Helaas heb ik geen geïnteresseerde reacties mogen ont-
vangen. Dus doe ik nog een keer de oproep. Wie wil er 
meedoen? 
Momenteel werk ikzelf aan de Groene Kerk-test, waaruit 
zal blijken hoe groen we in de deelgemeenschap Maassluis 
zijn. Zodra daar meer over bekend is, zal ik dat laten weten.
U kunt nu zelf ook al meedoen, door uw ideeën in de idee-
en-bus te doen, die binnenkort in Maassluis neergezet gaat 
worden. De bus is te herkennen aan deze poster.
U kunt uw ideeën/suggesties/opmerkingen ook naar mij 
mailen eysinksmeets@hotmail.com 
René Eysink Smeets

Dringende oproep

Op 15 oktober had ik een gesprek met Han Raeijmaekers, 
al jaren een groot ijveraar op het gebied van vredeswerk, 
oecumene, de Vastenactie en nog veel meer. 
Han was ook de drijvende kracht achter het oecumenisch 
samengaan van de rooms-katholieke werkgroepen Mis-
sie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede (MOV) en de 
protestantse werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) in Vlaardingen. Sa-
men werd dit MOV/ZWO Vlaardingen. MOV/ZWO heeft Pax 
Ambassade van Vrede in Vlaardingen opgericht. Deze am-
bassade, werkend vanuit het Pax-thema ‘Vrede Verbindt’, 
zet elk jaar met veel Vlaardingse en ook regionale organi-
saties voor de Vredesweek een uitgebreid programma op. 
Het is geweldig als deze aanpak in de toekomst ook gereali-
seerd kan worden. Maar Han kan daarin niet meer zo actief 
zijn. Het ouder worden brengt af en toe wat beperkingen 
met zich mee. En dat in een tijdperk met veel onrust zoals 
Oekraïne, Rusland, het Midden-Oosten, Nagorno-Kara-
bach en Nicaragua. Veel van deze actuele oorlogen hebben 
ook met elkaar te maken. 
In de liturgie komt vaak het woord vrede voor, maar je 
moet aan die vrede handen en voeten geven en daarvoor 
is menskracht nodig. Han wil gewoon lid blijven van MOV/
ZWO, maar er is een jongere motor nodig. Wie wil die taak 
op zich nemen? Mogelijk in samenwerking met de MOV-
groepen van de deelgemeenschappen in Schiedam en 
Maassluis.
Voor verdere informatie kunt u contact met Han opnemen 
via e-mail 
hraeijmaekers@hetnet.nl of tel. 06 30 56 52 96.
Marianne Soors 

 MOZAÏEK 
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Thema Zoekend naar licht
We zijn in donkerste periode van het jaar aan-
gekomen. De tijd van binnen de geborgenheid 
zoeken, kaarsjes aan, thermostaat van de 
verwarming omhoog, wellicht op een wat lagere 
stand dan we eigenlijk zouden willen. Maar ja 
het klimaat, de portemonnee, we moeten er 
allemaal met beleid mee omgaan.  Over het 
algemeen kunnen we op veel gebieden keuzes 
maken. In tegenstelling tot zoveel mensen in 
de wereld die dat niet kunnen. Dan denk ik op 
dit moment (eind oktober) in het bijzonder aan 
de vele brandhaarden in de wereld. Beelden die 
zomaar op je netvlies blijven branden. De ver-
schrikkingen van de oorlog, van natuurrampen, 
zoveel plaatsen waar mensen wanhopig op zoek 
zijn naar veiligheid, naar licht.  
Is er nog wel licht te vinden, vraag je je soms in 
deze dagen af. 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 
vuur, vuur dat nooit meer dooft’.  Een lied waar 
we in deze tijd kracht uit mogen putten, een lied 
dat ons ook tot actie oproept. Kijk waar je zelf 
een lichtje kunt ontsteken, of kunt zijn. Met het 
kerstfeest op handen, het feest van de geboor-
te van onze Lichtbrenger.
Vanuit die hoop op Licht blijven we ook ons 
programma geloofsverdieping aanbieden. Een 
divers programma, waarvan we hopen dat er 
voor velen iets van hun gading bij is. Kijk het 
programma eens door, maak een keuze en laat 
u verrassen.

Met het vertrek van pastor Henri Egging, staat 
niet alleen de parochie, maar ook onze werk-
groep aan het begin van een nieuwe periode. 
Hoe zal het verder gaan, wie zal zijn plaats 

innemen? Vragen die voor nu nog niet te beant-
woorden zijn. 
Wij, de resterende leden van de groep, blijven 
onze schouders onder de  geloofsverdiepende 
activiteiten zetten. Uiteraard zijn we Henri 
dankbaar voor de jaren van inspiratie van de 
werkgroep. In de afgelopen jaren zijn we als 
verschillende mensen met de portefeuille cate-
chese, gegroeid naar een team met oog en oor 
voor elkaar en voor een programma catechese 
dat we, niet alleen voor onze eigen deelgemeen-
schap, maar in gezamenlijkheid voor de hele pa-
rochie aanbieden. Van die ontwikkeling maakte 
jij deel uit. Dank daarvoor Henri. Het ga je goed 
in je nieuwe werkomgeving. Wie weet kun je 
daar putten uit de ideeën en herinneringen aan 
de mooie activiteiten die we met elkaar in deze 
werkgroep tot stand hebben gebracht.
Voor de komende periode:
Ziet u de activiteiten bij elkaar staan in het 
overzicht.  Ze worden eerst in schema gezet en 
daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo 
kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw 
agenda reserveren.
Aanmelden voor een activiteit kunt u via een 
centraal emailadres, te weten: geloofsverdie-
ping@goedeherderparochie.nl
onder vermelding van de naam van de activiteit 
waaraan u wilt deelnemen. Graag ook uw email-
adres, tel nummer en de deelgemeenschap 
waar u bij hoort.

Henri Egging, portefeuillehouder Geloofsverdie-
ping,
Riek Wouters, René Eysink Smeets, Elly Barendregt,
parochiële werkgroep Geloofsverdieping

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2023-2024
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ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR
Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Elke 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 - ca. 21.00. 8 dec. 12 

jan. 9 febr. 8 mrt. 12 apr. 10 mei en 14 jun. 
Vlaardingen
Pax Christikerk

Unieke voorstellingen met de Zandtovenaar
Voor kinderen en hun 
(groot)-ouders

Het Kerstverhaal. In december, exacte datum en tijdstip volgen nogr
Het Paasverhaal In maart, exacte datum en tijdstip volgen nog
Het Pinksterverhaal
In mei, exacte datum en tijdstip volgen nog

Maassluis, Petrus en Pau-
luskerk
Schiedam Jacobuskerk.
Vlaardingen, Pax Christikerk

Filmavond met nagesprek Sorry, we missed you  Vrijdagavond 19 jan. Van 20.00- ca.22.00 uur
(inloop vanaf 19.45)

Vlaardingen
Pax Christikerk

Bloemenarrangement in de Vastentijd
(incl. lunch)

Zondagmiddag 18 febr.
Lunch en activiteit vanaf 12.45 tot ca. 16.00 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk

Paulus geeft raad voor onze tijd
--wat kunnen wij in onze situatie leren van de 
apostel Paulus--

Donderdag 1 febr. 
incl. maaltijd Aanvang 18.30 uur (maaltijd) einde van de avond ca. 
21.30 uur (inloop18.15)

Vlaardingen
H. Lucaskerk

Kloosterweekend in 
O.L.V abdij in Oosterhout

Donderdag  20 t/m zondag 23 juni
Opgeven graag vóór 30 maart.

O.L.V Abdij Oosterhout

Adventskrans maken 
(volwassenen)

Vlaardingen Voor volwassenen Vrijdag 1 dec. van 20.00 – 22.00 uur
Maassluis
Zaterdag 02 dec. om 10.30 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk
Maassluis
Petrus en Pauluskerk

ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN

ACTIVITEIT WANNEER WAAR
Kindercarnaval Vrijdag 9 februari 

19.00 uur
Vlaardingen
Pax Christikerk

Palmpaasstokken maken In beide kerken op
Zaterdag 23 maart
Meer informatie volgt in de volgende Kerk aan 
de Waterweg.

Vlaardingen
H. Lucaskerk
Maassluis
Petrus en Pauluskerk

Paaskaars versieren
-- Creatieve activiteit voor jong en oud --

Zaterdagmiddag 
16 maart om 14.30 uur

Maassluis
Petrus en Pauluskerk

Palmpaasstokken maken In beide kerken op
Zaterdag 23 maart
Meer informatie volgt in de volgende Kerk aan 
de Waterweg.

Vlaardingen
H. Lucaskerk
Maassluis
Petrus en Pauluskerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er onvoldoende 
belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.



Rust, innerlijke vrede en harmonie 
door meditatie 
Inhoud  Meditatie is het tot rust brengen van de geest, deze 
vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het helpt 
om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter met 
het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van binnen-
uit en vergroot de concentratie en helderheid. Meditatie 
bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het leven. 
Daarom is het goed om meditatie een onderdeel van je 
leven te maken. Soms is het al genoeg om 10 of 15 minu-
ten even stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-
den, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concen-
tratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.

Plaats Pax Christikerk.
Data en tijd in principe 
elke tweede vrijdag-
avond van de maand 
van 20.00 -- ca. 21.00 
uur. De data zijn 8 dec. 
12 jan. 9 febr. 8 mrt. 12 
apr. 10 mei en 14 juni. 
Na afloop gelegenheid 
om na te praten bij een 
kopje thee. Het is ver-

standig om vooraf niet te zwaar te eten en iets mee te ne-
men om warm te blijven. 
Aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het 
e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
of via tel. nr. 06 10709911
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Unieke voorstellingen met de zand-
tovenaar
-- voor kinderen en hun (groot-)ouders, ooms/
tantes en/of vriendjes en vriendinnetjes. --
Inhoud De Zandtovenaar brengt je in verwondering door 
een magisch zandspel van licht en donker. Hij vertoont op 
weergaloze wijze verhalen uit de Bijbel.
Vorm We kijken naar de serie van drie voorstellingen
Het kerstverhaal in de maand december (exacte datum en 
tijd worden nog bekend gemaakt) in de Petrus en Paulus-
kerk in Maassluis.
Het Paasverhaal in de maand maart (exacte datum en tijd 

worden nog bekend gemaakt) in de Jacobuskerk (Schie-
dam/Kethel)

Het Pinksterverhaal in de 
maand mei (exacte datum 
en tijd worden nog bekend 
gemaakt) in de Pax Christi-
kerk in Vlaardingen
Na afloop ontmoeten we 
elkaar om erover na te pra-
ten met iets lekkers en wat 
te drinken.
Aanmelden Vooraf aanmelden 

is gewenst, bij voorkeur via het 
e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten Gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 

Sorry, we missed you
-- filmavond met nagesprek --

Inhoud Ricky en Abby wo-
nen met hun kinderen, 
hun 15-jarige zoon Seb 
en 11-jarige dochter Liza 
Jane, in Newcastle. Sinds 
de economische crisis 
worstelt het gezin om 

rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, 
Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij 
met verschillende klussen. In een poging hun financiële 
situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in 
het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met 
een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de 
slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk to-
renhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat 
een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt 
als een molensteen om de nek van het gezin. Wij kennen 
vast wel mensen die in de thuiszorg werken of wij (of onze 
familieleden) maken zelf gebruik van hun diensten. Zo nu 
en dan komt er ook wel een bezorger aan de deur. We kij-
ken nu hoe dit stel moet overleven in Engeland. 
Vorm en begeleiding We kijken naar de film en gaan over de film 
met elkaar in gesprek.
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Datum en tijd Vrijdagavond 19 januari, inloop 19.45 uur en 
aanvang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca 22.15 u). Na 
afloop gelegenheid voor ontmoeting, een hapje en een 
drankje.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
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Aanmelden Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wel fijn, bij 
voorkeur via het e-mailadres geloofsverdieping@
goedeherderparochie.nl

Bloemenarrangement in de vasten-
tijd

Inhoud De vastentijd is een tijd van 
inkeer en bezinning. In de kerk 
merken we dat in de liturgie, 
de liturgische kleur is paars, er 
wordt geen Gloria gezongen, de 
Paaskaars wordt niet ontstoken 
en staat niet meer in de kerkzaal. 
Maar ook de bloemversiering is 
sober. 
Tijdens deze middag gaan we 
zelf een liturgisch bloemarran-

gement maken, passend in de vastentijd, met elementen 
die verwijzen naar de Bijbellezingen van deze weken.
Vorm en begeleiding We maken een bloemarrangement pas-
send in de vastentijd, staan stil bij de gebruikte materialen 
en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen van 
Rita Vlierhuis en Dien van Bel. 
Plaats Pax Christi kerk.
Datum en tijd Zondagmiddag 18 februari, na de viering.
Voor deelnemers aan de workshop is er na de viering kof-
fie, soep en een broodje, aansluitend gaan we de bloem-
schikking maken.
De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
Opgave Aanmelden (tot en met zondag 4 februari) is noodza-
kelijk in verband met de aanschaf van materialen. 
Dit kan via emailadres geloofsverdieping@goedeherderpa-
rochie.nl telefonisch via 06 10709911, of via de intekenlijst 
in de hal van de kerk.
Kosten Lunch en workshop inclusief materiaal, koffie/thee 
€ 15,00 (Graag zelf een snoeischaar en een mesje meene-
men)

Paulus geeft raad voor onze tijd
-- wat kunnen wij in onze situatie leren van de 
apostel Paulus --
Inhoud Wat kunnen we in onze situatie leren van de theolo-
gie van apostel Paulus?  Kan hij ons raad geven vanuit zijn 
theologie? 
Paulus' theologie is gebaseerd op geloof en zijn persoon-
lijke ervaring in de opstanding van Jezus, de Christus. Voor 
Paulus is Jezus Christus Gods ultieme boodschapper. Je-
zus heeft de geschiedenis voorgoed veranderd. De "nieuwe 

schepping" is al begonnen 
in Christus. Vanuit deze 
"nieuwe schepping" kijkt 
Paulus naar de wet. Voor 
hem is het duidelijk dat 
in Christus de verschillen 
tussen mensen wegvallen 
(Gal. 3:28). 
In zijn theologie ziet Pau-
lus de wereld als voorbij-

gaand en gelooft dat de (weder) komst van Christus nabij 
is. Jezus leven, dood en opstanding zijn een keerpunt in 
de geschiedenis.
In deze tijd van oorlogen, natuurgeweld en klimatologisch 
verontrustende veranderingen leggen we ons oor te luis-
teren bij Paulus. Hij geeft goede raad en leiding aan de ge-
meenschap, spoort zijn volgelingen aan om te leven vanuit 
het geloof in Christus. Voor Paulus is geloof niet alleen een 
kwestie van ideeën, maar moet het tot uitdrukking komen 
in het dagelijks leven. Paulus' geloof en theologie zijn prak-
tisch georiënteerd, maar komen voort uit de opvatting dat 
God rechtstreeks tot de mens spreekt via zijn ultieme bood-
schapper, Jezus Christus. Wat kunnen wij van Paulus leren?
Vorm Maaltijd en gesprek o.l.v. pater Avin Kunnekkadan, svd.
De maaltijd wordt verzorgd door Lucas Cooking.
Plaats Vlaardingen, H. Lucaskerk.
Datum en tijd Donderdag 1 februari Aanvang 18.30 uur (in-
loop 18.15) Einde van de avond ca. 21.30 uur. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.  Dit kan tot en met 
zondag 28 januari. 
Opgave Aanmelden mét emailadres graag via het 
e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten Voor de maaltijd € 7,50 en voor de avond een vrijwil-
lige bijdrage.

Paaskaars versieren
-- leuke en creatieve activiteit voor jong en oud --
Zie voor meer informatie bij de Activiteiten voor kinderen
Plaats Narthex van de Petrus-en Pauluskerk in Maassluis

Data en tijd  16 
maart. Het begint 
om 14.30 uur.
Aanmelden Vooraf 
aanmelden  is 
noodzakelijk i.v.m. 
de aanschaf van 
de materialen. Dit 
kan via emailadres 

geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten € 10,-/pp voor de aanschaf van de materialen.
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Kloosterweekend
-- bezoek aan de O.L.V. Abdij in Oosterhout --
Inhoud Wie al eerder mee geweest is, kijkt er misschien al 
weer naar uit. Voor wie nog nooit het klooster bezocht 
heeft, is het een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met het kloosterleven.
Even loskomen van de alledaagse hectiek; tijd voor rust en 
bezinning; tijd om je mee te laten nemen in het rustgevende 
ritme van het kloosterleven. Dat kan in het vernieuwde gas-
tenverblijf van de zusters Benedictinessen in Oosterhout. 
We volgen de gebedsdiensten van de zusters en we gaan 
in gesprek met de gastenzuster rondom een thema. Naast 
bezinning is er ook ruimte om zelf in te vullen. Lezen, wan-
delen, creatief zijn met mandala’s kleuren of gewoon even 
niets doen; het kan allemaal. De kloostergasten worden 

door de zusters goed van 
eten en drinken voorzien. 
Begeleiding Zuster Hildegard 
en Anne van der Horst.
Plaats Onze Lieve Vrouwe 
Abdij, Zandheuvel 90, 4901 
HX Oosterhout.

Datum en tijd Donderdagmiddag 20 juni tot en met zondag 
23 juni, dat duurt nog even, maar de zusters willen eind 
maart weten of ze weer een groep uit Vlaardingen kunnen 
verwelkomen.
Opgave Aanmelden is noodzakelijk en moet vóór 30 maart. 
Dit kan via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherder-
parochie.nl of via tel. nr. 06-10709911. Maximum aantal 
deelnemers is 10.
Kosten Ongeveer € 140,00 (prijs voor 2024 nog niet bekend) 
inclusief alle maaltijden en koffie/thee; exclusief reiskos-
ten. De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te 
gaan; neemt u dan contact met ons op werkgroep Geloofs-
verdieping Vlaardingen, tel. 06 10709911. 

Unieke voorstellingen met de 
zandtovenaar
-- voor kinderen en hun (groot-)ouders, ooms/
tantes en/of vriendjes en vriendinnetjes --
Inhoud De Zandtovenaar brengt je in verwondering door 
een magisch zandspel van licht en donker. Hij vertoont op 
weergaloze wijze verhalen uit de Bijbel.
Het kerstverhaal is in de maand december (exacte datum 

en tijd worden nog bekend gemaakt)  in de Petrus en Pau-
luskerk in Maassluis.
Zie voor de volledige informatie de aankondiging eerder 
in dit katern.

Paaskaars versieren
-- leuke en creatieve activiteit voor jong en oud --
Inhoud Kom jij samen met jouw pappa/mamma en/of opa/
oma en misschien een vriendje/vriendinnetje een Paas-
kaars versieren?
Karin Tanesha zal iets vertellen over de symboliek van de 
paaskaars. 
Koop zelf een mooie kaars. Van ons krijg je speciale, ge-
kleurde was om de kaars te versieren. Het wordt je goed 
uitgelegd hoe je de versiering op de kaars maakt. Natuur-
lijk krijg je na afloop je kaars mee naar huis. 
Plaats Narthex van de Petrus-en Pauluskerk in Maassluis
 (achter de kerk is gratis parkeergelegenheid).
Data en tijd 16 maart, Het begint om 14.30 uur.
Aanmelden Vooraf aanmelden  is noodzakelijk i.v.m. de aan-
schaf van de materialen. Dit kan via emailadres geloofs-
verdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten € 10,-/pp voor de aanschaf van de materialen. 
Inclusief iets lekkers en wat om te drinken.
Neem zelf een kinderschaar mee. 

Palmpaasstokken maken 
In Maassluis en Vlaardingen op zaterdag 23 maart. In 
Schiedam nog niet bekend.
Meer informatie volgt in de volgende Kerk aan de Water-
weg.
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ACTIVITEITEN VOOR JEUGD 
EN JONGEREN

De adressen van de diverse locaties zijn
Maassluis 
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maas-
sluis. (achter de kerk is gratis parkeerruimte)
Vlaardingen
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Pax Christikerk Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Schiedam
Basiliek (pastorie) Singel 104, 3112 GS Schiedam.
Centrum de Wilgenburg (achter de basiliek) Land van 
Ris 6, 3112 DT Schiedam. H.H. Jacobus en Martinuskerk 
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich 
aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In 
de beschrijving staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden.



ONZE SCHATTEN

 V
oor ons, gewone stervelingen, 
zijn engelen onzichtbaar, het 
zijn geestelijke, niet lichame-
lijke wezens, mysterieuze en 

machtige helpers, boodschappers van 
God. Soms word je hun aanwezigheid 
gewaar in een riskante situatie, men-
sen zeggen dan: ‘Er zat een engeltje 
op mijn schouder’, als ze door het oog 
van de naald zijn gekropen. Maar ze 
hebben dan die engel niet echt gezien.

Toch zijn in de St. Jacobuskerk twee 
prachtige, levensechte koperen enge-
len aanwezig. Ze staan links en rechts 
van het tabernakel en dat is precies 
zoals ze 133 jaar geleden werden ge-
plaatst op het destijds spiksplinter-
nieuwe hoofdaltaar. 
Voor het vervaardigen van deze enge-
len heeft het toenmalig kerkbestuur 
apart opdracht gegeven aan architect 
A.C. Bleijs, de ontwerper van de kerk 
en van de altaren, de glas in loodra-
men, het priesterkoor en nog meer. Er 
moest voor de engelen samen precies 
zestienhonderd gulden neergeteld 
worden. Ze zijn één meter veertig 
hoog, de vleugels niet meegerekend. 

Op 1 augustus 1890, drie maanden na 
de inwijding van de kerk, waren de 
engelen klaar. Stilletjes namen ze hun 
plaats in op het altaar en ze waren stel-
lig van plan om niet meer te wijken.
Maar in 1966 werd – als gevolg van de 
nieuwe liturgische richtlijnen - het 
priesterkoor verbouwd. Het oude al-
taar en de communiebank werden ge-
sloopt en er kwam een nieuw marme-

door Marga Huiskens

Het zijn de bewakers van het tabernakel, twee koperen wachters. Jarenlang 
leidden deze engelen een zwervend bestaan.

De twee engelen van de St. Jacobuskerk

ren altaar voor in de plaats. De twee 
engelen bleven wel gespaard, maar 
ze leidden sindsdien een zwervend 
bestaan in de kerk. Ze stonden vaak 
bij het hek van de doopkapel, maar - 
als het beter uitkwam - ook wel eens 
halverwege in de kerk. Het maakte 
de engelen niet uit, ze bleven onver-
droten met hun wierookvat zwaaien, 
waar ze ook neergezet werden.
Na de verbouwing en restauratie van 
de kerk in 2010, konden de engelen 
weer nagenoeg hun oorspronkelijke 
plaats uit 1890 innemen, naast het 
tabernakel achterin de apsis, op het 
priesterkoor. 

Net als de twee engelen op het dek-
sel van de Ark van het Verbond in het 
Oude Testament, bewaken zij symbo-
lisch het tabernakel in de kerk, dag in 
dag uit.

Wanneer u bijna echte engelen van 
dichtbij wilt bewonderen, kom dan 
in de St. Jacobuskerk naar deze se-
rene koperen engelen kijken. Het 
zouden best wel eens dit soort enge-
len kunnen zijn, die ons naar het pa-
radijs gaan geleiden, waar een koor 
van engelen ons zal ontvangen, zoals 
in het lied: ‘In Paradisum’ wordt ge-
zongen. 
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In gesprek met pastor Henri Egging

 N
adat we in oktober afscheid namen 
van pastoor Charles Duynstee kwam 
kort daarna het bericht dat pastor 
Egging met ingang van 1 januari ook 

vertrekt. Bijna tien jaar was hij werkzaam 
voor parochie De Goede Herder, naast zijn 
werk als regiovicaris. Ook was hij rector van 
de basiliek en contactpastor in Vlaardingen. 
En niet te vergeten, redactielid van Kerk aan 
de Waterweg. 

Dwarsverbanden
Bijna tien jaar geleden kwam hij naar Schie-
dam het team versterken. Wat stemt hem nu 
dankbaar, als hij terugkijkt op de afgelopen 
periode? 
‘Dan moet ik toch in de eerste plaats denken 
aan de bijzondere vieringen die er waren, 
zoals de devote viering elke vrijdagochtend 
in de basiliek en de ‘marktmis’ in de Jacobus-
kerk – altijd met een aandachtig gehoor. Dan 
de huwelijken, uitvaarten en mooie avonden 
op het terrein van geloofsverdieping.’ 
Aan het Liduinajaar in 2015, bewaart hij ook 
goede herinneringen. ‘Het leefde in Schie-
dam, je kon je aansluiten bij bijeenkomsten 
die plaatsvonden, er ontstonden allerlei 
dwarsverbanden en het verhaal van Liduina 
kwam midden in de samenleving. Toen was 
ook de eerste processie. Als kerken zijn we 
toch dikwijls teveel naar binnen gekeerd, 
met de processies gaan we echt naar buiten 
en dat is tot nu toe gelukt. Het is mooi om te 
zien hoe Ad Sosef het organiseert: systema-
tisch, bezield. Het gebrek aan draagkracht 
kan wel een probleem worden voor de toe-
komst. Dat speelde dit jaar ook al.’
Hoe ziet hij de toekomst van de parochie? ‘De 

door Lidwien Meijer

Het werd geen vrolijk gesprek, bij gelegenheid van het komende afscheid van pastor 
Henri Egging. Daarvoor zijn de problemen in onze kerk te groot. Toch ziet hij  ook 
lichtpuntjes, maar ‘wat was, komt niet meer terug.’  

‘Laten we nieuwsgierig zijn naar elkaar’

migranten zullen belangrijk zijn daarin. In de 
basiliek zijn ze volop aanwezig in de eucharis-
tievieringen in de het weekend. Ze moeten dan 
wel de kans krijgen om mee de kleur te bepa-
len. Ze moeten plek krijgen voor hun geloof 
en ze kunnen vitaliteit brengen. Mijn droom 
is: laat het een mix worden, waarbij we elkaar 
de ruimte geven. En laten we nieuwsgierig zijn 
naar elkaar. 
Bij het voorgaan in de weekendliturgie, merk 
je wel dat de kerken in deze parochie verschil-
lende stijlen kennen, soms was daar wel strijd 
over, dat is moeilijk. Maar het is ook weer mooi 
om mee te maken dat mensen ontvankelijk 
zijn, als je uitleg geeft over de waarde van be-
paalde vormen. Wat zit erachter? Soms is dat 
zo op de achtergrond geraakt. Het is mooi als 
ze de betekenis weer gaan zien.’

Verjongen
Contactpastor zijn in Vlaardingen bracht ze-
ker ook goede ervaringen. ‘Er is daar veel aan-
dacht voor geloofsverdieping. Er zijn ook jon-
ge ouders die wat doen voor andere gezinnen: 
bijvoorbeeld met St. Maarten en met Carnaval. 
Zo komen er weer eens nieuwe mensen over 
de drempel. Het Platform Verbinding in Holy 
waar de Pax Christi gemeenschap aan mee-
doet, is ook een teken dat het kan: kerk zijn in 
de wijk. In Maassluit valt het me op dat eigen 
parochianen andere mensen (soms niet-paro-
chianen) aanmoedigen om naar bijeenkom-
sten te komen van Geloofsverdieping. Ik ben 
ook bij het Petrus- en Paulusfeest geweest in 
Maassluis. Een goede vorm: vrijwilligers ont-
moeten elkaar, er ontstaat meer verbinding. 
In Vlaardingen is het fijn dat de pastoraatgroep 
aan het verjongen is, maar helaas wordt de ge-

Het Liduina-
jaar leefde 
in Schiedam
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meenschap daar toch ook kwetsbaar en klein. 
Al met al kun je zeggen dat de toekomst van de 
kerk somber is. De kerk wordt een maatje klei-
ner, dit is door corona ook versterkt. Corona 
heeft echt een tik uitgedeeld. Dit maakt ook 
dat de mensen die creatief zijn, moeilijk nog 
te motiveren zijn, ze zien hoe het ervoor staat. 
En het sluiten van kerken heeft gemaakt dat 
parochianen niet eensgezind verder gaan, 
maar tegenover elkaar komen te staan.’ 

Kerkverdamping
‘Dit speelt al heel lang, hoor. In de tachtiger ja-
ren studeerde ik in Heerlen, op de hogeschool 
voor theologie en pastoraat. Een docent van 
ons, Ernst Henau, had het toen al over de se-
cularisatie. Hij sprak over kerkverdamping: 
het vervliegt voor je ogen. De kunst voor de 
komende tijd is: dit moeten we incasseren, wat 
er was, komt niet meer terug. En wat nu? 
Goede publiciteit naar buiten is belangrijk. 
Het parochieblad informeert uitsluitend de 
eigen groep. Je moet verder kijken. Zorg dat 
de drempel laag is, dat mensen gastvrijheid 
ervaren als ze binnenkomen, geef mensen 
ook de kans om ergens te aarden. We moeten 
veranderen van een ‘werkgroepenkerk’ naar 
een ‘kerkgroepenkerk’. Ik bedoel daarmee: het 
beleven van het geloof kan binnen een kerk op 
verschillende manieren gedeeld worden. We 
steken natuurlijk veel energie in het handha-
ven van de bestaande toestand. En de kwets-

De kerk 
wordt een 
maatje 
kleiner

baarheid van een gemeenschap maakt ook dat 
men zich meer naar binnen keert. Maar kijk 
eens om je heen! Wat leeft er in je omgeving, 
buiten de kerk. Hoe kun je daarop reageren? 
Bij kerksluitingen kun je kernen maken, waar 
mensen elkaar toch kunnen vasthouden, bij-
voorbeeld de Vesperviering die ontstond na 
sluiting van de St. Jan-Visitatie. Daar haken 
anderen weer bij aan. 

Het afscheid van pastor Egging van paro-
chie De Goede Herder is op zaterdag 30 
december. Om 18.00 uur is de Eucharis-
tieviering in de Liduinabasiliek. Daarna is 
er vanaf 19.30 uur een ontmoeting in De 
Wilgenburg (het parochiecentrum achter 
de basiliek) met een hapje en een drankje, 
en gelegenheid om afscheid van pastor Eg-
ging te nemen. 
Naast zijn werk als regiovicaris wordt 
Henri Egging pastoor van de parochies 
H. Familie (Hoekse Waard en Goeree-
Overflakkee) en HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen (Voorne-Putten).
In parochie De Goede Herder komen vica-
ris Lex van Deelen en diaken Steef Lokken 
het pastoraal team versterken. Vicaris Van 
Deelen wordt administrator (waarnemend 
pastoor) van parochie De Goede Herder en 
waarnemend rector van de Liduinabasi-
liek. Hij zal het parochiebestuur voorzit-
ten en het pastoraal team leiden. Hij is met 
name in de weekends beschikbaar voor li-
turgievieringen. Diaken Lokken komt full 
time werken in parochie De Goede Herder.
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Het lef om 
te denken op 
een andere 
manier

 O
p 20 september werd het jaar Geloofs-
verdieping geopend. Tevoren was er 
in de parochiële werkgroep Geloofs-
verdieping veel overleg geweest wel-

ke spreker we zouden uitnodigen. We kozen 
voor Niels de Jong. Hij is predikant bij het 
Noorderlicht in Rotterdam, een protestantse 
gemeente in Rotterdam-Noord. Deze geloofs-
gemeenschap is in ruim tien jaar tijd, vanaf 
het nulpunt enorm gegroeid. Hoe lukte dat? 
We waren benieuwd. 

Mogelijkheden 
Alles was in de Wilgenburg voorbereid. De 
techniek en de koffie met koekjes, want niet 
alleen de geestelijke mens maar ook de inwen-
dige mens moet goed verzorgd worden.
Het was fijn dat er parochianen waren uit 
alle deelgemeenschappen: vanuit Maassluis, 
Schiedam, Vlaardingen en Kethel. En wie er 
niet was heeft zeker iets gemist! Niels de Jong 
heeft een positieve en zeer reële kijk op de 
dingen. Hij heeft ook een heel prettige ma-
nier van spreken, je luistert geboeid. Hij liet 
daarbij een presentatie zien met veel afbeel-
dingen. 
Door dit alles word je getriggerd en begin je 
zelf toch ook te denken in mogelijkheden, in 
plaats van in beperkingen.

Het lef
Het thema van de avond was: ‘Hebben wij het 
lef ’. Heel uitdagend natuurlijk. De ene mens 
heeft meer lef dan een ander, je bedenkt dat 
wel eens, als je heel zware, gevaarlijke spor-
ten ziet op televisie. Maar hier is een andere 
lef nodig, een lef om te denken op een andere 
manier.

Opening van het jaar geloofsverdieping

Van het nulpunt naar bloei!
Het Noorderlicht is een enthousiaste gemeente in Rotterdam met heel veel jonge 
gezinnen. Hoe lukte het dominee Niels de Jong om dit op gang te helpen? Hij kwam 
er zelf over vertellen.   
door Riek Wouters

In zijn verhaal schetste hij het beeld van 
kerkgemeenschap Het Noorderlicht, in Rot-
terdam-Noord, een kerkgemeenschap die in 
ruim tien jaar enorm is gegroeid met aantal-
len op zondag van ruim driehonderd deelne-
mers. De manier van vieren is heel aantrek-
kelijk voor jonge mensen en jonge gezinnen: 
met veel zang, moderne muziek, een aanste-
kelijke sfeer. 
Het werd wel duidelijk dat dit niet direct 
toepasbaar is op onze kerkgemeenschap-
pen. Maar na geluisterd te hebben naar dit 
verhaal werd mij wel duidelijk dat we er toch 
wat van kunnen leren, en er wat mee willen 
doen.

Laten bezinken
De aanwezigen werden in groepjes verdeeld 
en daar kwamen mooie gesprekken uit voort. 
Er werd met enthousiasme met elkaar uitge-
wisseld.
De volgende vragen werden de groepen voor-
gelegd: 
Wanneer heb je voor het laatst iemand buiten 
de kerk gesproken over het geloof? Merkte je 
interesse? Als iemand je vraagt waarom je ge-
looft, wat antwoord je dan? 
Als je luistert naar Niels de Jong, wat vind je 
dan toepasbaar op je eigen geloofsgemeen-
schap? 
Eigenlijk kwamen we niet uitgepraat over 
deze vragen. Misschien moeten we het wat 
laten bezinken en dan maar hopen en bid-
den dat we er iets mee gaan doen wat onze 
parochiesituatie kan helpen. Paulus begon 
ook steeds opnieuw en tegen de stroom in. 
Dus wie weet kunnen we wat… met een beetje 
lef! 
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Twee bijzondere momenten 
Op zondag 17 september kregen Henk Bontenbal en Willem Stautha-
mer aan het eind van de eucharistieviering in de Liduinabasiliek de 
onderscheiding van de Sint Gregoriusvereniging opgespeld vanwege 
hun koorjubilea, Beide heren, lid van herenkoor In Honorem Dei, heb-
ben zich zestig jaar als koorzanger bekwaamd in de Gregoriaanse en 
meerstemmige zang.

Er was nog een bijzondere gebeurtenis op 17 september. Na afloop 
van de eucharistieviering  heeft rector Henri Egging, namens de ge-
meenschap van de Liduinabasiliek een schilderij in ontvangst geno-
men van de hand van Rudi Atman. Dit drieluik verbeeldt de uitvaart 
van pastoor Vismans, de eerste rector van de Liduinabasiliek. Het 
schilderij krijgt een plaats in de pastorie.
Rector H. Egging

Afsluiting Lourdesreis
Op zaterdag 30 september kwamen we als voltallige Lourdesgroep bij 
elkaar in de Petrus en Pauluskerk, als afsluiting van onze bedevaart 
naar Lourdes. 
Om twee uur ging pastor Duynstee voor in een Eucharistieviering. De 
kaars die tijdens onze  maaltijden in Lourdes brandde, werd daarbij 
ontstoken. Ook zongen we liederen uit het pelgrimsboek.
Na de viering was er koffie en thee met iets lekkers. Reisleider Loes 
van der List en de voorbereidingsgroep mochten vele woorden van 
dank in ontvangst nemen, want het was een prachtige reis. 
Verder haalden we onder het genot van een drankje en een hapje 
mooie herinneringen op. De Lourdeskaars heeft inmiddels een plekje 
gevonden bij de beeltenis van Maria in Maassluis en wordt bij het 
Rozenkransbidden aangestoken.

en een aantal ou-
ders kwam een grote 
groep de basiliek inlo-
pen. Op school waren 
de kinderen al goed 
voorbereid en hun ei-
gen drie leerkrachten 
vertelden over allerlei 
bijzondere elemen-
ten in de basiliek: de 
schilderijen van het 
verhaal van Liduina, 
de kruisweg, het al-
taar. 

Schoolklassen bezoeken basiliek
Ongeveer tachtig kin-
deren uit groep 7 en 8 
van openbare basis-
school De Windas in 
Schiedam bezochten 
op vrijdag 27 oktober 
de Liduinabasiliek. 
Naar aanleiding van 
een stukje van de web-
site van het Algemeen 
Dagblad (In de buurt) 
waren ze nieuwsgie-
rig geworden. Met 
drie leerkrachten 

Tenslotte mochten ze 
op eigen gelegenheid 
nog wat rondkijken. 
Toen kwamen er vra-
gen los: waarom is de 
kerk zo hoog? Waar is 
de doopvont? Zitten 
daar de botjes in van 
Liduina? 
Het was een prettig 
bezoek, er was veel 
aandacht en stilte. ‘We 
hebben ze goed voor-
bereid’, zei een van de 

leerkrachten. ‘Dat ze 
respect moeten heb-
ben in dit gebouw. 
Want veel mensen die 

hier komen, geloven 
dat ze in deze kerk 
dicht bij God zijn.’
Lidwien Meijer
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 H
oe komt een protestant in Lourdes? 
Heel eenvoudig, ik lees een berichtje 
in ons Maassluise kerkblad: ‘Uit de 
r.-k. parochie gaat een groep naar 

Lourdes. Wie wil er mee?’ Trudi, mijn vrouw, 
kijkt mij vragend aan: ‘Zullen wij?’. En zo stap-
ten we op maandag 11 september ’s morgens 
om 4 uur in de bus bij de Petrus- en Paulus-
kerk. 

Weesgegroetjes
Straks geef ik nog wel een kritische noot, maar 
voorop staat dat we een prachtige week heb-
ben gehad: Lourdes was meer dan boeiend, 
het gezelschap uiterst plezierig, het hotel uit-
stekend en het weer meestal zonnig. Het aan-
tal protestanten in de groep was overigens niet 
gering: we waren met zijn vijven van wijkge-
meente Koningshof. 
We hebben aan alles meegedaan. Een opper-

Een protestant in Lourdes

In Lourdes moet je meedoen!
Vijf protestanten uit Maassluis namen deel aan de Lourdesreis. Een van hen, Geb 
van Doornik, doet verslag.

Zo nu en dan 
een kruisje

vlakkige toeschouwer had ons zomaar voor 
trouwe katholieken kunnen aanzien: we baden 
weesgegroetjes, gingen steevast ter commu-
nie, stonden op bij de evangelielezing, baden 
het Onze Vader en sloegen zelfs zo nu en dan 
een kruisje.  
Het is een oud protestants grapje: Maria komt 
terug op aarde en zij krijgt de vraag waar zij 
heen zou willen gaan, waarop zij zegt: ‘Ik wil 
graag eens naar Lourdes, want daar ben ik nog 
nooit geweest’. Vele protestanten staan zeer 
sceptisch tegenover de Mariaverschijningen 
in Lourdes. Een paar jaar geleden schreef ik 
al eens een kolommetje in ons kerkblad onder 
de titel: Waarom Maria nooit aan een protestant 
verschijnt. Ik legde daarin uit dat de conditie 
van je ziel bepalend is voor wat je ziet. Wie 
niets van God verwacht, zal nooit in iets een 
Godsgeschenk zien. Ik heb, ook op deze reis, 
vele malen links en rechts uitgelegd dat Ber-
nadette naar mijn overtuiging wel degelijk Ma-
ria heeft gezien en dat de verschijningen aan 
Bernadette ‘echt’ waren. Tegelijk weet ik ook: 
de soms duizenden mensen die erbij stonden, 
zagen niets en hoorden niets. 

Boeteviering
Voor mij is Lourdes ‘echt’, omdat ik besef dat 
het al lang een stille dood gestorven zou zijn 
als het niet ‘echt’ was. Dat was juist een van 
de meest indrukwekkende ervaringen die ik 
opdeed: zien hoeveel Lourdes betekent voor 

door Geb van Doornik, em. predikant P.K.N.
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Ik had dat 
voor geen 
goud willen 
missen

vele pelgrims. Wij waren bij een indrukwek-
kende boeteviering, waarin pastoor Charles 
Duynstee voorging (dienst van barmhartig-
heid noemde hij het zelf). Naast hem zat een 
hele rij priesters die in de viering geen func-
tie hadden. Maar na de dienst gingen ze op 
verschillende plaatsen in de kerk zitten en ze 
hadden meteen klandizie, geen priester onbe-
zet. Allemaal mensen die hun hart uitstortten. 
Tranen, emotie, die viering had dus wel wat 
losgemaakt! Trouwens, alle diensten waren in-
drukwekkend: prachtige, goed doordachte en 
verzorgde liturgie. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
viering in die gigantische, ondergrondse Pius 
X-basiliek met duizenden bedevaartgangers, 
waarin we uit handen van Charles Duynstee 
de hostie ontvingen. Ik denk eigenlijk aan alle 
vieringen: bij de grot, in de rozenkransbasi-
liek, in de Bernadettekerk. 

Poppenkast
Mijn broer had mij tevoren gewaarschuwd: 
‘Ga jij naar Lourdes? Man, ik ben er één keer 
geweest. Wat een poppenkast! Ik snap dat een 
buitenstaander er zo tegenaan kijkt. Maar in 
Lourdes moet je méédoen. Je moet bidden bij 
de grot, meelopen in de processies, Je moet de 
mis meevieren en ter communie gaan, pas dan 
kun je iets proeven van de betekenis die een 
bedevaart heeft. Je moet de zorg zien waarmee 
zovele mensen die aan rolstoel of bed gebon-
den zijn, geholpen worden. Je moet de devotie 
(en de emotie) zien bij zovelen. Poppenkast? Ja 
ook, maar tegelijk veel méér. 
Of ik geen bedenkingen had? O jawel, vele 
zelfs. Ik heb grote moeite met de hiërarchi-

sche structuur van het ambt in de r.-k. kerk 
en denk dan met blijdschap aan mijn kerken-
raad, waarin alle ambten gelijk zijn. Als ik de 
priester hoor bidden: … de heilige Maria, altijd 
maagd… moet ik denken  aan Marcus 3 (vers 
32): ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en 
zoeken u.’  Als gereformeerd jongetje opgevoed 
bij het Sola Scriptura (alleen de Heilige Schrift) 
kan ik mij bij feesten als Maria Hemelvaart 
niets voorstellen en ik heb trouwens toch wat 
moeite met de enorme uitvergroting van Ma-
ria. Als ik naga hoe weinig de Bijbel over haar 
vertelt en ik leg dat naast alle Mariadevotie…
Als ik een crucifix zie met de gekruisigde 
Christus, denk ik: maar het gaat toch allereerst 
om de Opstanding? Het kruis is toch leeg? De 
Heer is opgestaan, Hij is hier niet. Pas door de 
Opstanding krijgt het kruis van Jezus beteke-
nis en niet omgekeerd. Gekruisigd zijn zovele 
mensen, maar de Opstanding maakt dit ene 
kruis uniek. Nee, Lourdes gaf mij heel veel te 
denken.   

Wrakkig tafeltje
Tegelijk ervoer ik, rondlopend en meevierend, 
hoe theologie in zekere zin ook weer betrek-
kelijk is. Niet theologie is het laatste, maar 
geloof. Een van de mooie ervaringen was in 
Lourdes, hoezeer we dat geloof deelden. Wat 
ons bond bleek zoveel meer te zijn dan wat ons 
scheidde. Toen we na een stevige wandeling bij 
de schaapskooi van Bartres, waar Bernadette 
de schapen hoedde, de mis vierden in de open 
lucht met een wrakkig tafeltje als altaar, was 
ik geraakt. Ik had dat voor geen goud willen 
missen. 
Of we ook nog wat meegenomen hebben? Ja-
zeker! Trudi nam een steen mee uit de Gave en 
kocht een paar engeltjes voor in de kerstboom. 
Ik kocht een boekje over Lourdes en (voor het 
goede doel) een leisteentje met een afbeelding 
van de schaapskooi van Bartres en een portret-
je van Bernadette. En toen we, na een omgang 
door de grot, de bron gezien hadden, namen 
we op de laatste dag nog een klein tankje met 
Lourdeswater mee. Dat staat nu op een plank 
in mijn kamer, naast wat Luther-relikwieën 
uit Wittenberg, als herinnering aan een week 
waar ik met blijdschap op terugkijk. 
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Kerkelijk zijn we betrokken bij een 
plaatselijke PKN-gemeente. Het ont-
wikkelen en uitbouwen van organisa-
ties en haar activiteiten vormt de rode 
draad van mijn werkzame leven. Naast 
mijn bijdrage aan de inloophuizen be-
geleid ik als zelfstandig adviseur en 
coach veranderingsprocessen binnen 
verschillende organisaties. Verder 
ben ik als bestuurder actief bij De Ark 
Gouda, dat is een leefgemeenschap 
voor mensen met en zonder verstan-
delijke beperking. Daarnaast nog voor 
een zorgorganisatie die kleinschalige 
woonvoorzieningen en dagbesteding 
biedt.

In de rol van coördinator wil ik graag 
bijdragen aan de verdere groei van 
drie bijzondere plekken van ontmoe-
ting. Samen met vrijwilligers hoop ik 
bestaande activiteiten uit te kunnen 
bouwen, en zal ik in de omgeving op 
onderzoek gaan voor vernieuwing en 
uitbreiding van activiteiten. 
Het is voor mij een onderdompeling 
in een nieuw werkveld, en dat is een 
bewuste keuze geweest. Ik hoop veel 
te leren en ook als mens te kunnen 
groeien. Tot ziens in één van de in-
loophuizen of op een andere plek in 
Schiedam!’

Contact
schiedaminloophuizen@gmail.com
06 -10 52 89 42 | 
inloophuizenschiedam.nl

 A
l ruim 30 en 25 jaar zijn ‘De 
Wissel’ en ‘De Weerklank’ 
bekende inloopplekken in 
Schiedam. De huizen zijn op 

meerdere momenten van de week ge-
opend. Ieder die het wil, kan binnen-
gaan voor een kop koffie, een praatje 
of juist het vinden van rust en stilte. 
Ook wordt er ruimte geboden aan ac-
tiviteiten van andere organisaties.
De inloophuizen in centrum en Noord 

werken al enkele jaren samen. Ook 
het inlooppastoraat van ’t Huis te 
Poort’ aan de Dam doet steeds meer 
mee. De drie initiatieven hebben de 
handen ineengeslagen en gezocht 
naar een voortrekker die de inloop-
huizen kan uitbouwen tot herkenbaar 
blijvende plekken in de stad. 
Deze voortrekker is gevonden en 
zal in nauwe samenwerking met be-
stuur en vrijwilligers werken aan 
het vergroten van de openstellingen 

van de locaties, het omhoog bren-
gen van gezamenlijke projecten en 
het versterken van het netwerk van 
de inloophuizen. Alle inspanningen 
moeten leiden tot bijeenkomsten 
en activiteiten die aansluiten bij de 
behoeften van een breed publiek en 
bijdragen aan levenskwaliteit, zinge-
ving en spirituele ontwikkeling. Wie 
is deze voortrekker? Hij stelt zichzelf 
aan u voor. 

Laurens Strijbos
‘Sinds juli ben ik – Laurens Strijbos – 
nu enkele uren per week werkzaam 
voor Inloophuizen Schiedam. Ik moet 
dus nog volop kennismaken met be-
zoekers en vrijwilligers van de loca-
ties. Ook moet ik kennismaken met 
deze stad en haar uitdagingen, en met 
de bewoners en haar behoeften.
Ik woon in Woerden en ben getrouwd 
met Marloes. We zijn ouders van een 
gezin van drie meiden en één jongen. 

Beroepskracht stelt zich voor

Inloophuizen samen sterker
Inloophuizen De Wissel en De Weerklank zijn ooit opgericht door de Schiedamse 
kerken. Ze hebben een waardevolle functie. Nu is er een beroepskracht aangetrokken, 
een belangrijke stap! 
door Laurens Strijbos
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Oproep van PCI De Goede Herder
Wat is de PCI?
De Parochiële Charitasinstelling (PCI) is er voor mensen die hulp nodig hebben. Wij beheren geld, dat in het verleden 
is bijeengebracht door medeparochianen. Dit geld is bedoeld voor mensen met financiële problemen, problemen die 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden opgelost door een eenmalige bijdrage. U moet daarbij denken aan niet ver-
goede medicijnen, een betalingsachterstand, contributie voor sport voor de kinderen of kosten voor een cursus ten 
behoeve van een baan.
Heeft u misschien hulp van dien aard nodig of kent u iemand die een steuntje kan gebruiken, dan kunt u een beroep 
doen op de PCI. 

Hoe kunt u de PCI bereiken? 
U kunt de PCI bereiken via de website van de parochie: www.goedeherderparochie.nl
In de balk klikt u op de kop: OVER ONS. U scrolt vervolgens naar PCI. Dan kunt u een aanvraagformulier downloaden 
en invullen. Dit kunt u mailen naar: pci@goedeherderparochie.nl. U kunt het ook afgeven bij iemand van de pasto-
raatsgroep van de deelgemeenschap. In de kerk staat ook een ‘brievenbus’ van de PCI. 
Na ontvangst nemen we binnen enige dagen contact met u op. 
Weet u iemand die hulp kan gebruiken, meldt dit dan bij ons of bij een contactpersoon van uw kerk. Uw privacy is bij 
ons gewaarborgd. 
Het bestuur van PCI De Goede Herder

Petrus & Pauluskerk 
09:00h

Pax Christikerk 
14:00h

H. Lucaskerk 
14:00h

St. Liduinabasiliek 
wo. en vr. 08:30; 
don. 19:00 uur

H. Jacobuskerk 
9:15h

maandag Lauden, elke week 900 
uur 

dinsdag Rozenkransgebed, 
elke week 1400 uur

Eucharistie, elke week 
9:15 uur (1e dinsdag 
van de maand Woord- 
en communieviering)

woensdag Eucharistie, 6 en 20 
december, 14:00 uur

Eucharistie, elke week 8:30 uur
(echter op Aswoensdag, 14 
februari, alleen om 19:uur)

donderdag Eucharistie, elke week 
9:00 uur

Eucharistie, 7, 14, 21 en 28 
december, 8:30 uur

oecumenisch morgen-
gebed, elke week, 
Dorpskerk, 10:00 uur

vrijdag Eucharistie, elke week 8:30 uur
(Echter op Maria Lichtmis, 2 
februari, alleen om 19:00 uur) 

Kruisweg, elke vrijdagavond in 
de Veertigtijd, 19:00 uur

Vesperviering, 4e vrijdag van de 
maand 17:00 uur (22 decem-
ber, 26 januari, 23 februari)

Voor de vieringen Maria Lichtmis (2 februari) en Aswoensdag (14 februari): zie het overzicht van de weekendvieringen

Liturgisch rooster doordeweekse vieringen
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Petrus & Pauluskerk 09:30 uur Pax Christikerk 11:00 uur H. Lucaskerk 9:30 uur
(vanaf 1 januari 11:00 uur)

St. Liduinabasiliek 
zat. 18:00; zon. 9:30 uur

H. Jacobuskerk 11.00 uur

zaterdag 2 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Eerste zondag van de Advent, zondag 3 december Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Inter-
mezzo’

Eucharistie, H. Egging, koor ‘Liriko’ Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor In Hono-
rem Dei

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

Maria Onbevlekt Ontvangen, vrijdag 8 december    Eucharistie, H. Egging, koren ‘Jubilatio’ en ‘In 
Honorem Dei’

 

zaterdag 9 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Tweede zondag van de Advent, zondag 10 de-
cember

Woord en communieviering, L. Meijer, Andreas, Petrus 
& Pauluskoor

gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor, 11:00 Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Woord en communieviering, parochiaan, samen-
zang

zaterdag 16 december    Eucharistie, H. Egging  

Derde zondag van de Advent, zondag 17 decem-
ber

Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie, H. Egging, herenkoor ‘In Honorem 
Dei’

Eucharistie, H. Egging, samenzang

Maandag 18 december Boeteviering, H. Egging, 19:00

Vooravond vierde zondag van de Advent, zaterdag 
23 december

Eucharistie, H. Egging, 18:00 

Kerstavond, zondag 24 december Kerst-gezinsviering (gebedsdienst), P. Nijboer en pa-
rochiaan, kinderkoor, Kerkcentrum Holy, 19:00 uur

 Kerst-gezinsviering (gebedsdienst), parochiaan, 
kinderkoor, 18:30 uur

Kerstnachtmis, H. Egging, Andreas, Petrus en Paulus-
koor, 21:00 uur

Kerstnachtmis, M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ 22:30 uur Kerstnachtmis, H. Egging, Willibrordkoor, 19:00 
uur

Kerstnachtmis, H. Egging, koren ‘In Honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’, 23:00 uur

 Kerstnachtmis, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’, 
20:30 uur

Eerste Kerstdag, maandag 25 december Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Intermezzo’, 09:30 
uur

Eucharistie, H. Egging, zanggroep ‘Impuls’, 11:00 Woord en communieviering, L. Meijer, Willibrord-
koor, 09:30 uur

Eucharistie, H. Egging, herenkoor ‘In Honorem 
Dei’, 09:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis, samenzang, 11:00 uur

Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, 
H. Stefanus

   Eucharistie. M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubila-
tio’, 09:30 uur

 

zaterdag  30 december Eucharistie, pastoraal team, afscheid pastoor H. 
Egging, gelegenheidskoor, 18:00 uur

Zondag 31 december, 
feest H. Familie

Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang, 11:00 uur gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, H.Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

   Oudejaarslof, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In Ho-
norem Dei’ 18:00 uur

 

Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In Hono-
rem Dei’, 09:30 uur

zaterdag 6 januari Eucharistie, A. van Deelen

zondag 7 januari, Openbaring van de Heer 
(Driekoningen)

Eucharistie, M. Tharsis SVD gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, gezamenlijke koren, 
kinderwoorddienst, 11:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, presenta-
tie nieuwe teamleden, herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord en communieviering, parochiaan, koor Co-
razon

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

2e zondag door het jaar, zondag 14 januari Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, voorstellen 
eerste communicanten, Andreas, Petrus en Paulus-
koor

gezamenlijke viering in Lucaskerk Woord en communieviering, parochiaan, Willi-
brordkoor, 11:00 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, samenzang

3e zondag door het jaar, zondag 21 januari Oecumenische viering, parochiaan en predikanten 
van verschillende kerken, Immanuëlkerk, 9:30 uur

oecumenische viering in Bethelkerk Oecumenische viering, L. Meijer en A. de Jong, 
koor ‘Liriko’, Bethelkerk, 10:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen, herenkoor ‘In Hono-
rem Dei’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

Liturgisch rooster weekendvieringen begin december 2023 - begin maart 2024, met voorgangers,  muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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Petrus & Pauluskerk 09:30 uur Pax Christikerk 11:00 uur H. Lucaskerk 9:30 uur
(vanaf 1 januari 11:00 uur)

St. Liduinabasiliek 
zat. 18:00; zon. 9:30 uur

H. Jacobuskerk 11.00 uur

zaterdag 2 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Eerste zondag van de Advent, zondag 3 december Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Inter-
mezzo’

Eucharistie, H. Egging, koor ‘Liriko’ Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor In Hono-
rem Dei

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

Maria Onbevlekt Ontvangen, vrijdag 8 december    Eucharistie, H. Egging, koren ‘Jubilatio’ en ‘In 
Honorem Dei’

 

zaterdag 9 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Tweede zondag van de Advent, zondag 10 de-
cember

Woord en communieviering, L. Meijer, Andreas, Petrus 
& Pauluskoor

gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor, 11:00 Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Woord en communieviering, parochiaan, samen-
zang

zaterdag 16 december    Eucharistie, H. Egging  

Derde zondag van de Advent, zondag 17 decem-
ber

Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie, H. Egging, herenkoor ‘In Honorem 
Dei’

Eucharistie, H. Egging, samenzang

Maandag 18 december Boeteviering, H. Egging, 19:00

Vooravond vierde zondag van de Advent, zaterdag 
23 december

Eucharistie, H. Egging, 18:00 

Kerstavond, zondag 24 december Kerst-gezinsviering (gebedsdienst), P. Nijboer en pa-
rochiaan, kinderkoor, Kerkcentrum Holy, 19:00 uur

 Kerst-gezinsviering (gebedsdienst), parochiaan, 
kinderkoor, 18:30 uur

Kerstnachtmis, H. Egging, Andreas, Petrus en Paulus-
koor, 21:00 uur

Kerstnachtmis, M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ 22:30 uur Kerstnachtmis, H. Egging, Willibrordkoor, 19:00 
uur

Kerstnachtmis, H. Egging, koren ‘In Honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’, 23:00 uur

 Kerstnachtmis, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’, 
20:30 uur

Eerste Kerstdag, maandag 25 december Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Intermezzo’, 09:30 
uur

Eucharistie, H. Egging, zanggroep ‘Impuls’, 11:00 Woord en communieviering, L. Meijer, Willibrord-
koor, 09:30 uur

Eucharistie, H. Egging, herenkoor ‘In Honorem 
Dei’, 09:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis, samenzang, 11:00 uur

Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, 
H. Stefanus

   Eucharistie. M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubila-
tio’, 09:30 uur

 

zaterdag  30 december Eucharistie, pastoraal team, afscheid pastoor H. 
Egging, gelegenheidskoor, 18:00 uur

Zondag 31 december, 
feest H. Familie

Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang, 11:00 uur gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, H.Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

   Oudejaarslof, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In Ho-
norem Dei’ 18:00 uur

 

Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In Hono-
rem Dei’, 09:30 uur

zaterdag 6 januari Eucharistie, A. van Deelen

zondag 7 januari, Openbaring van de Heer 
(Driekoningen)

Eucharistie, M. Tharsis SVD gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, gezamenlijke koren, 
kinderwoorddienst, 11:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, presenta-
tie nieuwe teamleden, herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord en communieviering, parochiaan, koor Co-
razon

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

2e zondag door het jaar, zondag 14 januari Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, voorstellen 
eerste communicanten, Andreas, Petrus en Paulus-
koor

gezamenlijke viering in Lucaskerk Woord en communieviering, parochiaan, Willi-
brordkoor, 11:00 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, samenzang

3e zondag door het jaar, zondag 21 januari Oecumenische viering, parochiaan en predikanten 
van verschillende kerken, Immanuëlkerk, 9:30 uur

oecumenische viering in Bethelkerk Oecumenische viering, L. Meijer en A. de Jong, 
koor ‘Liriko’, Bethelkerk, 10:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen, herenkoor ‘In Hono-
rem Dei’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

(wijzigingen voorbehouden)Liturgisch rooster weekendvieringen begin december 2023 - begin maart 2024, met voorgangers,  muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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Liturgisch rooster weekendvieringen begin december 2023 - begin maart 2024, met voorgangers,  muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

Petrus & Pauluskerk 09:30 uur Pax Christikerk 11:00 uur H. Lucaskerk 9:30 uur
(vanaf 1 januari 11:00 uur)

St. Liduinabasiliek 
zat. 18:00; zon. 9:30 uur

H. Jacobuskerk 11.00 uur

zaterdag 27 januari Eucharistie, A. van Deelen

4e zondag door het jaar, zondag 28 januari Eucharistie, M. Tharsis SVD gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, A. van Deelen, Willibrordkoor, 
11:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen, koren ‘In Honorem 
Dei’ en ‘Jubilatio’

Oecumenische viering, L. Meijer en ds. H. van 
der Linden, samengesteld koor ‘Corazon’ & PKN, 
Dorpskerk, 10:00 uur

vrijdag 2 februari, Opdracht van de Heer (Maria 
Lichtmis)i

   Eucharistie, M. Tharsis, koren ‘In Honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’, 19:00 uur

zaterdag 3 febuari    Eucharistie, A. van Deelen  

5e zondag door het jaar, zondag 4 februari Eucharistie M. Tharsis SVD Gezinsviering (Eucharistie), M. Tharsis SVD, kinder-
koor ‘Okido’, voorstellen eerste communicanten

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, A. van Deelen,  voorstellen eerste 
communicanten, herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord en communieviering, parochiaan, koor ‘Co-
razon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

zaterdag 10 febuari    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

5e zondag door het jaar, zondag 11 februari Woord & communieviering, parochiaan, Andreas, Pe-
trus en Pauluskoor

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, Zanggroep 
‘Impuls’ 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

Aswoensdag, 14 februari Aswoensdagviering, M. Tharsis SVD, 19:30 uur Aswoensdagviering (gebedsdienst), S. Lokken, can-
tores, 19:30 uur 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Aswoensdagviering (eucharistieviering), A. van 
Deelen, herenkoor ‘In Honorem Dei’, 19:00 uur

Aswoensdagviering, M. Tharsis SVD  & S. Lokken, 
09:15 uur

zaterdag 17 febuari    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

1e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 18 
februari

Woord & communieviering, S. Lokken Woord & communieviering, parochiaan, cantor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In Hono-
rem Dei’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 24 febuari    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 25 
februari

Woord & communieviering, S. Lokken Woord & communieviering, S. Lokken, Willibrordkoor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, koren ‘In Honorem 
Dei’ en ‘Jubilatio’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 2 maart    Eucharistie, A. van Deelen  

2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 3 
maart

Eucharistie, M. Tharsis SVD gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, heren-
koor ‘In Honorem Dei’

Woord en communieviering, S. Lokken, koor ‘Co-
razon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

3838 kerk aan de waterweg winter 2023-2024

Premium dealer van

Fietsreparatie Maassluis

Service dealer 
Sparta - Batavus - Koga - Haibike 

Babboe - Raleigh - Lapierre 

Winkel 
Nieuwe Kerkstraat 4 

Reparatie & testcenter 
P.J. Troelstraweg 7 

Maassluis



Liturgisch rooster weekendvieringen begin december 2023 - begin maart 2024, met voorgangers,  muzikale ondersteuning en bijzonder karakter (wijzigingen voorbehouden)

Petrus & Pauluskerk 09:30 uur Pax Christikerk 11:00 uur H. Lucaskerk 9:30 uur
(vanaf 1 januari 11:00 uur)

St. Liduinabasiliek 
zat. 18:00; zon. 9:30 uur

H. Jacobuskerk 11.00 uur

zaterdag 27 januari Eucharistie, A. van Deelen

4e zondag door het jaar, zondag 28 januari Eucharistie, M. Tharsis SVD gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, A. van Deelen, Willibrordkoor, 
11:00 uur

Eucharistie, A. van Deelen, koren ‘In Honorem 
Dei’ en ‘Jubilatio’

Oecumenische viering, L. Meijer en ds. H. van 
der Linden, samengesteld koor ‘Corazon’ & PKN, 
Dorpskerk, 10:00 uur

vrijdag 2 februari, Opdracht van de Heer (Maria 
Lichtmis)i

   Eucharistie, M. Tharsis, koren ‘In Honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’, 19:00 uur

zaterdag 3 febuari    Eucharistie, A. van Deelen  

5e zondag door het jaar, zondag 4 februari Eucharistie M. Tharsis SVD Gezinsviering (Eucharistie), M. Tharsis SVD, kinder-
koor ‘Okido’, voorstellen eerste communicanten

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, A. van Deelen,  voorstellen eerste 
communicanten, herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord en communieviering, parochiaan, koor ‘Co-
razon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

zaterdag 10 febuari    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

5e zondag door het jaar, zondag 11 februari Woord & communieviering, parochiaan, Andreas, Pe-
trus en Pauluskoor

Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, Zanggroep 
‘Impuls’ 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

Aswoensdag, 14 februari Aswoensdagviering, M. Tharsis SVD, 19:30 uur Aswoensdagviering (gebedsdienst), S. Lokken, can-
tores, 19:30 uur 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Aswoensdagviering (eucharistieviering), A. van 
Deelen, herenkoor ‘In Honorem Dei’, 19:00 uur

Aswoensdagviering, M. Tharsis SVD  & S. Lokken, 
09:15 uur

zaterdag 17 febuari    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

1e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 18 
februari

Woord & communieviering, S. Lokken Woord & communieviering, parochiaan, cantor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In Hono-
rem Dei’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 24 febuari    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 25 
februari

Woord & communieviering, S. Lokken Woord & communieviering, S. Lokken, Willibrordkoor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, koren ‘In Honorem 
Dei’ en ‘Jubilatio’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 2 maart    Eucharistie, A. van Deelen  

2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 3 
maart

Eucharistie, M. Tharsis SVD gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ Eucharistie, A. van Deelen & S. Lokken, heren-
koor ‘In Honorem Dei’

Woord en communieviering, S. Lokken, koor ‘Co-
razon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

3939magazine van parochie de goede herder

W.BROEREN & ZONEN 
elektrotechniek

Nieuwsticht 1

3113 BH Schiedam

Tel: 010-4263409

info@broerenelektro.nl

www.broerenelektro.nl

 

 

 
KBO Maassluis 

 

 Samen opkomen voor de 
 belangen van senioren in 
 Maassluis. 
   
 Wonen, welzijn en zorg. Veiligheid · 
 Koopkracht · Digitalisering · Zingeving 
 
 Info/aanmelden: damenf@caiway.nl 



Met beide voeten op de grond,
kom je geen stap vooruit!


