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Van de redactie

Stap voor stap
Alles begint met de eerste stap. Dat wordt wel gezegd te-
gen mensen die als een berg opzien om te beginnen met 
een groot project. “Begin nou maar gewoon, anders ge-
beurt er niets, elke stap is er eentje.”
Het frustrerende is dat het aanvankelijk vaak ook lijkt alsof 
er niets gebeurt, alsof je geen steek opschiet. Langzamer-
hand realiseer je je de voortgang, de verandering, de groei. 
En soms zijn er stappen, die weinig lijken voor te stellen, 
maar het begin zijn van iets groots, iets wat je nooit had 
kunnen vermoeden! Eén sneeuwvlokje kan maken dat de 
tak breekt, is een zegswijze. Maar welk sneeuwvlokje? 
In dit nummer staan de stappen centraal.  Een koor als 
LiRiKo begon ook met een eerste stap, van de toenmalige 
dirigent Henk Govaart, die helaas te vroeg overleed. Hoe 
kon hij vermoeden dat veertig jaar later het koor nog zou 
bestaan? U leest een verslag van de feestelijkheden tijdens 
het jubileum, in juni.  

Stappen zetten komt ook naar voren in het interview met 
Chanelva Termeer, voorzichtige stappen, besliste stap-
pen… vol vertrouwen gezet. 
Veertien jaar geleden zette pastoor Duynstee zijn eerste 
stappen in cluster 23, nu parochie De Goede Herder. Hoe 
heeft hij deze jaren ervaren? Hoe ziet hij de toekomst? Hij 
vertelt dit in een interview. 
Een weg kan weleens doodlopen, een draadje kan knap-
pen, dat gebeurde met de kerkenband van Vlaardingen 
met La Granja op de Filippijnen, verdrietig maar het is de 
realiteit. Hoe dit zo kwam,  kunt u lezen in dit nummer. 
In Maassluis wordt een stap gezet op het gebied van ons 
leefmilieu. De deelgemeenschap wil graag een Groene 
kerk worden. Een artikel in dit blad hoort daar ook bij. 
Wie wil er met Maassluis meestappen? 
Zo gaan wij voort, soms huppelend, soms zwoegend, maar 
altijd stap voor stap! 
Veel leesplezier! 

Lidwien Meijer

St. Liduina - OLV. RozenkransH.H. Jacobus en Martinus

Willibrord, Pax Christikerk

Petrus & Pauluskerk

Willibrord, H. Lucaskerk
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kerken van parochie De Goede Herder 
nSt. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, Singel 104, 

3112 GS Schiedam, 010-4268228 nH.H. Jacobus en Martinus, 
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 nWillibrord, H. 

Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 nWillibrord, 
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 
nPetrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

www.goedeherderparochie.nl
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), 

Henri Egging (pr), Melvin Tharsis (pr) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken 
via Lex Wepster, medewerker pastoraal team, T. 06-31 99 09 59 of 

E: a.wepster@goedeherderparochie.nl 
Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, 

E: secretaris@goedeherderparochie.nl

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 1 december 2023. Kopij graag inleveren 
voor 30 oktober 2023.
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 J
aren geleden had ik een col-
lega die ongelooflijk veel werk 
verzette. Als je haar vroeg hoe 
ze dat allemaal kon doen, zei 

ze: ‘alles ná elkaar’. Zo ken ik in onze 
parochie een nijvere vrijwilliger, met 
een soortgelijk antwoord: ‘zoals een 
olifant, alles in kleine hapjes’. Als je 
veel wilt realiseren, dan kun je dat al-
leen maar stap voor stap bereiken.
In deze tijd ligt veel nadruk op het ha-
len van tastbare doelen. Mensen ma-
ken indruk met grote veranderingen, 
niet met kleine stappen. Een steen 

verleggen is niet genoeg; je moet de 
loop van een rivier kunnen verande-
ren. Dat geldt bij economisch succes, 
in management, en helaas soms ook 
in de kerk. Een missionaire kerk zijn, 
tegen de stroom van de seculariseren-
de tijd in… voor mijn gevoel is dat toch 
te veel spierballentaal.
In de regel van Benedictus vind je een 
heel andere benadering. 
Op de eerste plaats gaat het er niet om 
dat je de situatie verandert, of dat je 
wijst naar andere mensen. Het gaat 
erom dat je zelf een veranderingspro-
ces doormaakt. En vervolgens gaat het 
om een proces van kleine stappen. 
Want verandering van gewoonten, 
‘conversatio morum’ in de taal van Be-
nedictus, gaat altijd langzaam. Grote 

Van de pastor

Een proces van kleine stappen
door pastor Henri Egging

stappen willen zetten, dat ziet de mon-
nikenvader als hoogmoed. Alleen met 
kleine stappen, geleidelijk, kun je echt 
veranderen – en beklijft het ook.

Zwaarmoedig
Ik moest daaraan denken bij alle ge-
sprekken die gehouden worden over 
de vitaliteit van de parochie. Wij zijn 
in de loop der jaren als parochie een 
stuk kleiner en een stuk grijzer gewor-
den. En de corona-periode heeft deze 
tendens nog versterkt. Je zou daar 
zwaarmoedig van kunnen worden. Je 
vraagt je af: hoe veel kleiner gaan wij 
nog worden? Wordt een volgende ge-
neratie nog geraakt door ons geloof? 
Houden wij als kerk een zichtbare en 
relevante plek in de samenleving?
Door die neergaande tendens kan 
alle energie uit jezelf wegvloeien. De 
verleiding is dan om te pleiten voor 
grootse veranderingen: terug naar 
hoe het vroeger was, in de glorietijd; 
of juist alles op de schop en een post-
moderne kerk worden. Toch voelt dat 
voor mij te zeer als een vlucht voor 
de werkelijkheid: een vlucht vooruit, 
of juist terug. Maar het gaat niet om 
grote, uiterlijke veranderingen. Zoals 
Benedictus al zei: een veranderings-
proces van jezelf gaat geleidelijk, stap 
voor stap.

Vitaal en energiek
Volgens mij begint de verandering van 
onze kerk met: bidden, en met elkaar 
praten over je geloof. Het begint met 
nieuwsgierig zijn naar anderen, en 

hun ideeën serieus nemen. Niet met-
een een jonge kerk, maar een kerk 
waar alle generaties zich thuis kun-
nen voelen. Geen grote verandering 
van structuren, maar een jongere (of 
een nieuwkomer, of iemand met roots 
in een ander land) de ruimte geven om 
het anders te doen dan wij al zo lang 
gewend waren.
Ja, ik geloof dat de kerk weer vitaal 
en energiek kan worden. Maar dat 
gaat niet met een grote verandering 
ineens. Het begint ook niet met uiter-
lijkheden, of meegaan met de laatste 
trend. Een levendige kerk kunnen wij 
worden door zèlf te veranderen, met 
al onze ingesleten gewoonten. En na-
tuurlijk ook door open te staan voor 
andere, nieuwe mensen die ons pad 
kruisen. In ieder geval gaat dat stap 
voor stap.’ 

Nieuwsgierig zijn naar 
anderen

Echt veranderen gaat geleidelijk, dan beklijft het ook.
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De meeste doelen zijn bereikt
Van het parochiebestuur

door Jan Bekkers

 S tap voor stap, het thema van 
dit nummer. Bij stap voor stap 
denk ik aan rustig, logisch, in 
de goede volgorde, doordacht, 

bezonnen. Kortom, iets wat je altijd 
zou moeten willen, toch?
Of is een andere benadering soms ef-
fectiever? Een benadering waar emo-
tie, passie en ook snelheid meer op de 
voorgrond staan. 
Als we Jezus als voorbeeld nemen, 
moet ik direct denken aan de Tem-
pelreiniging. Daarin verdreef hij han-
delaars en geldwisselaars die volgens 
hem de tempel tot een ‘rovershol’ 
maakten, terwijl de tempel een ‘huis 
van gebed’ zou moeten zijn. Emotie 

speelt een belangrijke rol bij de weer-
gave van deze gebeurtenis door de 
vier evangelisten. Volgens Mattheüs, 
Marcus en Johannes gooide Jezus ook 
de tafels van de geldwisselaars omver. 
Johannes voegt toe dat Jezus hun geld 
op de grond gooide nog voordat hij de 
tafels omver wierp. 

Hinderlijk
Dit lijkt niet helemaal te passen in het 
‘normale’ gedrag van Jezus en wat hij 
zelf predikte over geweldloosheid. Of 
toch, maakt Jezus hier een duidelijk 
statement, dat soms een andere bena-

Jezus was ook een 
rebel

Het lijkt erop dat de laatste stap inmid-
dels genomen gaat worden. Nadat het 
parochiebestuur onlangs een defini-
tief voorgenomen besluit heeft inge-
diend, zoals toegelicht in de bijeen-
komsten op 11 juni in de Lucaskerk 
en de Pax Christikerk, verwachten we 
op korte termijn een definitief besluit 
van de bisschop. 
Dan kunnen de resultaten van de con-
tacten met geïnteresseerde partijen 
voor de Lucaskerk ook  formeel worden 
aangeboden aan de Vastgoed Commis-
sie van het bisdom. Daarmee kan de 
laatste stap in het proces worden gezet. 

Toekomst pastoraal team 
Eind september nemen we afscheid 
van pastoor Duynstee, waarover el-
ders meer in dit blad. Afscheid van 
een collega die met enorme inzet en 
betrokkenheid, in een moeilijk tijds-
gewricht, stap voor stap, parochie De 
Goede Herder heeft gebracht waar we 
nu zijn. En dat is een heel stuk verder 
dan tien jaar geleden. 
Over de toekomst van het pastoraal 
team is nog geen duidelijkheid. In sep-
tember zal een gesprek plaatsvinden 
met het parochiebestuur. De volgende 
stap in het proces. We houden u op de 
hoogte. 

Hoe staan we er voor in onze parochie. Welke stappen 
zijn gezet, wat komt er nog?

dering beter past? Jezus was ook een 
rebel. De wijze waarop hij Schriftge-
leerden en farizeeën ‘witgepleisterde 
graven’ noemde (keurig aan de buiten-
kant, rot van binnen), zou in onze tijd 
mogelijk een proces wegens smaad 
opleveren.  Maar het was wel klip en 
klaar hoe Jezus naar ze keek! 
Als ik dit naar de huidige tijd vertaal 
is het interessant hoe je in dit licht 
de acties van bijvoorbeeld Extinction 
Rebellion zou kunnen waarderen. Die 
zijn geweldloos, maar wel heel hinder-
lijk. Ons klimaatbeleid loopt daaren-
tegen ‘stap voor stap’, politiek correct, 
democratisch. Of we daarmee ons 
doel bereiken is een andere vraag. Een 
temperatuurstijging van maximaal 1,5 
graad wereldwijd kunnen we inmid-
dels wel vergeten! Hoe zou Jezus hier 
naar kijken? 

Vlaardingen 
Voor veranderprocessen in de paro-
chie gelden dezelfde afwegingen: stap 
voor stap of via ‘interventies’?  We heb-
ben gekozen voor de ‘stap voor stap’ 
benadering en vooralsnog lijkt dit het 
meest verstandige. In vijf jaar hebben 
we de meeste doelen bereikt die we 
ons gesteld hebben. 
Toch, als je naar het proces in Vlaar-
dingen kijkt en we zouden dit opnieuw 
moeten doen, dan zou ik er nog eens 
over nadenken.  Ik weet dat veel Vlaar-
dingse parochianen denken: ‘Had dat 
maar sneller gedaan’. Dit is wijsheid 
achteraf, maar zeer begrijpelijk.  
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Pastoor Charles Duynstee vertrekt

 P
astor Duynstee wilde eigenlijk al weg vóór corona 
uitbrak. “Ik ben in januari 2010 gekomen, en tien 
jaar vind ik altijd genoeg. Toen kwam corona, alles 
stond stil, geen goede tijd om te vertrekken. 

Het Westland is qua locatie geschikt voor mij. Ik heb een 
huis in Vlaardingen, het Westland is te befietsen. Ik zal 
zoveel mogelijk fietsen, in dat opzicht blijf ik een ‘trap-
pist’. Het fietsen geeft me ook wat: hart, hoofd en lichaam 
worden verbonden. Een auto gaat me te snel, lopen te lang-
zaam. Ik geniet onderweg van de omgeving, het geeft rust, 
je kunt alles wat loslaten. 
Ik zal daar geen eindverantwoordelijke, geen pastoor meer 
zijn. Dat is de laatste jaren zwaar geweest, met name alles 
rond de kerksluitingen, iedere keer weer moeilijk, verdrie-
tig. 
Verder laat ik me verrassen. We zijn met een team, het gaat 
om zeven/acht kerken. Je hebt daar meer cultuurkatholi-
cisme, de kerk hoort er gewoon nog bij, maar het kerkbe-

zoek wordt er ook wel minder. 
Hier in de parochie heeft elke gemeenschap zo haar eigen 
kleur, ze zijn onderling heel verschillend. Daar zijn ook 
wel spanningen uit voortgekomen. In het Westland is toch 
meer één stroming, schat ik zo in.”

Regelclub
“Als pastor moet je vooral de thermostaat bewaken. Is de 
temperatuur goed in deze gemeenschap? Is de sfeer goed? 
Je moet alles weten, maar je niet overal mee bemoeien. De 
kunst is: dat je het opbrengt om andere mensen volledig de 
verantwoordelijkheid te geven. Dat je een ander een taak 
echt toevertrouwt.
Ik geloof niet zo in beleidsplannen en grote projecten. 
Het gaat toch om kleine groepen, die op zoek gaan. Kijk 
dan maar wat eruit komt. Een pastoraatgroep zou ook op 
die manier moeten functioneren: waar zijn de noden in 
deze gemeenschap? Wat kunnen we aan nieuwe activitei-
ten aanbieden? Het wordt zo gauw een soort regelclub. Er 
moet natuurlijk veel geregeld worden, maar het is de vraag 
of dat nou de taak van een pastoraatgroep is. 
In het pastoraat gaat het om zorg voor mensen. Dat je iets 
kunt betekenen voor mensen, iets waardevols. Dat komt 

met name naar voren bij uitvaarten. Daar krijg ik bijna al-
tijd positieve kracht van. En de mensen die katholiek willen 
worden, de catechumenen. Helaas was corona spelbreker, 
maar we hadden een hechte groep. En dan de jongeren-
groep, ik heb bijna negen jaar met ze opgetrokken. We be-
tekenden wat voor elkaar. De groep zelf bepaalde de inhoud 
van de bijeenkomsten. Ontmoeting stond centraal. Als er 
een gezellige sfeer is, komen de geloofsgesprekken vanzelf. 

door Lidwien Meijer

De kerk is een middel

Na veertien jaar vertrekt pastoor Duynstee van parochie De Goede Herder 
naar een uitgestrekte parochiefederatie in het Westland. Hoe kijkt hij terug? 
Waar hoopt hij op? 

“Als pastor moet je vooral de thermostaat bewaken!”
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“Als pastor moet je vooral de thermostaat bewaken!”

Ik heb me goed gevoeld bij Jan Bekkers, de vicevoorzitter 
van het parochiebestuur. Hij is een man van verbinding. 
Zonder hem was het allemaal niet gelukt. We hebben ver-
trouwen in elkaar. Als je elkaar ten diepste vertrouwt, kan 
er heel wat groeien.”

Menselijke maat
Hoe ziet hij de toekomst van de kerk? Het lijkt alleen maar 
minder te worden. 
“Je moet op zoek naar waar het in de kerk om moet gaan. 
Zodra een kerk een doel op zichzelf wordt en de mens en 
de ontmoeting niet meer centraal staan, dan is er iets mis. 
De kerk is een middel om de ontmoeting, de menswaar-
digheid te bevorderen, dat te laten groeien, niet meer en 
niet minder. Het stoort me als de kerkelijke regels en wet-
ten voorop staan en niet de menselijke maat. Regels zijn 
hulpmiddelen, niet meer dan dat. Mijn vader was jurist, 
hij leefde dit voor, met zijn cliënten en bij ons thuis. Regels 
geven houvast, maar uiteindelijk kun je een ander niets 
voorschrijven. En elke situatie is uniek. Ik stel altijd het 
doel voorop dat de mens meer mens wordt. Dat is ook de 
lijn van paus Franciscus. Ik kan weleens uit mijn slof schie-
ten, als ik merk dat er in een gesprek geen openingen zijn, dat 
een bepaalde opvatting als de enige, ware weg wordt gezien. 

Dan luisteren mensen ook niet meer naar elkaar. Dan zijn ze 
alleen maar overtuigd van hun eigen gelijk.” 

De krimp
“De toekomst van de kerk in ons land? We moeten elkaar 
helpen om op een authentieke wijze het evangelie te leven. 
Dat is de belangrijkste taak van de kerk. De exegeet Han 
Renckens schreef ooit een boekje: ‘Je eigen Schrift schrij-
ven’. De kerk kan je helpen om de woorden van de Schrift 
vanuit je eigen levenssituatie in praktijk te brengen. En 
nogmaals, de kerk is daarbij een middel, geen doel. 
We laten ons in Nederland teveel bepalen door de krimp, 
de achteruitgang. In Vlaanderen is dezelfde ontkerkelij-
king, maar daar wordt door de bisschoppen toch meer met 
wijsheid en relativering op gereageerd. Ze zitten daar in 
dezelfde realiteit van teruggang, maar toch komen de bis-
schoppen met een hoopvolle boodschap, met een visie op 
de toekomst.” 

Kleine stapjes
“Als mensen mij vragen naar mijn geloof in God, dan leg 
ik altijd het accent op mijn geloof in Jezus. We maken van 
God altijd een beeld, en dat beeld schiet tekort. Jezus was 
een mens als wij, hij trok rond en deelde zijn boodschap, 
zijn verhalen, heel concreet. 
In onze vieringen zie ik altijd een drieslag voor me: God 
is op drie manieren aanwezig in een viering: in de verza-
melde gemeenschap, in het Woord en in de Tafel. Het is de 
kunst om daarin de goede balans te vinden.
Ik geloof alleen in kleine stapjes. Blijf die kleine stapjes 
zien. Een stapje van de afgelopen jaren is bijvoorbeeld, dat 
de contacten met de scholen weer zijn aangetrokken. Het 
Liduinajaar in 2015 bracht veel bezoekers naar de basiliek. 
De processie is daarvan nog een gevolg, en de uitgebreide 
openstelling. 
Het is ook een stapje als iemand zich ineens aanbiedt om 
de kindercrèche te doen of mensen melden zich aan voor 
de kinderwoorddienst. 

Blijf die kleine stapjes zien!
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Een paar jaar geleden leidde ik twee uitvaarten in Maas-
sluis, binnen een paar maanden waren de opa en oma van 
een jonge vrouw overleden. Ze was onder de indruk van de 
uitvaarten. Ze was ook heel verdrietig over het verlies van 

beide grootouders. Vanuit haar opleiding in Utrecht heeft ze 
een fotoproject gedaan over het thema: ‘kerk, ontmoeting 
tussen hemel en aarde’. Daar is ze op afgestudeerd. Zelf was 
ze niet eens gedoopt. Kijk, dan breng je toch wat teweeg.” 

Het afscheid van pastor Duynstee van parochie De 
Goede Herder is op zaterdag 23 september. Om 
18.00 uur is de Eucharistieviering in de Liduinaba-
siliek. Daarna is er een ontmoeting in de Wilgen-
burg (het parochiecentrum achter de basiliek) met 
soep en een broodje. Robert-Jan Peeters, voormalig 
benoemingenadviseur van de bisschop én Limburger, 
verzorgt een lezing met als thema ‘Toekomst van 
een krimpende kerk’. Na de lezing is er een drankje 
en gelegenheid om afscheid van pastor Duynstee te 
nemen.

De parochiefederatie ‘St. Franciscus tussen duin en 
tuin’ bestaat uit negen dorpen in het Westland, zoals 
Naaldwijk, Kwintsheul, Poeldijk, Honselersdijk en De 
Lier. Het nieuwe pastoresteam zal bestaan uit drie 
priesters en een diaken. Pastoor Jaap Steenvoorden 
is de teamleider. Het secretariaat van deze parochie 
is in Honselersdijk. Website: www.rkwestland.nl

Dat je iets kunt betekenen 
voor mensen

Kethel Fair op 9 en 10 september
In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monu-

mentendagen, met als thema ‘Le-
vend verleden’. De Sint Jacobus-
kerk in Schiedam-Kethel is deze 
dagen geopend voor bezoek, want 
deze neoromaanse kerk is een na-
tionaal monument, gebouwd rond 
1890. Tijdens de bouw hebben en-
thousiaste Limburgse werklieden 
geholpen om een katholieke mu-
ziekvereniging op te richten. In 
1889 kwam Sint Radboud tot stand, 

dus deze vereniging bestaat meer dan 135 jaar en is nog altijd 
springlevend. Radboud is een levend verleden! 
Omdat de vereniging toekomstbestendig wil zijn, moet het 
verenigingsgebouw drastisch worden gerenoveerd. Daar-
om organiseert muziekvereniging Sint Radboud op 9 en 
10 september een fair in de tuin van de Jacobuskerk. Doel 
is zoveel mogelijk geld inzamelen voor de verbouwing en 
verduurzaming van het verenigingsgebouw Zaal De Noord, 
tegenover de Jacobuskerk. 
De tuin van de Sint Jacobuskerk wordt omgetoverd 
tot theetuin met hapjes en drankjes. Er komen markt-
kramen en enkele partytenten met lifestyle- en bio-
logische producten, er is kunst, wijn etc. Voor de 
kinderen is er een tent waar oudhollandse spelle-
tjes kunnen worden gespeeld en een springkussen. 

Daarnaast rijdt een paardentram door Kethel en er is een 
wandeling uitgezet door de polder met start en finish bij 
de Jacobuskerk. De kerk is uiteraard open en op zaterdag 
geeft het orkest van Sint Radboud om 15.00 uur een concert 
bij de kerk.
Kethel Fair duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Bezoekers wordt 
aangeraden met de fiets of lopend te komen, want er is 
beperkte parkeergelegenheid in de Joppelaan.
Info over de verduurzaming van het verenigingsgebouw 
van Sint Radboud en de crowdfundingsactie van de vereni-
ging op www.sintradboud.nl. 
Kethel Fair wordt o.a. mogelijk gemaakt door de gemeente 
Schiedam. 

Hans Rombouts
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Gaat de Liduinaprocessie in 2024 door?

 I
n 2015 was de eerste Liduinapro-
cessie, 125 jaar nadat de heiligheid 
van Liduina was bevestigd door 
paus Leo XIII en 25 jaar na de ver-

heffing van de ‘Singelkerk’ tot basiliek. 
Komt er nog een volgende processie? 
Daar is veel inzet van vrijwilligers 
voor nodig.

Een jonge traditie
Vóór 2015 was er jaarlijks een stille 
omgang door Schiedam,  langs plaat-
sen die herinnerden aan de heilige 
Liduina. De eerste processie werd 
gehouden in 2015, het jaar waarin in 
heel Schiedam het ‘Liduinajaar’ werd 
gevierd, met allerlei activiteiten. Als 
kerk wilden wij op deze gelegenheid 
inspelen en naar buiten treden met 
een processie met de relieken van 
Liduina. Sindsdien is er de jaarlijkse 
processie op de zondag voor Hemel-
vaartsdag. Dit werd helaas onderbro-
ken in 2020 en 2021, vanwege corona. 
Het is elk jaar weer bijzonder om in 
processie door Schiedam te trekken. 
Je komt langs plaatsen die in het le-
ven van Liduina veel betekend heb-
ben, zoals de Grote of Sint Janskerk 
en het Weeshuis (waar haar woning 
was). Mensen in de stad reageren po-
sitief op de processie: overwegend 
verrast en waarderend en maar zelden 
negatief. Er is een goede afstemming 
met andere gebeurtenissen in de stad, 
zoals enkele jaren geleden een vlooi-
enmarkt. Dit jaar was de Grote Markt 

door Rector Henri Egging

Op zondag 14 mei trokken wij voor de zevende keer met de Liduinaprocessie door de 
straten van Schiedam. Het is een nog jonge traditie. 

omgetoverd tot een rumoerig Feyen-
oordplein, vanwege het aanstaand 
kampioenschap, we moesten de route 
daardoor verleggen, het kon gelukkig 
naast elkaar bestaan.

Voortgang niet zeker
Het was goed om als kerk weer naar 
buiten te treden. Zoals voorgaande 
jaren waren er weer een oecume-
nisch gebedsmoment in de Grote of 
Sint Janskerk en een doorgang door 
Huis te Poort (de oud-katholieke kerk 
aan de Dam) terwijl er vierstemmig 
een Liduinalied klonk vanaf het koor. 
Wij sloten de processie af met een 
korte vesperdienst in de basiliek, en 
daarna was er een gezellige ontmoe-
ting (met soep en broodjes) in De 
Wilgenburg.

Er zijn meer vrijwilligers nodig!

Toch zijn er ook zorgen. Het aantal 
vrijwilligers dat de processie draagt 
is verder afgenomen. Met veel im-
proviseren is het een goede processie 
geworden. Maar als wij volgend jaar, 
op zondag 5 mei, weer een waardige 

processie willen houden, dan zijn er 
nieuwe vrijwilligers nodig, zowel vóór 
als achter de schermen. Wilt u dat de 
Liduinaprocessie in 2024 doorgaat? 
Meld u zich dan als vrijwilliger aan 
bij een van de leden van de processie-
commissie, de heer Ad Sosef: 
adsosef@outlook.com. 

We moesten de route 
verleggen
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Oproep: doe mee met ons!

In de eigen omgeving het verschil maken!

We gebruiken veel te veel!

Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus wil het predicaat ‘Groene kerk’ krijgen. 
Welke deelgemeenschappen sluiten zich aan bij Maassluis?    

 O
p dit moment is ‘groen’ een belangrijk onderwerp 
van gesprek en van debat. Onlangs luidden we-
tenschappers met hun IPCC-rapport nog de nood-
klok. Doelen, vijf jaar geleden bij het akkoord van 

Parijs, mondiaal afgesproken, blijken inmiddels niet meer 
haalbaar, of alleen nog met draconische maatregelen. Daar 
zit niemand uiteraard op te wachten. 
Al jaren is ‘groen’ een onderwerp van zorg! Ouderen onder 
ons herinneren zich ongetwijfeld het eerste alarmerende 
rapport uit 1972: ‘Het rapport van de Club van Rome’. Ook 
onze paus Franciscus trekt aan de alarmbel in zijn ency-
clieken Laudato Si en Fratelli Tuti. 

Onze generatie
In de brochure ‘Hongerdoek 2023-2024’, lezen we het vol-
gende: ‘God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om 
ervoor te zorgen. Wij hebben het recht om te nemen wat 
we nodig hebben om te overleven. Vandaag de dag zien 
we echter het tegenovergestelde. We gebruiken veel te 
veel, met als resultaat: de planeet wordt met de dag war-
mer, er zijn enorme overstromingen, ook in Nederland en 
pandemieën nemen toe. We hebben alleen deze wereld 
en als we die niet goed behandelen, zullen we daar spijt 
van krijgen’. 
We hebben de aarde dus in bruikleen van volgende ge-
neraties, we zijn rentmeesters en hebben een grote ver-
antwoordelijkheid naar die generaties. Onze generatie 
is de eerste die zich volledig bewust is van de huidige 
dreiging en de laatste generatie die er nú nog iets aan 

kan doen. Zodat wij een leefbare wereld doorgeven aan 
onze kinderen en kleinkinderen.

Inventariseren
Het zijn grote, wereldomvattende kwesties, die vooral ook 
de kwetsbaren op aarde hard raken. Die kwesties kunnen 
we als lokale kerk niet oplossen. Wel kunnen we in onze 

eigen omgeving het verschil maken. Je kent ongetwijfeld 
al voorbeelden uit je straat, je wijk, je woonplaats. 
Natuurlijk kunnen we wijzen naar onze bestuurders (lo-
kaal, nationaal, mondiaal), maar we blijven toch ook zelf 
verantwoordelijk. Daarom willen we (de deelgemeen-
schap Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis) het project 
‘Groene Kerk’ starten. We kunnen daarbij gebruik maken 
van ervaringen, die op diverse plekken in het land al zijn 
opgedaan.
Om te beginnen gaan we inventariseren, wat wij als kerk-
gemeenschap al doen op het gebied van milieubesparende 
maatregelen. Zo krijgen we inzicht in waar we nu staan. 
Denk dan aan groene stroom, aan het scheiden van papier, 
plastic en glas, aan energiebesparing. Welke initiatieven 
zijn er al in onze drie steden, waar we bij kunnen aanslui-
ten? Dit gaan we ook onderzoeken. Tenslotte willen we ook 
van elkaar horen, wat ieder individueel of als gezin al doet 
op dat gebied. 

Wie doet mee? 
Door kennis, ervaringen en werkzame voorbeelden bijeen 
te brengen en uit te wisselen, kunnen we veel leren, elkaar 
inspireren en gezamenlijk stappen zetten in de goede rich-
ting, in Gods richting en naar zijn bedoelingen. Als chris-
tenen kunnen we niet doen alsof er niets aan de hand is en 
de ander kant uit kijken.
Wie wil meedoen in de werkgroep om een en ander van 

door René Eysink Smeets

1010 kerk aan de waterweg najaar 2023



de grond te krijgen? Wij roepen vooral ook jongeren op 
zich te melden.
Naast bovengenoemde inventarisatie zijn er ook ideeën 

zoals: een groene kerk-app, een pagina op de website, ac-
tiviteiten, publicaties. 

Over de encyclieken van paus Franciscus kunt u verder 
lezen op de website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lau-
dato_Si%27.

Wie wil actief meedoen? Meldt dit bij René Eysink Smeets, 
eysinksmeets@hotmail.com of via 
06 – 2270 1716.

Marianne Paalvast schrijft: ‘De Groene Kerk’ is een on-
derwerp dat we regelmatig tegen (gaan) komen. Het gaat 
over ons milieu en hoe wij daar als kerk aan kunnen wer-
ken. 
Je hoort en leest de laatste jaren veel over het stikstof-
probleem en over de enorme hoeveelheid afval die we 
moeten opruimen. Grote problemen, die wereldwijd 
spelen, maar die wijzelf niet kunnen oplossen, maar 
we worden er hopelijk wel door aan het denken gezet. 
Wat kunnen wij zelf doen om iets bij te dragen aan de 
oplossing van dit probleem? Gewoon, dicht bij huis? 
Als ik om mij heen kijk, verbaas ik me over het gemak, 
waarmee sommige mensen slordig omgaan met de aan 
ons toevertrouwde aarde met al haar rijkdommen. Men-
sen die van alles op de grond gooien, kranen onnodig 
laten lopen, lichten laten branden en deuren openzet-
ten, terwijl de verwarming aan staat. Ook het gemak 

waarmee mensen planten weggooien, hun tuin hele-
maal bestraten, terwijl minder bestraten ervoor zorgt, 
dat regenwater in de grond weg kan zakken en het riool 
minder wordt belast. Daardoor krijgen planten meer 
water en is je tuin in warme periodes koeler. 
Naast de verantwoordelijkheid die wij zelf hebben, moe-
ten we ook rekening houden met de toekomst van onze 

kinderen en kleinkinderen. Alleen daarom al moeten we 
goed omgaan met de aan ons toevertrouwde aarde.
Ik stel voor een rubriek te starten, waarin we elkaar ver-
tellen hoe ieder van ons een steentje bijdraagt aan een be-
ter milieu. Wellicht brengen we elkaar op goede ideeën.

Marianne is gestart. Wie wil het stokje overnemen en ideeën 
met ons allen delen? En daarna het stokje weer doorgeven?
Maar laten we niet op ‘het stokje’ wachten om aan dit proces 
deel te nemen. Binnenkort zal in elk geval in Maassluis een 
ideeënbus neergezet worden, waarin u al uw opmerkingen en 
suggesties kunt deponeren.

We hebben alleen deze wereld

In woon- en zorgcentrum voor ouderen Frankeland in 
Schiedam zoeken we mensen die kunnen helpen bij onze 
‘belevingsconcerten’. 
Een belevingsconcert is een activiteit voor bewoners met 
dementie. Bij deze activiteit staat het maken van contact 
door middel van muziek en andere zintuiglijke middelen 
centraal, in een veilige en warme sfeer. In voorbereiding 
en uitvoering werken muziektherapeut, beeldend thera-
peut en geestelijk verzorger samen. 

We zijn op zoek naar mensen die dit kunnen ondersteunen, 
door tijdens het belevingsconcert aandacht te geven aan be-
woners die dit nodig hebben, door mee te zingen en door 
bewoners te halen en te brengen. Het vooraf oefenen van 
de liedjes hoort  er ook bij.
Dus: voel jij aan wat mensen met dementie nodig hebben? 

Ben je zorgzaam, uitnodigend en kun je improviseren? En 
houd je bovendien van zingen? Dan zou dit heel mooi vrij-
willigerswerk voor jou kunnen zijn.

Praktische informatie 
•  Een belevingsconcert wordt drie keer per jaar op drie af-
delingen georganiseerd. 
•  Uren in overleg, de belevingsconcerten worden in de re-
gel vroeg in de avond gegeven.
•  Eventueel in combinatie met ander vrijwilligerswerk bij 
Frankeland, bijvoorbeeld aanvullende vrijwilligerstaken 
voor de geestelijke verzorging.
Meer weten? Kijk op de website  https://werkenbijfranke-
landgroep.nl/vrijwilligers/vacatures-vrijwilligers

(Gerarda van Mourik, geestelijk verzorger).

Oproep voor vrijwilligerswerk in Frankeland
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Wandelend bezinnen in de Broekpolder

door Elly Barendregt 

Het is al jarenlang traditie in Vlaardingen: dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
Het is niet zomaar een wandeling. Je wordt er wijzer van! 

Vele stappen dauwtrappen

 Hemelvaartsdag 2023, vroeg in de ochtend gaat de 
wekker. Eigenlijk draai ik me graag nog een keertje 
om, maar we gaan dauwtrappen en de kratten met 
koffie en ontbijtspullen moeten nog klaargemaakt 

worden. Gelukkig is het goed weer!
Om 7.00 uur zijn we bij verzamelplaats de Polderpoort. Al 
snel is de groep van twintig deelnemers compleet. Verras-
send, zoveel mensen, mooi te zien dat we vanuit diverse 
geloofs- of levensovertuigingen en diverse woonplaatsen 
samen op stap gaan.

We starten in de kring met wat informatie over het fenomeen 
dauwtrappen. Daarna trekken we de natuur in. We lopen in 
stilte of gaan in gesprek. Het valt me weer op dat de Broek-
polder zo’n prachtig natuurgebied is, midden in ons volle, 
stedelijke gebied.
Onderweg staan we op een ruime plek stil voor het bezin-
nende moment. We krijgen een mooi verhaal aangereikt. 

Theebladeren
Het verhaal gaat over een wereldverbeteraar. Moe van zijn 
vele werk bezoekt hij zijn leermeester, die aan de oever van 
het meer woont. Hij hoopt van hem wat energie en nieuwe 
ideeën te ontvangen. De leermeester hoort de wereldver-
beteraar aan, en denkt een poosje na. Dan staat hij op en 
met een handje theebladeren loopt hij naar de rand van 
het meer. Hij gooit de theebladeren in het water, dat nau-
welijks kleurt door de bladeren. Vervolgens schept hij een 
lepel theebladeren in een kopje en schenkt er water op. Het 
water kleurt roodbruin en geurt kruidig. De meester drinkt 
van de thee, die vol van smaak is. ‘Kijk’. zegt de meester, ‘een 
groot meer kan door één lepel thee niet veranderd worden, 
een kopje water wèl.’ De leerling aankijkend zegt hij: ’Streef 
het mogelijke na, jaag het onmogelijke niet na, en leer het 
onderscheid tussen beide goed te kennen.’ 
Met deze tekst van Stephan de Jong zoeken we een plekje 

om er over na te denken. Wat spreekt je aan? Wat leer je 
ervan? 

Moed houden
Na een kwartiertje, lopen we verder. Met een maatje be-
spreekt iedereen het verhaal. Het is voor velen herkenbaar, 
zeker in onze tijd, waarin in de parochie flinke stappen 
gezet moeten worden. Moed vatten en moed houden, geïn-
spireerd worden en dankbaar zijn voor de kleine stappen, 
is soms moeilijk. Maar als we geen kleine stappen zetten 
en die blijven zien, dan is er geen vooruitgang. 
Wandelend en pratend komen we weer bij Polderpoort. Ie-
dereen heeft trek. De kratten worden uit de auto gehaald 
en met elkaar dekken we de picknick tafels. Er komen dam-
pende bekers koffie en thee op tafel en er is appeltaart. Ook 
broodjes en pakken melk komen uit de koelboxen tevoor-
schijn. We genieten van al het goede, van de gesprekken en 
elkaars gezelschap. Zo met elkaar samenzijn, bezinnend, 
wandelend en de maaltijd genietend, dat zijn ook stapjes, 
in verbondenheid. In de kring sluiten we dankbaar af, met 
opnieuw een passende tekst. 

Streef het mogelijke na…
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Op zondag 2 maart 2003 
verzorgde de werkgroep 3D 
in de Pax Christikerk voor 
het eerst een woord- en 
communieviering. Het 
thema van de viering 
was toen: ‘Is God ons 
beu?’
De groep bestaat uit 
vijf personen, van wie 
er drie vanaf het begin 
betrokken zijn. 

Toerusting
Hoe is 3D ontstaan? Vanuit de 
parochie en het liturgisch beraad 
kwam eertijds de wens om woord- 
en communievieringen te gaan 
houden. Er waren al wel woord- en 
gebedsvieringen op de zondagen, 
verzorgd door de werkgroep Edig 
(Elkander dragen in geloof). Velen 
misten daarbij de mogelijkheid om 
ter communie te gaan. De leden 

van Edig vonden het houden van 
woord- en communievieringen niet 
binnen hun visie passen.
Pastor Kees Koeleman, destijds de 
enige vaste pastor in de toenma-
lige Willibrordparochie, is toen 
op zoek gegaan naar mensen die 
de woord- en communievieringen 
zouden willen verzorgen. Dat heeft 
geresulteerd in de werkgroep 3D in 

Jubileum werkgroep 3D

door Jan Barendregt

In de Pax Christikerk worden de woord-communievieringen vaak door leden van 
een vrijwilligersgroep geleid. Deze groep bestaat twintig jaar.

Denken, delen en doorgeven

Een persoonlijke 
vraag

de Pax Christikerk. Pater Saris, een 
pater Salesiaan, die veel ervaring 
had met volwassenencatechese en 
met liturgie, zorgde voor de toerus-
ting van de leden. Diverse leden 
hadden ook al twee of meer jaren 
de pastorale school gevolgd.

Vele kaartjes
Men koos voor de naam 3D. Waar 
staat 3D voor? Dit staat voor 
Denken, Delen en Doorgeven. 
De werkgroep heeft de volgende 
aanpak. De leden komen bij elkaar 
om de lezingen van de zondag te 
overdenken. Ze delen met elkaar 
hun gedachten hierover en geven 
vervolgens tijdens de viering hun 
boodschap door aan de parochia-
nen, in lezingen, liederen, gebeden 
en de overweging.

In dit kader heeft de groep 
ook een ‘3 Dee Door Denk 

spel’ ontworpen, dat met 
een aantal mensen 
gespeeld kan worden. 
Er zijn vele kaartjes 
gemaakt met als 
titel de vele thema’s 
van de vieringen. 
Een deelnemer trekt 
dan een kaartje, 

waarop het genoemde 
thema kort wordt 

verwoord en er wordt een 
persoonlijke vraag gesteld 

of een stelling geponeerd aan 
de lezers van het kaartje, die 
daarover met elkaar in gesprek 
gaan. 

Zorginstellingen
De leden van 3D gaan niet 
alleen in de Pax Christikerk 
voor, maar soms ook in andere 
kerken en zorginstellingen. Tot 
op heden zijn er in de Pax 177 
vieringen geweest, die gedragen 
werden door 3D. Deze vierin-
gen werden bijgewoond door 
15.304 parochianen.  Dit aantal 
is gebaseerd op tellingen door 
de kosters, in uitsluitend de Pax 
Christikerk.
We hopen dat er door de werk-
groep 3D nog maar veel over-
dacht, gedeeld en doorgegeven 
mag worden! Gefeliciteerd 3D 
en bedankt 3D-ers voor de 
inspirerende vieringen. 
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De Eerste Heilige Communie

Het eerste half jaar van 2023 waren de Eerste Communievieringen in parochie 
De Goede Herder. 

Feestelijke vieringen met blije kinderen

Palmpaasstokken geknutseld. Op Palmpasen 
hebben de kinderen deze naar de bewoners 
van het Zonnehuis gebracht. Op Witte Don-
derdag hebben we een broodmaaltijd gegeten 
met elkaar. Op 16 april deden de kinderen hun 
Eerste Heilige Communie in de Heilige Lucas-
kerk. De kerk was prachtig versierd met mooie 
bloemen en een slinger die de communican-
ten zelf hadden gemaakt. Marit van Reisen 
verzorgde de muzikale begeleiding en kinde-
ren van het koor hebben heel goed gezongen. 
Zo werd het een feestelijke viering. 
Jetske Barendregt

Maassluis
In de Petrus en Pauluskerk in Maassluis vond 
op zondag 23 april een bijzondere gebeurtenis 
plaats: de Eerste Heilige Communie van vier 
communicanten. Het was een feestelijke dag 
vol vreugde en emoties, voor de communican-
ten, hun familie en vrienden.
De vier communicanten waren: Marit, Lotte, 
Alex en Nathaniël. Ze hadden zich wekenlang 
voorbereid op deze belangrijke dag en waren 
allemaal zichtbaar opgewonden en trots toen 
ze de kerk binnenliepen in hun mooie kleding. 
Pastor A. Kunnekkadan ging in deze dienst 
voor.
Pauline den Uijl

Vlaardingen
Op 22 januari zijn vijf kinderen begonnen met 
de voorbereiding op hun Eerste Heilige Com-
munie. Het was weer een mooie voorberei-
dingstijd waarin veel geleerd is over de Bijbel 
en de kerk. De dag voor Palmpasen hebben we 
samen met andere kinderen uit de parochie 
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Feestelijke vieringen met blije kinderen

De com-
municanten 
hadden ook 
slingers ge-
maakt

Schiedam
In februari startten wij met 31 communican-
ten de voorbereidingen voor het ontvangen 
van hun Eerste Heilige Communie. Tijdens 
deze voorbereidingen hebben de kinderen 
elkaar goed leren kennen. We deden ook 
een aantal kennismakingsspelletjes. We luis-
terden naar verhalen uit de Bijbel en samen 
praatten we erover. Daarnaast hebben de kin-
deren het kerkgebouw beter bekeken, er was 
een heuse speurtocht. Ook hebben ouders op 
de dag voorafgaand aan de Eerste Communie 
heerlijke pannenkoeken gebakken.
Op 4 juni was dan eindelijk de grote dag. De 
communicanten ontvingen van pastor Duyn-
stee voor het eerst de Heilige Hostie in de 
Liduinabasiliek. De kerk was extra versierd 
met mooie bloemen op het altaar. De com-
municanten hadden ook slingers gemaakt. 
Een groep cantors verzorgde de zang in deze 
viering, daar waren wij zeer dankbaar voor.
We wensen de communicanten en ouders 
heel veel geluk, en hopen ze vaak terug te 
zien. 
Patrick Rutten 

De geschiedenis van de 
Eerste Heilige Communie 

Tot in de twintigste eeuw deden de kinderen 
hun Eerste Communie rond het twaalfde 
jaar. Paus Pius X, hij leefde van 1835 tot 
1914, vervroegde de leeftijd. Hij pleitte er 
ook voor om veelvuldig ter communie te 
gaan, liefst elke dag! Sindsdien doen kin-
deren rond hun zevende jaar hun Eerste 
Communie. 

Vele jaren lang werden de kinderen voorbe-
reid vanuit de r.-k.-scholen. Eerst gebeurde 
dat in de eerste klas (groep 3), later in de 
tweede klas (groep 4). Doorgaans deed de 
hele klas mee met de voorbereiding. Tien-
tallen kinderen, vanuit verschillende scho-
len deden tegelijk hun Eerste Communie, 
altijd in de maand mei. 
Vanaf de zestiger jaren nam de ontkerkelij-
king toe. Steeds minder ouders wilden hun 
kinderen laten deelnemen, ze waren niet 
meer zo betrokken bij de kerk. Langzamer-
hand werden in de schoolklassen de kandi-
daatjes voor de Eerste Communie een min-
derheid. Sindsdien werd de voorbereiding 
een taak van de parochie en dat is het nog 
steeds. Groepjes kinderen komen nu samen 
in de pastorie of in het parochiecentrum. 
Vrijwilligers bereiden de kinderen voor. 
Ook hun ouders worden meer betrokken bij 
de voorbereiding. Tijdens de ouderavond 
krijgen zij informatie over de betekenis van 
het sacrament van de eucharistie en de kin-
deren moeten thuis opdrachten doen. 
De kinderen worden volop betrokken in de 
Eerste Communieviering. Ze mogen voorle-
zen, samen de altaartafel dekken, kaarsen 
aansteken, het is persoonlijk. 
Overweegt u om uw kind volgend jaar mee 
te laten doen met de voorbereiding op de 
Eerste Communie in parochie De Goede 
Herder, meldt u zich dan alvast aan, via de 
deelgemeenschap waar u zich het meest bij 
betrokken voelt (zie pgn. 2). 
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Uitnodiging, zaterdagochtend 28 oktober

Iedereen is welkom in De 
Wilgenburg om te spreken 
en te luisteren naar elkaar! 
Welke stappen zijn al gezet in 
het synodaal proces? Wat zijn 
onze eigen wensen? Ervaren 
we genoeg ruimte?

Vergroot de ruimte van uw tent!

door Pastoraal team en parochiebestuur

 Op zaterdagavond 29 april, bij 
het patroonsfeest van onze 
parochie, hield pater Stefan 
Mangnus OP een inspireren-

de inleiding over het synodaal proces, 
onder het motto: ‘Op weg naar een 
luisterende kerk’. Hij vertelde over de 
weg die paus Franciscus is ingeslagen 
om wereldwijd meer met elkaar in 
gesprek te gaan: niet alleen als kar-
dinalen, bisschoppen en priesters, 
maar als gelovigen met elkaar. Die 
open gesprekken ‘tot in de haarvaten 
van de kerk’ vormen de basis van de 
bisschoppensynode die dit najaar en 
in 2024 zal plaatsvinden. In het vorige 
nummer van Kerk aan de Waterweg was 
over deze avond een uitgebreid verslag 
te lezen (pgn. 28-29). 

Thuis voelen
Tijdens die avond kwam al de ge-
dachte op om verder te gaan met het 
synodale gesprek in onze parochie, 
want we zijn nog niet uitgepraat. 
Stefan Mangnus adviseerde daarbij 
om het werkdocument van de syno-
de ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ 
als leidraad te nemen. Wat betekent 
dit motto? Het is een citaat uit Je- 
saja, hoofdstuk 54, vers 2. Het wil be-

nadrukken dat in heel het volk van 
God de Heilige Geest aan het werk is. 
Daarom hoort het bij de Kerk dat ze 
luistert naar wat er onder alle gelo-
vigen, alle gedoopten leeft. Er moet 
meer ruimte komen voor iedereen om 

te ademen, om je te uiten: als de Kerk 
niet synodaal is, kan niemand zich 
volledig thuis voelen. 
Wij hebben Stefan opnieuw uitgeno-
digd. Er zal weer een inleiding zijn, 
maar daarnaast starten we de syno-
dale gesprekken met elkaar. Stefan 
Mangnus zal tijdens deze bijeenkomst 
uitgaan van de werkdocumenten en 
verslagen van het synodaal proces, 
die op dat moment beschikbaar zijn.

Welkom
Wij nodigen alle parochianen uit om 
deze start van synodale gesprekken 
in onze parochie mee te maken. Een 
start, want er zullen hierna zeker nog 
meer gesprekken volgen. U bent wel-
kom op zaterdagochtend 28 oktober in 

De Wilgenburg (de zaal achter de Li-
duinabasiliek). De zaal is open vanaf 
9.30 uur. De bijeenkomst begint om 
10.00 uur. Aansluitend is er om 12.00 
uur gelegenheid om een eenvoudige 
broodmaaltijd te gebruiken. Deelna-
me is vrij. Als u wilt deelnemen aan de 
broodmaaltijd, moet u zich wel aan-
melden. Uiterlijk 21 oktober via Lex 
Wepster, secretaris van het pastoraal 
team: l.wepster@goedeherderparo-
chie.nl  

Het werkdocument waarin de oogst van 
alle wereldwijde gesprekken wordt sa-
mengevat is te vinden via: https://www.
rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/11/
werkdocument-continentale-fase-Syno-
daal-Proces.pdf

We zijn nog niet 
uitgepraat
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 H
et besluit om te stoppen heeft de ker-
kenbandwerkgroep, niet lichtzinnig 
genomen. Er is maar liefst anderhalf 
jaar overheen gegaan, voordat we ge-

zamenlijk de knoop doorhakten. Dat we een 
punt zetten, heeft verschillende oorzaken. 
Ten eerste was het, mede door corona, de 
laatste jaren moeilijk om het financiële fonds 
op peil te houden. De terugloop van het kerk-
bezoek veroorzaakte een mindere collecteop-
brengst. Dat had tot gevolg dat het saldo begon 
‘op te drogen’. We hebben door mailcontact en 
een bezoek van Kees Clement en Anne Kuiper 
aan de Filippijnen, geprobeerd een gesprek 
hierover aan te gaan met de mensen in La 
Granja. We hebben hen gevraagd hoe zij de 
toekomst zagen en of er nog andere bronnen 
voor hen waren om een voortbestaan van de 
schooltjes te kunnen garanderen. 

Moeizamer
Dat brengt ons op het tweede aspect van ons 
besluit. De contacten met de mensen in de 
Filipijnen werden moeizamer. Er was intus-
sen een nieuw schoolbestuur gekomen met 
een nieuwe voorzitter, met wie wij geen con-
tact kregen. Irene Rodriques, bij velen van 
u bekend van haar bezoek aan onze paro-
chie in 2002 en een zeer bij de kerkenband 
betrokken persoon, bleef gemotiveerd. Zij 
onderhield nog altijd contact met ons en 
zij probeerde de mensen van het bestuur 
te enthousiasmeren om met ons de band te 
onderhouden, in het belang van de school-
tjes. Dit kwam echter niet van de grond. Ook 
de ervaringen van Kees Clement tijdens zijn 
laatste bezoek aan de Filippijnen waren niet 
positief. 

advertentie

De kerkenband eindigt, na dertig jaar

Contact met schoolbestuur lukte niet meer

door De kerkenbandgroep

Dertig jaar lang was er een kerkenband tussen Vlaardingen en La Granja op de 
Filippijnen. Deze houdt op te bestaan, per 1 januari 2024. Een ingrijpend besluit. 

Het was een 
mooie tijd

Een hele stap
Soms moet je besluiten een samenwerking te be-
eindigen. Een project voor een goed doel loopt ten 
einde, omdat mensen zichzelf kunnen bedruipen 
of simpelweg geen behoefte meer hebben aan 
steun. Dat is na dertig jaar een hele stap! Natuur-
lijk hebben wij dit in overleg met Irene gedaan. 
De vriendschappelijke contacten die leden van 
onze groep met mensen daar hebben, zullen na-
tuurlijk blijven bestaan! Natuurlijk wensen wij 
het allerbeste voor de schooltjes in La Granja en 
omliggende dorpen, de ouders en kinderen. Het 
was een mooie tijd waaraan nu helaas een einde 
gaat komen.
We zijn alle parochianen dankbaar voor alle 
steun voor ons project voor de schooltjes. Ook 
het enthousiasme voor de jaarlijkse kerken-
bandviering was altijd fijn om te merken. Het 
ingezamelde geld dat per 31 december nog in 
kas is, zal worden overgemaakt aan de school-
tjes in La Granja. 

Kerkenbandgroep: Berthe de Leede, Kees Cle-
ment, Ted van der Geest, Ronald Karssies, Mi-
chelle van Akkeren en Jolanda Mooren
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Rondleiders wisten het niet meer

door Marga Huiskens

Wat was de datum van de eerste steenlegging van de Jacobuskerk? Was het in 
mei of in juni!

Door een steen op het verkeerde been

 I
n de Jacobuskerk worden regelmatig rondleidingen 
gegeven. De rondleiders stuiten dan ook altijd op de 
herdenkingssteen, die ter gelegenheid van het leggen 
van de Eerste Steen, werd geplaatst. In die herdenkings-

steen staat gebeiteld: XI KAL JUNII MDCCCLXXXIX 
In de annalen en in de krantenartikelen wordt steevast ge-
wag gemaakt van 22 mei 1889, als hét moment, waarop de 
eerste steen in de Jacobuskerk werd gelegd.
Waarom dan XI KAL juni? Was de steenhouwer verkeerd 
voorgelicht, was hij zijn spiekbriefje vergeten, was hij er 
niet met zijn hoofd bij?
We gingen te rade bij de Historische Vereniging Schiedam, 
waar een van de vrijwilligers (leraar klassieke talen) de op-
lossing wist. Men heeft op deze steen, voor het aangeven 
van de dag, de Romeinse wijze van datumweergave toege-
past. Als je dat eenmaal weet, en de manier van weergeven 
uitvogelt, begint het langzaam te dagen.

Een vast punt
Wij rondleiders hebben ooit op school Romeinse cijfers 
leren lezen; we kunnen dan ook het jaartal, al dan niet met 
enige inspanning, ontcijferen. Voor de maand en de dag 
moesten we toch echt wel wat meer denkwerk verrichten 
en wat meer informatie krijgen. Zo zijn we er uitgekomen. 
Een datum werd in de Romeinse tijd aangegeven door het 
aantal dagen te noemen vóór een vast punt. 

Zo’n vast punt is bijvoorbeeld de Kalendae,  dat is de 
eerste dag van de maand. Vanaf dit vaste punt telde 
men in een maand de dagen terug, waarbij begin- en 
einddagen ook meegeteld werden. Zo wordt bijvoor-
beeld 30 oktober genoteerd als ‘III KAL. NOV’. Er staat 
dat het de derde dag, bij terug tellen vanaf de kalen-
dae, dat wil zeggen de eerste dag, van november is. 
Op onze eerste steen staat eerst XI = elfde dag, dan KAL en 
daarachter JUNII. Er moeten elf dagen worden teruggeteld 
vanaf KAL JUNI, de eerste dag van juni. Díe dag én de aan 

te duiden dag tellen ook mee. Dat gaat dan als volgt: 1 juni, 
31 mei, 30 mei, 29 mei, 28 mei, 27 mei, 26 mei, 25 mei, 24 
mei 23 mei, 22 mei → uitkomst 22 mei, de datum die we 
kenden uit de krant! 

Consul
Overigens is men op onze steen niet helemaal volgens de 
oude Romeinse datum- en jaarweergave te werk gegaan, 
want in de Romeinse tijd werden jaren aangegeven, door 
de naam te vermelden van degene die in dat jaar consul 
was. 
Op zo’n manier wordt ook in het kerstevangelie volgens 
Lucas, beschreven in welke tijd Jezus werd geboren: ‘In 
die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er 
een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. 
Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius 
landvoogd van Syrië was’. 
In 1889 waren de Romeinse landvoogden verleden tijd. 
Men heeft zich toen – voor het jaartal – maar beholpen, 
met de gewone Romeinse cijfers. 

Was hij er niet met zijn hoofd bij?
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Thema: Stap voor stap
We staan weer voor een nieuw seizoen Geloofsverdie-
ping. Stap voor stap is het thema van deze Kerk aan de 
Waterweg. Dat thema beoogt stappen vooruit te zet-
ten. Soms bekruipt ons het gevoel dat we geen stap-
pen vooruit maar achteruit zetten, of pas op de plaats 
maken. Het brengt ons wel tot reflectie op ons bezig 
zijn als werkgroep. We durven wel, schreven we in ons 
vorig stukje, maar heeft het zin, zetten we wel stappen 
vooruit.
De situatie in de parochie verandert de komende 
tijd. Zijn we nog in staat om ons programma waar te 
maken?Toch gaan we er voor. Stapje voor stapje verder 
gaan, soms misschien met de langzame tred van een 
bergbeklimmer op weg naar de top. 
De uitdaging zoeken, zoals de Niels de Jong deed toen 
hij startte met een nieuwe geloofsgemeenschap, pionie-
rend, opbouwend, verbindend, soms opzij stappend om 
jongeren een kans te geven. Tijdens de openingsavond 
van het seizoen Geloofsverdieping op woensdag 20 
september zal hij er over vertellen.  
Wat kunnen wij leren van hem om ook als parochie de 
Goede Herder kerk van alle generaties te worden? No-
teert u de datum? We hopen dat u komt.  

Ons programma voor de komende tijd staat in grote 
lijnen al vast. 
In dit overzicht vindt u de onderdelen tot en met novem-
ber. 
Heeft u ideeën of wensen, laat het ons weten. 
Sommige activiteiten keren ieder jaar terug, omdat er 
vraag naar is. 
Er zijn diverse activiteiten, bezinnend, creatief of actief, 
we proberen een zo breed mogelijk programma aan te 
bieden. Ook aan de kinderen / jongeren is gedacht. 
U ziet de activiteiten bij elkaar staan in het overzicht.  Ze 
worden eerst in schema gezet en daarna per activiteit 
uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken 
en de data in uw agenda reserveren.
Kortom: wij gaan weer op pad, stap voor stap. Gaat u 
mee?
Aanmelden kan via een centraal emailadres: 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
onder vermelding van de naam van de activiteit waaraan 
u wilt deelnemen. Graag ook uw emailadres, tel. num-
mer en de deelgemeenschap waar u bij hoort.  
Henri Egging, portefeuillehouder Geloofsverdieping, 
Riek Wouters, René Eysink Smeets, Elly Barendregt, 
parochiële werkgroep Geloofsverdieping

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2023-2024

2020 kerk aan de waterweg najaar 2023

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR
Hebben we het lef om…. Woensdagavond 20 september

Van 20.00- 22.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)
Schiedam,
Centrum De Wilgenburg

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Elke 2e vrijdagavond van de maand, 
van 20.00 - ca. 21.00 
8 sept. 13 okt. 10 nov en 8 dec.

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Vensters op God 
-- Engelen in de kunst en bij devoties--

Donderdagavond 12 oktober
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Vlaardingen
Pax Christikerk

Paulus geeft raad voor onze tijd
--wat kunnen wij in onze situatie leren van 
de apostel 
Paulus--

November 16 november
Incl. maaltijd
Aanvang: 18.30 uur (maaltijd) tot 21.30 uur
(Inloop 18.15 uur)

Vlaardingen
H. Lucaskerk

Licht rond Allerzielen
een bloemenarrangement

Zondagmiddag 29 oktober incl. lunch na de viering 
(12.15 uur) tot ca. 16.00 uur.

Vlaardingen
Pax Christikerk

Nederland Vluchtelingenland
--Ben jij niet ook een vluchteling? --

Woensdagavond 8 november
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Maassluis
Petrus en Pauluskerk

Adventskrans maken 
(volwassenen)

Vlaardingen
Voor volwassenen: Vrijdag 1 dec. van
20.00 – 22.00 uur
Maassluis
Zaterdag 02 dec. om 10.30 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk

Maassluis
Petrus en Pauluskerk



Aanstekelijke voorbeelden
Niels de Jong zal ons aanstekelijke voorbeelden vertellen 
vanuit de praktijk. Natuurlijk gaat het in onze parochie, 
met al lang bestaande kerken, anders dan bij de nieuwe 
gemeenschappen van ‘Noorderlicht’. Maar wij kunnen wel 
leren van hun inspiratie. 
Hoe geven we prioriteit aan jonge generaties en hun ge-
zinnen, ook al zijn het er nog maar weinig? Hoe kan de 
boodschap van Jezus iets zeggen over vragen van men-
sen, uit het leven gegrepen? Hoe geven we jongeren  
verantwoordelijkheid, zodat onze parochie ook hun ei-
gen thuis kan worden? Hoe worden we weer een uitno-
digende kerk, waar je gezien en herkend wordt, waar we, 
jong en oud, samen optrekken met goed nieuws voor wijk 
en wereld?

Hebben we het lef om…?
Kom naar de opening van het seizoen Geloofsverdieping 
met pionier Niels de Jong, over een kerk van alle genera-
ties. De avond vindt plaats op woensdag 20 september om 
20.00 uur in De Wilgenburg (de zaal achter de Liduinaba-
siliek). De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er een 
ontmoeting met een drankje tot 22.30 uur.
Pastoraal team en werkgroep geloofsverdieping
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Hebben we het lef om… 
een kerk te worden van alle generaties? 
Opening seizoen Geloofsverdieping 2023-2024 op 

20 september a.s.

Stap voor stap gaan wij op weg om een kerk te worden van alle generaties. Het is 
een geleidelijk proces, waarin we zorgen dat jongeren en ouderen, ‘oude rotten’ 
en nieuwkomers, en ook mensen vanuit verschillende culturen zich thuis kun-
nen voelen. Daar is wel lef voor nodig! Het vraagt van ons wel een heel andere 
houding. Durven we de vertrouwde sfeer van de eigen groep los te laten, en in 
gesprek te gaan met anderen? Hebben wij het lef een stapje terug te doen en 

jongeren te laten vertellen over hun geloof, over wat hen inspireert?  Kunnen en 
willen we leren van hen, en van elkaar? Laten we het er op wagen! Bij de opening 

van het seizoen ‘Geloofsverdieping’ willen wij ons laten inspireren door Niels de Jong. 
Hij is als pionier begonnen met de kerkgemeenschap ‘Noorderlicht’ in Rotterdam. Het is 

klein begonnen, met enkele jongvolwassenen die samen hun geloof willen delen. En het groeit 
als kool. Op verschillende plekken zijn er inmiddels ‘Noorderlicht’-gemeenschappen.

ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN

ACTIVITEIT WANNEER WAAR
Kom zingen, Muziek maken en spelen Zondag 24 september

Van 15.00 – 16.30 uur
Vlaardingen
Pax Christikerk

Dierenzegening Woensdag 4 oktober
18.30 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk

St. Maarten -- Vlaardingen Zat. 11 november
19.00 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk

St. Maarten -- Schiedam Zat. 11 november
18.30 uur

Schiedam
H.H. Jacobus en Martinuskerk

St. Maarten --Maassluis Zat. 11 november Maassluis
Petrus en Pauluskerk

Adventskrans maken
(voor gezinnen)

Voor gezinnen met kinderen
Vrijdag 1 dec.
van 16.30 - 18.30 uur

Vlaardingen
Pax Christikerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er onvoldoende 
belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.



Rust, innerlijke vrede en harmonie 
door meditatie 
Inhoud Meditatie is het tot rust brengen van de geest, deze 
vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het helpt 
om stress en angstgevoelens te verlichten, het versterkt 
het lichaam van binnenuit en vergroot de concentratie en 
helderheid. Meditatie bevordert vreugde en geluk in elk 
aspect van het leven. Daarom is het goed om meditatie een 
onderdeel van je leven te maken. Soms is het al genoeg om 
10 of 15 minuten gewoon even stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-
den, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concen-
tratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk.

Data en tijd elke tweede vrijdagavond van de maand 
van 20.00 -- ca. 21.00 uur. Op 8 september starten we. Daar-
na 13 okt. 10 nov en 8 dec. 
Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje thee. 
Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten en iets 
mee te nemen om warm te blijven. 
Aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het 
e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
of via tel. nr. 06 10709911.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Vensters op god
-- Engelen in kerkelijke kunst en bij devoties --
Inhoud Engelen spreken tot onze verbeelding. In de Bijbel 
zijn het boodschappers van God. Maar in de kunst (en soms 
kitsch) bestaan allerlei beelden van engelen. Vele kunste-
naars hebben hun creativiteit aangesproken om engelen te 

verbeelden. In het geloofsleven, en ook in niet-christelijke 
spiritualiteit spelen engelen bij menigeen een bijzondere 
rol aartsengelen, cherubijnen, serafijnen, engelbewaar-
ders. Dat heeft zijn weerslag gekregen in kunst met een 
grote en met een kleine ‘k’, in schilderijen, etsen, vensters 
en bidprentjes.                                                  

Vorm Wij bekijken beeltenissen van engelen in de kunst en 
op devotieprentjes. Wij luisteren naar het verhaal erachter 
de Bijbelse boodschap, de devoties tot engelen en de ver-
beelding van kunstenaars. En wij stellen aan onszelf de 
vraag wat betekenen engelen voor ons?
Begeleiding ds. Hugo Habekotté en pastor Henri Egging.
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen. 
Datum en tijd Donderdagavond 12 oktober. Aanvang 20.00 uur 
(inloop 19.45uur). Na afloop Nagesprek, ontmoeting en een 
hapje en een drankje.
Aanmelden Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres: 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Paulus geeft raad voor onze tijd
Inhoud Wat kunnen we in onze situatie leren van de theolo-
gie van apostel Paulus?  Kan hij ons raad geven? 
Paulus’ theologie is gebaseerd op geloof en zijn persoon-
lijke ervaring in de opstanding van Jezus, de Christus. Voor 
Paulus is Jezus Christus Gods ultieme boodschapper. Je-
zus heeft de geschiedenis voorgoed veranderd. De ‘nieuwe 
schepping’ is al begonnen in Christus. Vanuit deze nieuwe 
schepping kijkt Paulus naar de wet. Voor hem is het duide-
lijk dat in Christus de verschillen tussen mensen wegvallen 
(Gal. 328). 
In zijn theologie ziet Paulus de wereld als voorbijgaand, hij 

2222 kerk aan de waterweg najaar 2023

TOELICHTING PER ACTIVITEIT



gelooft dat de (weder) komst 
van Christus nabij is. Jezus’ 
leven, dood en opstanding zijn 
een keerpunt in de geschiede-
nis.
In deze tijd van oorlogen, na-
tuurgeweld en klimatologisch 
verontrustende veranderin-
gen leggen we ons oor te luis-

teren bij Paulus. Hij geeft goede raad en leiding aan de ge-
meenschap, spoort zijn volgelingen aan om te leven vanuit 
het geloof in Christus. Voor Paulus is geloof niet alleen een 
kwestie van ideeën, maar moet het tot uitdrukking komen 
in het dagelijks leven. Paulus’ geloof en theologie zijn prak-
tisch georiënteerd, maar komen voort uit de opvatting dat 
God rechtstreeks tot de mens spreekt via zijn ultieme bood-
schapper, Jezus Christus. Wat kunnen wij van Paulus leren?
Vorm Maaltijd en gesprek o.l.v. pater Avin Kunnekkadan, 
SVD
Plaats Vlaardingen, H. Lucaskerk
Datum en tijd Donderdag 16 november, aanvang 18.30 uur 
(inloop 18.15) Einde van de avond ca. 21.30 uur.
Opgave Aanmelden mét emailadres graag via het 
e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten Voor de maaltijd € 7,50 en voor de avond een vrijwil-
lige bijdrage.

Licht rond allerzielen
Inhoud Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die ons 
in de afgelopen jaar zijn ontvallen. We denken aan hen, noe-
men hun naam en halen hen dichtbij in onze herinnering. 
Op 29 oktober, de zondag voor Allerzielen, gaan we een bloe-
marrangement maken speciaal gericht op Allerzielen. Met 
de kleuren en materialen die passen bij Allerzielen. En met 
licht, omdat we geloven en hopen dat degene die ons zo dier-
baar was en niet meer bij ons is, nu geborgen is in het eeuwig 
Licht.
Vorm We maken een bloemarrangement om een dierbaar 
iemand uit ons leven te gedenken. Maar ook als je te maken 
hebt met verlies van werk, huis, gezondheid, is het ma-
ken van een bloemarrangement met een lichtelement een 
mooie vorm om te gedenken, en in het Licht te brengen. 
Misschien delen we onze ervaringen over wie of wat ons 
zo na aan het hart ligt.
Na de viering drinken we koffie en lunchen we met elkaar. 
Daarna gaan we het bloemarrangement maken.  
Begeleiding Rita Vlierhuis en Dien van Bel. 
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Data en tijd Zondagmiddag 29 oktober na de viering (12.15 
uur) tot circa 16.00 uur.  

Aanmelden Vooraf aanmelden (tot uiterlijk 23 oktober) is 
noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van de materialen. Dit kan 
via emailadres 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, telefonisch 
via 06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten Voor de lunch en het bloemarrangement € 15,00 in-
clusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar 
en een mesje meenemen).
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Nederland, vluchtelingenland
-- ben jij niet ook een vluchteling? –
Hoe migratie onze geschiedenis gekleurd heeft

Inhoud Op 06 januari 2023 verscheen het boek ‘De vluch-
telingenrepubliek, een migratiegeschiedenis van Ne-

derland’ gebaseerd op 
een studie aan de UVA 
door David de Boer, Geert 
Janssen en anderen. In de 
zaterdageditie van Trouw, 
d.d. 14 januari 2023 stond 
naar aanleiding daarvan 
een artikel van David de 
Boer onder de titel ‘De 
eerste Nederlanders wa-
ren vluchtelingen’. Hans 
Wallage (mede-onderzoe-
ker) geeft een inleiding en 
neemt ons mee in de lange 
geschiedenis van Neder-
land en Vluchtelingen. 
Kom en laat je inspireren! 
Alleen samen kunnen we 
een beter begrip creëren 
van de uitdagingen waar-
mee vluchtelingen gecon-
fronteerd worden en wer-
ken aan een toekomst van 
solidariteit en begrip. Door 
ons eigen vluchtelingen-
verleden te onderkennen, 
zullen we nieuwe inzichten 

verwerven hoe om te gaan met vluchtelingencrises van 
vandaag en morgen.
Datum Woensdagavond 8 november.
Locatie Petrus en Paulus-kerk, Andreasplein 1, 3144 PL, 
Maassluis. Achter de kerk is gratis parkeerruimte.
Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur.
Afsluiting met een drankje ca. 22.15 uur
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Aanmelden Zeer gewenst via 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, graag met 
vermelding van emailadres, tel nummer en naam deelge-
meenschap
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op oprijs gesteld.

Adventskrans maken in Vlaardingen
-- verlangen naar licht --

Inhoud Tijdens de Advent wachten we op licht in de duis-
ternis. Terwijl de dagen donkerder worden, leven we toe 
naar de komst van Jezus Christus, het ‘Licht der wereld’. 
Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ ‘adventus is, wor-

den de vier weken vóór Kerst-
mis ‘Advent’ genoemd. Iedere 
zondag brandt er een kaars 
méér op de adventskrans in 
de kerk. Ook thuis kan je met 
een eigen adventskrans zor-
gen voor elke week wat meer 
licht, om zo uit te zien naar 
het Kerstfeest.
Vorm en begeleiding We staan stil 
bij de betekenis van de ad-
ventskrans en maken onze ei-

gen krans, begeleid door Sandra van ’t Oor, Jetske Barend-
regt en Elly Barendregt. Voor materiaal wordt gezorgd.
Plaats Pax Christi kerk. 
Datum en tijd Vrijdagavond 1 december van 20.00 - ca. 22.00 
uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Aanmelden Aanmelden (tot en met 20 november) is nood-
zakelijk in verband met de aanschaf van materialen. Bij 
voorkeur via het e-mailadres geloofsverdieping@goede-
herderparochie.nl (vermelden workshop adventskrans 
maken Pax Christi) of via het aanmeldformulier in de hal 
van de kerk.
Kosten € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).
Adventskrans maken voor gezinnen zie de info bij activi-
teiten voor jeugd en jongeren.

Adventskrans maken in Maassluis
Inhoud Waarom maken mensen al sinds lange tijd een ad-
ventskrans? Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de sym-
bolen/materialen en wat zeggen die ons? In aanloop naar 
de Advent willen we er bij stilstaan, en er ééntje maken 
voor thuis. De ochtend is voor volwassenen én voor kin-
deren

Vorm en begeleiding Onder begeleiding een eigen adventskrans 
maken, terwijl uitleg gegeven wordt, die ook op schrift mee 
naar huis genomen kan worden. Begeleiders René Eysink 
Smeets en Marjoes van Lier.
Plaats Petrus en Pauluskerk.
Datum en tijd Zaterdag 2 december
Aanvang 10.30 uur. 

Kosten Een bijdrage van 
€ 10,00 wordt gevraagd 
voor de aanschaf van 
materialen. Mocht 
dat bezwaarlijk zijn, 
schroom niet contact 
op te nemen met René 
Eysink Smeets, dan 
wordt een oplossing 
gezocht.
Aanmelding Vóór 20 no-

vember via het e-mailadres
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, graag met 
vermelding van emailadres, tel. nummer en naam deel-
gemeenschap
Mochten er te weinig aanmeldingen binnenkomen en wilt 
u toch deelnemen, dan wordt u aangemeld bij de deelge-
meenschap in Vlaardingen.

Kom zingen, muziek maken en spelen
Inhoud Samen zingen, muziek maken en spelen. 
Vind jij dat ook zo leuk en zit je op de basisschool? 
Kom dan naar de Pax Christikerk dan maken we er een 
gezellige middag van.
Wanneer 24 september van 15.00 tot 16.30 uur
Waar Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Voor wie Kinderen in de basisschoolleeftijd.
Aanmelden vóór 18 september via email 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

Dierenzegening
Inhoud Ieder jaar op 4 oktober is het dierendag. Natuurlijk zorg 
je altijd goed voor je hond, je kat, vissen, hamster of welk dier 
je ook maar hebt, maar op dierendag is er wat extra’s.
Misschien zou je wel heel graag een dier willen, maar kan 
dat niet omdat je bijvoorbeeld allergisch of ziek bent, je 
huis er niet geschikt voor is of het gewoonweg te duur is. 
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Maar misschien heb je dan wel een heel speciale knuffel 
waar je heel erg goed voor zorgt.
Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Franciscus. 
Hij leefde heel lang geleden. Hij was heel rijk, maar hij 
koos er voor om zijn bezittingen weg te geven en zijn leven 
in dienst van God te stellen.
Franciscus hield heel veel van dieren. Er wordt wel gezegd 
dat hij met de dieren kon praten. Hij bad veel voor de die-
ren, of God niet alleen voor de mensen maar ook voor de 
dieren wilde zorgen. Hij stierf op 4 oktober. Daarom is 4 
oktober dierendag.
Vorm Dit jaar op 4 oktober mag je met je dier of je knuffel 
naar de kerk komen. We gaan leuke liedjes zingen, een 
mooi verhaal vertellen over Franciscus en we gaan ook 
bidden dat God voor de dieren wil zorgen. Als het mo-
gelijk is legt de pastor even zijn hand op het kopje van je 
dier of van je knuffel en spreekt een mooie gebedje uit. 
Een zegen noemen we dat. Misschien gaan we nog meer 
leuke dingen doen! Kom je ook? Misschien hebben opa en 
oma ook wel een huisdier en willen ze ook komen, of je 
vriendje of vriendinnetje, of je buren. Dat mag natuurlijk.
Begeleiding pastor Melvin Tharsis / jongerenwerkgroep
Plaats Pax Christikerk 

Datum en tijd woensdag 4 oktober 18.30 uur
Aanmelden dat hoeft niet
Kosten geen kosten.

St. Maarten Schiedam
-- lampionnen en fakkeloptocht --

Inhoud Volgens een mooie traditie vieren wij op 11 novem-
ber het Sint Maartensfeest. Dit jaarlijks evenement in 
Schiedam-Noord gaat terug naar de tijd, waarin er in het 
noordelijk stadsdeel twee katholieke kerken waren, de St. 
Martinuskerk (dezelfde als St. Maarten) en de St. Jacobus-
kerk. 
Wie was Sint Maarten? Hij was in de vierde eeuw de bis-
schop van de Franse stad Tours en mocht zich een belang-
rijke grondlegger noemen van het christendom in Galicië. 
Hij was één van de populairste heiligen in de middeleeu-
wen, omdat hij een eenvoudig leven bleef leiden. Zijn feest-
dag van 11 november valt op de dag van zijn begrafenis. 
Na het sluiten van de Martinuskerk is de traditie van het 
Sint Maartensfeest voortgezet vanuit de Jacobuskerk. Wij 
verwachten dat er dit jaar weer vele kinderen naar de 
kerk komen, met hun lichtende lampions, vergezeld van 
hun ouders. Daar wacht Sint Maarten hen op. Binnen 
speelt het jeugdorkest van Sint Radboud toepasselijke 
liedjes. 
Met elkaar kijken kinderen en ouders naar een toneelstuk-
je over Sint Maarten, dat wordt opgevoerd door de kinde-
ren van groep 1/2 van basisschool de Vlinder. Vervolgens 
lopen we in een lange stoet met de brandende lampionne-
tjes rondom de kerk in de pastorietuin. Met ‘Sint Maarten’ 
voorop. Dat was afgelopen jaar een geweldig gezicht. Heel 
sfeervol.
Bij terugkomst in de kerk is er voor de ouders koffie of thee 
en voor de kinderen limonade. En natuurlijk het zakje 
snoep dat er bij hoort.
Plaats H.H. Jacobus en Martinuskerk
Datum en tijd 11 november om 18.30 uur
Aanmelden hoeft niet
Kosten geen kosten

St. Maarten Vlaardingen 
-- lichtjesfeest --
Inhoud 11 november is de naamdag van Martinus van Tours, 
ook wel Sint Maarten genoemd. Hij werd bekend doordat 
hij als soldaat de helft van zijn mantel gaf een aan arme 
bedelaar. Na een droom koos hij om verder te leven als 
een christen. Het Sint-Maartenfeest wordt ook wel het 
lichtjesfeest genoemd en wordt op verschillende plaatsen 
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in Nederland gevierd. We organiseren daarom op 11 no-
vember onze Sint-Maartenviering in Vlaardingen, voor alle 
kinderen van 4 tot 14 jaar. We gaan een lampion knutselen 
en luisteren naar het mooie verhaal van Sint Maarten. Vier 
jij dit lichtjesfeest met ons mee?
Begeleiding Werkgroepen gezinsvieringen en Kinderwoord-
dienst 
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd zaterdag 11 november van 19.00 uur tot circa 
20.00 uur.  
Aanmelden in verband met het regelen van materiaal graag 
aanmelden vóór 4 november 2023 via 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
Kosten geen kosten.

St. Maarten Maassluis

Ook in Maassluis wordt er op 11 november St. Maarten ge-
vierd. Op dit moment is er nog geen verdere informatie.

Adventskrans maken in Vlaardingen

-- voor gezinnen met kinderen --
Vrijdagmiddag 1 december voor gezinnen met kinderen. 
We beginnen om 16.30 uur, einde ca. 18.30 uur. Ouders en 
kinderen zijn van harte welkom om met elkaar één of twee 
kransen te maken (afhankelijk van het aantal deelnemers 
per gezin). Samen gaan we aan de slag om een mooie krans 
te maken voor in huis.
Maar wat betekent nou zo’n krans, waarom met groene tak-
ken? We luisteren naar de verhalen hierover, naar gedich-
ten en zingen liedjes. 
En natuurlijk is er drinken met wat lekkers erbij.

Aanmelden Aanmelden (tot en met 20 november ) is nood-
zakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij 
voorkeur via het e-mailadres 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl (vermelden 
workshop adventskrans maken voor volwassen of gezin-
nen Pax Christi) of via het aanmeldformulier in de hal van 
de kerk.
Kosten € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).

advertentie
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De adressen van de diverse locaties zijn
Maassluis 

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maas-
sluis. (achter de kerk is gratis parkeerruimte)
Vlaardingen

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Pax Christikerk Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Schiedam

Basiliek (pastorie) Singel 104, 3112 GS Schiedam.
Centrum de Wilgenburg (achter de basiliek) Land van 
Ris 6, 3112 DT Schiedam. H.H. Jacobus en Martinuskerk 
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich 

aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In 

de beschrijving staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden.



 V anmiddag ontmoet ik Chanelva Ter-
meer-Kartopawiro, een actieve vrouw, 
geboren en getogen in Vlaardingen, ge-
trouwd, twee kinderen en een drukke 

baan. En dan doet ze ook nog vrijwilligerswerk 
in de parochie, hoe lukt haar dat? Chanelva 
vertelt.
“In mijn jeugd woonde ik in de Oostwijk, ik 
zat op de Barbaraschool en ging naar de voor-
malige Heilige-Geestkerk. De band tussen de 
Barbaraschool en de kerk was goed. Dat heeft 
me veel gebracht, de basis was gelegd. 
Tijdens mijn studie in Rotterdam viel mijn ge-
loof een beetje weg, ik ging in Rotterdam wel 
naar de kerk, maar was daar niet als vrijwil-
liger actief.”

Kinderkoor
Inmiddels had Chanelva een gezin met twee 
kinderen. Het werd tijd om naar een ander 
huis te zoeken. Ze verhuisden naar Vlaardin-
gen. Haar oudste kind had tot dusver op een 
openbare basisschool gezeten, maar na de ver-
huizing kwam daar  verandering in. Ze koos 
bewust voor de katholieke basisschool in de 
wijk voor haar kinderen.
Daar kwam ze in contact met andere ouders, 
en stap voor stap raakte ze ook betrokken bij 
de Pax Christikerk. De kinderen gingen zin-
gen in het kinderkoor, ze werden gedoopt en 
Chanelva raakte betrokken bij de Werkgroep 
Gezinsviering. Het vlammetje van het geloof 
laaide weer op. 
Het samenstellen van een viering bracht haar 
veel, maar ze wilde zich toch verder verdie-
pen. Ze merkte dat de kerk veranderd was. 
Zo was er bijvoorbeeld niet meer één kerk en 
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Het verhaal van een vrijwilligster

Iedereen heeft een geloofslijn
Ze vindt vrijwilligerswerk doen ‘gewoon heel leuk’. Het brengt haar veel. Ook de 
pastorale school was leerzaam. Welke stappen vindt Chanelva belangrijk voor de 
toekomst van de kerk? 

Haar 
steentje 
blijven 
bijdragen

één pastoor. En in de maatschappij raakte het 
geloof steeds verder op de achtergrond. Cha-
nelva wilde haar steentje blijven bijdragen. Ze 
vindt het vrijwilligerswerk ook gewoon heel 
leuk! 

Ruim baan
Het was tijd voor een volgende stap. Ze wilde 
de pastorale school gaan volgen. Ze was blij 
dat ze daar, ook van het pastorale team, ruim 
baan voor kreeg.
Eén van de belangrijke dingen die ze daar 
heeft geleerd, is dat iedereen een geloofslijn 
heeft, dat er niet één strakke lijn is. Dat gaf 
haar vertrouwen dat ‘ook zij er mag zijn’. “Ik 
heb ook mijn plek hier, in de gemeenschap, 
ik voelde me welkom, werd gezien door een 
aantal mensen. Alhoewel het ook best wel wat 
moeite kostte om als nieuweling je plek te vin-
den.”
Het gesprek aangaan met mensen over het 
geloof, dat vindt ze erg waardevol. Ze merkt 
dat er veel mensen zijn die daar behoefte aan 
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Jongeren de 
ruimte geven

hebben. Het is belangrijk om in  respect voor 
elkaars visie en mening, ruimte te bieden aan 
elkaar. Daarin moeten we nieuwe wegen zien 
te vinden. 
Het volgen van de pastorale school leerde haar 
ook dat kerkopbouw serieus aangepakt moet 
worden. Dat inzicht heeft geleid tot deelname 
aan de commissie ‘Leren, Vieren, Dienen’ en 
de  commissie ‘Pastoraal Plan van Aanpak 
Vlaardingen’. Ook is ze onlangs lid geworden 
van de pastoraatgroep. 

Gedragen
Die stappen heeft ze heel bewust gezet, van-
uit haar gevoel dat ze er mag zijn, ook gezien 
haar leeftijd en afkomst. Ze voelt zich gedra-
gen door de gemeenschap.
De bijeenkomst van kernvrijwilligers over 
het boek ‘Samen Jong’ heeft zeker bijgedra-
gen aan het proces om een volgende stap te 
zetten. “Mijn drijfveer is om in de gemeen-
schap een steentje bij te dragen en mede 
daardoor God te dienen. Het geloof heeft 
me mijn hele leven gedragen tot op de dag 
van vandaag. Open staan voor verandering, 
jongeren de ruimte geven om mee te beslis-
sen, de weg vrijgeven, dat heeft met geloof 
en vertrouwen te maken. Jezus luisterde al-
tijd naar mensen en maakte ook ruimte vrij.” 
Steeds luisteren naar de mensen, vanuit de 
vraag: waaraan is er behoefte? En dan niet al-
leen activiteiten, maar ook bezinning. Zo zou 
Chanelva in de toekomst wel geloofsgesprek-
ken voor specifieke doelgroepen willen gaan 
organiseren.

Oecumenisch
Ze merkt ook dat er, naast de tradities van onze 
kerkelijke feesten, ook behoefte is om daar op 
een andere manier invulling of aanvulling aan 
te geven. Een mooi voorbeeld is het brengen 
van de Palmpasen stokken naar verzorgings-
huizen. Zulke veranderende behoeftes, daar 
moet je op inspelen. Om zulke nieuwe stappen 
te zetten moet je durf hebben. En niet alleen 
in de eigen kring, je kunt sommige activiteiten 
ook oecumenisch opzetten.
Chanelva heeft binnen de pastoraatgroep de 
portefeuille Liturgie op zich genomen. Ze ziet 
dat daar ruimte nodig is voor jongeren. Vanuit 
de vormselgroep is er een aantal jongeren die 

‘wel wat willen’. 
Positief kritisch, zo wil ze haar taak oppakken. 
Generaties zien te verbinden en te behouden, 
want verdrietig wordt ze wel als ze kijkt naar 
de leegloop van de kerk.
We zouden nog veel meer pagina’s kunnen 
vullen, want we hadden gespreksstof te over! 
Heeft ze tot slot nog een positieve quote?
Chanelva laat me een gedicht lezen dat ze van 
iemand heeft gekregen en dat spreekt over vol 
vertrouwen op weg gaan, elkaar als reisgenoot 
zien en elkaar vasthouden. Eén couplet ter af-
sluiting:

Blijf maar steeds op Zijn weg.
Durf er met je hart in te geloven,
dat je uitkomt bij de bron.
Je zult je ogen niet geloven. 
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 Onze drie kinderen van vijf, zeven en 
tien jaar oud, hebben we onlangs 
laten dopen in de Pax Christikerk in 
Vlaardingen. We zijn dankbaar dat 

dit mogelijk was.
Wij wonen nu bijna tien jaar in Frankfurt, 
Duitsland. Mijn vrouw en ik zijn allebei opge-
groeid in Vlaardingen, en wij en de kinderen 
hebben een Nederlands paspoort. Mijn vrouw 
is protestants en ik katholiek. Aan mijn kant 
hebben we een lange band met de Pax Chris-
tikerk; ik ben er gedoopt, eerste communie ge-
daan en gevormd en mijn vader (en eerder ook 
mijn moeder) zingt nog wekelijks in het koor 
LiRiKo. Het dopen van onze kinderen stond al 
een tijdje gepland, en nu wilden we het niet 
langer uitstellen ook vanwege de gezondheid 
van mijn moeder.

Symbolen
Als voorbereiding, hebben mijn zoon en ik 
een gesprek gehad met pastor Charles Duyn-
stee in de basiliek in Schiedam. We bespraken 
de wens om de kinderen te laten dopen. Ik 
kreeg de kans om dit uitgebreid toe te lichten 
en de pastor legde de betekenis van de doop 
uit en dat dit het eerste sacrament is. Aan het 
einde van het gesprek hebben we een datum 
gepland, in het lange Pinksterweekend, zodat 
het gemakkelijk was om over te komen. 
In dat weekend was er een tweede gesprek 
met het hele gezin. We hebben de dienst be-
sproken, en de pastor lichtte een aantal sym-
bolen toe: water, zout en olie. Ook heeft hij het 
scheppingsverhaal voorgelezen. Dit mochten 
de kinderen samen voorlezen tijdens de doop-
viering. 
Er bestaat geen oecumenische doop, maar 
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Eva, Amelie en Pieter werden gedoopt

Het was een prachtige dag
Op Eerste Pinksterdag, 28 mei, werden drie kinderen uit het gezin Van Duuren 
gedoopt. Vader Rob kijkt dankbaar terug op deze bijzondere dienst.  

Een lange 
band met 
de Pax 
Christikerk

mijn vrouw Ruth kreeg de ruimte in de voor-
bereiding om aan te geven als het ‘te’ katholiek 
was voor haar. Zij waardeerde dat en heeft hier 
ook op één punt gebruik van gemaakt.

Spannend
De dienst was uitgebreid. Pastor Charles 
Duynstee werd bijgestaan door Elly en Jan Ba-
rendregt. De kinderen waren netjes gekleed, 
de kleding hadden we nog in Italië gekocht. De 
ooms traden op als peters. Opa’s, oma’s, tantes, 
neef en nicht waren ook aanwezig. Onze jong-
ste dochter mocht steeds als eerste, wat span-
nend was, maar ze deed het goed. Ook de neef 
en nicht werden er bij betrokken, ze mochten 
aangeven wat de betekenis was van water, olie 
en zout  en ze mochten mooi vooraan staan. 
Net voordat we nog een ‘Weesgegroet’ baden 
bij het opgehangen hartje, zongen we ‘Geef mij 
je hand’, op ons verzoek. 
Na de dienst hebben we met de families ge-
geten bij mijn schoonouders. We kijken terug 
op een mooie doopdienst, een prachtige dag 
en een fijne voorbereiding en begeleiding. 

door Rob van Duuren

Oogmeting
Oogdrukmeting
Contactlenzen
Computerbril
Zonnebrilllen
Rijbewijs CBR keuring

Groenelaan 99a
3114 CD Schiedam
010-4261930

Geopend van ma t/m za
van 9:00 uur t/m 19:00 uur
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 Het Liturgisch Ritmisch Koor, LiRiKo, 
van de Pax Christikerk, is opgericht 
in augustus 1983. In augustus 2023 
was dat dus veertig jaar geleden. 

Tijd voor een feestje. Op zondag 25 juni werd 
dit uitbundig gevierd.

Laarzen
Bijna niemand wist nog waar het feest gehou-
den zou worden. Ja, we zouden beginnen in de 
kerk met de zondagsviering, en uiteraard zou 
LiRiKo zingen. Maar daarna?  
De feestcommissie haalde diverse capriolen 
uit, in de hoop dat de koorleden de feestlo-
catie zouden raden. Tijdens de laatste koor-
repetities voerden de leden van de commis-
sie toneelstukjes op. Ze kwamen bijvoorbeeld 
met laarzen aan, al schoffelend, scheppend en 
harkend de kerkzaal binnen (arme vloer) en 
een keer met spanborden met de teksten: ‘bla-
zers, gillers, duinkonijnen en brokkenmakers’. 
Verder gaven ze hints, aanwijzingen, teksten 
in spiegelbeeld en legden ons rebussen voor. 
Ook kregen we allemaal een puzzel mee met 
nadere informatie betreffende de feestlocatie. 
Het kon niet op. Kosten (die wel) noch moeite 
(die weer niet) werden gespaard. Dat alles gaf 
al heel veel voorpret. Veel dank aan de feest-
commissie.

Lichtjes
Toen brak toch de jubileumdag aan. Deze be-
gon met een feestelijke viering in de Pax met 
Lidwien Meijer als voorganger. Het thema 
was: ‘Gedragen door een lied’. Alle leden had-
den suggesties mogen indienen voor de zang 
tijdens de viering, liederen die afgelopen ja-
ren vaak geklonken hebben, zoals: Dit is een 

40-jarig jubileum van LiRiKo

Zingen en zweefballen!
Het werd een groot feest, ’s morgens in de Vlaardingse kerk, ’s middags in een kas in 
De Lier. Het koor LiRikO jubileerde. 

Er waren 
wel degelijk 
spelregels

morgen…, Delf mijn gezicht op…, Ik hoor Je-
zus’ stem… Soms breekt uw licht… Tijdens dit 
laatste lied werden lichtjes aangestoken voor 
de koorleden die ons in de loop van de jaren 
zijn ontvallen. 
Het was de laatste viering onder muzikale lei-
ding van Jurriaan Govaart. Ook werden enkele 
liederen begeleid door Roel Mooren, die al af-
scheid van het koor had genomen op 1 januari 
van dit jaar. Na de viering was er koffie en een 
taartenbuffet, verzorgd door de koorleden, 
met een drankje in de bijzaal.

Zweefbalspel
Die middag was er dan het jubileumfeest, ge-
organiseerd door die geheimzinnige commis-
sie. De locatie was uiteindelijk: De Tuinderij in 
De Lier. De koorleden werden voor de activi-
teiten opgedeeld in vier groepen. We startten 
met koffie, thee en frisdrank, buiten op het ter-
ras. We konden nemen wat we wilden, maar 
de kast met alcoholische dranken bleef op slot 
tot 17.00 uur. Want eerst moesten we actief aan 
de slag, en ons hoofd erbij houden. Er waren 
twee activiteiten: een zweefbalspel en een spel 
dat heette: ‘plankgas door de kas’. 
In de voormalige kas met veel glas rondom 
liep de temperatuur aardig op, het was buiten 

door Jan Barendregt
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Wat 
scheurden 
die karretjes 
af en toe

ongeveer dertig graden. Maar gelukkig werd 
er volop water geschonken.
Met het zweefbalspel werden ballen hoog ge-
houden door luchtstromen en de ballen moest 
je manoeuvreren van de ene luchtstroom naar 
de andere. Er waren wel degelijk spelregels, 
maar diverse koorleden interpreteerden die 
wel heel ruim, wat de nodige hilariteit veroor-
zaakte. Het voordeel van dit spel: je had veel 
contacten met diverse koorleden en hun part-
ners, want die waren ook uitgenodigd.

Scootmobiel
Daarna begon de activiteit: ‘plankgas door 
de kas’, oftewel rijden op een scootmobiel. 
Er moest een parcours worden afgelegd, la-
ter ook met aanhanger. Onderweg waren er 
verschillende opdrachten, zoals ringsteken 
en een bal in een korf werpen. En dat alles zo 
snel mogelijk. Wat scheurden die karretjes af 
en toe door de bochten, maar dat maakte het 
wel spannender.
Dan was er een eenvoudige maaltijd, die ook 
buiten op het terras genuttigd kon worden. 
Een aantal koorleden ontving een presentje 

voor bewezen diensten ten behoeve van het 
koor in de afgelopen jaren. Teun en Hans 
waren lid vanaf het begin en ontvingen een 
goudkleurige muzieksleutel op een voet met 
de tekst: 40 jaar lid van LiRiKo, 1983-2023. Jur-
riaan werd natuurlijk ook niet vergeten, hij 
hielp ons uit de brand het afgelopen half jaar.
Alle aanwezigen ontvingen een speciale jubi-
leumkaars. Tenslotte trakteerde een echtpaar 
ons allen op een schepijsje naar keuze van-
wege hun 50-jarig huwelijk.
We kijken terug op een geweldig en onverge-
telijk 40-jarig jubileum van Liriko. 
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De Petrus en Pauluskerk in Maassluis heeft een bijzonder raam.

door Clemens Lammers

ONZE SCHATTEN

Een spel van licht en duisternis

 Een absis is de halfronde of 
veelhoekige koornis ter af-
sluiting van het schip van 
een kerk. Dit is ook het ge-

val in deze kerk. Helemaal op het 
uiteinde van de kerkzaal omarmt een 
enorm raam het tabernakel, en eigen-
lijk de hele kerk. Waar in veel kerken 
glas-in-loodramen een verhaal vertel-

len, kozen we in onze kerk voor een 
prachtig werk van glaskunstenaar Stef 
Hagemeier.
Erop afgebeeld is de proloog van het 
Johannesevangelie. Het raam is een 
spel van licht en duisternis. Dat geldt 
in het bijzonder voor dit raam, want 
het hele raam is mat, alleen de woor-
den zijn transparant. Ze werken als 

een soort prisma, dus ze zuigen licht 
naar binnen en de kern is helemaal 
donker. Een spannend raam, want 
niet alleen het raam speelt met licht 
en duisternis, maar de tekst van de Jo-
hannesproloog doet dat ook. Het licht 
kwam in de wereld, het licht schijnt 
in de duisternis en de duisternis heeft 
haar niet in haar macht gekregen. 
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Over een engel 
en een deur
In de vorige Kerk aan de Waterweg 
mocht ik een stukje schrijven in 
het kader van de rubriek ‘Onze 
schatten’. In mijn verhaaltje over 
de deur van het tabernakel van de 
basiliek stelde ik toen de vraag, 
bij welk verhaal de voorstelling 
op die deur zou horen. Ik was er 
vast van overtuigd dat het om het 
verhaal van Elia uit 1 Koningen 19 
zou gaan, maar volgens de website 
van de basiliek ging het om Jezus 
die in de Hof van Olijven werd 
bezocht door een engel. Ik kende 
dat verhaal niet, en stelde u als le-
zer daarom de vraag welk verhaal 
hier uitgebeeld zou zijn.

Ik kreeg antwoord op deze vraag. 
Een lezer maakte mij attent op de 
tekst in het Evangelie van Lucas, 
hoofdstuk 22,vers 43: ‘Uit de he-
mel verscheen hem een engel om 
hem kracht te geven’. Ze liet me 
ook een mooi prentje zien, waar-
op deze scene was afgebeeld. Dus 
een antwoord op één van mijn 
vragen heb ik nu. Ik had geen ge-
lijk met mijn gedachte dat het om 
Elia zou gaan, maar heb wel weer 
wat geleerd. En het blijft staan, dat 
beide verhalen heel toepasselijk 
zijn voor de deur van een taberna-
kel, waarin het heilig Brood wordt 
bewaard.

Maar die andere vraag: wie is de 
maker van deze deur, is nog onbe-
antwoord gebleven. Is er iemand 
die hier een antwoord op heeft?

Gerarda Havermans-van Mourik. 

INGEZONDEN

En daar kwam iemand om te getuigen 
van dat licht, Johannes de Doper. De 
duisternis hebben de mensen niet 
aanvaard, maar iedere mens die het 
licht wel heeft aanvaard, heeft van 
God het vermogen gekregen om kind 
van God te worden. 
Dat is uiteindelijk waar het helemaal 
om gaat in onze roeping als mens 
hier op aarde. Dat we kinderen van 
God zijn en getuigen van het licht. 
Het grappige is dat je dóór de (trans-
parante) woorden van de proloog van 
het Johannesevangelie naar de bui-
tenwereld kunt kijken en daarmee is 
het een heel protestants raam: door 
de woorden van de Schrift openbaart 
zich God als de Schepper van de we-
reld; anders zien we alleen maar een 
polder en een weg en een auto die 
langsrijdt. 

Kijken we verder, dan zien we ook 
andere dingen. Het is ook een heel 
katholiek raam. In de H. Mis van vóór 
het Tweede Vaticaans concilie werd 
de proloog van het Johannesevange-
lie altijd aan het einde voorgelezen: 
het Woord is Vlees geworden en het 
heeft onder ons gewoond. Of scherper 
gezegd: met een knipoog naar het La-
tijn: het heeft onder ons een taberna-
kulum opgeslagen, letterlijk vertaald 
betekent dit: tent. Het woord is vlees 

geworden het heeft onder ons zijn 
tent opgeslagen. Hij verblijft onder 
ons, zijn tabernakulum. In het taber-
nakel werd en wordt de heilige rest 
bewaard. 

Het is onze roeping om het licht te om-
armen, kinderen van God te worden 
en getuigen van het licht. Tegelijker-
tijd weten we dat het ook alleen maar 
kan omdat het Woord is Vlees gewor-
den en het onder ons zijn tent heeft 
opgeslagen. Daarom staat die tekst 
rondom het tabernakel. Het taber-
nakel is geplaatst op het uiteinde van 
de as van de kerk maar is tegelijker-
tijd, als je er goed over nadenkt, een 
verwijzing naar het gehele gebouw, 
wat in feite een tent is, een tent van 
God. Een schijnbaar toevallige plek, 
zomaar hier in deze stad en op deze 
aarde waar wij vieren en weten dat Hij 
er is. 

advertentie

3333magazine van parochie de goede herder



 D e vakantie is weer voorbij. In 
Maassluis gaan we blijmoedig 
van start op 10 september. Elk 
jaar huldigen we op deze Start-

zondag de jubilarissen, vrijwilligers die 
al tien of een veelvoud daarvan actief 
zijn in onze geloofsgemeenschap. Zij 
ontvangen een kaars en een roos en na 
de viering is er een gezellige ontmoe-
ting. Iedereen is van harte uitgenodigd!
Wie zijn de jubilarissen? Hieronder 
alle namen met hun goede werken! 

10 jaar
Jerco Jovic werd in 2013 acoliet en lid 
van het jongerenkoor To Be Continu-
ed. Een korte periode zong hij bij het 
middenkoor Intermezzo. In het koor 
missen we zijn stem, maar hij blijft 
een trouwe acoliet.
Wendy van Leeuwen-van den Bogaert 
werd in 2003 lid van To Be Continued 
tot 2008. Vanaf 2016 laat zij haar stem 
horen bij Intermezzo.

20 jaar
Koen van Leeuwen begon met vrijwil-
ligerswerk in 1993, als misdienaar en 
werd daarna acoliet. Hij werd lid van 
To Be Continued en na een onderbre-
king van acht jaar zingt hij sinds 2016 
bij Intermezzo. Koen bezorgt het kerk-
blad Kerk aan de Waterweg en Actie 
Kerkbalans.
Emily van den Berg ging in 2003 zingen 
bij het Andreas kinderkoor. Zij stroom-
de in 2011 door naar het jongerenkoor. 
Sinds 2022 versterkt zij de sopranen bij 
Intermezzo. Emily werd misdienaar 
en acoliet. Voor die groep is zij coördi-
nator en verzorgt zij het rooster. Vanaf 
2015 is zij lid van de werkgroep Eerste 
Communievoorbereiding. 

Startzondag op 10 september

Vrijwilligers in het zonnetje!
door Ria Sosef

30 jaar
Francisca Wols-de Bruin verzorgt al 30 
jaar de bloemversiering.
Annet Vijfvinkel-van der Knaap was lid 
van de werkgroep Eerste Communie-
voorbereiding en Vormselvoorberei-
ding. Zij was wijkcontactpersoon en 
coördinator van de werkgroep Stich-
ting Pension het Klooster. Ook was ze 
betrokken bij het Jongerenpastoraat. 
Zij was lid van de werkgroepen Thuis 
in de parochie en Geloofsverdieping 
en lid van de stuurgroep Catechese. 
Daarnaast was ze coördinator van het 
Rozenkrans bidden, vóórbidden doet 
zij nog als het nodig is. Tenslotte be-
zorgt zij Kerk aan de Waterweg.
René Eijsink Smeets begon als gastouder 
bij de werkgroep Doopvoorbereiding. 
René vertegenwoordigde onze paro-
chie in het bestuur van het dekenaat 
Schiedam, hij was daar de voorzitter. 
Ook was hij lid van de commissie pas-
toraal. René is verder coördinator van 
het werkveld Catechese en momenteel 
ook van de pastoraatgroep. En hij be-
zorgt Actie Kerkbalans.

40 jaar
Liesbeth Staller was misdienaar en 
acoliet en zong bij het Andreas kin-
derkoor. Zij draaide tien jaar mee in 
de Kindercrèche. Vijfentwintig jaar 
speelde zij op haar dwarsfluit bij het 
jongerenkoor en nu fluit zij alweer ze-
ven jaar bij Intermezzo. 
Ruud van Ettinger was eerst misdie-
naar en acoliet en zangertje bij het 
Andreas kinderkoor.
Nu is hij alweer 22 jaar koster. 

50 jaar
Ria Damen werd lid van het Andreas-

koor (later Andreas, Petrus en Paulus-
koor) en het Rouw en Trouw koor. Zij 
was gastouder voor communicanten 
en is lid van de werkgroep catering. 
Zij bezorgt Actie Kerkbalans. Ook de 
werkgroep Vastenmaaltijd en de com-
missie Fondsenwerving kunnen altijd 
op haar rekenen.
Frans Damen begon in 1973 als col-
lectant en koster en was enkele jaren 
gastouder voor de eerste commu-
nicanten. Als penningmeester ver-
zorgde hij de financiële administratie 
voor het Andreas- later APP-koor en 
het Rouw en Trouw-koor. Hij bezorg-
de Actie Kerkbalans. Frans is cateraar 
bij evenementen en betrokken bij de 
Vastenmaaltijd. Ook voor het schoon-
houden van het interieur van de kerk 
steekt hij zijn handen uit de mouwen. 
An van Mil werd zestig jaar geleden 
vrijwilliger in de kerk. Als sopraan 
zong zij in het toenmalige koor Can-
tate Domino. Zij heeft de kerkbladen 
bezorgd en was lid van de werkgroep 
catering. Zij was er enkele jaren tus-
senuit, dus An heeft ook vijftig jaar 
vrijwilligerswerk gedaan in onze ge-
loofsgemeenschap. 
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Vrijwilligers in het zonnetje!

Het afscheid van pastoor Charles 
Duynstee per 1 oktober a.s. vraagt 
van het pastoraal team enige cre-
ativiteit om alle taken in te vullen. 
Ook de invulling van het liturgisch 
weekendrooster is een soms lastige 
puzzel geworden. Toch is het gelukt 
om in de periode oktober-december 
de zondagsvieringen in de vijf kerken 
van onze parochie te laten doorgaan. 
Hartelijk dank voor iedereen die dit 
mede mogelijk maakt.
Wel is het noodzakelijk om vanaf 1 

oktober de aanvangstijd van enkele 
vieringen te verschuiven:
•  Vanaf 1 oktober zullen alle zondagse 
eucharistievieringen in de Liduin-
abasiliek in Schiedam beginnen om 
9.30 uur, in plaats van om 10.00 uur. 
(De eucharistievieringen op zater-
dagavond beginnen ongewijzigd om 
18.00 uur.)

•  In Vlaardingen zullen vanaf 1 ok-
tober alle gezamenlijke vieringen 
beginnen om 11.00 uur, in plaats 
van om 10.30 uur (ongeacht of deze 

in de Lucaskerk of in de Pax Chris-
tikerk plaatsvinden). De aanvangs-
tijden van de overige zondagsvie-
ringen (wanneer beide Vlaardingse 
kerken open zijn) zijn ongewijzigd 
om 9.30 uur in de Lucaskerk en om 
11.00 uur in de Pax Christikerk.

Door deze aangepaste tijden kan een 
pastor op dezelfde zondag ook in een 
andere kerk voorgaan. 
Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Pastoraal team

Gewijzigde aanvangstijd zondagsvieringen vanaf 1 oktober

3535magazine van parochie de goede herder



Vredesweek 2023

De laatste volle week van september is het Vredesweek. 
Hieronder het programma in onze drie steden, voor zover 
nu bekend. 

Geen vrede met oorlog!

Schiedam
Zaterdag 16 september  11.00 uur, opening van de Vredesweek bij het Stadskantoor. Een wethouder hijst de Vredesvlag. 

Leden van de Jeugd Rijnmondband spelen muziek. Er zijn ook vredesvlaggen op zes andere 
gebouwen.

  Om 11.30 uur is op de Kloosterplaats een Stiltekring. Met medewerking van de Raad van Kerken 
en leden van de Jeugd Rijnmondband. De stadsdichter leest een gedicht over Vrede. 

  Aansluitend is er een wandeling langs Stolpersteine in Schiedam, m.m.v.  de Stichting Stol-
persteine.

Zondag 17 september  filmmiddag bij Wennekercinema: Tanja, Dagboek van een guerrillera. Aanvang: 15.00 uur. 
Dinsdag 19 september  Dialoogsessie van PAX rond het thema ‘Democratie onder druk’. Locatie: gebouw van het 

Apostolisch Genootschap, Lindeijerstraat 5. Aanvang: 19.00 uur. 
Donderdag 21 september  Dag van de Vrede, Interreligieuze bijeenkomst en dialoog. Grote kerk, aanvang 19.00 uur. 
Vrijdag 22 september  Vesperdienst, in de Liduinabasiliek, in het teken van Vrede. In samenwerking met de Raad van 

Kerken. Aanvang 17.00 uur.
Zondag 24 september  Oecumenische dienst in St. Jacobuskerk. Aanvang: 11.00 uur. 

Organisatie: Ambassade van Vrede/werkgroep Vredesweek Schiedam. 

Vlaardingen
Zondag 17 september  oecumenische themaviering in de Lucaskerk. Aanvang: 9.30 uur. 
 ‘Zin op zondag’ in De Windwijzer. Een lezing met Bram Grandia. Aanvang 15.00 uur. 
Maandag 18 september  lezing met David de Beer in De Windwijzer. Thema: ‘Tijd voor een 
 ander geluid’. We steunen Oekraïne met wapens. Zijn er nog andere, geweldloze mogelijkheden
 om steun te bieden, bijvoorbeeld aan het thuisfront, en aan dissidente Russen… 
Vrijdag 22 september Zingen voor vrede. Vijf koren zingen hun liederen en we eindigen met 
 alle aanwezigen met Imagine van John Lennon. In de Bethelkerk. Aanvang: 20.00 uur. 
Vrijdag 22 september Filmavond in De Windwijzer: Het verloren transport. 
Zondag 24 september  Oecumenische vredesdienst in kerkcentrum Holy. Aanvang: Half 11. 
  Om 14.00 uur start de Vredeswandeling, in ’t Hof, op het grasveld bij de schapenweide. De wan-

deling gaat naar Mrija, de tijdelijke wijk voor Oekraïners. Onderweg zijn er sprekers. Bij Mrija 
is er ontmoeting met de wijkbewoners. Tot 16.30 uur. 

 Aanmelding voor de wandeling: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
 
Exposities: foto-expositie in museum Vlaardingen. Er zijn foto’s te zien van Hedayat Amid, werkend 
voor NRC, woonachtig in Vlaardingen, gevlucht uit Afghanistan. 
In Kerkcentrum Holy is een expositie van kunstwerken van de Oekraïense Katia Solodka. Ze schildert 
bloemen uit haar tuin, die ze nu niet meer kan zien bloeien. 

Nog niet alle gegevens waren bekend toen dit 
nummer verscheen. De meest actuele informatie 
over het programma in Vlaardingen kunt u vinden 
via: https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredes-
week/ambassade/ambassade-vlaardingen/ en 
ook op PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen | 
Vlaardingen | Facebook

Maassluis
Op zondag 17 september is er om 10.00 uur een 
oecumenische viering in de Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat 5. Pastor Charles Duynstee en do-
minee Chris Schreuder gaan in deze viering voor.
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Vroeger werd de Ziekenzalving het ‘Laatste sacrament’ genoemd. Tegenwoordig wordt liever niet meer gewacht met 
het toedienen van dit sacrament tot vlak voor het sterven. De ziekenzalving wil kracht schenken om het leven, dat door 
ziekte en kwetsbaarheid moeilijk wordt, ten einde toe te mogen leven. In dat proces wil God de mens nabij zijn. 
Als u beseft dat u toch wat achteruit gaat, is het moment misschien gekomen om de ziekenzalving te ontvangen, en 
kracht te vragen om het leven te kunnen blijven ‘dragen’. 
We willen u de gelegenheid geven, om dit sacrament te ontvangen in een gezamenlijke viering op dinsdag 10 oktober, 
aanvang 14.30 uur. Het is een eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Pastor Avin Kunnekkadan is 
de voorganger. Uw familieleden zijn daarbij van harte welkom. 
Er is ook een voorbereidingsbijeenkomst, om wat meer te horen over de achtergronden van dit sacrament. U bent wel-
kom op dinsdagmorgen 3 oktober om 10.30 uur, in de Petrus en Pauluskerk. 
Wanneer u wilt deelnemen aan de ziekenzalving en de voorbereiding, kunt u zich voor 15 september telefonisch of per 
e-mail aanmelden bij: secretariaat deelgemeenschap APP, tel. 010-5912080 (op maandag, donderdag en vrijdag van 
09.00 uur- 11.30 uur); 
e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl . Anita v. Anraad tel.nr. 06 55542010, Marianne 
Paalvast, tel.nr. 010-5914889. 

Algemene Ziekenzalving op 10 oktober

Petrus & Pauluskerk 
09:00h

Pax Christikerk 
14:00h

H. Lucaskerk 
14:00h

St. Liduinabasiliek 
wo. en vr. 08:30; 
don. 19.00 uur

H. Jacobuskerk 
11:00h

maandag Lauden, elke week 9:00 uur 

dinsdag Eucharistie met gezamen-
lijke Ziekenzalving, 
A. Kunnekkadan SVD, dins-
dag 10 oktober 14:30 uur

Rozenkransgebed, 
elke week 14:00 uur

Eucharistie, elke week 
9:15 uur (1e dinsdag 
van de maand Woord- 
en communieviering)

woensdag Eucharistie, Elisabethdag, 
H. Egging, 15 november 
10:00 uur

Eucharistie, 1e en 
3e woensdag van de 
maand 14:00 uur (20 
september, 4 en 18 ok-
tober, 1 en 15 novem-
ber, 6 december)

Eucharistie, elke week 8:30 uur

Gezongen Rozenkranslof, elke 
woensdag in oktober, 19:00 uur 
(4, 11, 18 en 25 oktober)

donderdag Eucharistie, elke week 
9:00 uur

Eucharistie, elke week 19:00 uur

vrijdag Eucharistie, elke week 8:30 uur

Vesperviering, 4e vrijdag van de 
maand 17.00 uur (22 septem-
ber, 27 oktober, 24 november)

Voor de vieringen op Sint Franciscus, Allerheiligen (1 november), Allerzielen (2 november) en Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december): zie het overzicht 
van de weekendvieringen.

Liturgisch rooster doordeweekse vieringen medio september-begin december 2023
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Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 
10:00h (vanaf 1 oktober 9:30 uur)

H. Jacobuskerk 11:00h

zaterdag 9 september    Eucharistie, C. Duynstee  

23e zondag door het jaar, zondag 
10 september

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Andreas, Petrus 
& Pauluskoor 

Eucharistie met gezamenlijke Ziekenzalving, H. Eg-
ging, 10:30 uur, Willibrordkoor 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk  
11.00 uur

Eucharistie, C. Duynstee, dameskoor ‘Jubilatio’,  
10:00 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD , samenzang

zaterdag 16 september    Eucharistie, H. Egging  

24e zondag door het jaar, 
begin Vredesweek, zondag 17 september

Oecumenische viering, C. Duynstee en ds. C. 
Schreuder., cantors, Immanuelkerk, 10:00 uur

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Oecumenische viering i.s.m. 
Bethelkerkgemeente,  

L. Meijer en A. de Jong, cantorij, Lucaskerk, 
9:30 uur

Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem 
Dei’, 10:00 uur

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

zaterdag 23 september    Eucharistie, pastoraal team, afscheid pastoor  
C. Duynstee, gelegenheidskoor, 18:00 uur

 

25e zondag door het jaar, 
einde Vredesweek, zondag 24 september

Woord- en communieviering, parochiaan, koor  
‘Intermezzo’

Oecumenische viering, L. Meijer en ds. H. Habekot-
té, cantorij KCH en zanggroep ‘Impuls’, Kerkcentrum 

Holy, 10:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, gezamenlijke 
koren, 10:00 uur

Oecumenische viering, parochiaan en ds. H. van 
der Linden, samengesteld koor ‘Corazon’ & PKN,  

Jacobuskerk, 11:00 uur

zaterdag 30 september    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

26e zondag door het jaar, zondag 1 
oktober

Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, Mariaviering, H. Egging, koor 
‘Liriko’,  

11:00 uur

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’, 9:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor 
‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa 
CSSp, 15:00 uur

Sint Franciscus, woensdag 4 oktober Eucharistie, M. Tharsis SVD, 14:00 uur Eucharistie, H. Egging, 8:30 uur
Dierenzegening, M. Tharsis SVD, 18:30 uur Gezongen Rozenkranslof, 19:00 uur

Zaterdag 7 oktober    Eucharistie, H. Egging  
27e zondag door het jaar, zondag 8 

oktober
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Andreas, 

Petrus & Pauluskoor
Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie Rozenkransfeest, H. Egging, 

koren ‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’, 
9:30 uur

Woord- en communieviering, parochiaan,  
samenzang

Vespers en Lof, H. Egging, broederschap 
St. Liduina, koren ‘Jubilatio’ en ‘In Hono-

rem Dei’, 16:00 uur
zaterdag 14 oktober    Eucharistie M. Tharsis SVD  

28e zondag door het jaar, zondag 15 
oktober

Eucharistie, H. Egging, dameskoor Eucharistie, H. Egging, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, 
cantor

Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’, 9:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 21 oktober    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
29e zondag door het jaar, zondag 22 

oktober
Woord- en communieviering, parochiaan, 

cantor
Woord- en communieviering, parochiaan, 

samenzang
Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, geza-

menlijke koren, 9:30 uur
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, 

samenzang
zaterdag 28 oktober    Eucharistie, H. Egging  

30e zondag door het jaar, zondag 29 
oktober

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Inter-
mezzo’

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, zang-
groep ‘Impuls’

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie, H. Egging, dameskoor ‘Jubila-
tio’, 9:30 uur

Eucharistie, H. Egging, samenzang

Allerheiligen, woensdag 1 november  Eucharistie, H. Egging, 14:00 uur  Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, 
8:30 uur

 

Allerzielen,  donderdag 2 november Woord en gebedsviering, A. Kunnekkadan 
SVD,  

dameskoor, 19:30 uur

gezamenlijke viering in Lucaskerk Woord- en gebedsviering, H. Egging,  
koor ‘Liriko’, 19:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’,19:00 uur

Woord- en gebedsviering, parochiaan, 
koor‘Corazon’, 19:30 uur
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Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 
10:00h (vanaf 1 oktober 9:30 uur)

H. Jacobuskerk 11:00h

zaterdag 9 september    Eucharistie, C. Duynstee  

23e zondag door het jaar, zondag 
10 september

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Andreas, Petrus 
& Pauluskoor 

Eucharistie met gezamenlijke Ziekenzalving, H. Eg-
ging, 10:30 uur, Willibrordkoor 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk  
11.00 uur

Eucharistie, C. Duynstee, dameskoor ‘Jubilatio’,  
10:00 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD , samenzang

zaterdag 16 september    Eucharistie, H. Egging  

24e zondag door het jaar, 
begin Vredesweek, zondag 17 september

Oecumenische viering, C. Duynstee en ds. C. 
Schreuder., cantors, Immanuelkerk, 10:00 uur

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Oecumenische viering i.s.m. 
Bethelkerkgemeente,  

L. Meijer en A. de Jong, cantorij, Lucaskerk, 
9:30 uur

Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem 
Dei’, 10:00 uur

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

zaterdag 23 september    Eucharistie, pastoraal team, afscheid pastoor  
C. Duynstee, gelegenheidskoor, 18:00 uur

 

25e zondag door het jaar, 
einde Vredesweek, zondag 24 september

Woord- en communieviering, parochiaan, koor  
‘Intermezzo’

Oecumenische viering, L. Meijer en ds. H. Habekot-
té, cantorij KCH en zanggroep ‘Impuls’, Kerkcentrum 

Holy, 10:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, gezamenlijke 
koren, 10:00 uur

Oecumenische viering, parochiaan en ds. H. van 
der Linden, samengesteld koor ‘Corazon’ & PKN,  

Jacobuskerk, 11:00 uur

zaterdag 30 september    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

26e zondag door het jaar, zondag 1 
oktober

Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, Mariaviering, H. Egging, koor 
‘Liriko’,  

11:00 uur

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’, 9:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor 
‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa 
CSSp, 15:00 uur

Sint Franciscus, woensdag 4 oktober Eucharistie, M. Tharsis SVD, 14:00 uur Eucharistie, H. Egging, 8:30 uur
Dierenzegening, M. Tharsis SVD, 18:30 uur Gezongen Rozenkranslof, 19:00 uur

Zaterdag 7 oktober    Eucharistie, H. Egging  
27e zondag door het jaar, zondag 8 

oktober
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Andreas, 

Petrus & Pauluskoor
Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie Rozenkransfeest, H. Egging, 

koren ‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’, 
9:30 uur

Woord- en communieviering, parochiaan,  
samenzang

Vespers en Lof, H. Egging, broederschap 
St. Liduina, koren ‘Jubilatio’ en ‘In Hono-

rem Dei’, 16:00 uur
zaterdag 14 oktober    Eucharistie M. Tharsis SVD  

28e zondag door het jaar, zondag 15 
oktober

Eucharistie, H. Egging, dameskoor Eucharistie, H. Egging, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, 
cantor

Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’, 9:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 21 oktober    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
29e zondag door het jaar, zondag 22 

oktober
Woord- en communieviering, parochiaan, 

cantor
Woord- en communieviering, parochiaan, 

samenzang
Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, geza-

menlijke koren, 9:30 uur
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, 

samenzang
zaterdag 28 oktober    Eucharistie, H. Egging  

30e zondag door het jaar, zondag 29 
oktober

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Inter-
mezzo’

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, zang-
groep ‘Impuls’

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie, H. Egging, dameskoor ‘Jubila-
tio’, 9:30 uur

Eucharistie, H. Egging, samenzang

Allerheiligen, woensdag 1 november  Eucharistie, H. Egging, 14:00 uur  Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, 
8:30 uur

 

Allerzielen,  donderdag 2 november Woord en gebedsviering, A. Kunnekkadan 
SVD,  

dameskoor, 19:30 uur

gezamenlijke viering in Lucaskerk Woord- en gebedsviering, H. Egging,  
koor ‘Liriko’, 19:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’,19:00 uur

Woord- en gebedsviering, parochiaan, 
koor‘Corazon’, 19:30 uur
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Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; 
zon. 10:00h (vanaf 1 oktober 9:30 uur)

H. Jacobuskerk 11:00h

zaterdag 4 november    Eucharistie, M. Tharsis SVD  
Eucharistie, H. Egging, koren ‘Jubilatio’ en 

‘In Honorem Dei’, 19:00 uur
31e zondag door het jaar,  zondag 5 

november
Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, gezinsviering, M. Tharsis SVD, 

kinderkoor
Woord- en communieviering, parochiaan, 

cantor
Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor  

‘In Honorem Dei’, 9:30 uur
Eucharistie, H. Egging, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa 
CSSp, 15:00 uur

zaterdag 11 november   Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
32e zondag door het jaar,  zondag 12 

november
Eucharistie, H. Egging, Andreas, Petrus & 

Pauluskoor
Eucharistie, patroonsfeest Willibrordge-

meenschap,  
H. Egging, Willibrordkoor, 11:00 uur

gezamenlijke viering in Pax Christikerk  
11.00 uur

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, dames-
koor ‘Jubilatio’, 9:30 uur

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samen-
zang

zaterdag 18 november    Eucharistie, H. Egging  
33e zondag door het jaar, zondag 19 

november
Woord- en communieviering, parochiaan, 

samenzang
‘Anders dan anders’ viering, parochiaan, 

combo
Woord- en communieviering, L. Meijer, 

cantor
Eucharistie, H. Egging, herenkoor ‘In 

Honorem Dei’, 9:30 uur
Eucharistie, H. Egging, Oostercantorij

zaterdag 25 november    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
Feest Christus Koning, zondag 26 no-

vember
Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, zanggroep 

‘Impuls’
Eucharistie, H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koren 

‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’, 9:30 uur
Woord- en communieviering, parochiaan, 

samenzang
Lof, A. Kunnekkadan SVD, koren ‘Jubilatio’ 

en  
‘In Honorem Dei’, 16:00 uur

zaterdag 2 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  
Eerste zondag van de Advent,  

zondag 3 december
Woord- en communieviering, parochiaan, 

koor  
‘Intermezzo’

Eucharistie, H. Egging, koor ‘Liriko’ Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor In 
Honorem Dei, 9:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Cora-
zon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa 
CSSp,  

15:00 uur
Maria Onbevlekt Ontvangen, 

vrijdag 8 december
   Eucharistie, H. Egging, koren ‘Jubilatio’ en  

‘In Honorem Dei’
 

zaterdag 9 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  
Tweede zondag van de Advent, 

zondag 10 december
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Andreas,  

Petrus & Pauluskoor
gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Wil-

librordkoor, 11:00
Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor 

‘Jubilatio’, 9:30 uur
Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

Liturgisch rooster weekendvieringen medio september-begin december 2023, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; 
zon. 10:00h (vanaf 1 oktober 9:30 uur)

H. Jacobuskerk 11:00h

zaterdag 4 november    Eucharistie, M. Tharsis SVD  
Eucharistie, H. Egging, koren ‘Jubilatio’ en 

‘In Honorem Dei’, 19:00 uur
31e zondag door het jaar,  zondag 5 

november
Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, gezinsviering, M. Tharsis SVD, 

kinderkoor
Woord- en communieviering, parochiaan, 

cantor
Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor  

‘In Honorem Dei’, 9:30 uur
Eucharistie, H. Egging, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa 
CSSp, 15:00 uur

zaterdag 11 november   Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
32e zondag door het jaar,  zondag 12 

november
Eucharistie, H. Egging, Andreas, Petrus & 

Pauluskoor
Eucharistie, patroonsfeest Willibrordge-

meenschap,  
H. Egging, Willibrordkoor, 11:00 uur

gezamenlijke viering in Pax Christikerk  
11.00 uur

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, dames-
koor ‘Jubilatio’, 9:30 uur

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samen-
zang

zaterdag 18 november    Eucharistie, H. Egging  
33e zondag door het jaar, zondag 19 

november
Woord- en communieviering, parochiaan, 

samenzang
‘Anders dan anders’ viering, parochiaan, 

combo
Woord- en communieviering, L. Meijer, 

cantor
Eucharistie, H. Egging, herenkoor ‘In 

Honorem Dei’, 9:30 uur
Eucharistie, H. Egging, Oostercantorij

zaterdag 25 november    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
Feest Christus Koning, zondag 26 no-

vember
Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, zanggroep 

‘Impuls’
Eucharistie, H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koren 

‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’, 9:30 uur
Woord- en communieviering, parochiaan, 

samenzang
Lof, A. Kunnekkadan SVD, koren ‘Jubilatio’ 

en  
‘In Honorem Dei’, 16:00 uur

zaterdag 2 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  
Eerste zondag van de Advent,  

zondag 3 december
Woord- en communieviering, parochiaan, 

koor  
‘Intermezzo’

Eucharistie, H. Egging, koor ‘Liriko’ Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, M. Tharsis SVD, herenkoor In 
Honorem Dei, 9:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Cora-
zon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa 
CSSp,  

15:00 uur
Maria Onbevlekt Ontvangen, 

vrijdag 8 december
   Eucharistie, H. Egging, koren ‘Jubilatio’ en  

‘In Honorem Dei’
 

zaterdag 9 december    Eucharistie, M. Tharsis SVD  
Tweede zondag van de Advent, 

zondag 10 december
Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Andreas,  

Petrus & Pauluskoor
gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Wil-

librordkoor, 11:00
Eucharistie, M. Tharsis SVD, dameskoor 

‘Jubilatio’, 9:30 uur
Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang
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W.BROEREN & ZONEN 
elektrotechniek

Nieuwsticht 1

3113 BH Schiedam

Tel: 010-4263409

info@broerenelektro.nl

www.broerenelektro.nl

 

 

 
KBO Maassluis 

 

 Samen opkomen voor de 
 belangen van senioren in 
 Maassluis. 
   
 Wonen, welzijn en zorg. Veiligheid · 
 Koopkracht · Digitalisering · Zingeving 
 
 Info/aanmelden: damenf@caiway.nl 




