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Van de redactie

Durven we? 
Een van de elementen die horen bij de heilige Geest is 
durf. In de eerste lezing die we met Pinksteren beluiste-
ren zitten de leerlingen bang te bidden. Toen kwam de 
heilige Geest over hen. Deuren en ramen gingen open, de 
wind blies erdoorheen, ze durfden tevoorschijn te komen 
en iedereen kon hen verstaan, want zij spraken vol vuur! 
Zij durfden het aan om dóór te gaan, op reis te gaan om 
de blijde boodschap te verkondigen.

Op onze voorplaat zien we allemaal woorden die iets ver-
tellen over hopeloze situaties. Durven we als wereld, als 
staten, als burgers dit tij te keren? Durven we stappen 
te zetten de goede kant op? Daar is heel veel moed voor 
nodig. 
In dit nummer komt op allerlei manieren moed en durf 
naar voren. Het parochiebestuur heeft de moed om harde 
noten kraken. De gevolgen zullen bij velen zwaar vallen, 

verdriet geven… maar soms kunnen moeilijke operaties 
niet langer uitgesteld worden… 
Onze paus Franciscus is bezig in de kerk veel meer men-
sen inspraak te geven. Pater Stefan Mangnus o.p. kwam 
hierover vertellen bij het parochiefeest, eind april. Wat een 
dappere paus, die de moed had om het synodale proces te 
starten, waarin het ‘luisteren naar elkaar’, centraal staat. 
We gedenken dankbaar pastoor Vismans die in al zijn 
jaren in Schiedam de moed had om de Singelkerk, letter-
lijk, weer op te krikken, wat mede leidde tot de verheffing 
tot basiliek. Met een bepaalde gedrevenheid, onverstoor-
baarheid, en durf.
Op 20 september komt ds. Niels de Jong een lezing geven 
in de Wilgenburg. Hij had de moed én de kans om in de 
Prinsenkerk in Rotterdam een nieuwe gemeente te stich-
ten: Het Noorderlicht. Dat lukte, de kerk is iedere zondag 
vol! We zijn benieuwd naar zijn verhaal. 
We hopen dat dit nummer van Kerk aan de Waterweg u 
ook mag inspireren en goede moed geven! 

Lidwien Meijer

St. Liduina - OLV. RozenkransH.H. Jacobus en Martinus

Willibrord, Pax Christikerk

Petrus & Pauluskerk

Willibrord, H. Lucaskerk
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3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus en Martinus, 
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Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), 
Henri Egging (pr), Melvin Tharsis (pr) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken via 

Lex Wepster, medewerker pastoraal team, T. 06-31 99 09 59 of 
E: a.wepster@goedeherderparochie.nl 

Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, 
E: secretaris@goedeherderparochie.nl

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 8 september 2023. Kopij graag inleveren 
voor 7 augustus 2023.
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 T
ijdens de Goede week hebben 
we de volgende woorden van Je-
zus gehoord: ‘Vader, neem als-
tublieft deze beker van mij weg; 

maar laat niet mijn wil geschieden, 
maar die van U.’ Dit zegt hoe pijnlijk 
zijn lijden is, en ook dat hij bereid is 
om dit lijden door te laten gaan. Want 
Hij weet dat God wil dat zijn kinderen 
bevrijd worden door zijn Zoon. Hij is 

met alles doorgegaan en deze wereld 
heeft dat ervaren. De honderdman 
en zijn soldaten zeiden: ‘Werkelijk, 
Hij was de Zoon van God.’ Volgens 
hen was zijn dood het einde. Maar 
er komt wat na: de verrijzenis. Door 
zijn lijden en sterven leert Jezus ons 
dat de dood niet het eind is. De ver-
rijzenis komt daarna en dit kan deze 
wereld ons niet geven. Dit helpt ons 
om altijd positief te blijven.

Pijnlijke tijd
Op dit moment zijn er mensen die 
lijden door oorlogen, aanslagen, ge-
weld... Ze leven met pijn, ze leven 
zonder vrede. Ze zoeken naar een vei-
lige plek waar ze goed kunnen leven, 
waar iedereen welkom is. Misschien 
vragen ze zich in deze pijnlijke tijd 
af: ‘God, waarom moeten wij dit alles 
lijden?’ Die vraag naar het ‘waarom’ 

Van de pastor

Vallen en weer opstaan
door Pater Melvin Tharsis SVD

komt vanuit de pijn die wij moeten on-
dergaan. Zelfs Jezus heeft gevraagd: 
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
mij in de steek gelaten?’ Toch heeft hij 
allerlei pijn doorstaan en zei Hij vanaf 
het kruis: ‘Vader in uw handen beveel 
ik mijn geest.’ 
Jezus’ weg naar de Calvarieberg leert 
ons veel. Hij is gevallen en opgestaan. 
Hij werd geholpen om zijn kruis te 
dragen. Hij heeft de vrouwen getroost. 
Tijdens onze pijnlijke momenten, val-
len wij en staan wij op. Een paar men-
sen gaan ons zeker helpen. Wij kun-
nen ook tot een paar mensen woorden 
van troost spreken. 

Oorlog in Sudan
In deze dagen horen wij over de oor-
log in Sudan. Toen ik over de oorlog 
hoorde, ging mijn gedachte naar een 
YouTube video die ik een paar dagen 

daarvoor gezien had. De video gaat 
over dieren die de hulp van mensen 
nodig hebben en de mensen die hen 
gaan helpen. De dieren weten dat de 
mens hen kan helpen. 
Vandaag zijn er oorlogen en aansla-
gen die het leven en de vrede van de 
mensen, de dieren, de vogels wegne-
men. Als wij voor de natuur zorgen in 
plaats van er schade aan te berokke-
nen dan is deze aarde een mooie plek 
voor iedereen, inclusief de dieren. 
Een paar dagen geleden heb ik een af-
beelding gezien met een boodschap: 
‘Als het leven je neerslaat, sta op en 
keer terug naar God. Als het leven je 
in een hogere positie brengt, kniel 
neer, en keer terug naar God.’ Want 
God is alles. Zijn liefde is niet te me-
ten. Zijn liefde vraagt ons om dóór te 
gaan, vanuit de woorden: ‘Ik ben bij 
jullie tot het einde van deze wereld.’ 

Een paar mensen gaan 
ons zeker helpen

De vraag naar het ‘waarom’ komt vanuit de pijn die we moeten ondergaan. 
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e bijeenkomst was bedoeld 
voor de kernvrijwilligers uit 
de verschillende deelgemeen-
schappen van onze parochie. 

We werden samen aan het denken 
gezet over hoe we een kerk kunnen 
zijn met alle generaties tezamen. Wat 
is er nodig om dit op te bouwen in 
onze geloofsgemeenschappen? Het 
boek: ‘Samen Jong’ was de leidraad. 
Dit boek is bedoeld voor geloofsge-
meenschappen die worstelen om alle 
generaties bij de kerk te betrekken, 
iets wat bij ons helaas ook het geval 
is. Toch komt ook uit het boek naar 

voren dat het verhaal van alleen maar 
krimp niet het hele verhaal van iedere 
kerkgemeenschap is. Er zijn ook in 
onze tijd christelijke geloofsgemeen-
schappen die bloeien en waar jonge-
ren zich thuis voelen. 

Geleerde lessen
De bijeenkomst begon met een boei-
ende introductie van Corine Zon-
neberg, predikant bij Noorderlicht 
Charlois, een geloofsgemeenschap uit 
Rotterdam die ook bloeit. Zij gaf ons 
een overzicht van de zes kernwaarden 
die in het boek beschreven staan (zie 
kader). Daarnaast  deelde ze praktijk-

Stilstaan bij de toekomst van de kerk

Met alle generaties tezamen

door Chanelva Termeer-Kart opaw iro

voorbeelden en geleerde lessen, die 
we kunnen toepassen in onze eigen 
kerk. Vervolgens werden we in groe-
pen verdeeld en moesten we de kern-
waarden bespreken en rangschikken 
en uiteindelijk presenteren aan de 
andere groepen.  Het was fijn om te 
zien dat er veel interactie was tussen 
de verschillende groepen en dat ieder-
een actief meedacht en meedeed. 
Aan het eind van de bijeenkomst 

kreeg iedereen een exemplaar van het 
boek ‘Samen Jong’ mee. Hoopvol om 
te zien dat in de verschillende deelge-
meenschappen het boek al gezamen-
lijk wordt gelezen en besproken. 
Conclusie van mijn groepje was dat 
als we kernwaarde 2 blijven volgen: 
‘Jezus boodschap serieus nemen’  we 
een mooie en hoopvolle toekomst te-
gemoet gaan, waarin alle generaties 
zich thuis gaan voelen in onze kerk.   

Er zijn gemeenschappen 
die bloeien!

Op zaterdag 11 maart was er een bijeenkomst in de Lucaskerk, rond het onderwerp 
‘Kerk voor alle Generaties’. Hoe maken we de kerk weer aantrekkelijk voor jongeren 
én ouderen? 

De zes kernwaarden die in het boek be-
schreven staan zijn: 
1. Prioriteit geven aan jonge generaties 
2. Jezus’ boodschap serieus nemen 
3. Hart voor jongeren hebben 
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Een warme gemeenschap vormen 
6. Beste buren zijn. 
Het boek: ‘Samen Jong’ deelt praktijkvoor-
beelden en geleerde lessen van Nederland-
se kerken die de zes kernwaarden willen 
toepassen in hun gemeenschap. 
Het doel van de auteurs is om de Neder-
landse geloofsgemeenschappen te hel-
pen kerk te zijn met alle generaties. De 

hoofdstukken beginnen met een Bijbelse verdieping van de kernwaarde. 
Vervolgens wordt de herkenning in de Nederlandse praktijk onderzocht 
door diverse interviews en gesprekken. Tot slot zijn er praktische tips of 
handreikingen. Mede door het aparte hoofdstuk over de toepassing in de 
praktijk kan het als werkboek worden gebruikt. 
‘Een essentieel boek voor iedereen die wil bijdragen aan de kerk van mor-
gen. Jong én oud kunnen leren van deze zes essentiële kernwaarden die 
zich in theorie en praktijk bewezen hebben.’ – Tabitha van Krimpen, Jonge 
Theoloog des Vaderlands.
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De moed om dingen te zien zoals ze zijn!
Van het parochiebestuur

door Jan Bekkers

 H
et thema van dit nummer is 
‘durven we nog...’. Durven 
heeft altijd met moed te ma-
ken. Moed is ‘de bereidheid de 

confrontatie aan te gaan met licha-
melijke pijn, tegenslag, levensbedrei-
ging, onzekerheid, angst en intimida-
tie. Moed is een van de vier ‘kardinale 
deugden’, naast Wijsheid, Rechtvaar-
digheid en Matigheid. Deze deugden 
werden hoog gewaardeerd door filo-
sofen uit de oudheid. In het christen-
dom zijn deze deugden opgenomen 
in de zeven deugden, waarbij de vier 
kardinale deugden zijn aangevuld 

met de deugden die hun oorsprong 
vinden in het slotvers  van 1 Korinte 
13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie…’. 
Moed is een karaktertrek, die in onze 
huidige maatschappij steeds belang-
rijker lijkt te worden. De moed om de 
dingen te zien zoals ze zijn en niet 
zoals we vinden dat ze zouden moe-
ten zijn; de moed om ons eventueel 
buiten de groep te stellen, om recht 
te doen aan ons eigen geweten;  de 
moed om de juiste keuzes te maken, 

ook als ze misschien niet ons eigen 
directe belang dienen. 
Kortom, een karaktertrek die niet 
voor niets een van de ‘kardinale deug-
den’ is. 

Meerjarenbegroting 
Ook in onze parochie is moed nodig. 
Moed om te zien dat we als parochie 
keuzes moeten maken, omdat: ‘als 
we blijven doen wat we altijd deden, 
we krijgen wat we altijd kregen’. En 
dat is een sterk teruglopende betrok-
kenheid van parochianen en dan met 
name jongere generaties, vergrijzing 
en steeds minder vrijwilligers, die 
steeds meer moeten doen. Met vervol-
gens een jaarlijks structureel exploita-
tietekort, dat steeds nijpender wordt. 
De afgelopen twee jaren, 2021 en 
2022, hebben we een verlies geleden 
van circa € 250.000. Al jaren worden 
we geconfronteerd met structurele 
verliezen, die alleen maar toenemen. 
Onlangs hebben we een meerjarenbe-
groting voor onze parochie opgesteld 
bij ongewijzigd beleid. Het laat zich 
raden wat die te zien geeft. Uitein-
delijk ‘einde verhaal’, waarbij de op-
brengsten uit de verkoop van kerken 
slechts uitstel van executie betekent.
Voldoende reden om nu een heldere 
visie te ontwikkelen, die ons gaat hel-
pen dit tekort zodanig te reduceren 
dat we  tenminste kunnen overleven. 
Direct na de zomer zullen het paro-

Voldoende reden om 
nu een heldere visie te 
ontwikkelen

chiebestuur en het pastoraal team 
met een gezamenlijke visie komen. 
Als vervolg op ‘Stip aan de Horizon’, 
waarbij de focus op de verkoop van 
kerken en centralisatie binnen de drie 
steden lag. Daarbij zal niet de focus 
op alleen kosten liggen, waarbij het 
gevaar van een spiraal naar beneden 
optreedt, maar vooral ook op het ver-
hogen van opbrengsten. 

Financiële commissie 
Om een goede visie te ontwikkelen 
is goede financiële informatie nodig. 
Gelukkig hebben we al in 2021 het 
initiatief genomen om een financiële 
commissie te formeren, bestaande 
uit leden van de deelgemeenschap-
pen. In eerste instantie met het oog 
op de conversie van onze boekhou-
ding naar Exact, die zeer succesvol is 
verlopen. Inmiddels is de financiële 
commissie uitgegroeid  tot een vol-
waardige commissie, die parochiebe-
stuur en penningmeester adviseert 
inzake alle financiële aspecten bin-
nen de parochie. Onder inspirerende 
leiding van Louis Smulders zorgen 
Agnes Jansen, Jos Kunen, Gerard 
van Leeuwen en Hans Rombouts  
onder meer dat begroting en jaarre-
kening tijdig en zorgvuldig worden 
opgeleverd, conform de regels van 
het Bisdom. 
Hiermee is ook een andere, zeer 
noodzakelijke trend ingezet, namelijk 

De parochie staat voor ingrijpende beslissingen. De zeer zorgwekkende 
financiële situatie maakt dit noodzakelijk. Wat zijn de feiten? Welke stappen 
moeten gezet worden?
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De moed om dingen te zien zoals ze zijn!

dat we meer als parochie en minder 
als verzameling deelgemeenschappen 
moeten gaan functioneren. De finan-
ciële commissie denkt in termen van 
het parochiebelang, waarbij de deel-
belangen van de deelgemeenschap-
pen weliswaar worden meegewogen, 
maar niet primair zijn. Dat heeft er 
inmiddels toe geleid dat we een deel 
van het vermogen van de gehele paro-
chie in één fonds professioneel gaan 
beleggen, met als doel het handhaven 
van het nominale vermogen. 
Naast de samenwerking die we al 
kennen op het gebied van de AKB 
is de financiële commissie een mooi 
voorbeeld van een trend die we het 
komende jaar verder gaan inzetten: 
van deelgemeenschap naar paro-
chie. 

Besluit Vlaardingse kerken
Een jaar geleden heeft de vicaris-
generaal van het bisdom in een brief 
(12 mei 2022) een afweging aan het 
parochiebestuur voorgelegd over het 
dilemma bij de keuze tussen de Vlaar-
dingse kerkgebouwen. Enerzijds is 
De Lucaskerk relatief nieuw en bouw-
kundig in de beste staat. Anderzijds 
zijn binnen de gemeenschap  van de 
Pax Christikerk tot op zekere hoogte 
nog wel meerdere generaties aanwe-
zig en actief, wat niet wegneemt dat 
ook deze gemeenschap kwetsbaar is. 
Naast de vitaliteit van de gemeen-

schappen speelt ook de ligging mee 
bij de afweging. Daarbij is gekeken 
naar het hele gebied van de parochie. 
In de toekomst zal de basiliek dan de 
centrale kerk worden aan de zuidkant 
van de A20. Aan de noordkant kan de 
Pax Christikerk de centrale kerk wor-
den. In Maassluis is er al één kerk.

De vicaris-generaal gaf in deze brief 
aan dat er, voordat een besluit geno-
men kan worden, over drie punten 
duidelijkheid moet zijn:
-  Zicht op een goed en passende her-

bestemming van de Lucaskerk, met 
voldoende opbrengst.

-  Overeenstemming over de aanpas-
sing van de Pax Christikerk, met 
inbreng daarin vanuit de Lucaskerk 
(echter geen algehele herontwikke-
ling van de Pax Christi-locatie).

-  Een pastoraal plan van aanpak in 
Vlaardingen, in relatie tot het geheel 
van de parochie.

In een gesprek met vicaris-gene-
raal mgr. Van Deelen en algemeen 
econoom mr. Bakker op 13 april jl. 
heeft een delegatie van het parochie-
bestuur toegelicht dat er voldoende 
zicht is op vervulling van deze rand-
voorwaarden. Over de herbestem-

ming van de Lucaskerk zijn ge-
sprekken gevoerd met verschillende 
partijen en wordt nu met één partij 
gesproken over een aangepast bod 
(vanwege gewijzigde omstandighe-
den, zoals rente). In twee commis-
sies en in een stuurgroep wordt 
gesproken over de aanpassing van 
de Pax Christikerk, met een nieuwe 
naam, en over een pastoraal plan van 
aanpak.
Op grond van de voortgang in de ge-
noemde drie aspecten heeft het paro-
chiebestuur het voorgenomen besluit 
genomen om de Lucaskerk  aan de 
eredienst te onttrekken en de Pax 
Christi-kerk  als de katholieke kerk in 
Vlaardingen aan te wijzen.
Middels een brief heeft het parochie-
bestuur aan de bisschop gevraagd dit 
besluit definitief te bekrachtigen. De 
bisschop zal nu bepalen of hij dit 
voorgenomen besluit van het paro-
chiebestuur wil voorleggen aan zijn 
adviesorganen (priesterraad en ka-
thedraal kapittel). Daarna zal de bis-
schop een definitief besluit nemen. 

Van deelgemeenschap 
naar parochie

advertentie
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Monseigneur Vismans dankbaar herdacht

 T
wee dagen was de basiliek goed 
gevuld, tijdens het afscheid van 
Mgr. Vismans. Op vrijdag 24 
februari was er een Avondmis, 

in aanwezigheid van Mgr. Bär (94), 
oud-bisschop van Rotterdam. Op 25 
februari was er de plechtige H. Mis 
van Requiem. Een tiental priesters en 
diakens concelebreerden en assisteer-
den. De koren In Honorem Dei en 
Jubilatio zongen, Mgr. Vismans had 
de liturgie zelf voorbereid. 

Mgr. J.H. van den Hende kenschets-
te in zijn homilie de pastoor als ‘vis-
ser van mensen’. 
‘Hij werd priester in een tijd dat het 
niet zo vanzelfsprekend was. Menig 
priester twijfelde aan zijn roeping, 

maar Paul Vismans ging de weg van 
het priesterschap met vertrouwen te-
gemoet. 
Aan de ene kant stond hij open voor 
mensen, maar hij kon ook onver-
stoorbaar zijn, en dat zal hem in die 
jaren ook goed geholpen hebben. Het 
was immers een tijd van veel tegen-
stellingen en menig priester nam 
openlijk afstand van zijn bisschop. 

Hij bleef altijd trouw als priester, ver-
bonden met zijn herder, de bisschop. 
En al die jaren heeft hij die banden 
goed onderhouden, omdat hij steeds 
opnieuw ook wist: ik ben niet de kerk 
in mijn eentje, ik ben geroepen door 
de Heer. 
Piscator hominum, dat is het motto 
van het wapen dat hij koos toen hij de 
monseigneurstitel ontving. Het was 
tegelijkertijd een verdieping van zijn 
eigen familienaam Vismans, een vis-
ser in hart en nieren, omwille van het 
evangelie. Hij was zich ook bewust 
dat een zichtbare kerk met een open 
deur daar een hele belangrijke rol in 
speelt. Het betekent heel veel als je 
in een stille kerk kunt binnenlopen 
om te bidden. Dat was de drijfveer 
om ook deze kerk in het midden van 
Schiedam te bewaren. 
Deze kerk is voor veel mensen te vin-
den, en menige persoon die onze taal 
niet spreekt, voelt zich thuis. Ik zei 
dat ooit tegen hem en ik zag een glim-
lach om zijn mond, omdat dat het 
bewijs is, dat de inspanning voor dit 
gebouw niet alleen gaat over stenen 
en hout, maar ook een actief middel is 
in de verkondiging van het evangelie. 

Mevrouw Thea Bakker-Janse was 
vele jaren lid van het parochiebestuur. 
Zij blikt dankbaar terug op alles wat 
pastoor Vismans voor de parochia-

Samenstelling: Lidwien Meijer

Het was een tijd van 
veel tegenstellingen

Het overlijden van Mgr. Vismans maakte veel los. Allerlei herinneringen werden 
gedeeld in de dagen erna en tijdens de uitvaart op 25 februari. Fragmenten hiervan 
geven wij hieronder weer. 
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nen betekende. ‘De pastorale zorg in 
al zijn facetten was bij de pastoor in 
goede handen. Dagelijks de eucha-
ristie vieren, zieken en bejaarden de 
communie thuis brengen, zo ook de 
andere sacramenten toedienen, kort-
om, dat was zijn pastorale toewijding. 
Velen van ons hebben zich in de loop 
der jaren tot de pastoor gewend, met 
problemen, zorgen, schuldgevoelens 
misschien, verdriet; en aan hoe velen 
is er door te luisteren en begrip te 
tonen, u raad, en altijd mild genuan-
ceerd oordeel, rust en moed gegeven, 
of hergeven. 
De grote trots van de pastoor was 
dat onder zijn leiding paus Johannes 
Paulus II in 1990 de kerk tot ‘basi-
lica minor’ is verheven. een waardige 
titel waar de pastoor bijzonder trots 
op was. 

Een visser in hart en nieren



Zijn laatste levensfase was niet roos-
kleurig, het hoefde niet meer, de laat-
ste maanden; de corona, in ernstige 
vorm, heeft langzaam bezit genomen 
van zijn gezondheid. Het verhuizen 
naar Huize Frankeland was ook niet 
wat hij ambieerde, maar het kon niet 
anders, hij had steeds meer hulp no-
dig, Gesterkt door het sacrament van 
de ziekenzalving, toegediend door 
Mgr. van den Hende, heeft de pas-

toor de rust gekregen waarnaar hij 
verlangde, na een druk en enerverend 
leven, toegewijd aan onze Schepper 
en Zijn Kerk, en is hij rustig ingesla-
pen. 

De aardse taak van de pastoor is na 56 
jaar priester zijn, volbracht; we mo-
gen dankbaar zijn dat deze priester 
‘onze pastoor’ is geweest. De wereld 
is een mooi en bijzonder mens kwijt-
geraakt.’ 

Bas van Houte, dirigent-organist 
herinnert zich de eerste kennisma-
king. ‘Ik leerde de pastoor kennen, 
eind 1999. Ik kwam de basiliek be-
kijken voor een uitvoering van de 
Mattheus Passion omdat de Grote of 
Sint Janskerk in de steigers stond. Ik 

Deze kerk is voor veel 
mensen te vinden

raakte aan de praat en een paar we-
ken later, per 1 januari 2000 werd ik 
aangesteld als dirigent-organist van 
de basiliek. 
Vanaf het eerste contact is er altijd 
een goede samenwerking geweest en 
is er een zeer goede band ontstaan. 
In de jaren dat ik hier werkzaam mag 
zijn is er veel aandacht geweest voor 
de liturgie, voor de Latijnse missen 
en gregoriaanse gezangen. Pastoor 
Vismans was een echte motivator in 
dezen en samen met de koren en met 
mij was er veelvuldig overleg en af-
stemming. 
De goede band met beide koren kwam 
in veel zaken naar voren. Uiteraard 
het persoonlijke contact, tijdens en 
na de repetities. De pastoor was vaste 
gast, had ook een vaste plek, tijdens 
de bekende derde helft. We kunnen 
wel vaststellen dat de pastoor ook een 
gezonde bourgondische inslag had. 
Bij alle gelegenheden, er is al aan 
gememoreerd, met zijn welbekende 
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humor, doorspekt van woordgrapjes 
wat vooraf al waarneembaar was aan 
de uitdrukking in zijn gezicht of de 
krullende mondhoeken.’

Jeroen Bouthoorn Jarenlang on-
derhield pastoor Vismans een hechte 
band met het gezin Bouthoorn-Lan-
gelaan. Hij werd peter van de jongste 
zoon Jeroen, die goede herinneringen 
deelde. 
‘Het was een zaterdagavond in 1988. 
Ik was samen met mijn broer en zus 
boven aan het spelen. We roken de 
geur van sigaren en we wisten dat 
ome Paul samen met zijn vader er 
was. Snel gingen we naar beneden, 
want dan was er gebak. Dit is onge-
veer de eerste herinnering die ik heb 
aan ome Paul. Ome Paul was een 
onderdeel van ons gezin, het was ei-
genlijk raar als hij ergens niet bij was. 
Elk weekend, vele feestjes, want daar 
hield hij wel van, maar ook in moei-
lijke tijden. Ome Paul beloofde mij 
ook dat als ik koffie zou drinken dat 
hij mij mee naar Rome zou nemen. 
Rome was toch wel zijn favoriete plek 
om heen te gaan. Hij kende daar de 
ober bij zijn vaste terras aan Piazza 
Navona. Ook hebben we samen de 
marathon in New York gelopen, wat 
als supporter intensiever schijnt te 
zijn dan als deelnemer. 

Ome Paul was een trotse man, en hij 
mag ook trots zijn op wat hij bereikt 
heeft. Trots op de erkenning door 
de onderscheidingen die hij daarna 
ontvangen heeft. Ome Paul hield van 
feestjes. Die feestjes begonnen altijd 
hier in de basiliek met een mis, maar 
daarna was er een vullend program-
ma waarbij alles in details geregeld 
was. Zo ook vandaag heeft hij deze 
dag zelf geregisseerd. In 2009 kregen 

we voor het eerst slecht nieuws over 
zijn gezondheid, het zag er niet best 
uit. Maar hij was een sterke man en 
kwam er weer bovenop, toch is hij niet 
meer helemaal de oude geworden en 
met de jaren werd het toch steeds las-
tiger. Tot afgelopen zomer heeft hij 
nog thuis kunnen wonen, wat hij het 
liefst wilde, helaas ging dat ook niet 
meer. Vanaf toen heeft hij nog een 
aantal maanden in Frankeland ge-
woond. Op 7 februari kwam de dok-
ter met het slechte nieuws dat hij nog 
een paar dagen te leven zou hebben. 
Ook toen bleek hij toch sterker dan 
hij zelf had gewild. Hij had er vrede 
mee, maar heeft het toch nog negen 

dagen volgehouden. Wat zeg je tegen 
iemand waarom je geeft en je weet 
dat je elkaar waarschijnlijk voor het 
laatst ziet? Ik wist het niet zo goed. 
Ome Paul wel: ‘Tot in de hemel!’

Necrologie
Paulus Martinus Vismans, ge-
boren op 18 september 1934 te 
Rotterdam en priester gewijd op 
20 mei 1967. Hij werd benoemd 
tot kapelaan van de parochie H. 
Martha te Den Haag, waarna van-
af 1972 zijn pastoorsbenoeming 
voor deze parochie volgde. 
Met ingang van 1 maart 1981 
werd hij benoemd tot pastoor 
van de parochies H. Liduina en 
O.L. Vrouw van de Rozenkrans 
te Schiedam. Toen in juni 1990 
de kerk door paus Johannes Pau-
lus II tot basiliek werd verheven, 
werd Paul Vismans de eerste rec-
tor van de basiliek. Naast deze be-
noeming werd hij vanaf 14 juni 
1991 benoemd tot praeses van de 
broederschap van de H. Liduina 
te Schiedam. 
Op 1 maart 2011, de dag waarop 
hij dertig jaar pastoor was in 
Schiedam, werd hem eervol ont-
slag verleend en tevens ontslag 
uit de gewone ambtsbediening 

Hij wijdde een kaars 
in de Milanese dom
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van het bisdom Rotterdam. 
Mgr. Vismans was priester van 
het bisdom Rotterdam, ere-ka-
pelaan van Zijne Heiligheid de 
Paus, ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau, drager van de Aleida-
penning van de stad Schiedam. 
(Bisdom Rotterdam).

Herinneringen wijd en zijd
De ‘weeksluiting met pastoor Vis-
mans’, was jarenlang iedere vrijdag 
op Radio Rijnmond te horen. 
Zijn vaste optreden in het program-
ma  ‘Branie voor Twee ’van Ronald 
van Oudheusden en Gert van ’t Hof 
(nu presentator bij Studio Sport) 
begon als een grapje. Er was een 
klik met de geestelijke en Vismans 
werd een blijvertje op de radio. Hij 
wisselde woorden over het geloof af 
met een opvallende portie humor. 
Hij zegende paarden op het CHIO 
in het Kralingse Bos en ging mee 
naar Harwich voor de laatste vaart 
van de Stena Discovery. In 2002 
wijdde hij een kaars in de Mila-
nese Dom. Volgens Paul Verspeek 
leverde hij daarmee ‘een flinke 
bijdrage’ aan winst van Feyenoord 
in de UEFA-cup. In 2009 kwam 
een eind aan het lunchprogramma 
‘Branie voor Twee’ en stopte ook 

de rubriek ‘De Weeksluiting’ met 
pastoor Vismans.
In 1974 kwam Reinier Scheeres in 
het stadskantoor te werken, eerst 
als wethouder, vanaf 1984 als bur-
gemeester. Hij was niet katholiek 
opgevoed, dus de pastoor aanspre-
ken met diens titel vond hij niet 
vanzelfsprekend. “Ik sprak hem 
meestal aan met ‘buurman’ en dat 
vond hij wel leuk,” zegt Reinier 
Scheeres. Ze werden goede buren 
en dronken geregeld een glaasje 
samen. In de tijd dat de Singelkerk 
een nieuwe fundering kreeg, had-
den ze veel contact over de restau-
ratie en de financiële kant daarvan. 
“Ik zal nooit vergeten,” zegt de oud-
burgemeester, “dat hij naar het Vati-

caan toog om de bevordering van de 
Singelkerk tot basiliek te bepleiten 
en bij die gelegenheid de paus een 
fles Ketel 1 overhandigde. Als ik er 
geen foto van gezien had, zou ik het 
moeilijk geloofd hebben.” 
De paus, Johannes Paulus II, ver-
hief de Schiedamse kerk op maan-
dag 18 juni 1990 tot basilica minor, 

De pastoor was 
vaste gast

een eretitel voor een rooms-katho-
liek kerkgebouw met uitzonderlijke 
betekenis.
“Hij was een man met humor en 
soms gewaagde kwinkslagen,” her-
innert Reinier Scheeres zich. “Zo 
hoorde ik hem tijdens een Mis het 
koor In Honorem Dei aankondigen. 
IHD, zei hij, dat betekent: Ik Heb 
Dorst.”
(Kor Kegel, Het Nieuwe Stadsblad). 

Mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop van 
Haarlem-Amsterdam blikt dankbaar 
terug. ‘Ik had een bijzondere ver-
bondenheid met de Liduinabasiliek, 
onder meer omdat ik destijds de op-
richting van de Broederschap van de 
H. Liduina heb voorbereid, waarvan 
ik theologisch adviseur was. De broe-
derschap is ontstaan in de voorberei-
ding op het basiliek-worden van de 
kerk, wat door de inzet van pastoor 
Vismans, die de kerk ook had geres-
taureerd, is gelukt. Toen ik pastoor 
in Haastrecht was kwam hij jaarlijks 
naar het feest van Maria ter Weghe 
en vele jaren kwam hij voor de maal-
tijd op Eerste Kerstdag. Hij was een 
priester met humor, begrip voor de 
mensen en hun leven, gevoel voor 
stijl en de liturgie en een man van 
de kerk. 
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Op 16 april waren er twee kerk-
toetreders bij de zondagse Eucha-
ristieviering in de basiliek. Erika 

van Driessen-Hoogland en Sabuha 
Hewitt werden gedoopt. Ook ontvin-
gen zij het Heilig Vormsel en voor 
de eerste keer het sacrament van 
de Eucharistie. Het was een mooie 
viering met twee gelukkige mensen, 
samen met familie en vrienden. 
Erika en Sabuha werden de afgelo-
pen periode voorbereid door An-
nemieke van Vlier, Cintha van der 
Toorn en pastor Henri Egging. 
Cintha van der Toorn

“Wij willen onbekend blijven”, zei 
het bedrijf dat dertig kerstpakket-
ten over had. Graag wilde men dit 
restant doneren aan mensen die 

wel een extraatje kunnen gebrui-
ken. De basiliek werd benaderd 
en men kwam op het idee om te 
pakketten te bezorgen bij inloop-
huis De Wissel op het Broersveld. 
Dankbaar werden ze daar in ont-
vangst genomen. 
De pakketten bevatten feestelijke 
producten, zoals: een slagroom-
spuit, frisdrank, chocomel, koek-
jes en chips. De weken daarna 
konden bezoekers van De Wissel 
nu en dan wat mee naar huis 
nemen en een paar keer werd 
chocomel gewarmd, een lekkere, 
extra traktatie. Ook werd een 
aantal pakketten doorgegeven 
naar inloophuis De Weerklank in 
Groenoord. Lidwien Meijer 

Kerktoetreders

Openstelling Liduinabasiliek
Vorig jaar konden wij, 
na twee moeilijke jaren 
met beperkingen door 
de coronapandemie, 
weer volop van start 
gaan met de openstel-
ling van de Liduinaba-
siliek. Gelukkig waren 
de gastheren en gast-
vrouwen weer beschik-
baar. Ruim 21 honderd 
mensen konden we ver-
welkomen. Zij kwamen 
op vrijdag en zaterdag. 
Daarnaast waren er 
veel bezoekers op het 
Liduinafeest en bij de 
Open Monumentendagen. Wij heb-
ben de gastheren en gastvrouwen 
daarvoor hartelijk bedankt tijdens 
een bijeenkomst op zaterdag 15 
april. Op deze dag startten we het 
nieuwe openstellingsseizoen.

De Liduinabasiliek opent haar 
deuren op vrijdag van 10.30 tot 
13.00 uur en zaterdag van 14.00 
uur tot 17.00 uur. Het seizoen is 
tot en met zaterdag 28 oktober. Er 
zijn ook devotionalia te verkrijgen. 
Nieuw is de noveenkaars met een 

afbeelding van het zil-
veren beeld van Liduina 
(te koop voor € 5,00).
Gelukkig zijn er veel 
gastvrouwen en gasthe-
ren die de openstelling 
van de basiliek mogelijk 
maken. Het secretariaat 
neemt ons gelukkig veel 
werk uit handen. De 
medewerkers zorgen 
voor het rooster van 
de vrijwilligers en de 
administratie van de 
verkooptafel. 
Toch zou het fijn zijn als 
zich wat meer vrijwil-

ligers melden, die op vrijdag of za-
terdag als gastheer of gastvrouw 
in de kerk aanwezig willen zijn en 
bezoekers willen verwelkomen. 
Er zijn steeds twee vrijwilligers 
aanwezig, twee uur lang op vrijdag 
en drie uur lang op zaterdag. 
De belangrijkste taak is toezicht 
houden en eventueel op vragen 
ingaan. Er zijn folders aanwezig 
met informatie over de basiliek. 
Voelt u zich aangesproken of wilt 
u  meer weten, dan kunt u contact 
opnemen met rector Henri Egging. 

Kerstpakketten
gift

(mail h.egging@goedeherderparo-
chie.nl) of Sebastiaan Rutten (mail 
sjwfrutten@gmail.com).
Openstellingscommissie 
Liduinabasiliek 
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Vertrek pastoor Charles Duynstee

Bankrekening Actie Kerkbalans
Als u voor de eerste keer een bijdrage overmaakt naar de bankrekening 
die is vermeld op uw folder Actie Kerkbalans 2023, dan stelt de ING-bank 
als naam voor:  ‘RK PAR DE GOEDE HERDER’.
U kunt deze mededeling negeren, want de ING-bank accepteert ook de 
naam die is vermeld op uw folder. Voordeel is dat dan die naam op uw 
bankafschrift wordt vermeld. Mocht u per ongeluk de naam ‘RK PAR DE 
GOEDE HERDER’ hebben geaccepteerd, dan is dat geen probleem want uw 
bijdrage komt toch altijd op de bankrekening van uw deelgemeenschap 
terecht.
financieel beheerders

advertentie

Met ingang van 1 oktober zal pas-
toor Charles Duynstee vertrekken 
uit parochie De Goede Herder. 
Hij wordt benoemd tot lid van het 
pastoraal team van de parochie-
federatie St. Franciscus-tussen-

duin-en tuin te Honselersdijk en 
omstreken. Op 7 mei is dit tijdens 
de zondagsvieringen medege-
deeld aan de parochianen. 
Pastoor Duynstee was vanaf 2009 
werkzaam in Schiedam, Vlaar-

dingen en Maassluis. In 2011 
werd parochie De Goede Herder 
opgericht, waarvan hij de pastoor 
werd. De jaren ervoor was hij pas-
toor in Rotterdam-Oost en Capelle 
aan de IJssel. 

Op vrijdag 24 februari was het een jaar geleden dat de oorlog 
begon in Oekraïne. Om dit te gedenken was de basiliek de gehele 
dag open. Ruim tachtig bezoekers kwamen een kaarsje opsteken 
en bidden. Vooral bij de Piéta brandden veel kaarsen. 
Een van de bezoeksters kwam speciaal even bedanken. Ze was 
wel een uur in de kerk geweest, samen met haar taalmaatje. “U 
had haar geen mooier cadeau kunnen geven, vandaag, dan hier te 
mogen zijn”, zei deze. 
De Grote- of Sint Janskerk was deze vrijdag ook de gehele dag 
opengesteld. Vanaf 12 uur speelde het carillon muziek uit Oekra-
ine. 
De dag eindigde om 17.00 uur met de Vesper, die op de laatste 
vrijdag van de maand altijd in de basiliek gehouden wordt. Die 
dag stond de Vesper ook in het teken van deze herdenking. Ruim 
vijftig mensen namen deel, waaronder een aantal Oekraïners, die 
de aandacht voor hen op deze dag, zeer waardeerden. Ook waren 
verschillende leden van de PKN-gemeente aanwezig. 
Lidwien Meijer

24 februari, 
aandacht voor Oekraïne

13magazine van parochie de goede herder



Terugblik op de vastenacties

Hoe verliepen de vastenacties dit jaar in onze parochie? Uit Vlaardingen en Maassluis 
ontvingen wij informatie. 

Hulp voor Zuid-Soedan en Moldavië

Licht, 
warmte en 
verbinding

 Voor de werkgroep Vastenactie 
Maassluis begint de Vastenac-
tie altijd met een bezoek aan 
de inspiratiedag, die dit keer in 

november 2022 gehouden werd. We kwa-
men samen in het Bondsgebouw naast de 
Laurentiuskerk in Voorschoten. Daar was 
volop informatie over het ‘campagneland’ 
Zuid-Soedan, het thema ‘Mensen onder-
weg’ en de nieuwe Hongerdoek. Na een 
heerlijke lunch werd de bijeenkomst af-
gesloten door Luis Vergara, de landelijke 
regio-coördinator Vastenactie. Hij hield 
een inspirerende toespraak en zong erbij. 

Oecumenisch
Deze voorbereidingsdag gaf voldoende in-
spiratie voor de plannen van dit jaar. 
We organiseerden diverse activiteiten, 
deels in samenwerking met de PKN-ge-
meente. Bij elke activiteit werd een verbin-
dingskaars ontstoken. De verbindingskaars 
wil licht, warmte en verbinding uitdrukken 
tussen hemel en aarde, kerken en mensen 
wereldwijd. In de 40-dagentijd brandde de 
kaars tijdens vieringen en activiteiten, die 
plaatsvonden in de wijkgemeenten Iona en 
Koningshof en de deelgemeenschap An-
dreas, Petrus en Paulus.
Zo was er een oecumenisch avondgebed, 
elke woensdagavond, afwisselend in de Im-
manuël-kerk en de Petrus en Pauluskerk.

Eigen regio
Tijdens de eucharistieviering van 5 maart 
werd een overweging gehouden over het 
project van Vastenactie door Luis Vergara 
die we hadden leren kennen bij de inspi-
ratiedag. We werden getroffen door het 

door Marianne Soors

verhaal van de weduwen Awut en Ajak, 
die het geweld in hun dorp moesten 
ontvluchten en ergens anders in Zuid-
Soedan een nieuw bestaan voor henzelf 
en hun kinderen proberen op te bouwen. 
Hij benadrukte dat er miljoenen mensen 
op de vlucht zijn en dat de meesten wor-
den opgevangen in hun eigen regio of in 
buurlanden, zo ook de vrouwen in Zuid-
Soedan. Ze worden opgevangen in kleine 
gemeenschappen, waar zij zich hopelijk 
gaan thuis voelen. 
De tweede schaalcollecte bestemden we 
voor Vastenactie. Op zondag 12 maart 
werd de Vastenactiefilm vertoond na de 
viering. Op Palmzondag was er weer een 
extra schaalcollecte. 

Vakantiegevoel
Op zaterdag 18 maart was er een oe-
cumenische pelgrimage door Maas-
sluis, een wandeling van rond acht ki-
lometer. De start was in de Petrus en 
Pauluskerk met gebed en een uitleg over de  
hongerdoek door Jos Cobben. Via de We-
verskade, een stukje Maasland en het stads-
centrum werd de Groote Kerk bereikt, waar 
koffie en thee klaarstonden. Ds. Geb van 
Doornik vertelde een boeiend verhaal over 
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Naar 
wie zal 
jouw hart 
uitgaan…

de geschiedenis van deze kerk. 
De terugweg naar de P&P-kerk werd wat 
ingekort, want de soep stond al op de 
deelnemers te wachten. Daar vertelde de 
Stichting on Wheels over haar activiteiten. 
De Stichting zet zich sinds 1997 in voor 
kinderen, volwassenen en ouderen met 
een (ernstige) beperking zoals de ziekte 
van Duchenne. Zij biedt kinderen en hun 
ouders, maar ook volwassenen of ouderen 
een ongebonden vakantiegevoel. Dat ge-
beurt door de organisatie van dagtochten, 
door verhuur van chalets en aangepaste 
vervoer- en kampeermiddelen. De activi-
teiten van de Stichting on Wheels sluiten 
mooi aan bij het Vastenactiethema ‘Men-
sen onderweg’ en daarom werd voor dit 
doel gecollecteerd. De pelgrimstocht werd 
afgesloten door ds. Maarten van der Veer.

Vesperviering 
Op 22 maart was er een vesperviering, gevolgd 
door een Oecumenische Vastenmaaltijd. 
Ds. Chris Schreuder en Marianne Paalvast  
gingen voor in de viering. Daarna was er  
heerlijke soep en een bord met gevarieerde 
koude gerechten. 
Na de maaltijd vertelde de Stichting on Wheels 
nogmaals over haar werk. Zij mocht uitein-
delijk € 673,03 ontvangen. De collectes en de 
Vastenactiebus hebben het mooie bedrag van 
€ 838,75 opgebracht.

Vastenactie Vlaardingen 
Verrassend was de viering van basisschool 
’t Palet en het bezoek van gemengd vocaal 
ensemble ‘Marcato’ uit de Bethelkerk met 
pianiste dirigente Ria Korpershoek. 
Het is fijn te weten dat een grote groep pa-
rochianen de vastentips ontvangt van Kerk 

in Actie. We weten dan dat je niet in je 
eentje een inspirerende tekst leest, maar 
dat je sámen deelneemt.

In de Pax Christikerk en in de Lucaskerk 
was er in de 40-dagentijd elke week een 
nieuwe liturgische bloemschikking. Het 
was een mooie, symbolische rode draad 
door deze periode. Inmiddels is dit een 
waardevolle traditie, met dank aan de 
mensen van de werkgroep bloemversie-
ring die daar veel tijd en aandacht aan 
besteden. 
In de Lucaskerk werd alle zondagen tij-
dens de 40-dagentijd en op Eerste Paasdag 
onderstaand lied gezongen. Het was heer-
lijk om dit steeds samen te mogen zingen: 
Pelgrim, nu op weg gegaan, om het licht te 
dragen,
naar wie zal jouw hart uitgaan, deze veertig 
dagen.
Jezus zegt: jij bent het licht, als je van een 
ander
die je op je weg ontmoet, ’t leven hebt 
veranderd.

In de Pax Christikerk waren vier ‘vasten-
soepmaaltijden’ met elke avond ook een 
stukje bezinning. Het is fijn dat dit op veel 
plaatsen gebeurt, dat je samen vast, dat je 
je samen voorbereidt op het Paasfeest. Het 
was goed hoe voorgangers en parochianen 
omgingen met het thema van de actie: Uit 
liefde voor jou.
Woorden, gebaren en daden, die laten zien 
dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. 
Dat het je echt om die ander te doen is. 
We hebben kwetsbare mensen kunnen 
helpen dit jaar, via Kerk in Actie voor 
Moldavië en met de actie dichtbij voor de 
Voedselbank. 

Financieel overzicht r.-k.-kerken in Vlaar-
dingen en de PKN-gemeenten: Op 24 
april stond het volgende bedrag op de 
rekening van MOV-ZWO. De opbrengst 
van kerkcollectes en particuliere giften: 
€ 5.031,35. 
Werkgroep MOV-ZWO. 
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Stichting Vrienden van de Basiliek

De Vriendenstichting bekostigt belangrijke 
zaken, in en rond de Liduinabasiliek. Dit 

varieert van tuinonderhoud tot concerten.

Verbeteringen in kerk en pastorie

door Conny Kappelhof-Streep

 Onlangs zijn de prach-
tige Dunselman pane-
len in de Liduinabasiliek 
schoongemaakt en waar 

nodig gerestaureerd, de panelen heb-
ben hun oude, heldere kleuren weer 
terug. 
Deze restauratie werd bekostigd 
door de Vriendenstichting. De kos-
ten bedroegen € 20.000. Gelukkig zijn er vele trouwe donateurs, die de 

stichting en de basiliek een warm 
hart toedragen. 
De Vriendenstichting is opgericht in 
2014 en heeft als doel de parochie 
financieel te ondersteunen om de 
basiliek in haar huidige staat te be-
houden. Het bestuur bestaat uit de 
heer Hans Stout, voorzitter, de heer 
Ton van Scheppingen, penning-
meester en mevrouw Conny Kap-
pelhof, secretaris. Pastoor Vismans 
was de ambassadeur. Wij zijn dank-
baar voor zijn jarenlange inzet voor 
de basiliek en de Vriendenstichting. 
Door zijn overlijden kwam deze 
functie vacant. Inmiddels heeft het 
bestuur rector Egging bereid gevon-
den om het ambassadeurschap over 
te nemen. 

Verbeteringen
De afgelopen jaren heeft de Vrien-
denstichting mooie donaties mogen 
ontvangen, zelfs van buiten de pa-
rochie. Door deze donaties kon de 
Vriendenstichting vele zaken laten 
uitvoeren en ondersteunen. Het be-

‘Als de HEER het huis niet bouwt, 
werken de bouwers vergeefs’ 
[Ps. 127: 1]
Financiële bijdragen kunt u stor-
ten op rekeningnummer, 
NL54 INGB 0006 6944 73, t.n.v. 
Stichting Vrienden van de Basi-
liek H. Liduina en O.L. Vrouw 
Rozenkrans. De Stichting heeft 
de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Uw donatie 
is dus aftrekbaar van de belasting. 
Wilt u meer informatie of mis-
schien vaste donateur worden? 
De folders van de stichting liggen 
achterin de basiliek. Neemt u deze 
gerust mee naar huis. De folder is 
ook te lezen op de website: 
www.liduinabasiliek.nl (hoofdje: 
steun ons Vriendenstichting). 
Ook kunt u telefonisch contact 
opnemen met mevrouw Conny 
Kappelhof (010) 426 82 62 of via 
email thcmstreep@hetnet.nl

gon met de aanlichting van de basi-
liek en de schenking van de vleugel 
ten behoeve van onze koren. Ook bij 
de maandelijkse Vespervieringen 
wordt de geschonken vleugel ge-
bruikt. Verder was er enkele malen 
een financiële ondersteuning voor 
het onderhoud van de tuin bij de 
pastorie en parochiecentrum de Wil-
genburg. Daarnaast konden verbete-
ringen in de pastorie bekostigd wor-
den, zoals de alarminstallatie, een 
nieuwe kopieermachine, die zeer 
veel wordt gebruikt en - bij uitzon-
dering - nieuwe vloerbedekking voor 
de paters SVD. Bovendien, wanneer 
er concerten zijn en het verzoek is 
er, wordt de uitvoering van een con-
cert financieel ondersteund door de 
Vriendenstichting.
U zult begrijpen dat de Vrienden-
stichting nog steeds op zoek is naar 
donateurs. Elke donatie, groot of 
klein, is welkom. Een sterk finan-
cieel fundament geeft rust en biedt 
kansen om de Liduinabasiliek in al 
haar pracht en praal te mogen be-
houden! 

Gelukkig 
zijn er vele 

trouwe 
donateurs
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Thema: Durven we nog?
Wat een vraag, natuurlijk durven we! Maar wat dan pre-
cies? We zien in de samenleving veel angst, het leven 
wordt harder, jongeren krijgen te maken met geweld, 
met uitsluiting. Pestgedrag op scholen, en op het werk, 
komt vaak voor. Oorlog en onrecht maken dagelijks 
deel uit van het nieuws. Het kunnen allemaal redenen 
zijn om je terug te trekken in je eigen veilige coconne-
tje. Durven we nog ons nek uit te steken, te staan voor 
ons geloof en daar vorm aan te geven? 
Als leden van de parochiële werkgroep Geloofsverdie-
ping durven we. We staan voor wat ons beweegt, om op 
diverse manieren ons geloof ter sprake brengen. Dat kan 
door de verstilling te zoeken waarin Gods stem hoorbaar 
kan worden, door zijn Woord te laten klinken, door boek-
bespreking, of door samen creatief bezig te zijn.
Het seizoen is bijna voorbij, we hebben nog een paar 
activiteiten, maar in de onlangs gehouden vergadering 

hebben we al volop plannen gemaakt voor het vol-
gende seizoen. 
Een uitdagende opening van het seizoen staat ons op 
20 september te wachten. De titel van de avond? Heb 
jij het lef om….. Noteert u vast de datum?  Wij van de 
werkgroep, we durven nog. U ook hopen we! 
Aanmelden voor een activiteit kunt u via een centraal 
emailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
onder vermelding van de naam van de activiteit waar-
aan u wilt deelnemen. Graag ook uw emailadres ver-
melden, voor verdere berichtgeving en ook van welke 
deelgemeenschap u lid bent.
Heeft u ideeën voor activiteiten, we staan er altijd voor 
open. Mailen kan naar  
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl.  
Henri Egging, portefeuillehouder geloofsverdieping, 
Riek Wouters, René Eysink Smeets, Elly Barendregt, 
parochiële werkgroep geloofsverdieping

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2022-2023
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Hoe worden we een kerk waarin alle generaties 
zich thuis kunnen voelen? 

Dat is een uitdaging waar wij in de komende tijd voor staan.
Hebben wij het lef om…die uitdaging aan te gaan? Durven we dat nog?

Pionier Niels de Jong had het lef. Daarover heeft hij ons wat te vertellen.
Durven wij te luisteren naar hem?
Durf… ga de uitdaging aan en kom naar hem luisteren tijdens de openingsavond van het seizoen 
geloofsverdieping 2023-2024. 

Centrum De Wilgenburg (achter de basiliek), op woensdag 20 september. 
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 

Na afloop ontmoeting met een drankje.  

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Heb jij het lef om…. Woensdagavond 20 september
Van 20.00- 22.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)

Schiedam,
Centrum De Wilgenburg

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Elke 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 - ca. 21.00 
9 juni, 14 juli, augustus geen meditatie, 8 sept.

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Bijbellezen Vanaf 7 sept. elke donderdagmorgen na de viering Maassluis, Petrus en Pauluskerk

Vele kamers
Gespreksavond boekje Jacobine Geel

Woensdagavond 21 juni. Van 19.45 tot ca. 21.45.
Inloop vanaf 19.15

Maassluis, Petrus en Pauluskerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er 
onvoldoende belangstelling is of er andere beperkende factoren zijn.



Hoe worden we een kerk waarin alle 
generaties zich thuis kunnen voelen?
Hoe worden we een kerk waarin alle generaties zich thuis 
kunnen voelen? Dat is een uitdaging waar wij in de ko-
mende tijd voor staan. Soms bekruipt ons de gedachte dat 
de huidige generatie actieve parochianen wel de laatste 
zal zijn. Maar dan blijken er opeens nieuwe mensen deel 
te nemen aan een viering of een activiteit, ook jongeren, 
gezinnen en mensen met wortels in een andere cultuur.
Een kerk van alle generaties Het kan dus toch: bouwen aan 
een kerk met mensen van alle generaties. En dan gaat het 
er niet eens om dat wij veel jongeren werven. Maar wel 
dat mensen die nieuw binnenkomen zich welkom voelen, 
en mede de kleur van onze geloofsgemeenschappen kun-
nen bepalen. Natuurlijk gaat het om initiatieven op kleine 
schaal, maar het kan wel. Je moet er wel lef voor hebben, 
en het aandurven om het anders aan te pakken dan wij al 
heel lang gedaan hebben.
Daarover gaat het bij de opening van het seizoen Geloofs-
verdieping met pionier Niels de Jong, onder het motto: 
Heb je het lef om…?
Samen jong De pastoraatgroepen in onze parochie staan dit 
jaar regelmatig stil bij het boek ‘Samen jong’, over een 
kerk van alle generaties. Wat is daar voor nodig? Om kerk 
te zijn voor álle generaties moeten wij juist prioriteit geven 
aan jonge generaties en hun gezinnen. Wij kunnen de 
boodschap van Jezus alleen serieus nemen, als we ingaan 
op vragen die mensen in het leven opdoen. Jongeren moe-
ten ervaren dat wij hart voor hen hebben. Als je jongeren 
verantwoordelijkheid geeft, zullen zij zich eerder thuis én 
betrokken voelen bij de kerk. Als de kerk een warme ge-
meenschap is, word je gezien en herkend. Als een ‘goede 
buur’ heeft de kerk goed nieuws voor wijk en wereld.
Aanstekelijke voorbeelden Kortom: als wij een kerk van alle 
generaties willen zijn, willen worden, dan moeten wij wel 
lef hebben! Dan helpt het om aanstekelijke voorbeelden te 
horen uit de praktijk. Niet alleen wat er allemaal gedaan 
is, maar ook de inspiratie van waaruit mensen een nieuw 
begin gemaakt hebben. Niels de Jong, als predikant en 
pionier betrokken bij de groeiende jonge kerkgemeen-
schap ‘Noorderlicht’ in Rotterdam zal ons inspireren en 
uitdagen op deze avond. Heb je het lef om…?
Data en tijd De openingsavond seizoen Geloofsverdieping 
vindt plaats op 20 september a.s. in De Wilgenburg, Land 
van Ris 6, 3112 DT Schiedam. Zaal open om 19.30 uur. 
Start avond om 20.00 uur. Na afloop ontmoeting met een 
drankje tot 22.30 uur..
Pastoraal team en werkgroep Geloofsverdieping 

Rust, innerlijke vrede en harmonie 
door meditatie 

Inhoud Meditatie is het tot rust 
brengen van de geest, deze 
vrijmaken van rusteloze emo-
ties en gedachten. Het helpt 
om stress en angstgevoelens 
te verlichten, om beter met het 

leven om te gaan, het versterkt het lichaam van binnenuit 
en vergroot de concentratie en helderheid. Daarom is het 
goed om meditatie een onderdeel van je leven te maken. 
Soms is het al genoeg om 10 of 15 minuten gewoon even 
stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-
den, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concen-
tratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk.
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand: van 20.00 -- ca. 21.00 uur. In de komende peri-
ode bent u welkom op  9 juni en 14 juli (in augustus is 
er geen meditatie) In het nieuwe seizoen starten we weer 
op 8 september.
Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje thee. 
Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten en iets 
mee te nemen om warm te blijven. 
Aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het 
e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
of via tel. nr. 06 10709911
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Bijbellezen
Inhoud De Bijbel; het meest gelezen 
boek ter wereld. Voor veel mensen 
een voortdurende bron van inspira-
tie. Voor anderen een moeilijk te be-
grijpen boek. Wat heeft de Bijbel ons 

in deze tijd nog te zeggen?
Vorm Samen het evangelie van de komende zondag lezen, 
op ons laten inwerken en met elkaar in gesprek met toe-
lichting van de pastor.
Begeleiding pastor Duynstee of pater Kunnekkadan.
Plaats en tijd Petrus en Pauluskerk. Vanaf donderdag 7 
september na de ochtendviering starten we weer met het 
wekelijks Bijbellezen. (behalve in vakantietijd.) Aanvang: 
10.15 uur. Einde: ca. 11.15 uur.
Aanmelding Niet noodzakelijk.
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Vele kamers
-- Gespreksavond boekje Jacobine Geel --

Inhoud In dit boekje bespreekt Ja-
cobine Geel haar weg door de Bij-
bel. Zij bespreekt in hoofdstuk IV 
de slotscène van de film ‘Son of 
Man’. De verrassende voorbeel-
den, die zij daarover aanhaalt, 
zijn bijzonder treffend. Graag 
delen we dit met u. 
Vorm We lezen vooraf, thuis, 
hoofdstuk IV uit het boekje en be-

spreken gezamenlijk in de bijeenkomst wat het ons doet, 
welke aspecten van ons geloof aangesproken worden. Na 
aanmelding krijgt u het betreffende hoofdstuk tijdig per 
email toegestuurd. 
Wilt u het hele boekje hebben? Het is via Bol.com te koop 
en kost daar € 7,99
Begeleiding René Eysink Smeets
Plaats Petrus en Pauluskerk, Maassluis. 
Datum en tijd Woensdagavond 21 juni. Aanvang 19.45 uur. 
Einde ca. 21.45 uur Inloop vanaf 19.15 uur.
Opgave Aanmelden mét emailadres graag voor 17 juni a.s. 
via het e-mailadres: 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Terugblik
Bezoek aan de bijbelse beeldentuin in Hoofddorp. 
Dit is typisch zo’n plek in Nederland die werkelijk zó bij-
zonder is dat je er parkeerplaatsen vol touringcars ver-
wacht te vinden, maar in plaats daarvan tref je een oase 
van rust aan, waardoor je je bevoorrecht voelt om deze 
unieke plek te mogen bezoeken. 
We gingen met een klein gezelschap op pad, dat in twee 
auto’s paste.  Onder hen twee dames die binnen afzien-
bare tijd gedoopt zouden worden.
De beeldentuin maakt deel uit van een kerktuin met Bij-
belse planten, een kerkhof en de beeldentuin, met als 
hoogtepunt de Kruisweg. Dit alles is van de parochie Jo-
annes de Doper, een bijzondere kerk en toevallig gelegen 
aan de Kruisweg in Hoofddorp.
Wij werden ontvangen door paters svd, waarvan de mees-
ten, net als onze pastor Avin, ook uit India afkomstig zijn. 
Ze spraken goed Nederlands. Na de kennismaking wer-
den wij getrakteerd op een eenvoudige maar goede lunch. 
Daarna gingen we naar de Beeldentuin. Pater Avin ver-
zorgde ‘het Rondje om de kerk’. Zijn onnavolgbare uitleg 

bij ieder beeld zorgde dat de boodschap luid en duidelijk 
binnenkwam bij ons groepje. 
Dat geldt zeker voor de Kruisweg, die bestond uit veertien 
kleine beeldengroepen. Een Kruisweg lopen is altijd een 
vrij heftige gebeurtenis, die op deze plaats nog meer im-
pact op ons had dan ‘normaal’ in de kerk. Bij elke statie 
stonden wij even stil en gaf pastor Avin een uitleg van de 
gebeurtenis uit de Bijbel. Daarnaast ging het erom wat dat 
in ons dagelijks leven betekende. Tenslotte was er steeds 
een kort gebed en zo gingen we alle staties af. We werden 
er helemaal door vervuld. 
Na een lijdensweg is er altijd weer hoop op een betere 
toekomst. Dat werd ook duidelijk geworden bij het bezoek 
aan de beeldentuin. Vooral door de kruiswegmeditaties.
Johan de Groot 

Samen kijken naar de Canadese film ‘Still mine’.  
Dit is een zeer realistische film over het ouder worden van 
een  echtpaar. Vooral hun laatste, zware levensfase stond 
centraal. De man wilde nog éénmaal een huis bouwen 
voor zijn vrouw. Met haar gezondheid ging het snel ach-
teruit, het huis moest eenvoudig zijn, gelijkvloers. Maar 
begrip van de buitenwereld was er héél weinig, er werd 
afwijzend op gereageerd.
In de film waren enkele fragmenten waar stiltes vielen. 
Voor mij was het allemaal zo echt, zo reëel. Als kijker 
leefde je je helemaal in, in dit warme verhaal. De acteurs 
waren geweldig. Er was zo’n band tussen deze twee, de 
liefde en het begrip voor elkaar. Na de film hebben wij 
nog een kort gesprek gehad. Spijt om te komen kijken, 
geen moment! 
Cecilia Wubbels

2020  Geloofsverdieping

De adressen van de diverse locaties zijn
Maassluis 
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maas-
sluis. (achter de kerk is gratis parkeerruimte)
Vlaardingen
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Pax Christikerk Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Schiedam
Basiliek (pastorie) Singel 104, 3112 GS Schiedam.
Centrum de Wilgenburg (achter de basiliek) Land van 
Ris 6, 3112 DT Schiedam. H.H. Jacobus en Martinus-
kerk Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt 
voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In de beschrijving 
staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden.



 O
p woensdagochtend 26 april 
kreeg het echtpaar Janny 
Bergmans-Eijsberg en Peter 
Bergmans uit handen van bur-

gemeester Gregor Rensen een lintje. 
Zij werden beiden benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau.
 
Janny Bergmans is ruim veertig 
jaar actief als vrijwilliger voor de An-
dreasparochie, die later gefuseerd is 
tot Andreas, Petrus en Paulusparo-
chie. In 2011 ging deze gemeenschap 
deel uitmaken van parochie De Goede 
Herder.
Haar betrokkenheid begon al vroeg 
en betreft een keur aan activiteiten. 
Vanaf januari 1982 tot juni 1992 
zong zij in het Jongerenkoor Accoord. 
Vanaf juli 1982 tot juli 1990 was zij 
lid van de stuurgroep crèche en van 
de werkgroep kindercrèche. Van sep-
tember 1984 tot juli 1986 volgde zij 
de Pastorale school. Van juli 1985 tot 
juli 2000 bezorgde zij het parochie-
blad.
Janny was lid van de werkgroep Kin-
dernevendienst van juli 1987 tot juli 
2000.
Zij werd in 1992 koorlid en secretaris 
van het Jongerenkoor ToBeContinued.
Als lid van de werkgroep wijkcontact-
personen bezocht zij parochianen. 
Dat deed zij van juli 1995 tot juli 
2000. Ze was lid van de werkgroep 
familievieringen van januari 1997 tot 
augustus 2003.
Van maart 2004 tot november 2004 

Koninklijke Onderscheidingen in de parochie

Op allerlei terreinen al vele jaren actief

door Marianne Soors (Maassluis) en Hans Rombouts (Schiedam)

was zij lid van de werkgroep Impuls-
weken.
Vanaf augustus 2009 zet zij zich als 
Bedrijfshulpverlener in tijdens zon-
dagse- en bijzondere vieringen. 

Zij werd in april 2008 afgevaardig-
de  van de parochie bij de Stichting 
Present. Ook was zij van juli 2011 
tot september 2013 lid van een werk-
groep van het Platform van Kerken. 
In mei 2014 werd zij administratief 
medewerker op het secretariaat van de 
deelgemeenschap. 

Vanaf mei 2016 zingt zij als alt in het 
middenkoor Intermezzo.  
Voor Peter Bergmans begon het 
werk voor de kerk ook bij Jongeren-
koor Accoord. Vanaf januari 1982 tot 
juni 1992 zong hij in het koor en ging 

Drie parochianen ontvingen dit jaar een lintje van de burgemeester. Het gebeurde in 
Maassluis en Schiedam. 

Hij zong in het koor 
en ging er basgitaar 
spelen
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er basgitaar spelen. Vanaf juli 1984 tot 
juli 1985 was hij redactielid van het 
parochieblad. Van september 1984 
tot juli 1986 volgde hij de Pastorale 
school.
Van juli 1986 tot juli 2004 was Peter 
lid van de werkgroep oecumenische 
vieringen. In 1992 werd hij koorlid 
en dirigent van het jongerenkoor To-
BeContinued en lid van de stuurgroep 
liturgie. 
Van juli 1992 is Peter als dirigent lid 
van de werkgroep kerkmuziek. Hij 
was cantor van juli 1992 tot januari 
2019. Hij was lid van de werkgroep 
geloofsverdieping van september 
2002 tot juli 2004. Van juli 2005 tot 
juli 2008 volgde hij de oriëntatie cur-
sus dirigent/cantor en stemvorming 
voor koorleiders.
Peter was van juli 2010 tot juli 2016 
afgevaardigde voor Taizé aan de Maas. 
Hij is sinds mei 2016 koorlid en diri-
gent van het middenkoor Intermezzo.
In juli 2020 werd Peter lid van de 
commissie ICT.

Jos Over de Vest
Op 26 april jl. reikte Cor Lamers, 
burgemeester van Schiedam, aan 
veertien Schiedammers koninklijke 
onderscheidingen uit. Dit keer viel 
ook de eer te beurt aan onze paro-
chiaan Jos Over de Vest, die door de 
koning werd benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. De hierbij 
behorende versierselen werden door 
de burgervader op de revers van Jos 
opgespeld, in aanwezigheid van zijn 
trotse echtgenote en kinderen. 
Deze onderscheiding is Jos van har-
te gegund vanwege zijn jarenlange 
inzet voor de deelgemeenschap Ja-
cobus en Martinus. Zo is hij vanaf 
1983 lector in de Jacobuskerk. Daar-
naast beheert hij al meer dan veer-
tig jaar de ledenadministratie. Mede 
door zijn inspanningen kwam de di-
gitalisering tot stand. 
Jos is ook al jaren actief voor mu-
ziekvereniging Sint Radboud. Naast 
zijn muzikale kwaliteiten valt daar 

zijn organisatietalent op. Zo levert 
hij nog steeds met veel plezier, sa-
men met het jeugdorkest van Sint 
Radboud, een bijdrage aan het tradi-
tionele Sint Maartensfeest. Memo-
rabel zijn ook de (zomer)concerten 
en nazomeractiviteiten met film en 
muziek in en rondom de Jacobus-
kerk. Jos neemt daarvoor dikwijls 
het initiatief. 

Zo is en blijft hij een drijvende 
kracht bij de instandhouding van 
de hechte band, die al meer dan een 
eeuw bestaat tussen ‘Jacobus’ en 
‘Radboud’. Wij feliciteren Jos van 
harte met zijn welverdiende konink-
lijke onderscheiding.   

Nazomeractiviteiten 
met film en muziek
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door Gerarda Havermans-van Mourik

ONZE SCHATTEN

Het mysterie van het tabernakel

 In het hoogaltaar in de Liduinabasiliek, helemaal 
voorin de kerk, bevindt zich het tabernakel. Dit is in 
wezen een kluis, waarin de geconsacreerde hosties 
in een kelk worden bewaard. 

Wie in de kerk zit, ziet de goudglanzende deur, die in 
werkelijkheid van koper is. Want ook in de basiliek is niet 
alles goud wat blinkt. Om de afbeelding die erop staat 
goed te zien, moet je er bijna met je neus bovenop staan. 
Maar dat is niet iets wat we zomaar doen, uit respect voor 
wat wij als het Allerheiligste beschouwen.

Op deze foto is de afbeelding wél goed te zien. We zien dan 
een man die onder een struik ligt, en een engel die hem 
een kruik of een beker aanreikt. Deze afbeelding deed mij 
onmiddellijk denken aan het Bijbelverhaal over de profeet 
Elia, die op de vlucht voor koning Achab uitgeput onder 
een struik gaat liggen en zegt: ‘Laat mij maar sterven, ik 
ben niet beter dan mijn voorouders’. Dan komt er een 
engel, die hem te eten en te drinken geeft, waardoor hij 
op krachten komt om de voettocht door de woestijn naar 
de berg Horeb te ondernemen. Daar zal hij uiteindelijk 
God ontmoeten. Dit staat te lezen in 1 Koningen 19. Het 
is een prachtig verhaal, dat we, zoals het is afgebeeld op 
het tabernakel, kunnen begrijpen als een verwijzing naar 
het heilig brood dat daarin bewaard wordt. En dan vooral 
in de betekenis van voedsel dat ons kracht geeft op onze 
levensweg. Wat mooi en wat toepasselijk.
Echter… het zit misschien toch anders. Want kijken we op 
de website van de basiliek, dan vinden we daar als omschrij-
ving: ‘Jezus in de Hof van Olijven en een engelenfiguur’. 
Daar gaat mijn mooie verhaal, en daar gaat ook de bete-
kenis die ik uit dit verhaal afleidde. Ja… de stralenkrans 
wijst mogelijk meer op Jezus dan op de profeet Elia. Maar 
wat moet die engel daar dan? Want volgens de Bijbel was 
Jezus helemaal op zichzelf teruggeworpen in de Hof van 
Olijven. Is dit dan een vrijheid die de kunstenaar zich heeft 
veroorloofd? 
Dus zit ik nu met een mysterie, dat ik graag aan u allen 
voorleg: wat wordt hier afgebeeld? En… nu we het toch 
over een mysterie hebben: ik heb niet kunnen vinden wie 
de maker van het tabernakel is. Misschien is er iemand 
die dit wel weet? Ik ben heel benieuwd. 
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Dit voorjaar was weer de lande-
lijke Kindermuziekweek. Schie-
dam beleefde van 18 maart tot en 
met 1 april het staartje van deze 
week. Gedurende twee weken 
waren op verschillende plekken 
gratis activiteiten voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Zo wer-
den door muziekvereniging Sint 
Radboud, in samenwerking met 
de Bibliotheek Schiedam, ‘inloop-
muziekworkshops’ gehouden in de 
Korenbeurs. 
Op zaterdag 18 maart jl. was in de 
Jacobuskerk het kinderconcert: 

‘De wind in de Wilgen’. (zie foto). 
Voorafgaande aan het concert 
konden de kinderen tegenover de 

kerk in zaal de Noord, muziekin-
strumentjes maken, die werden 
gebruikt tijdens het concert. Zaal 
de Noord is de thuisbasis van mu-
ziekvereniging Sint Radboud. 
Na afloop was er nog een instru-
mentenmarkt. 
Al met al een leuke ervaring voor 
de kinderen, die wellicht de smaak 
te pakken hebben kregen en hier-
mee verder willen gaan. Muziek-
vereniging Sint Radboud 
(www.sintradboud.nl) zal hen van 
harte welkom heten!

Kinderconcert in de Jacobuskerk

Op 12 maart was de 25e Anders 
dan Andersviering in de Pax Chris-
tikerk. Het thema was: Hoe hoog 
leg jij de lat? Daarbij kwam aan de 
orde dat we in een maatschappij 
leven waarin veel wordt gevraagd 
en geëist. Er moet veel… maar van 
wie eigenlijk? Waar laat je je door 
leiden? 
Populaire popsongs, zoals That’s 

what friends are for van Dionne 
Warwick en A brand new day van 
Diana Ross verdiepten dit thema. 
De lezing was uit Micha 6, waarin 
deze profeet het volk op het hart 
drukt dat God niet vraagt om mate-
riële offers, maar van jou verlangt 
dat je rechtvaardig bent, trouw en 
eerlijk. 
Dick Nels van het combo dat de An-

Anders dan Anders ders dan Andersvieringen begeleidt, 
blikt dankbaar terug op dit zilveren 
jubileum. “Het werd een feest. De 
opkomst was overweldigend. Heer-
lijk om weer eens in een volle kerk 
te zingen en te spelen.”
Kees Koeleman was de voorganger 
vanmorgen. “Wat fijn dat Kees weer 
voorging. Het was weer als vanouds: 
inhoudelijk sterk en hier en daar 
doorspekt met een vleugje humor.”
Aan het einde van de viering dankte 
Dick de ‘klusploeg’ van het koor 
Impuls. Het grote en loodzware 
scherm, dat al geruime tijd in de 
Hermeszaal stond, kreeg van-
daag een plekje in de kerk. Met dit 
scherm waren presentaties veel 
beter zichtbaar. Impuls zong een 
aantal liedjes mee met het combo, 
en daardoor klonk het allemaal nog 
wat mooier, nog wat meer ‘anders 
dan anders’. 
Bassist Menno en sologitarist 
Jeroen gaan na jaren trouwe dienst 
het combo verlaten. De vacature 
van Menno is al opgevuld, die van 
Jeroen nog niet. Het combo is op 
zoek naar een sologitarist. 
De volgende Anders dan Anders-
viering is op zondag 19 november. 
Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda. 
Lidwien Meijer 
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Afscheidslunch

Uitnodiging voor een High Tea Op zondag 9 juli organiseert Lucas Cooking een High 
Tea voor alle parochianen van onze Goede Herderparochie en andere belangstellenden. Vorig jaar hebben we dat 
ook gedaan en toen was het een groot succes! Het was heel gezellig, daarom gaan we er dit jaar een vervolg aan 
geven. Lucas Cooking wil zich met deze High Tea van een andere kant laten zien. Normaal koken we voor specifieke 
groepen parochianen en voor vluchtelingen of andere doelgroepen. Nu is iedereen welkom! We hopen dat u komt 
genieten op deze zondag, van een feestelijke High Tea met zoete en hartige lekkernijen. 
Tijd en plaats: zondag 9 juli om 12.30 uur in de Lucaskerk te Vlaardingen. Prijs: € 7,50. U kunt zich opge-
ven via het onderstaande emailadres: lucascooking.vld@gmail.com. In de Pax Christikerk en in de Lucaskerk 
komen inschrijflijsten. Graag tot ziens op zondag 9 juli. Koks van Lucas Cooking

Reünie De Hoeksteen

Op 20 april jl. stapten (gepen-
sioneerde) juffen en meesters 
de Lucaskerk binnen voor een 
reünie van oud-leerkrachten van  
r.-k. basisschool De Hoeksteen in 
Vlaardingen. Het was een warm 
weerzien, er werd geknuffeld, ge-
praat en flink gelachen. Het was 
genieten van elkaars gezelschap. 
“Wij waren een hecht team”, zei 
een deelnemer. 
Stineke, één van de oud-collega’s 
en tevens lid van LucasCooking 
had de leerkrachten uitgenodigd 
en LucasCooking verzorgde uiter-
aard de maaltijd. Voor degenen 

die inmiddels waren overle-
den stak Stineke, naar goed 
katholiek gebruik, een kaars 
aan, die de hele avond bleef 
branden. 
Het werd een geweldig feest-
je, zeker voor degenen die 
elkaar vele jaren niet meer 
hadden gezien. Foto’s van hun 
jonge jaren werden uitgewis-
seld en verhalen van ‘weet je 
nog van toen’ klonken uit vele 
monden! Die monden werden 
door de Lucas Cooks met een 
heerlijke maaltijd gevuld. 
‘Dank aan de dames die dit 
alles zo tiptop hebben ver-
zorgd’, sprak een oud-juf. Al 
met al een geslaagde avond 
voor zowel de oud-collega’s 

als voor de tevreden Cooks. Want… 
alles was op!
Helen de Koning

Op zondag 19 februari hebben wij 
als Lucas-cooks, José Smeele in 
het zonnetje gezet. Dit hebben we 
gedaan in het Vlaamsch Brood-
huis in Schiedam. Als ‘hoofd’ van 
onze groep cooks, was zij de spil 
in het bedenken en organiseren 
van etentjes voor verschillende 
doeleinden. We hebben vele jaren 
onder haar bezielende leiding 
gekookt. Daar kijken we met veel 
plezier op terug. Ook het admi-
nistratieve gedeelte heeft zij met 
verve verricht. En dat was niet 
altijd eenvoudig. 
De lunch, als afscheid aangebo-
den, was heel lekker en gezellig.
Met een speech van ons nieuwe 
‘hoofd’: Helen de Koning werden 
alle positieve dingen over José 
nog eens herhaald. Helen had een 
prachtige oorkonde voor José ge-
maakt, met daarbij als cadeau van 
alle cooks, een boekenbon.
Bep van Velzen

Oogmeting
Oogdrukmeting
Contactlenzen
Computerbril
Zonnebrilllen
Rijbewijs CBR keuring

Groenelaan 99a
3114 CD Schiedam
010-4261930

Geopend van ma t/m za
van 9:00 uur t/m 19:00 uur

advertenties
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Als pastor 
wilde Berry 
Lansbergen 
graag als 
een goede 
‘herder’ 
mensen nabij 
zijn

In Memoriam

pastor Berry Lansbergen

 Op zaterdag 18 februari over-
leed Berry Lansbergen, 
priester in ons bisdom en 

voortkomend uit onze parochie. 
Berry groeide op in hartje Schie-
dam, het gezin was verhuisd van-
uit Kethel. In Schiedam, en later in 
Vlaardingen, was Berry Lansbergen 
vrijwilliger in de parochie, lid van de 
parochieraad en bestuurslid.

Reeds op jonge leeftijd verlangde Berry er 
naar om priester te worden. Hij volgde het 
kleinseminarie en was begonnen met het 
grootseminarie. Toen de priesteropleiding in 
korte tijd ingrijpend veranderde, koos hij een 
andere weg. Hij werkte jarenlang bij de So-
ciale Dienst van de gemeente Schiedam. Op 
latere leeftijd heeft hij de draad weer opgevat 
van zijn priesterroeping en de opleiding ‘voor 
late roepingen’ gevolgd.
Als pastor wilde Berry Lansbergen graag als 
een goede ‘herder’ mensen nabij zijn. Hij 
preekte vanuit concrete levenservaringen, 
maar boorde van daaruit altijd een ‘diepere 
laag’ aan. Hij was bescheiden en trad niet 
op de voorgrond. Hij hield niet van manage-
ment, en daarom koos hij er bij de fusie van 
parochies voor om teamlid te worden en geen 
pastoor.

In de bijna 25 jaar van zijn priesterleven heeft 
Berry Lansbergen op verschillende plekken 

gediend: in Gouda, in Berg-
schenhoek en Bleiswijk, in 
de Bollenstreek, in Wasse-
naar e.o. en de laatste jaren 
in het Westland. Ik herinner 

mij nog hoe ik hem in 2016 in 
Schiedam in de kerk ontmoette, 

toen hij weer verhuisd was naar 
zijn geboortestad. Zo lang hij nog 

kon is hij blijven dienen in de paro-
chies van het Westland, eerst als teamlid 

en daarna als assistent. De laatste jaren ging 
het leven van Berry moeizaam, en dat maakte 
hem enigszins somber. Het viel hem zwaar 
dat hij niet meer kon voorgaan in de eucha-
ristie, of mensen pastoraal nabij kon zijn. Het 
kostte hem moeite om hulp te aanvaarden bij 
zijn kwetsbare gezondheid. Hij genoot nog 
wel van kleine dingen, zoals de gezelligheid 
met zijn familie.
Onverwacht kreeg Berry Lansbergen op 13 
februari een beroerte en een infectie. In het 
ziekenhuis bleek herstel niet meer mogelijk. 
Zijn jaargenoot vicaris Lex van Deelen heeft 
hem het sacrament der zieken toegediend. Op 
maandag 27 februari hebben wij, samen met 
onze bisschop Mgr. Van den Hende, pastor 
Berry Lansbergen uitgeleide gedaan vanuit 
de H. Jacobuskerk in Schiedam-Kethel. Col-
lega’s en parochianen uit alle parochies waar 
hij gediend heeft, waren daarbij aanwezig.

Henri Egging

(16 juli 1949-18 februari 2023)



D
e parochie organiseert voor de derde maal een reis 
naar Lourdes, van 11 tot en met 16 september. De 
reis wordt uitgevoerd in samenwerking met reisor-
ganisatie: Het Huis voor de Pelgrim. Deze organi-

satie is gespecialiseerd in bezinnings- en bedevaartreizen. 

Vrije tijd
De reis is volledig verzorgd. De eerste etappe is met een 
bus naar Maastricht. Vandaar vliegen we naar Tarbes. 
Daar staat weer een bus klaar, die ons binnen een half 
uur naar Lourdes brengt. We logeren in hotel l’Europe, 
een prima driesterrenhotel (volpension). Met eenvoudige 
diëten kan rekening worden gehouden. Het hotel is op 
loopafstand van de heiligdommen. 
Pastor Charles Duynstee gaat mee als geestelijk begelei-
der. Voor een deel gaan we tijdens deze dagen als groep 
op weg. Zo bidden we bijvoorbeeld samen de Kruisweg 
en blijven als groep bij elkaar in de Lichtprocessie. Verder 

verzorgt Het Huis voor de Pelgrim een programma, waar 
wij bij aansluiten. 

Er is voldoende vrije tijd om op eigen gelegenheid Lour-
des te ontdekken, wat langer ergens te zitten of te gaan 
wandelen of winkelen. Ook is er de mogelijkheid om een 
dagtocht naar de Pyreneeën te maken, dit wordt in Lour-
des geregeld, als er voldoende belangstelling voor is. 

Zorghotel
Lourdes is een plaats van bezinning en ontmoeting, hier 
telt iedereen mee en mensen die ziek zijn of gehandicapt 
tellen dubbel mee! Als u lichte zorg nodig hebt, kunt u 
gebruik maken van een zorghotel. Rolstoelen en rollators 
liever niet meenemen, in Lourdes zijn er genoeg (koste-
loos) aanwezig. Van te voren moet u wel aangeven of u 
daar gebruik van wilt maken.
Tijdens de grote Eucharistieviering op zondag, die dan 
bijgewoond wordt door duizenden pelgrims, kunt u mee-
zingen in het koor dat iedere zondag weer opnieuw wordt 
gevormd. Dat is een bijzondere ervaring. 

 

  

 

 
 

Noordvliet 5 
3142CH Maassluis 

010-5918008 
www.monsieurpaul.nl 
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Lourdesreis in september

Pelgrimeren in en rond de grot

door Riet Barendrecht

Misschien heeft u altijd eens naar Lourdes gewild, maar is het er nooit van gekomen. 
Parochie de Goede Herder biedt wellicht een mooie kans. U zult in elk geval 
bekenden tegenkomen! 

Meezingen in het koor
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 H
et is traditie om jaarlijks het 
parochiefeest te vieren. Dat 
gebeurt altijd op de zaterdag 
voor Roepingenzondag, de 

zondag waarin het evangelie van de 
Goede Herder wordt voorgelezen. Elk 
jaar is een van de deelgemeenschap-
pen de gastheer. Dit jaar, op 29 april, 
werd het feest georganiseerd vanuit 
de Liduinabasiliek. Het begon met 
een Eucharistieviering, waarbij het 
woord van Johannes:  ‘Ik ben de deur’ 
centraal stond. Daarna was er volop 
soep en heerlijke broodjes. Een cate-
ringgroep (allen parochianen van de 
voormalige H. Hartkerk) had heel erg 
zijn best gedaan. De vijftig aanwezi-
gen, alle deelgemeenschappen waren 
goed vertegenwoordigd, praatten ge-
zellig bij. 

Wereldwijd
Toen was het tijd voor de lezing. Pater 
Stefan Mangnus o.p. memoreerde dat 
hij het bijzonder vond om in Schie-
dam te mogen spreken, de plaats waar 
meer dan driehonderd jaar paters do-
minicanen hun sporen verdienden. 
In een notendop beschreef hij de ge-
schiedenis van het synodaal proces. 
Het is een proces dat wereldwijd 
wordt gehouden. De achtergrond ligt 
al bij Vaticanum II. Voordat paus Jo-
hannes XXIII dit concilie uitriep (in 
1962), dacht men dat de kerk ‘klaar’ 
was. Het dogma van de pauselijke 
onfeilbaarheid maakte dat het een 

Parochiefeest in teken van het synodaal proces

We zijn allemaal leraren én leerlingen

door Lidwien Meijer

dichtgetimmerde kerk was geworden. 
Maar Vaticanum II bleek vele men-
sen en groepen te mobiliseren. Er 
kwam een cultuurverschuiving, meer 
overlegorganen: raden, synodes, voor 
priesters en voor leken. 

Toch bleef de kerk, vooral vanuit 
Rome opereren als een gesloten bol-
werk. Pas bij paus Franciscus ont-
staat er meer dialoog, meer mensen 
dan alleen bisschoppen krijgen in de 
centrale organen van het bestuur in 
Rome wat te vertellen. Voor het eerst 
zijn daar ook vrouwen bij. 

Open gesprekken
Paus Franciscus heeft het synodaal 
proces in gang gezet. Het is een pro-
ces dat in drie fasen wordt gevoerd, 
tot in de haarvaten van de kerk. 

In 2021 - 2022 werden gelovigen we-
reldwijd, per bisdom, opgeroepen om 
met elkaar in gesprek te gaan over hoe 
zij de kerk ervaren, wat zij misschien 
missen, waar zij naar verlangen. 
Open gesprekken was de bedoeling, 
naar elkaar luisteren, zonder oordeel. 
In Nederland is dit maar op weinig  
plekken gebeurd. De werkgroep r-k. 
vrouwen heeft zelf een vragenlijst ge-
maakt, die door zesduizend vrouwen 
is ingevuld: ‘Zij heeft een verhaal.’ 
Het is van wezenlijk belang dat de 
vragen die gesteld worden aan de 
deelnemers, open en uitnodigend 
zijn, dan pas kun je mensen motive-
ren om mee te doen. In Nederland is 
het niet echt gaan leven. De ene bis-
schop was ook meer betrokken dan de 
andere, dat geldt eigenlijk voor heel 
Europa en ook voor Noord Amerika. 
In Afrika en Latijns Amerika is wel 
veel enthousiasme. 
Stefan laat het synoderapport zien 
over de uitkomsten van de gesprekken  

Het synodaal proces heeft in Nederland weinig bekendheid gekregen. Dit initiatief 
van paus Franciscus is in andere werelddelen wel goed ontvangen. Pater Stefan 
Mangnus o.p. kwam erover vertellen bij het jaarlijkse parochiefeest. 

Tot in de haarvaten 
van de kerk
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Pater Stefan Mangnus o.p. woont 
met vier medebroeders in het 
klooster bij de Dominicuskerk 
(het Steiger) in Rotterdam. Hij is 
verbonden aan de theologische 
universiteit in Tilburg en Utrecht, 
als docent dogmatiek en als super-
visor. Hij is 48 jaar en werkte als 
medewerker in het bisdom Gro-
ningen en als pastoraal werker in 
Tiel. 

Het werkdocument: ‘Vergroot de 
ruimte van uw tent’, kunt u down-
loaden. Hierin staan de uitkom-
sten van de continentale fase van 
het synodaal proces beschreven. 
Een document met veel citaten 
van deelnemers van over de hele 
wereld. 
Zie: www.rkkerk.nl.
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per kerkprovincie: ‘Vergroot de ruim-
te van uw tent’, heet het, naar een 
tekst uit Jesaja 54:2. Via internet is 
het te vinden. 

Andere houding
In 2022 was de volgende stap, ge-
sprekken per continent: bisschoppen, 
priesters en leken samen. In Noord-
Amerika deed men dat via Zoom, 
maar in Afrika zijn er enkele grote 
ontmoetingen geweest. 

Tenslotte zullen er twee bijeenkom-
sten in Rome gehouden worden in 
2023 en in 2024. Priesters, religieu-
zen en leken, allen hebben stemrecht. 
In 2023 zal dan een tussenrapport ge-
formuleerd worden. Dit wordt terug-
gekoppeld ‘naar het veld’, en in 2024 
wordt het proces afgesloten met een 
eindrapport. Stefan Mangnus bena-
drukte: “Het vraagt een andere hou-
ding en een andere structuur, we noe-

men dit een circulaire dynamiek. Niet 
top-down, van boven naar beneden… 
alles wordt steeds teruggekoppeld: 
Waar sta je, wat vind je, wat hoor je… 
zo leren we door het te doen.”
De houding hierbij moet zijn: We 
zijn allen onderweg, als broeders en 
zusters, luisterend naar woorden. De 
Heilige Geest leidt ons, en we zijn al-
len leraren én leerlingen. 
De plaats van de Heilige Geest is heel 
belangrijk bij dit proces. ‘Je komt 
open te staan voor Gods verrassin-
gen’, zegt paus Franciscus hierover.  
In Duitsland wordt het gesprek wel 
intensief gevoerd, maar helaas dreigt 
het een proces van belangengroepen 
te worden, twee kampen: er wordt 
slecht naar elkaar geluisterd. Ieder-
een zet zijn hakken in het zand. In 
Nederland is dit in het verleden ook 
gebeurd, met het ontstaan van de 
Acht-meibeweging werd de polarisatie 
in onze kerkprovincie heel manifest. 

Wat hoop
De deelnemers reageerden op de 
lezing van Stefan Mangnus dat ze 
toch wel weer wat hoop zagen glo-
ren. Maar een luisterende kerk was 

nog niet echt zichtbaar hier. In het 
aartsbisdom worden rigoureus ker-
ken gesloten in dorpen, kerken die fi-
nancieel nog goed door kunnen, waar 
veel vrijwilligers zijn en levendige ge-
meenschappen. Waarom wordt daar 
niet geluisterd? Ook de lekenvoorgan-
gers zijn daar allemaal weg, terwijl ze 
tientallen jaren goed functioneerden. 
Als de paus doodgaat…. gaat het dan 
nog wel door allemaal, was een an-
dere vraag. Dat is best onzeker, was 
de reactie, maar laten we hopen dat 
paus Franciscus het nog een tijdje 
volhoudt. 
Het was een fijne, aandachtige avond, 
vonden de deelnemers, die tenslotte 
het glas mochten heffen. Belangrijk 
om alle stappen in het synodaal pro-
ces eens op een rij te zien staan. Jam-
mer dat het hier niet zo van de grond 
is gekomen, maar mooi dat we het nu 
beter kunnen gaan volgen allemaal. 
Wie weet gaat de H. Geest hier dan 
ook wat meer waaien! 

Luisteren, zonder 
oordeel
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De parochie zoekt…

We beginnen met het goede nieuws. De pastoraatgroep 
van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus heeft een 
nieuwe coördinator. Marianne Paalvast heeft haar functie 
vol vertrouwen aan René Eysink Smeets overgedragen. 
In de beheercommissie gaat Erik Havermans zijn functie 
overdragen aan Ad Sosef. Ad zal voorlopig vergadervoor-
zitter worden tot een nieuwe coördinator zich aanmeldt. 
Helaas is er nog een aantal vacatures. We geven ze hier in 
het kort weer. U kunt uiteraard nadere toelichting krijgen. 

Coördinator beheercommissie
Dit gaat om de volgende taken: een vergadering uitschrijven 
van de Beheercommissie, de interne informatievoorziening 
behartigen en contact hebben met het parochiebestuur. 
De coördinator stuurt ook het lokale secretariaat aan. 
Informatie: Ria Sosef, tel. 06 46 17 80 91, e-mail: riaso-
sef@hotmail.com

Financieel beheerder
Dit gaat om de volgende taken: het beheren van de financi-
en van onze deelgemeenschap samen met de Commissie 
Financiën, waarin de financiële administratie en de Actie 
Kerkbalans administratief zijn ondergebracht. Daarnaast 
rapporteren over de financiële ontwikkelingen en advise-
ren in de vergaderingen van de Commissie Beheer. Bud-
gettaire verantwoordelijkheid door tijdig te rapporteren. 
Men is ook contactpersoon voor de penningmeester van 
het Parochiebestuur. 
Vereist wordt: Analytisch vermogen om financiële rap-
portages te kunnen beoordelen, kennis en/of ervaring met 
financiële processen en financiële systemen. Tot slot er-
varing met de structuur van organisaties in de katholieke 
geloofsgemeenschappen. 
Geboden wordt: adequate begeleiding tijdens de inwerk-
periode en een vrijwilligers - overeenkomst. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: Ria Sosef 
06 46 17 80 91 
email: riasosef@hotmail.com

Kerkinterieurverzorging
Op de derde dinsdagmor-
gen van de maand wordt 
er gepoetst in de kerk van 
Maassluis. Het aantal harde 
werkers varieert per keer, 
maar een vaste kern komt 
trouw de handen uit de 
mouwen steken. Natuurlijk 
wordt er ook gezellig koffie 
gedronken. De werkgroep 
zoekt een paar handen er-
bij. 
Informatie: Cecilia Wubbels, 
telefoon: 010 – 59 178 34;  

e-mail: cecilia.en.paul.wubbels@caiway.nl.

Liturgisch vaatwerk
Enkele keren per jaar moeten de kelken, schalen en kan-
delaars gepoetst worden. Het is geen zwaar- maar wel se-
cuur werk en altijd met een ‘schitterend’ resultaat. 
Informatie: Ria Sosef. Telefoon: 06 46 17 80 91, e-mail 
riasosef@hotmail.com
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‘H
et was weer ouderwets ge-
zellig.’ Dit was in het log-
boek te lezen, nadat vorig 
jaar de laatste versoepelin-

gen waren ingegaan. Geen corona-
check meer, geen zelftesten en, voor-
al, geen maximum aantal bezoekers. 
Iedereen was weer welkom.

De coronaperiode was moeilijk voor 
ons allen, maar zeker voor de gasten 
van ‘De Groene Luiken’ aan de Oos-
thavenkade. Ook een aantal vrijwilli-
gers moest stoppen.
Nadat alle beperkingen waren op-

De Groene Luiken bestaat haast dertig jaar

Voor veel mensen een thuis! 

door Ineke Nieuwstraten, voorzitter Bestuur De Groene Luiken

geheven, kwamen de meeste gasten 
weer terug en dat gold ook voor de 
vrijwilligers. Gelukkig hadden zich 
ook nieuwe vrijwilligers gemeld en 
die waren hard nodig. Het is druk in 
het aanloophuis: elke dag zeker zo’n 
twintig tot veertig mensen en op zon-
dag, als er altijd iets te eten is, wel 
meer.

Aanspraak
Op 11 maart waren we jarig: alweer 
29 jaar is het aanloophuis open voor 
mensen die behoefte hebben aan wat 
aanspraak, een spelletje, koffie en 
thee en op zondag een lekkere maal-
tijd. De organisatie draait volledig met 
vrijwilligers: gastdames en -heren, 
twee fantastische coördinatoren, een 
expositiecommissie, een kookgroep, 
een creagroep en een betrokken be-
stuur. 
Het aanloophuis voelt voor velen als 
een echt thuis! Zo belde een gast die 
tijdelijk was opgenomen elke dag 
even naar De Groene Luiken. “Weet 
je wie ik ben?” zei hij dan. “Ja hoor, 
dat hoor ik aan je stem.” Hij kon even 
vertellen dat het beter met hem ging 
en dat hij ons miste. Toen een gast die 
elke dag met haar echtgenoot aanwe-
zig was, kwam te overlijden, woonden 
vele vrijwilligers de uitvaart bij. Heel 
bijzonder!

Goede sfeer
Hopelijk kunnen we nu weer voor 
langere tijd open blijven. Het bete-

Na de moeilijke coronatijd kwamen gelukkig 
de gasten weer terug bij aanloophuis ‘De 
Groene luiken’ in Vlaardingen.  

Je hoeft echt niet 
dakloos te zijn

Nieuws van De Wissel en De Weerklank

Er is al enige tijd bestuurlijke 
samenwerking gaande tussen 
inloophuizen De Wissel en De 
Weerklank in Schiedam. Inmid-
dels hebben de beide huizen één 
bestuur, de Stichting Missionair 
Diakonaal Centrum Schiedam. 
Wel heeft ieder huis nog steeds de 
eigen activiteiten, de eigen vrijwil-
ligers en een eigen locatieraad. 

Er zijn forse stappen gezet om een 
professionele coördinator te vin-
den voor de inloophuizen, in sa-
menwerking met het inlooppasto-
raat van de Oudkatholieke parochie 
in Schiedam. 
Deze coördinator zal samen met de 
vrijwilligers de bestaande activitei-
ten onderhouden en ‘de buurt op 
gaan’, om te kijken waar behoefte 
aan is.

kent dat ook u welkom bent of dat 
u bijvoorbeeld bij pastoraal contact 
mensen kunt wijzen op ‘De Groene 
Luiken’. Je hoeft echt niet dakloos te 
zijn of iets te mankeren. Het gaat om 
ontmoeting en verbinding, gezellig-
heid en een goede sfeer.
Ik zou me kunnen voorstellen, dat u 
denkt: bij zo’n club wil ik ook wel ho-
ren. Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds 
van harte welkom. Neem eens een kijk-
je op onze site www.degroeneluiken.nl 
of loop gewoon eens binnen. 



Veertig jaar LiRiKo

Op zondag 25 juni viert het koor LiRiKo haar jubileum in de viering in de Pax 
Christikerk. Het koor heeft veel meegemaakt in al die jaren, mooie en verdrietige 
gebeurtenissen.   

Nog lang niet uitgezongen! 

 I
n 1983 kwam in de Pax Christikerk een nieuw koor, 
onder leiding van Henk Govaart. Hij wilde de zondagse 
vieringen ‘op eigen wijze’ met liederen ondersteunen 
en bedacht de naam: Liturgisch Ritmisch Koor: LiRiKo. 

Henk schreef verschillende ‘missen’, zoals de Missa Rit-
mica en  de Adrianusmis, bij het 40-jarig priesterjubileum 
van Pastoor Hermus. Hij maakte ook een Nederlandse 
bewerking van de musical ‘Jesus Christ Superstar’ (JCS) 
voor Liriko. In 1988 zongen wij dit voor de eerste keer in 
Scholengemeenschap Spieringshoek. Daarna werd JCS 
nog vele malen op verschillende plaatsen door ons ge-
zongen. Dit jaar hebben we (na zeventien jaar) JCS weer 
tweemaal ten gehore gebracht.

Grote schok
Het plotseling overlijden van Henk Govaart (eind 1988) 
was een zeer grote schok. Jurriaan, zijn toen vijftienjarige 
zoon, speelde in de uitvaartmis van zijn vader met de drie 
koren van Henk. Het thema was ‘Een man van talenten’. 
Na tijdelijke leiding van Hans Vogelaar en Henk Schoen-
makers namen Jurriaan Govaart en Frans Roessen in 
januari 1989 de leiding over. Jurriaan schreef, ter nage-
dachtenis aan zijn vader, de Hendricusmis. Die zongen 
wij in de Visitatiekerk in Schiedam.
LiRiKo heeft op vele plekken haar gezang laten horen: in 
de Laurenskerk in Rotterdam, in zieken- en verzorgings-
huizen, in andere kerken - waaronder de kathedraal in 
Rotterdam met Mgr. Van Luyn als voorganger. Daarnaast 
in dienstencentra en zelfs in Nijmegen. Bijzonder was het 
zingen van liederen van Huub Oosterhuis bij een lezing 
van hem in de Windwijzer.

Noch hechter
Tijdens de jaarlijkse ‘uitgaansdag’ heeft LiRiKo vele leuke 
plekken bezocht en uiteenlopende activiteiten ondernomen, 
van sportief tot cultureel. Bij een jubileum werden mooie fees-
ten georganiseerd, zoals een zeskamp en een songfestival.
In de loop der jaren hebben velen bij LiRiKo gezongen. 

Sommigen lang (twee leden zijn nog van het eerste uur) 
anderen korter. Veertien leden zijn ons ontvallen door 
overlijden. Een schaal met stenen met hun namen herin-
nert ons aan hen. De band die binnen LiRiKo was ontstaan 
werd door deze droeve gebeurtenissen nog hechter. Het 
lief en leed, de nieuwtjes en leuke persoonlijke verhalen 
vonden hun neerslag in de door Mieke Govaart bedachte 
‘Lirikoerier’, het maandelijkse blad van LiRiKo. Na vele 

jaren heeft het blad plaats moeten maken voor een meer 
eenvoudige  nieuwsbrief.

Opvolger
In 2005 nam Jurriaan afscheid van LiRiKo. Nieuwe mu-
zikale leiding vonden wij in studenten van het conserva-
torium: Merel Martens als dirigente, Rohan Poldervaart 
als pianist en Roel Mooren als drummer. Het was wel 
even wennen met deze veel jongere musici. Eind 2007 
verliet Merel ons weer, haar taak werd overgenomen 
door Rohan, die tot juni 2009 bij ons is gebleven. Roel 
Mooren nam het dirigeer- en pianisten-stokje over en 
broer Siebren werd onze drummer. Onder leiding van 
Roel hebben we mooie nieuwe liederen ten gehore ge-
bracht. Eind 2022 gingen Roel en Siebren ons helaas ver-
laten. Het vinden van een opvolger valt niet mee. Gelukkig 
heeft Jurriaan aangeboden ons tot de zomer te helpen.  
We zijn dus nog op zoek naar een pianist en een dirigent; 
want LiRiKo is nog lang niet uitgezongen! 

Een schaal met stenen
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Liturgisch rooster weekendvieringen begin juni-medio september 2023, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 10:00h H. Jacobuskerk 11:00h

zaterdag 3 juni    Eucharistie, C. Duynstee  

H. Drie-Eenheid 
zondag 4 juni

Eucharistie, H. Egging, samenzang Eucharistie, gezinsviering, H. Egging Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie met Eerste Communie, C. Duynstee Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 
15:00 uur

zaterdag 10 juni    Eucharistie, H. Egging  

Sacramentsdag, 
zondag 11 juni

Eucharistie, M. Tharsis SVD,  Andreas, Petrus & Pauluskoor Eucharistie M. Tharsis SVD, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie, C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang

H. Liduina, woensdag 14 juni Eucharistie, C. Duynstee, 8:30 uur

Vespers, H. Egging en Broederschap, 19:00 uur

H. Hart van Jezus, vrijdag 16 
juni 

Eucharistie, H. Egging, 8:30 uur

zaterdag 17 juni    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

11e zondag door het jaar, 
zondag 18 juni

 

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor
 

Eucharistie, H. Egging, 10:30 uur, Willibrordkoor
 

Gezamenlijk viering in de Pax Christikerk
 

Eucharistie, M. Tharsis SVD, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

Eucharistie, C. Duynstee, samenzang
 

Liduinalof, H. Egging, 16:00 uur, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

zaterdag 24 juni    Eucharistie, C. Duynstee  

12e zondag door het jaar, 
zondag 25 juni

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Patroonsfeest, 
koren ‘Intermezzo’ en Andreas, Petrus & Pauluskoor

Woord- en communieviering, L. Meijer, koor ‘LiRiKo’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, C. Duynstee, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang

HH. Petrus en Paulus, donder-
dag 29 juni

Eucharistie, C. Duynstee, 8:30 uur

Eucharistie, M. Tharsis SVD, 19:00 uur

vrijdag 30 juni Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 1 juli    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

13e zondag door het jaar, 
zondag 2 juli

 

Eucharistie, H. Egging, cantor Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Woord- en communieviering, L. Meijer, 10:30 uur, 
cantor 

Eucharistie, M. Tharsis SVD, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord- en communieviering, parochiaan, 
koor ‘Corazon’ 

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, 
C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 8 juli    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  

14e zondag door het jaar, 
zondag 9 juli

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Eucharistie, H. Egging, 10:30 uur, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
dameskoor ‘Jubilatio’

Eucharistie, Melvin Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 15 juli    Eucharistie, H. Egging  

15e zondag door het jaar, 
zondag 16 juli

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, 10:30 uur, cantor Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, L. Meijer, samenzang

zaterdag 22 juli    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

16e zondag door het jaar, 
zondag 23 juli

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Woord- en communieviering, parochiaan, 10:30 uur, 
cantor

Eucharistie, M. Tharsis SVD, 
met koor- en samenzang

Eucharistie, H. Egging, samenzang

zaterdag 29 juli    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  

17e zondag door het jaar, 
zondag 30 juli

Eucharistie, C. Duynstee, cantor Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, 10:30 uur,. cantor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, met koor- en 
samenzang

Eucharistie, C. Duynstee, samenzang

zaterdag 5 augustus    Eucharistie, C. Duynstee  
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Liturgisch rooster weekendvieringen begin juni-medio september 2023, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
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zondag 11 juni

Eucharistie, M. Tharsis SVD,  Andreas, Petrus & Pauluskoor Eucharistie M. Tharsis SVD, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie, C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang
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Vespers, H. Egging en Broederschap, 19:00 uur

H. Hart van Jezus, vrijdag 16 
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11e zondag door het jaar, 
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13e zondag door het jaar, 
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Eucharistie, H. Egging, cantor Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Woord- en communieviering, L. Meijer, 10:30 uur, 
cantor 

Eucharistie, M. Tharsis SVD, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord- en communieviering, parochiaan, 
koor ‘Corazon’ 

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, 
C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 8 juli    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  

14e zondag door het jaar, 
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zaterdag 22 juli    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

16e zondag door het jaar, 
zondag 23 juli

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Woord- en communieviering, parochiaan, 10:30 uur, 
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zaterdag 29 juli    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  
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zondag 30 juli
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Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 10:00h H. Jacobuskerk 11:00h

Gedaanteverandering van de 
Heer, 

zondag 6 augustus

Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, H. Egging, 10:30 uur, samenzang Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Eucharistie, C. Duynstee, met koor- en samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zangGebedsgroep ‘Mama di Rosario’, 

C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 12 augustus    Eucharistie H. Egging  

19e zondag door het jaar, 
zondag 13 augustus

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang Eucharistie, C. Duynstee, 10:30 uur, samenzang Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Eucharistie, H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang

Maria Tenhemelopneming 
dinsdag 15 augustus

   Eucharistie, C. Duynstee 19:00 uur, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’

Eucharistie, C. Duynstee, 9:15 uur

zaterdag 19 augustus    Eucharistie C. Duynstee  

20e zondag door het jaar, 
zondag 20 augustus

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Oecumenische viering ‘Kerkterras’, Oranjepark, 
M. Tharsis SVD e.a., 10:00 uur

Oecumenische viering ‘Kerkterras’, Oranjepark, M. 
Tharsis SVD e.a., 10:00 uur

Eucharistie, C. Duynstee, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord- en communieviering, L. Meijer, samenzang

Vrijdag 25 augustus Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 26 augustus    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

21e zondag door het jaar, 
zondag 27 augustus

Eucharistie, C. Duynstee, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, 10:30 uur, samenzang Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie, C. Duynstee, samenzang

zaterdag 2 september Eucharistie, M. Tharsis SVD

22e zondag door het jaar, 
zondag 3 september

Eucharistie, C. Duynstee,  cantor Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, 10:30 uur, 
zanggroep ‘Impuls’

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, 
herenkoor In Honorem Dei

Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, 
C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 9 september    Eucharistie, C. Duynstee  

22e zondag door het jaar, 
zondag 10 september

Eucharistie, M. Tharsis SVD, Andreas, Petrus & Pauluskoor Eucharistie, H. Egging, ziekenzondag, 10:30 uur, Willibrordkoor Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk, 
10:30 uur

Eucharistie, C. Duynstee, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zaterdag 16 september    Eucharistie, H. Egging  

23e zondag door het jaar, 
begin Vredesweek, zondag 17 

september

Oecumenische viering, C. Duynstee e.a. Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Oecumenische viering i.s.m. Bethelkerkgemeente, 
L. Meijer en A. de Jong, cantorij, Lucaskerk, 9:30 

uur

Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

advertentie

Liturgisch rooster weekendvieringen begin juni-medio september 2023, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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zaterdag 19 augustus    Eucharistie C. Duynstee  

20e zondag door het jaar, 
zondag 20 augustus

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Oecumenische viering ‘Kerkterras’, Oranjepark, 
M. Tharsis SVD e.a., 10:00 uur

Oecumenische viering ‘Kerkterras’, Oranjepark, M. 
Tharsis SVD e.a., 10:00 uur

Eucharistie, C. Duynstee, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

Woord- en communieviering, L. Meijer, samenzang

Vrijdag 25 augustus Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 26 augustus    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

21e zondag door het jaar, 
zondag 27 augustus

Eucharistie, C. Duynstee, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, 10:30 uur, samenzang Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie, C. Duynstee, samenzang

zaterdag 2 september Eucharistie, M. Tharsis SVD

22e zondag door het jaar, 
zondag 3 september

Eucharistie, C. Duynstee,  cantor Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, 10:30 uur, 
zanggroep ‘Impuls’

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, 
herenkoor In Honorem Dei

Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, 
C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 9 september    Eucharistie, C. Duynstee  

22e zondag door het jaar, 
zondag 10 september

Eucharistie, M. Tharsis SVD, Andreas, Petrus & Pauluskoor Eucharistie, H. Egging, ziekenzondag, 10:30 uur, Willibrordkoor Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk, 
10:30 uur

Eucharistie, C. Duynstee, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zaterdag 16 september    Eucharistie, H. Egging  

23e zondag door het jaar, 
begin Vredesweek, zondag 17 

september

Oecumenische viering, C. Duynstee e.a. Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Oecumenische viering i.s.m. Bethelkerkgemeente, 
L. Meijer en A. de Jong, cantorij, Lucaskerk, 9:30 

uur

Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Liturgisch rooster weekendvieringen begin juni-medio september 2023, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

advertenties
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